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Startzondag 8 september

10:00 uur op het Betuws Wijndomein in Erichem
met medewerking van Gospelkoor To Believe
Voorganger: ds. Everdien Hagen

Thema: werkers in de wijngaard
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STARTZONDAG

Met Zondagschool voor kinderen cn een programma VOOTr tieners

Bij veel zon: neem een hoed, pet of paraplu mee.
Bij regen Wijken we uit naar de kerk in Buren.

Contactpersoon: Peter van Leenen 06-53155331

Doe je mee?

Net als vorig jaar hopen we ook dit jaar het nieuwe seizoen van de Protestantse Gemeente
Lingestreek in de wijngaard te beginnen. Een prachtige plek. Een echt Betuwse plek ook: wat boffen
we toch dat we hier mogen wonen, een zomer en herfst lang omringd door allerlei soorten fruit. Als
je daar zit in die wijngaard en om je heen kijkt, kom je ogen tekort. Je gedachten gaan er als vanzelf
naar uit wat een werk het moet zijn, om dat allemaal te verzorgen en te oogsten. Ook dat is de
Betuwe: hard werken, het hele jaar door, om een mooie oogst binnen te halen. Het kan zijn dat het
zondag & september regent dat het giet.

De wijngaard is niet alleen een Betuwse plek, maar ook een bijbelse. In de bijbel speelt de wijngaard
een grote rol. Niet in de laatste plaats, omdar alle werk in een wijngaard uiteindelijk draait om samen
vreugde beleven en genieten van het leven. Tenminste als je drinkt met mate en het niet uit de hand

loopt in dronkenschap of verslaving.

Op 8 september vertellen we in de kerkdienst ook een verhaal van de wijngaard. Het werk dat in de
wijngaard moet gedaan, en over wat dat oplevert. De Baas van de wijngaard heeft daar heel aparte
gedachten over, die alles met overvloed en vreugde te maken hebben. Het is de start van het nieuwe
seizoen. We willen ook dit jaar samen groeien in onze relatie met God, de Baas van de wijngaard en
z0 ook in verbondenheid met elkaar, in vriendelijkheid voor alle mensen en zorg voor al wat leeft. We
hopen dat jullie er plezier in hebben dit boekje te krijgen en vooral dat we elkaar mogen ontmoeten,
op 8 september in de wijngaard, in één van de zes prachtige kerken, of waar ook.

Alles wat je wilt weten over de PG Lingestreek kun je vinden op de website:
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www.pglingestreek.nl
We zien je graag!
Hartelijke groet,
Everdien Hagen, dominee

Sandra Schelling, kerkelijk werker 03
Scarlett Lerrick, jeugdleider



JEUGDWERK

Activiteiten voor kinderen, tieners, jongeren en jong volwassenen

Contactpersoon: Scarlett Lerrick 0654945600 of e-mail scarlett@pglingestreek.nl

Activiteiten Beeksebergen

Zaterdag 14 september gaan we naar de Beekse Bergen.
Bezoek Beekse Bergen We vertrekken om 9:15 en zijn aan het einde van de middag
_ weer terug. Dankzij een gift van een bijzondere familie
Jongerendienst 15 september . . .

kunnen we korting op de toegangsprijs aanbieden.
Jachtseizoen Voor jeugd in de leeftijd van 12-16 jaar.

Geef je snel op bij Scarlett!
Slrkelslag We horen het ook graag als er mensen zijn die willen rijden.

Jongerendienst zondag 15 september
@ 8 G Zit jij ook zo vaak op je mobiele telefoon?
Zondag 15 september is er weer jongerendienst
in de kerk in Buren om ro:00 uur.
@ Thema: Switch-off over sociale media.
Met een jongerenband o.lv. Jorrit Meulenbeek.
a Voorganger: Corne den Breejen

Jachtseizoen

Op een vrijdagavond of zaterdagavond organiseren we een versie
van het spel Jachtseizoen in het centrum van Buren. Zin om mee te
doen? Laat het alvast weten. We hebben minimaal 1o deelnemers
nodig. Datum en tijd spreken we onderling af.

iBtdaidy

Sirkelslag

Vrijdag 4 oktober doen we mee met Sirkelslag in Culemborg. Speel
mee met het team van onze eigen kerk tegen de teams van de kerken
van Culemborg en Beusichem-Zoelmond. We rijden vanaf Erichem

04 met elkaar mee en ons team gaat natuurlijk winnen! Vanaf 12 jaar.



JEUGDWERK

Contactpersoon: Scarlett Lerrick 0654945600 of e-mail scarletct@pglingestreek.nl

Kijk voor meer informatie op Www.pglingestreek.nl

Activiteiten

Zondagschool en hulp gezocht..
2 x Youthalpha
Bijbelclub

Catechese

Rond de 18
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Zondagschool

Bijna elke gezamenlijke dienst is er zondagschool voor
kinderen. We vertellen een bijbelverhaal en zorgen voor

een leuke, creatieve of interactieve verwerking.

Ben je al wat ouder en vind jij het leuk om met kinderen
te werken? Laat het weten. We willen het kinderwerk
heel graag samen met jongeren gaan opzetten en
vormgeven. Je krijgt hulp en ondersteuning en veel

ruimte voor jouw eigen inbreng.

2 x Youth Alpha

Youth Alpha is een cursus over de basis van het
christelijke geloof. Vragen als Wie is Jezus? en Waarom is
Jezus gestorven? worden besproken. We beginnen altijd
met een lekkere maaltijd. Meestal sluiten we af met een
leuke activiteit. Youth Alpha is er voor 12 jaar en ouder

Op zaterdagavonden van 18-21 uur.

In samenwerking met kerken in Beusichem en Zoelmond
hopen we dit seizoen ook te starten met een Youth Alpha
voor jongeren vanaf 18 jaar. Heb je interesse? Stuur een

appje!

Bijbelclub

Voor kinderen in groep & van de basisschool en tieners die in de
brugklas zitten starten we dit seizoen met de bijbelclub. Wil je op
een leuke manier meer te weten komen over de bijbel en lijke het je
gezellig om andere leeftijdsgenoten te leren kennen? Kom dan naar

de bijbelclub. Op dinsdagavonden om de week.

Catechesatie

Voor jongeren tussen 13 en 17 jaar is er op dinsdagavond om de

week catechisatie. Leiding: ds. Jaques Schenderling.

Rond de 18

Om de zoveel tijd komen we met een groep van jongeren rond de
18 jaar bij elkaar om lekker te eten, gezellig te kletsen of iets leuks
te doen. Ook iets voor jou? Je bent van harte welkom.



IN DE AVOND:

Zangavond lona 28 september

e Presentatie studiereis Ghana 23 oktober

Avond uur 3 november

* Gaje mee aan tafel?

Presentatie studiereis naar Ghana

Ghana is een land in Afrika.

Rond de jaarwisseling heb ik daar een maand
mogen verblijven. Van die indrukwekkende reis
heb ik met plezier een presentatie gemaaket.

Ik neem jullie graag mee van Zuid naar Noord
Ghana: van Accra, de hoofdstad, op een roadtrip
door het binnenland, naar de stad Tamale en
uiteindelijk naar een dorp in het Noorden.

Het leven in de stad, in de kerk, in de natuur op
het platteland, ik vertel jullie er graag meer over
aan de hand van foto’s en met behulp van jullie
vragen.

Wanneer: Woensdag 23 oktober
Waar:  Kerk van Erichem
Tijd: 20.00U

Informatie bij ds Everdien Hagen

dominee@pglingestreek.nl
06-57569564
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Zangavond Iona 28 september 20.00 uur in Buren

Op 28 september a.s. wordt er in de kerk van Buren een zangavond
gehouden met liederen uit de traditie van Iona.

Het wordt een avond met samenzang in afwisseling met koorzang
door het Kleinkoor Buren.

Met ook luistermomenten tijdens de instrumentale intermezzi met
composities van Jorrit Meulenbeek. Hij kwam op ideeén voor deze
composities door wat hij hoorde (ook in de stilte) en zag op zijn
wandelvakanties in Ierland en Schotland.

Verder zal ds. Wilco van Wakeren, die jaarlijks een tijdje
doorbrengt op dit eiland en ons laten delen in wat hij aan
indrukken heeft opgedaan.

Tets over Tona

Tona is een eiland ten westen van Schotland, waar in 563 de Ierse
priester Columba naartoe kwam om van daaruit het evangelie te
verspreiden over Noord Europa. Hij stichtte een klooster op het
hoogste punt. Het eiland en het klooster hebben een roerige
geschiedenis achter de rug, ook de Vikingen hebben er flink
huisgehouden. Maar ondanks dit alles is het een plek van bezinning
en bezieling gebleven en wordt het ook nu door vele pelgrims
bezocht. De liederen die er zijn 'geboren’ hebben het karakter van
een Keltisch-christelijke traditie die wordt doorgegeven door de
Iona-Community. Gelukkig hebben deze liederen ook Nederland
bereikt en sommige zijn ook in onze Liedbundel van 2013
opgenomen. Ons Kleinkoor zingt ze graag.

lets over het programma

Na een welkom en openingswoord sluiten we daarop aan met
openings-/morgenliederen.

Hierop volgt een instrumentaal intermezzo en daarna zingen we
enkele liederen als onderdeel bij de gebeden.

We nemen ook liederen van navolging, kracht en lof op de lippen,
gevolgd door een instrumentaal intermezzo en gesproken woord.
Daarna krijgen zegen- en avondliederen een plaats.

Wij hopen dat we dit met velen van u gestalte mogen geven en dat
we hiermee samen binnen de PG Lingestreek een mooi moment
van verbondenheid mogen beleven!



IN DE AVOND:

Zangavond lona 28 september

e Presentatie studiereis Ghana 23 oktober

Avond uur 3 november

* Gaje mee aan tafel?

Avonduur 3 november

Tot rust komen.

Je hoeft er niet ver voor te reizen.

Je hoeft er niet veel voor te doen.

Alleen maar aanschuiven

in de kring in het koor van de kerk.

Stilte, mooie muziek en zang, inspirerende
teksten, bloemen in de sfeer van het thema of het

seizoen en ruimte om een kaarsje te branden.

Wanneer: Zondag 3 november 2024 om 19.30u.
Waar: St Lambertuskerk in Kerk-Avezaath

Muziek en zang o.Lv. Teuni Trouwborst
Van harte uitgenodigd.
Voor meer informatie:

Jacqueline Kat, 06-30337361
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Ga je mee aan tafel?

Je hebt het heel erg druk: werk, huis, misschien
kinderen, vrienden noem maar op.

Maar je wilt ook graag iets met je geloof, ofje
verlangen om te geloven, of je zoekt rust om op
adem te komen en op koers te blijven. Op zondag
naar de kerk past niet zo goed, of luke niet altijd.
Vorig jaar zijn we gestart met samen eten en daarna
praten over bijbel, geloof en leven.

Op een doordeweckse maandag, of een andere dag

in overleg.

Om 18.00u, lekker eten en bijpraten van de dag of
maand

Om 19.00, samen afruimen en afwassen

Om 1930, gesprek over bijbel, geloof, dagelijks
leven, vragen en gebed

Om 20.30: naar huis

Er is ook plaats voor jou. We hebben een appgroep
om elkaar op de hoogte houden, af te spreken en
muzick en filmpjes te delen.

Ga je mee aan tafel?

Veron, Marguerita, Martine, Amanda, Evelien en

Annemarie, Noor en Christine

Voor informatie en aanmelding:

dominee Everdien Hagen 06-57569564



IN DE OCHTEND:

Ruimte voor stilte

In het kerkelijk seizoen is er 1 keer per maand
Ruimte voor Stilte in Kapel—Avezaath.

De deuren van de Agatha-Capel staan open van
11.30-12.30U.

Je kunt naar binnen gaan om een kaarsje aan te
steken, om te bidden, of om gewoon even stil te
zijn in de troostende omgeving van de
eeuwenoude kapel.

Van harte welkom op zondag 22 september

27 okcober

1 december

Wil je op de hoogte gehouden worden via
whatsapp, stuur dan een berichtje naar

Jacqueline Kat, 06-30337361

KRINGEN EN MEER

° Gebedskringen
* Moederkring

* Bijbelleeskring

VOOR MEER INFORMATIE
OVER ALLE ACTIVITEITEN:

WWW PGLINGES TREEK.NL
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Gebedskringen

De PG Lingestreek heeft 3 gebedskringen

Elke gebedskring komt de eerste van de maand samen. Een plek
om samen te danken, stil te zijn en zorgen te delen en voor God

brengen.

In Buren op maandagavond 19.30 uur bij familie Kirpenstein.

In Kerk-Avezaath op dinsdagavond 19.15 in de kerk van Kerk-
Avezaath.

In Zoelen op woensdagavond 19.30 uur in de kerk van Zoelen.

[edereen is van harte welkom om aan te schuiven.

Moederkring

Contactpersonen: Carla Buijs (06-20988232) en Sandra Schelling
(06-15460673).

We komen regelmatig op een avond bij elkaar van 20:00-22:00
voor een bijbels onderwerp, vaak gericht op geloofsopvoeding. Af
en toe verzinnen we iets creatiefs of iets lekkers. Daarnaast delen

we met elkaar lief en leed.
Bijbcllccskring in Zoelen

Contactpersonen: Geranne de Fijter (06-22179303) en Sandra
Schelling (0615460673).

Het is de bedoeling om in een keer of 4 bij elkaar te komen,
overdag op een doordeweekse dag. We lezen een gedeelte uit de
bijbel. Krijgen daar wat achtergrondinformatie over. En staan stil
bij wat ons raake en de praktische toepassing in ons dagelijkse
leven. Iedereen uit PG Lingestreek is welkom, de locatie is de
consistorie van Zoelen.

Elke zondagochtend dienst in 1 van onze kerken,
aanvang 10 uur, zie onze website: www.pglingestreek.nl



