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PG Lingestreek 
Actie Kerkbalans 
Op 1 januari 2023 zijn we als fusiegemeente PG 
Lingestreek van start gegaan. Het voordeel was dat 
we elkaar in de samenstelling van Streekgemeente in 
het verleden al behoorlijk goed kenden. Deze lijn is 
voortgezet, met respect voor elkaars betrokkenheid. 
We leren nog steeds van elkaar en staan open voor 
elkaars mening; iedere kern heeft haar eigen identiteit. 
Voorop staat het gemeenschappelijke doel: Gods 
woord blijven horen in de kernen en daar hoort ook 
een kerkgebouw bij waar mensen elkaar ontmoeten 
om dat woord te kunnen horen en beleven. We zijn 
dan ook heel dankbaar dat de kerkbalans over 2023 in 
de kern van Kerk- en Kapel Avezaath € 33.292 
opgebracht heeft. Voor het nieuwe jaar is de PG 
Lingestreek, met de kernen Buren, Zoelen, Asch, 
Erichem en de Avezathen gesteund met een 
totaalbedrag van € 95.483. Hiervan is € 30.960 
toegezegd in Kerk- en Kapel Avezaath. Een prachtig 
bedrag dat veel vertrouwen geeft in de toekomst. 

Wij danken de vrijwilligers voor 
het organiseren, rondbrengen 
en ophalen van de enveloppen 
en alle gevers die de PG 
Lingestreek een warm hart 
toedragen. 

Met hartelijke groet, de Kerkrentmeesters 

 
De tijd voor Pasen 
Voorbereiding 
De tijd voor Pasen is een tijd van voorbereiding. 
Innerlijk en ook praktisch. In deze tijd zijn er de 
stiltediensten op woensdag in Zoelen.  
Op woensdagavond oefenen ook de zangers van The 
Passion, die op woensdag 27 maart in de Stille Week 
om 19:30 uur in Buren te horen en mee te beleven is.  
Ondertussen is de liturgie voor de kerkdiensten in de 
Stille Week samengesteld en wordt weer tot een mooi 
boekje gemaakt. De Palmpaasstokken zijn van zolder 
gehaald, en de Paaskaarsen besteld. Zo bereiden we 
ons innerlijk en praktisch voor op de Stille Week en 
Pasen. Dit jaar beleven we een bijzondere Paaswake, 
op zaterdag 30 maart in Kapel Avezaath.  
Hieronder kun je er meer over lezen.  
 
Doopdienst zondag 17 maart 10:00 uur Zoelen  
In de aanloop naar Pasen, mogen we deze keer ook 
een doopdienst meemaken. Op zondag 17 maart hoop 
ik Tessa Johanna Gerritse, roepnaam Hannah te 
mogen dopen in de dienst in Zoelen. Natuurlijk lezen 
we dan van Hannah, de vrouw uit de bijbel die zo 
wanhopig en vurig vertrouwde op God. Uit Johannes 
horen we van Jezus’ eigen strijd om vol te houden.  
We zingen liederen uit Opwekking, en vertrouwde 
kerkliederen, liederen voor jongeren en kinderen.  
 
Er zal ook kindernevendienst zijn, o.l.v. Geranne en bij 
de koffie trakteren de ouders Leon en Joanne Gerritse 
om dit bijzondere moment met ons te vieren. 

Stille Week en Pasen  
Palmpasen 24 maart 10:00 uur Kapel Avezaath 
De kinderen gaan dit jaar weer samen de stokken 
versieren. Daarna komen ze om 10:30 uur de kerk in 
om het verhaal van Palmpasen en Pasen samen met 
de andere kerkgangers te horen. Voor alle anderen 
begint de kerkdienst gewoon om 10:00 uur. Meer 
informatie en opgave bij Jantine Hol M: 06 23259798. 

The Passion Buren woensdag 27 maart 20:00 uur 
Misschien ken je the Passion van tv. Het verhaal van 
Jezus en zijn vrienden, hun laatste dagen samen. De 
dreiging van zijn dood dichtbij. Verteld en gezongen 
met Nederlandse songs van nu.  
Nu heb je de mogelijkheid om net zoiets mee te 
maken, live, dicht bij huis, in de kerk van Buren. 
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Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag  
Hoe kun je nog geloven dat liefde sterker is dan haat, 
licht sterker dan het donker, het leven sterker dan de 
dood? Je zou het ook om kunnen keren. Hoe kun je 
geloven dat het niet zo is? Hoe zouden we dan 
kunnen leven? Het verhaal van Jezus brengt ons 
opnieuw bij deze vragen. Hij laat zien dat er een weg 
is om te gaan waarop geen kwaad met kwaad 
vergolden wordt. Hij draagt het kwaad weg en zet er 
eindeloze liefde voor in de plaats.  
Dit wordt al eeuwen verbeeld door een lam. Een lam 
dat gedood wordt. Onschuldig. Jezus verzet zich niet, 
hij protesteert niet, hij neemt alle rotzooi en ellende op 
zijn nek en draagt het weg. Dat is bijna niet te geloven, 
maar toch het hart van het christelijk geloof waar we 
jaar in jaar uit bij bepaald worden, vooral rond Pasen. 
Dit jaar stellen we het Lam centraal: Lam van God dat 
wegdraagt heel de wereld van schuld, ontferm U, geef 
ons uw vrede.  
 
Witte Donderdag  28 maart Zoelen 19:30 uur 
We komen samen in de Stefanuskerk rond de tafel. 
We denken terug aan de avond dat Jezus met zijn 
vrienden brood en wijn deelde, zijn laatste avond op 
aarde. Hij deelt met ons het leven en de dood, om ons 
van Zijn eeuwig leven en alomvattende liefde te laten 
delen. Het blijft altijd weer stamelen. Maar goed dat we 
iets kunnen doen: delen, niet alleen aan die tafel in de 
kerk, maar ook in ons dagelijks leven, dag in dag uit.  
 
Goede Vrijdag 29 maart Buren 19:30 uur 

We komen bij elkaar in de St. 
Lambertuskerk in Buren rond 
het kruis. We lezen het verhaal 
van lijden en sterven van Jezus, 
het verhaal van het Lam. Dan 
wordt het stil. Jezus is 
gestorven. We steken lichtjes 
aan en bidden voor al die 
mensen die nu op aarde de hel 

van geweld, lijden en donker verdriet door gaan. Het 
Kleinkoor uit Buren zingt, Teuni Trouwborst is organist 
en Marianne Beunke speelt dwarsfluit   
 
Stille Zaterdag 30 maart Kapel Avezaath 21:00 uur 
Paaswake, deze avond is anders dan andere. We 
gaan als het donker is naar de kerk om het Licht in het 
donker te ontvangen. Jezus is de dood doorgegaan, 
Hij ontmoet ons van de andere kant, en brengt ons in 
contact met de eeuwige Liefde. Zijn Vader en ook 
onze Vader, Zijn God en ook onze God. Noor van 
Collenburg zal deze avond de doop mogen ontvangen 
en Veron de Groot is als kind gedoopt maar wil nu 
graag bewust zijn doop bevestigen. Een feestelijke 
avond, waarop we bidden: ontferm U over ons, geef 
ons uw vrede! En veel zingen, van wat mogelijk is bij 
God, dwars door alles heen.   
 
Met de Kerk auto naar de Kerk  

Bij de PG Lingestreek streven we ernaar om 
wekelijks twee inspirerende kerkdiensten te 

organiseren in onze gemeente. We begrijpen echter 
dat dit betekent dat er niet elke week een dienst is in 
uw eigen kern. Daarom willen we graag van u weten 

hoe we deze diensten zo goed mogelijk toegankelijk 
kunnen maken. Het idee is om samen te rijden, zodat 
ook gemeenteleden zonder eigen vervoer of zij die de 
afstand op de fiets te ver vinden, kunnen deelnemen 
aan de diensten. Op pglingestreek.nl staat een poll; 

met behulp van deze poll nodigen we u 
uit om uw voorkeuren aan te geven. 
Door uw stem uit te brengen kunt u ons 
helpen bij het plannen van vervoer om 

de kerkdiensten bij te wonen. Uw mening is van 
onschatbare waarde voor ons en we waarderen uw 
betrokkenheid bij de PG Lingestreek. Samen kunnen 
we ervoor zorgen dat onze gemeenschap toegankelijk 
is voor iedereen die wil deelnemen aan onze diensten. 
 

De kerk is open 
Kerkdiensten in Kerk- en Kapel Avezaath 
10 mrt 10:00u Kapel Avezaath, drs. P. van Zee 
13 mrt 19:30u Kerk Avezaath, biddag 
24 mrt 10:00u Kapel Avezaath 
30 mrt 21:00u Kapel Avezaath, Paaswake 
31 mrt 10:00u Kerk Avezaath, Pasen 
14 apr 10:00u Kapel Avezaath 
21 apr 10:00u Kerk Avezaath 
 
Zondagschool 
Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn welkom bij de 

zondagschool. Op 21 april, 26 mei en 
23 juni komen we om 10 uur bij elkaar 
in de kerk in Kerk Avezaath. Zondag 
24 maart is er voor de kinderen een 
Palmpasen activiteit (zie Palmpasen). 

Bij vragen bel Beppie van Eck M: 06 21873780. 
 
Ruimte voor Stilte in de Kapel  

Op zondag 7 april en zondag 26 mei 
staan de deuren van de Agatha Capel 
van 11:30 tot 12:30 uur open. Van 
harte welkom voor wie even in de 
troostende omgeving van de 
eeuwenoude kapel wil zijn.  

 

Ingekomen stukken 
Avezaath’s Allerlei 1 juni 2024 
Zaterdag 1 juni is in en rond de Agatha Capel in Kapel 
Avezaath de volgende Avezaath’s Allerlei. Medio mei 
2024 komen we huis aan huis langs om spullen op te 
halen. Zelf brengen kan ook op zaterdag 6 april in 
Kerk Avezaath, Dorpsstraat 40, tegenover voetbalclub 
Teisterbanders. Van 8:30 uur tot 10:00 uur bent u van 
harte welkom. Peter, Bert, Mariska en Marijke. 
E: avezaathsallerlei@gmail.com 
 
Bloembolletjes voor de Kapel tuin 

Doe je bloembolletjes die in huis uitgebloeid 
zijn altijd weg? Dan hebben wij daar nu een 
nieuwe bestemming voor! Rond de Agatha 

Capel willen we graag een steeds meer diverse, 
bloeiende groenstrook maken. Niet alleen omdat het 
er mooi uitziet, maar ook voor alle insecten, vlinders 
etc. die hier van leven! U kunt de bolletjes bij de Kapel 
neerleggen op 1 van de picknicktafels of op het bankje 
bij de voordeur. Of afgeven op Dorpsstraat 11 in Kerk 
Avezaath. We vinden ze wel. Hartelijk dank alvast!  

mailto:avezaathsallerlei@gmail.com
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De Torenhaan van de St. Lambertuskerk 
De oude torenhaan heeft voor de grote restauratie 

(1978-1981) op de 
toren van de St. 
Lambertuskerk 
gestaan.  
Op de foto wordt de 
torenhaan door 
architect Paulus van 
Vliet aan Dick Grendel 
overhandigd. 
 
 
 
 

De torenhaan staat in de regel bovenaan. 
Deze Haan heeft daar ook heel lang gestaan. 
Vanuit alle windstreken 
heeft hij Kerk Avezaath van boven bekeken. 
Door de bliksem geveld waren zijn dagen bijna geteld 
Nu geroosterd, maar trots onder de toren  
voelt hij zich als herboren.         
DeeGee 
Met dank aan architect Paulus van Vliet 11-02-2024 
 
Betuwse jeugdkampen, ga je mee?  

Al  65 jaar gaan de Betuwse Jeugdkampen op pad.  
Er zijn diverse leeftijdscategorieën en groepen. Wil je 
ook een fijne week in Overasselt, geef je dan snel op. 
Dat kan op de website www.betuwsejeugdkampen.nl. 

 
Nieuws uit de dorpen   
Treffen in Kapel 
Iedere 2

e
 dinsdag van de maand bent u van 10 tot 

11:30 uur welkom in De Kapelhof/Stichting Flipje, 
Hoge Hof 2 voor een kopje koffie met een praatje. 
Heeft u vragen mail naar treffeninkapel@gmail.com  
of bel 06 40425352.  
 
Eieren zoeken in Kapel Avezaath 

Zaterdag 30 maart zijn 
Kapel Avezaathse 
kinderen (tot 12 jaar) 
om 14 uur van harte 
welkom bij bassischool 
De Cambier om 
paaseieren te gaan 
zoeken.  

Meer informatie en opgeven voor 25 maart bij  
Mary van Dee M: 06 81890028. 
 

Dorpshuis De Avezathen Kerk Avezaath 
Iedere woensdagmorgen is er vanaf 10 uur 
inloopochtend. Er is koffie/thee met wat lekkers en 
daarna gaan degenen die dat willen Rummikub spelen 
of sjoelen. Je bent niks verplicht. Gewoon samen 
kletsen kan ook. Weet je van harte welkom.  
Welkom ben je ook op: 
Wo 13 maart 18:30-20:00u Wethouder mw Bettink  
Vrij 15 maart / zat 16 maart  NL Doet 
Zat 30 maart 9:00-13:00 uur  Postzegelbeurs  
 
Lentefair in De Avezathen 

Op zaterdagmiddag 20 april is er van 
14 uur tot 18 uur een lentefair in het 
dorpshuis.  
De entree is gratis.  
Neem wel contant geld mee, want er 
kan niet bij iedere stand gepint worden. 
 

Van de redactie 
Website pglingestreek.nl 
Diverse teksten in deze Nieuwsbrief hebben we 
ingekort, zodat alles op 1 A4-tje past. De uitgebreidere 
versie staat op W: pglingestreek.nl. Ga naar ‘Kernen’ 
en klik op ‘Kapel en Kerk Avezaath’. Onder ‘Nieuws uit 
kerkelijk Avezaath’ staat de laatste (volledige) versie. 
Eventuele aanpassingen in de kerkdiensten of 
bijeenkomsten worden ook op de website vermeld. 
 
Kopij inleveren 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin mei. Kopij 
voor 26 april mailen naar E: kerkenkapel@gmail.com. 
 

http://www.pglingestreek.nl/

