
  

 MAANDBLAD 

Zoelen 

Oktober - november 2024 

 

Kopij inleveren 

21 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoldermarkt 

17:00 tot 20:00 uur in de kerk 

27 september 

25 oktober 

29 november 



  

 

Völckerfonds Zoelen 

 

Ondersteunt bij jubilea van verenigingen en clubs. 

Hebt u er al aan gedacht subsidie aan te vragen? 

 

Neem contact op met: Willem Lassche 

Wethouder v/d Burgstraat 9 

4011 GB Zoelen 

 



  



ALGEMENE GEGEVENS 

PROTESTANTSE GEMEENTE te LINGESTREEK, KERN ZOELEN 
 

Pastoraat: 

Predikant: Everdien Hagen, tel. 06-57569564 e-mail:domineehagen@pglingestreek.nl 

Kerkelijk werker: Sandra Schelling, tel. 06-15460673  

e-mail: sandraschelling@pglingestreek.nl 

Jongerenwerker: Scarlett Lerrick, tel. 06-54945600, e-mail: scarlett@pglingestreek.nl 

Kerkenraad: 

Voorzitter: Dhr. J. van Zetten, Huisgardsesteeg 10, 4011JX ZOELEN,   

tel. 06-23806135, e-mail: voorzitter@pglingestreek.nl 

Scriba: Mevr. Dorien Rots, Buitenhuizenpoort 1, 4116CA BUREN,  

e-mail: scriba@pglingestreek.nl 

Kerkrentmeester: Dhr. W.B. Lassche, Weth. v.d. Burgstraat 9, 4011BG ZOELEN,  

tel. 06-53168921, e-mail: willem.lassche@gmail.com 

Diaconie: Mevr. J. Vink, Jeudestraat 58a, 4011GM ZOELEN, tel. 0344-681307 

Plaatselijk coördinator kernraad:  

J. de Koning, Langesteeg 7, 4011JS ZOELEN, tel. 06-40411151,  

e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Völckerfonds: 

dhr. W.B. Lassche, Weth. v.d. Burgstraat 9, 4011BG ZOELEN, tel. 06-53168921 

Onderhoudsfonds voor de Stefanuskerk: onderhoudsfondskerkzoelen@gmail.com 

voorzitter: P. de Fijter, Kerkstraat 24, 4011 EM Zoelen, tel. 0344-681326 

Opgave bloemengroet: 

Mevr. Ria Hol, Achterstraat 12, 4011EP ZOELEN, e-mail: riaholkortekaas@gmail.com 

Collectebonnen: 

Collectebonnen per vel € 40,00, € 80,00 en € 200,00 (voor bonnen van € 1,00,  

€ 2,00 en € 5,00) Bestellen door overschrijving op bankrekeningnummer:  

NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v. PG te Lingestreek, daarna berichtje naar  

mevr. T. van Zetten, tel. 0641080011, email: tonnyvanzetten61@hotmail.com 

Kopij maandblad 

Inleveren bij: dhr. E. Snijders, Uiterdijk 56, 4011EW ZOELEN, tel. 0344-681482,  

e-mail: e.snijders99@upcmail.nl 

Kopij de Kerk Roept: 

J. de Koning, Langesteeg 7, 4011JS ZOELEN, tel. 06-40411151,  

e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Rommelmarkt: e-mail: rommelmarktzoelen@gmail.com 

Voorzitter: Dhr. J. Nijhoff, Uiterdijk 28, 4011EV ZOELEN 

Verhuur en gebruik van de kerk:  

Mevr. J. Vink, Jeudestraat 58a, 4011GM ZOELEN, 0344-681307 of 06-45683351 

Begraafplaats: P. de Fijter, Kerkstraat 24, 4011 EM Zoelen, tel. 0344-681326 

Bank rekeningen t.n.v. PG Lingestreek 

Kerkrentmeesters:  

 kerkbalans  IBAN nr. NL95 ABNA 0122 7297 49 

 collectebonnen IBAN nr. NL95 ABNA 0122 7297 49 

Diakonie:    IBAN nr. NL63 ABNA 0124 2315 94 

Onderhoudsfonds: IBAN nr. NL63 RABO 0362 9777 71 



KERKDIENSTEN 

Alle diensten vanuit ZOELEN worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 

 

Zondag 6 oktober - 10:00 uur 

Erichem: voorganger ds. Gerrit Schouten uit Echteld, Heilig Avondmaal 

 

Zondag 13 oktober – 10.00 uur 

Zoelen: Voorganger ds. Jan Kaai uit Giessenburg 

 Organist: Cees Meijering 

 Collecten: Stichting Why Not, kerk, onderhoudsfonds 

Asch: voorganger ds. René Houtman uit Heerde 

Buren: voorganger ds. Wilco van Wakeren uit Veenendaal 

 

Zondag 20 oktober – 10.00 uur 

Kapel-Avezaath: voorganger ds. Everdien Hagen 

 

Zondag 27 oktober – 10.00 uur 

Buren: voorganger ds. Everdien Hagen 

 

Zondag 3 november – 10.00 uur 

Zoelen: voorganger Sandra Schelling 

  Organist: Cees Meijering 

 Collecten: Voedselbank, kerk, onderhoudsfonds 

 

Woensdag 6 november – 19.30 uur – Dankdag voor gewas en arbeid 

Zoelen: voorganger Scarlett Lerrick 

 Organist: Piet van de Wege 

 Collecten: KIA werelddiaconaat Myanmar, kerk 

 

Zondag 10 november – 10.00 uur 

Zoelen: voorganger ds. Corbert de Rooij uit Rotterdam 

 Organist: Ton van Leerdam 

 Collecten: KIA werelddiaconaat Bolivia, kerk, kerk 

Buren: voorganger ds. Bart Trouwborst 

Kerk-Avezaath: voorganger ds. Everdien Hagen 

 

  



  

 

 

 

MEDITATIE 

 

Is het mogelijk voor altijd gelukkig te zijn? 
 

Dit is de vraag die een jonge vrouw me namens Jehova's getuige laatst stelde aan de 

deur. Hoewel ik meteen "ja" zei, en zij blij verrast was, bleef die vraag me na ons 

gesprek toch bezighouden.  

Is dit wel realistisch?  

Geluk heeft te maken met onze gemoedstoestand, je gemoedstoestand kan 

veranderen door gebeurtenissen in je leven, door hoogtepunten en dieptepunten in de 

maatschappij die onze stemming kunnen beïnvloeden, het kopen van je droomhuis, 

het verlies van een dierbare, noem maar op. Volgens psychologen is het dus niet 

mogelijk om altijd gelukkig te zijn. Tegenwoordig ligt er steeds meer druk op het 

belang van gelukkig en zorgeloos leven. Door toenemende invloed van Sociale Media 

zien we steeds meer de leukste momenten van iemand. Hierdoor ontstaat er een 

vertekend beeld van de realiteit.  

  

 

Kopij voor het volgende maandblad:  

Inleveren: maandag 21 oktober 2024 

Verschijnt: dinsdag 5 november 2024 

Periode: 10 november – 15 december2024 

 

Kopij inleveren: e.snijders99@upcmail.nl 

 

De kopij kan ook getypt of duidelijk handgeschreven ingeleverd worden bij:  

Ed Snijders, Uiterdijk 56, Zoelen, tel. 0344-681482 

 

 

Kopij voor de volgende ‘Kerk Roept’:  

Inleveren: dinsdag 8 oktober, 22 oktober, 5 november 

bij Jolanda de Koning, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

 



Het verlies van een dierbare, een scheiding of een verlies van je huis zijn voorbeelden 

van situaties die negatieve en sombere emoties kunnen opleveren. Veel mensen 

willen deze sombere emoties niet voelen. Begrijpelijk: deze emoties zijn niet fijn.  

Vaak is psychologische hulp passend. Toch wordt er door de huisarts soms gekozen 

voor medicatie. Dat helpt misschien voor de korte termijn, maar het lost de kern van 

het probleem niet op. Praten over je problemen met dierbaren of een psycholoog is 

wellicht in het begin moeilijk, maar lost op de lange termijn meer op.  

 

Is het dan niet mogelijk om altijd gelukkig te zijn?  

Juist doordat we dingen meemaken die niet leuk zijn, kunnen we genieten van 

hoogtepunten, successen en kleine geluksmomenten, kunnen we een betekenisvol en 

voldaan leven lijden. We moeten stoppen met bang zijn voor de mening van anderen, 

de ruimte nemen om onszelf te uiten en om ongeluk te accepteren.  

De bijbel geeft ons hoop. In de bijbel wordt uitgelegd waarom er zoveel problemen 

zijn in de wereld. Maar er staat ook goed nieuws in n.l. dat die problemen tijdelijk zijn 

en dat er binnenkort een einde aan komt.  

De beloften in de bijbel geven ons een toekomst en hoop: 

Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, 

niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen Mij 

aanroepen en tot Mij bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. (Jeremia 29: 11-12)  

Die belofte kan je helpen je problemen aan te kunnen, positief in het leven te staan 

en voor eeuwig gelukkig te zijn.  

In de bijbel wordt gesproken over een tijd dat de dood er niet meer zal zijn, geen 

rouw, geen gehuil, geen pijn (Openbaringen 21: 4) 

De problemen waardoor mensen hoop verliezen zoals armoede, onrecht en ziekte 

zullen er niet meer zijn. Je kunt vertrouwen op die belofte; met God in je leven is 

het mogelijk om voor altijd gelukkig te zijn.  

Gods zegen voor U allen.  

   

Gerda van Malsen 

 

  

 

SOFIETJE 
 

Velen menen dat geluk is te veroveren,  

weinigen menen dat geluk een geschenk is,  

zeer weinigen weten dat geluk het resultaat is van geleerde lessen.  

 

Maak mij, HEER, met Uw wegen vertrouwd, 

Leer mij Uw paden te gaan.  

(Psalm 25: 4) 

 



PASTORALIA 
 

Huwelijksjubileum 
Graag willen wij de heer en mevrouw van Ingen feliciteren met hun 60-jarig huwelijk 

op 18 september 2024. 

Ze zijn dankbaar dit bijzondere jubileum te kunnen vieren. 

Ik mocht hen verrassen met een bezoekje en een bloemetje namens de Protestantse 

Gemeente Lingestreek. 

 

Namens het bezoekteam kern Zoelen, Alie Muijen 

 

 

 

TERUGBLIK BBQ 24 AUGUSTUS   
 

Dit jaar organiseerden we weer een BBQ. 

De laatste BBQ was alweer een aantal jaren geleden, dus 

het was voor ons ook spannend of het zoals vanouds een 

succes zou worden. Nou dat was het!  

Jong en oud genoten van het lekkere eten en de 

gezelligheid, zelfs aan de voetbaltafel! 

 

Alleen op het weer hadden we geen invloed. 

En laat er nou net voor die avond rukwinden 

en veel regen voorspeld zijn. Maar wie 

moppert op het weer, moppert op de Heer, 

dus zoeken naar oplossingen. Gelukkig kwam 

John ons te hulp en werd er een strategisch 

plekje voor de partytent gekozen. Vervolgens 

werd deze goed vastgezet met spanbanden: 

zo, die kon niet meer wegwaaien. Hij 

overleefde de regen en wind met gemak en 

wij stonden lekker droog. John nogmaals 

bedankt! 

Ook nog een hartelijke dank aan Anne, die 

heerlijke salades had gemaakt! 

 

Al met al voor herhaling vatbaar, dus hopelijk volgend jaar weer  

 

Peter en Geranne de Fijter 

  



Startzondag Protestantse Gemeente Lingestreek 
 

Ruim 250 mensen kwamen toegestroomd naar het Betuws Wijndomein in Erichem om 

de startdienst van de Protestantse Gemeente Lingestreek mee te maken. Midden 

tussen de wijnranken in een zonovergoten wijngaard werd gezongen, gebeden, 

geluisterd en gevierd. Kinderen en jongeren gingen de wijngaard in voor hun eigen 

programma. 

Ds. Everdien Hagen besprak het thema ‘Gods goedheid is te gek’ vanuit de 

Bijbellezing uit Mattheus 20 over de werkers in de wijngaard.  We wisselden de 

overdenking af met toepasselijke liederen, gezongen door het koor To Believe uit 

Ommeren.  

Dankzij de gastvrijheid van ‘wijnboerin’ Arina van Leenen konden we op deze 

prachtige plek samenkomen. Na afloop was er koffie, (alcoholvrije) wijn en limonade. 

Vrijwilligers gaven uitleg over het programma van de PG Lingestreek tot aan kerst. De 

activiteiten tot aan kerst staan in een magazine. Dit kunt u downloaden vanaf de 

website www.pglingestreek.nl. 

 

Jolanda de Koning 

 

 

 

  



Gods koninkrijk op aarde 
 

Ooit heb ik de opmerking gehoord: Gods koninkrijk is er al, maar nog niet helemaal. 

Dat vind ik een mooie verwoording voor de beschrijving van onze werkelijkheid. Wij 

denken vaak te kunnen zien dat God helemaal niets doet, niet aanwezig is. Want er is 

toch oorlog en allerlei andere narigheid! Die kunnen inderdaad ons flink in de weg 

staan. En ons zelfs doen denken, dat het hierna gewoon ophoudt. 

Maar dan zien we toch wat over het hoofd. In al die narigheid zijn er zoveel 

zegeningen! Mensen die elkaar steunen, wonderen die gebeuren, groot of klein, 

“toevalligheden” die wij over het hoofd zien, maar gewoon door God geregeld zijn. 

Maar ook wat mensen hier op aarde al leren over hoe Gods koninkrijk eruit ziet, de 

regels die daar gelden. En ze toepassen. Zoals oog hebben voor de mensen die wel 

wat hulp kunnen gebruiken, schulden van anderen vergeven, troosten. Dat zijn 

allemaal stukjes van Gods toekomstige koninkrijk die we nu al kunnen beleven: daar 

zal geen rouw, verdriet en eenzaamheid meer zijn, daar leven we uit vergeving, daar 

zijn de laatsten de eersten. 

Dat is toch fantastisch, dat we nu al iets mogen beleven van de grote Toekomst die 

ons te wachten staat! 

 

Sandra Schelling 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SPREEKWOORD VAN DE MAAND 
 

Het boek Job heeft altijd enorm tot de verbeelding gesproken.  Het is 

aangrijpend hoe de herdersvorst Job het ene onheilsbericht na het andere 
ontvangt. Allemaal jobstijdingen (tijding = bericht). Maar we speken ook 

van een jobsgeduld en we zeggen: zo arm als Job. Het geloof van deze 
sjeik doorstaat tenslotte de vele beproevingen en hij leeft nog lang en 

welvarend. 
 

Nu zal ik mijn mond niet bedwingen.  
Ik wil spreken in de benauwdheid van mijn geest,  

klagen in de bitterheid van mijn ziel.  
(Job 7: 11) 

 



Kernraad vraagt uw hulp! 
 

Op 26 november organiseert de kernraad Zoelen van de PG Lingestreek een avond 

voor iedereen die iets doet of wil doen in de kerk. Wat doen we nu allemaal? Wat gaat 

goed en wat kan beter? Welke verbeteringen zien we in de kern? Waar hebben we 

mensen voor nodig? Dit zijn vragen die we die avond met u willen bespreken. Het zou 

fijn zijn als u zelf ook ideeën aandraagt. Heeft u een warm hart voor de kern Zoelen? 

Kom dan op 26 november naar de kerk in Zoelen. De avond is van 19.30 tot 21.30 

uur in de consistorie. U bent van harte welkom! 

Voor vragen kunt u terecht bij Johan van Zetten of Jolanda de Koning. 

 

Kernraad Zoelen 

 

 

BIJBELLEESKRING IN ZOELEN 
 

De bijbelkring gaat weer van start! 

Dit najaar onder leiding van Sandra Schelling. 

Zij verzorgt 4 studies over de profeet Amos.  

 

Amos zullen we in een kerkdienst niet zo snel openslaan. Het staat vol boosheid van 

God over vooral Zijn volk. En de manier waarop Hij het zal straffen door de 

ballingschap. Maar: het confronteert ons onverwacht met hoe wij in onze tijd met 

onze medemens omgaan. 

Ook schemert erin door hoe Gods koninkrijk eruit ziet. Wat Gods wil is voor de mens. 

Daar zullen we met elkaar naar op zoek gaan.  

 

Iedereen uit PG Lingestreek is uitgenodigd. 

Plaats: consistorie van Zoelen.  

Data: woensdagochtend van 10:00-11:30 op 9 oktober, 23 oktober, 6 november, 20 

november. 

Wees welkom ook als je niet alle data kunt! 

 

Geranne de Fijter (06-22179303) & Sandra Schelling (06-15460673) 

 

 

  



Oliebollenactie Zoelen 
 

Woensdag 9 oktober is er weer een oliebollenactie ten bate van het restauratiefonds 

van de prachtige Stefanuskerk in Zoelen. Vanaf 17.00 uur kunt u één van onze 

vrijwilligers bij u aan de deur verwachten met overheerlijke oliebollen, gebakken door 

de inmiddels befaamde Joop van Hilten. Bent u niet thuis of wilt u oliebollen bestellen 

dan kunt u deze op 9 oktober afhalen. Ook kunnen bestelde oliebollen thuisbezorgd 

worden. Bollen kunnen afgehaald worden bij de familie Van Hilten, Kerkstraat 14 

Zoelen. 

Telefonisch bestellen bij Corrie van Hilten, telefoon (0344) 681578 of 06 29 27 13 17 

of bij Gerda van Teeffelen, telefoon 06 23 83 07 64. 

De oliebollen worden aangeboden in Zoelen en omringende dorpen. 

Graag tot 9 oktober!!! 

 

Corrie van Hilten en Gerda van Teeffelen 

 

 

 

  



 

KERKRENTMEESTERS  

 

Giften via: 

Bezoekgroep 2x € 10 

 2x € 20 

Sandra  €  6 

  € 10 

 

Namens de kerkrentmeesters, Maarten Verweij 

 

 

DIACONIE 
 

Opbrengst collecte: 

25 augustus Foundation Sheltersuit € 231,70 

     

Namens de Diaconie, Dirk Slob 

 

 

BLOEMENDIENST 
 

Ter bemoediging en als groet van de gemeente zijn de bloemen gebracht bij: 

25 augustus de heer F. Nijhoff 

  mevrouw Th. van Kalkeren 

  mevrouw S. Steenis 

8 september de heer H. Schepers 

   

De volgende giften hebben we ontvangen: 

Via Alie Muijen € 10,- 

Via Ria Hol  €   6,- 

Via Teuni Nijhoff € 10,- 

 

Waarvoor hartelijke dank. 

  

De medewerkers van de bloemendienst, 

Teuni, Ton, Gerda, Henny, Gonnie, Geranne, Felicia Jenny en Ria 

  



 



  



 


