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Kerkdiensten:

Woensdag 21 februari Zoelen — 19.30 — Stiltedienst
Mw. Gerda van Malsen

Zondag 25 februari  Asch —ds. D. de Jong
Kerk-Avezaath — dhr. J. Goossen

Diaconie: Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat
Omzien naar gevangenen

Woensdag 28 februari Zoelen — 19.30 — Stiltedienst
Drs. Dick van der Wel

Zondag 3 maart Buren-—ds. E. Hagen

Diaconie: Kerk in Actie : Zending
Zambia, maatjes voor gezinnen zonder ouders
Haal en brengdienst kern Zoelen

Woensdag 6 maart  Zoelen — 19.30 — Stiltedienst
Mw. Tine Snijders

Zondag 10 maart Buren — dhr. J. Goossen

Kapel-Avezaath — drs. P. van Zee

Haal en brengdienst kern Erichem / Asch
Diaconie: Kerk in Actie: Zending

Indonesié, sterke vrouwen in de kerk

Woensdag 13 maart Kerk-Avezaath — ds. W. Flach
Biddag voor gewas en arbeid

Diaconie: Voedselbank

Meer informatie is te vinden op de website: pglingestreek.nl

Gezamenlijke berichten

19 februari Bijbelleeskring, voorbereiding van 3 maart

ae
nieuwe hoo?



We zijn de veertigdagentijd of lijdenstijd weer in gegaan. In een wereld
die getekend is door zoveel onrecht en leed, richten we ons op de weg
die Jezus gegaan is. Elke zondag heeft een eigen naam gekregen, De
derde zondag is de zondag van de ogen: steeds weer zoeken mijn ogen
naar U. Ook in de bijbelleeskring doen we dat: ons richten op Wie ons
het leven geeft, ons dragen wil en wat wij daardoor mogen uitdragen.
Van harte welkom, ook als je voor het eerst komt: maandag 19 febr,
19.30, consistorie van de St Lambertuskerk in Kerk-Avezaath

Ontmoeting op de IC

Direct na Sijmens longoperatie moesten we nog lang wachten voordat
we naar Sijmen mochten. Dat voelde echt als heel lang! We wilden hem
Z0 graag weer zien!

Ondanks dat wij geen behoefte hadden aan een gesprek in de
wachtruimte, dacht iemand daar anders over. Er was een man die
duidelijk over-de-top zenuwachtig was. Zijn babydochter lag al een
aantal weken op de IC met het RS virus en nog wat andere virussen. Hij
bleek praktisch ondersteund te worden door mensen uit de Hersteld
Hervormde Kerk. Wat bijzonder, dat je op sommige momenten zo weinig
mensen spreekt en ineens ontmoet je een geloofsgenoot!

Hij had het over loslaten, dat dat zo moeilijk was. Die moeite ken ik
natuurlijk ook, maar juist tijdens de operatie werd ik erg getroost door de
ingeving dat God véél sterker en machtiger is dan ik. God kan veel meer
voor Sijmen betekenen dan dat ik dat kan. Dat raakte mij echt. Ik heb dat
ook aan deze man kunnen meegeven. Hopelijk neemt hij het met zich
mee als meer dan een theologische gedachte, lukt het hem in al zijn
onrust om er even bij stil te zijn. En dat geldt natuurlijk voor ieder van
ons: we kunnen dingen weten, maar het voelen en ervaren gaat nog een
hele stap verder.

Sandra Schelling

Nieuws uit Kerk- en Kapel-Avezaath

In memoriam Toke Termeer 1938-2024

Op 30 januari in de vroege ochtend heeft Toke Termeer — van der Linden
haar laatste adem uitgeblazen. Haar geest was helder, maar haar
lichaam was op. Ze had een week de tijd om aan het idee te wennen, dat
haar leven ten einde liep en dat was een goede week, met de kinderen
om haar heen. Zo kon ze ook haar eigen afscheid voorbereiden. Toke is
geboren in Haarlem en pas op latere leeftijd richting de Betuwe



gekomen. Haar eerste huwelijk werd een teleurstelling vanwege
verslaving van haar man. Echtscheiding was in die tijd een uitzondering,
en zij droeg daarna de zorg voor haar twee kinderen, Monique en Erik.
Gelukkig kwam er een tweede man in haar leven: Jan Termeer. Hij had
twee dochters en samen vormden ze een samengesteld gezin. Eerst in
Tiel, toen in Kerk-Avezaath. Uit dit huwelijk werd nog een jongen
geboren, Gijs-Jan. Ze deelden een gevoel voor humor, soms met een
scherp randje. Ze leidden een leven van ups en downs want Toke was
geen doetje. Dit heeft ook de weerslag op de kinderen gehad. Ze hield
van gezelligheid, weekenden weg met het gezin, kamperen, kaarten. Jan
was van protestantse huize en Toke katholiek en ze konden het goed
vinden in de kerk van Avezaath. Jan is ook actief geweest in de
kerkenraad. Toen Jan ziek werd, heeft Toke lange tijd voor hem gezorgd.
Nadat Jan overleden was heeft Toke zich langzamerhand herpakt.

Ze dook van de duikplank tot op hoge leeftijd. Ze ging naar de inloop,
had vriendinnen om te rummikubben of klaverjassen en genoot er van
overgrootmoeder te mogen worden. Haar 85 verjaardag is royaal
gevierd. Dat het de laatste zou zijn, was toen nog niet te voorzien. Op de
kaart stond een gedicht van haar eigen hand: “ De cirkel is nu rond, van
lente, zomer, herfst en winterstond. Wat is er over van al die zomerse
dromen? Wortels, sporen en zaden zijn nu gelegd. Rest ons alleen een
stil gebed”

Het gebed van elke moeder, elke oma, elke overgrootmoeder: mag het
ze asjeblieft goed gaan! Geef dat het leven goed voor hen is, geef ze de
kracht om er door te komen als het moeilijk is....De stilte en de belofte
dat ook ons leven bij God een nieuwe gestalte mag krijgen, net als het
zaad in de aarde.

We bidden Monique, Erik, Gijs-Jan en hun gezinnen toe, dat ze
voldoende bagage hebben meegekregen van Toke en Jan om hun eigen
weg te gaan met beiden in herinnering. Ds Everdien Hagen

Haal en brengdienst Vrijthof; wie wil er meegaan?

Het is een goede gewoonte dat verschillende kerkelijke gemeenten uit
de Betuwe meedraaien bij de haal- en brengdienst in verpleegtehuis
‘Vrijthof in Tiel.

Wij worden als kern Kerk- en Kapel-Avezaath op 29 maart verwacht in
het Vrijthof voor de begeleiding van bewoners naar de kerkdienst. Dit is
Goede Vrijdag. Gewoonlijk gaat er op zondag vanuit onze kern een
vaste groep vrijwilligers mee. Deze keer is het een dienst op vrijdag en is
het voor een aantal mensen niet mogelijk om mee te gaan. Vindt u het
leuk om ook een keer als vrijwilliger te helpen in deze diensten? Heel
graag! Laat het weten : Annie van Dijk — 06 39622759



Wel en wee:

Berta van Mourik is 12 februari verhuisd naar Oranjehof K17-2. Fijn dat
ze daar weer Avezathers zal ontmoeten. Wij wensen haar onze
bemoediging met deze stap.

Verantwoording:
€20 ontvangen bij het wegbrengen van de bloemen via Riet van Buren.
2 feb € 10 voor kerkenwerk via Greet Visser 13 feb, € 10 via ds Hagen.

Bloemen:

Tonny Uijterlinde heeft bloemen ontvangen namens onze gemeente. Op
17 feb. Was er een bloemengroet voor het echtpaar van Mourik —
Krouwel; zij waren 35 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met het
bereiken van deze mijlpaal.

Jarigen (75+):
26 febr. Mw. den Haan, 1 mrt mw. A.G. Schimmel — Borias en dhr. D.J.
van Gessel, 2 mrt dhr. Arfman, 6 mrt. mw. E.J. Verbeek — Rietveld,

Lampje:
Het thema van de veertigdagentijd 2024 is Ga mee.

Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?

Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind van jou en jij in Mij?

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!

Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!"

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.
Lied uit gemeenschap van lona, tekst: John L. Belle

Banknummers:



NL63 ABNA 0124 23 1594 t.n.v. Diaconie PG Lingestreek
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Met hartelijke groeten, mede namens dominee Hagen en de kerkenraad.

Annie van Dijk, Tel. 0344-615077, e-mail: fam.vdk@upcmail.nl

Ds. E. Hagen, Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath, Tel. mobiel: 06 57569564 , e-mail:
domineehagen@pglingestreek.nl

internet: pglingestreek.nl
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