
 

  

 

 

 

PG Lingestreek nr. 14   dd: 15 juli 

Kerkdiensten:  

 

 

Zondag  20 juli  Zoelen ds. A. Brinkman 

Diaconie:  Daan Theeuwes revalidatiecentrum   

  

 

Zondag   27 juli  Erichem ds. A. Brinkman 

Diaconie:  Vluchtelingenwerk Oost Nederland    

  

Zondag 3 augustus  Zoelen ds. P. Bakker 

Diaconie:  Kerk in Actie Wereld Diaconaat Noodhulp   

  

 

Meer informatie is te vinden op de website:  pglingestreek.nl 

 

Gezamenlijke berichten  

 

Zomertijd  

 

De zomervakantie is begonnen. Dit betekent dat we elkaar elke zondag 

allemaal kunnen ontmoeten in dezelfde kerk, 1 dienst per zondag. 

Ondertussen werkt de kerkenraad nog even hard door aan de 

aanbevelingen die ds Bakker onze gemeente mee geeft. In september 

zijn er nog twee gelegenheden om hier samen met ds Bakker en de 

kerkenraad en ds Alex Brinkman over door te praten. De bijeenkomsten 

in Zoelen en Erichem zijn net voor de zomer geweest.  

We wensen ieder vanuit de kerkenraad een heel goede zomer toe, aan 

het werk, thuis, of ergens verder weg. Dat je af en toe tijd mag hebben 

om vol verwondering om je heen te kijken en de Schepper van dit alles 

te danken en loven! Ds Everdien Hagen  



 

 

Nieuws uit Kerk- en Kapel-Avezaath 

 

In memoriam Klaas van Drumpt  

 

In kleinere kring hebben we op 27 juni afscheid genomen van Klaas van 

Drumpt. Hij is geboren in Rijswijk in het gezin van een timmerman. De 

jongste van het stel, zijn zus en broers waren er nu om afscheid van hem 

te nemen. Klaas had een heerlijke jeugd en leerde spelenderwijs het 

vak. Op zijn 15e ging hij werken en haalde ook al jong zijn diploma als 

aannemer. Hij kon alles maken en stond altijd klaar om iemand te 

helpen, hij was sterk, zorgzaam en sociaal.Toen ze allebei 18 jaar waren 

kwamen Corrie en Klaas elkaar tegen. Eerst moest Klaas nog in militaire 

dienst. Corrie kwam uit Tuyl en daar trouwden zij vijf jaar later. Ze gingen 

wonen in Asch, aan de Aalsdijk. Daar heeft Esther hun dochter tot haar 

zesde jaar gewoond en genoten van alle dieren om haar heen. Klaas 

werkte ondertussen in Culemborg, maar deed ook allerlei klussen. Ook 

bij de Zandput, de camping voor vaste gasten in Kapel-Avezaath. En zo 

is het gekomen dat Corrie en Klaas de camping hebben overgenomen 

en er ook gingen wonen. Corrie bleef werken op Oranjehof en Klaas 

kwam terecht bij de ReVaBO. Dat is de opleiding voor mensen in de 

bouw. Het klikte heel goed tussen de jongens en Klaas. En zo werkte hij 

in de winter met de jongens en in de zomer op de camping. Tot de ziekte 

van Parkinson roet in het eten gooide. De kleinkinderen Roy en Kaya 

hebben opa bijna alleen maar gekend, toen hij al ziek was. Maar hij kon 

gelukkig nog veel met ze optrekken. Zelfs als opa moe was of pijn had, 

dan ging hij nog met mij voetballen, zei Roy. Klaas bleef zorgzaam en 

liefdevol tot op het eind. Maar wat moet het zwaar zijn als je jezelf niet 

meer verstaanbaar kunt maken….als je al die kracht van dat sterke 

lichaam verliest. Corrie heeft zo lang ze kon voor hem gezorgd. En 

daarna was er gelukkig de Bloementuin in Geldermalsen. Kaya zei het 

heel mooi: dit hier is wel mijn derde thuis. Zo hebben opa en oma het 

ook ervaren. Hij kon echt niet meer en is “thuis” gestorven. Corrie en 

Klaas zijn allebei grootgebracht met een goede basis in het christelijk 

geloof. Het betekende veel voor Klaas tot op het einde. We lazen dan 

ook 1 Kor 13: zonder liefde ben ik niets…de liefde doet beseffen: Heer, 

ik ben uw kind. We bidden Corrie, Esther, Roy en Kaya de liefde van 

God toe nu ze zonder hun man, vader, opa verder gaan. Omringd door 

al die mensen die hem ook zo zullen missen. Ds Everdien Hagen  



 

Kunst in de kapel 

In de Agatha Kapel exposeren drie schilders uit de omgeving hun 

kunstwerken. 

o Lidian van der Donk uit Zennewijnen is een fijnschilder en 

toont haar portretten en landschappen,  

o Gerrit Nuyen, ook uit Zennewijnen, maakt divers werk met 

acryl en pastel en  

o Maria van der Hoeven uit Zoelen schildert bloemen en 

landschappen in een impressionistische stijl. 

De expositie is te zien op zaterdag 18 en zondag 19 juli en op zaterdag 

26 en zondag 27 juli. Alle dagen van 10:30 tot 17:00 uur.  

 

Meeleven met  

Voor ieder die onverwacht overvallen wordt door een ernstige ziekte en 

een lange weg te gaan heeft. We bidden om kracht voor hen en voor hun 

partners. 

 

 

Verantwoording: 

20-6: bij het wegbrengen van de bloemen 2 x €10 

1-7: €20, 6-7: €20 beide voor kerkrentmeesters. 

 

 

Bloemen: 

Op 30 juni was de bloemengroet voor mw. Teuntje v. Haaften – Aldus uit 

Ophemert. 

Op 8 juli is het echtpaar D. Boudewijn – v.d. Berg uit Kapel-Avezaath   

60 jaar getrouwd, van harte gefeliciteerd met dit diamanten huwelijk. Zij 

ontvangen felicitaties en bloemen namens de gemeente. 

 

 

Jarigen (75+):  

18 juli Mw. B. van Mourik – v. Tongeren, Oranjehof, 23 juli mw. N.H. van 

Zetten – Nieukerk en dhr. Kooij, 24 juli dhr. G.W.A. van Scheerdijk, 

Wadenoijen, 25 juli dhr. B. van Beem, 29 juli dhr. Vink 

Lampje: 



Geef ons de zegen 

van zon en van regen 

dat ons werk 

vruchtbaar mag zijn 

en we steeds mogen delen 

van alles gekregen 

in het groot 

en in het klein 

Alette Koorneef 

 

Banknummers: 

NL63 ABNA 0124 23 1594 tnv Diaconie PG Lingestreek  

NL95  ABNA 0122 7297 49 tnv De Kerkrentmeesters PG Lingestreek 

 

Met hartelijke groeten, mede namens dominee Hagen en de kerkenraad.              

Annie van Dijk, Tel. 0344-615077, e-mail: fam.vdk@upcmail.nl  

Ds. E. Hagen, Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath, Tel. mobiel: 06 57569564  , e-mail: 

domineehagen@pglingestreek.nl  

internet: pglingestreek.nl 
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