
 

 

 

  

 

 

 

PG Lingestreek nr.  6 dd: 24 maart 2026 

Kerkdiensten:  

 

 

Zondag   29 maart Kapel Avezaath ds. E. Hagen Palmzondag 

Diaconie:   Vrijwilligers Palliatieve Zorg  

 

   1 april Vesper 19.30  Zoelen mw. T. Snijders 

2 april Zoelen 19.30 ds. A. Brinkman Avondmaal 

   3 april Erichem 19.30 ds. E. Hagen Goede Vrijdag 

   4 april Kapel Avezaath 21.00 ds. E. Hagen Vesper 

 

Zondag   5 april  Buren ds. A. Brinkman Pasen 

Diaconie:   Betuwse Jeugdkampen 

  

Zondag  12 april  Zoelen ds. A. Brinkman 

     Asch drs. S. Lerrick Linge Licht Viering 

Diaconie:   Plaatselijk Werk Bloemenfonds 

  

Contactpersonen PG Lingestreek pastoraat en jongerenwerk 

 

Tot 60 jaar: ds Alex Brinkman, tel. 06-47145045, 

domineebrinkman@pglingestreek.nl  

Vrije dagen:donderdag-en vrijdagmiddag en zaterdag 

Kerkelijk jongerenwerker Scarlett Lerrick, tel. 06-54945600 

scarlett@pglingestreek.nl  

V.a. 60 jaar:Avezaath en Buren 

ds Everdien Hagen, tel. 06-57569564, 

domineehagen@pglingestreek.nl.  

Vrije dagen: Woensdag, donderdag, zaterdag 
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Erichem, Asch en Zoelen:   

Tijdelijk kerkelijk werker Jack de Koster  

info@jackdekoster.nl 

Werkdag vrijdag 

 

Gezamenlijke berichten  

 

Vieren van de Stille Week voor Pasen  

In wie stel ik mijn vertrouwen?  

 

Net als andere jaren kunnen we in de Stille Week veel vaker naar de 

kerk dan anders. Wie wil kan op deze manier elk jaar zich dieper 

verbinden met de weg die Jezus Christus voor ons is gegaan. Dit jaar is 

ons thema: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer.    

 

Palmpasen 29 maart 10.00u familiedienst Kapel-Avezaath.  

De kinderen maken de stokken vanaf 9.45 en komen daarna de kerk 

binnen om 10.30u. Dan vieren we samen met de kinderen de dienst van 

Palmpasen verder.  

 

Witte Donderdag 2 april 19.30u Zoelen: 

Viering Laatste Avondmaal. Deze avond, evenals op Goede Vrijdag en 

Stille Zaterdag, zijn wij dankbaar voor muzikale versterking door leden 

van het kleinkoor o.l.v. Teuni Trouwborst. 

Goede Vrijdag 3 april, 19.30u Erichem: 

Het lijden en sterven van Jezus Christus: lezen, bidden en zingen rond 

het kruis 

Stille Zaterdag 4 april 21.00u Kapel-Avezaath: 

Door de diepte naar het Licht van Pasen   

Paasmorgen zondag 5 april 10.00u Buren:  

De Heer is waarlijk opgestaan! M.m.v. het Burens Koor en het Burens 

orkest. Deze dienst heeft een extra feestelijk karakter omdat deze 

ochtend twee jonge lidmaten belijdenis afleggen van het geloof, broers 

Sijmen en Ardo Schelling. 

 

The Passion 

Dinsdag 31 maart en woensdag 1 april is het dan zover: de Passion in 

Buren. Met een enthousiaste groep mensen zingen we mooie liederen 

die de lijdensweg van Jezus Christus omlijsten.  

Dit jaar is onze nieuwe predikant ds. Alex Brinkman de verteller. De 
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jongeren verzorgen een paar korte toneelstukjes. 

Je kunt voor beide data gratis tickets reserveren via de qr-code op de 

website van PG Lingestreek. 

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met Scarlett 

Lerrick: scarlett@pglingestreek.nl 

 

Betuwse Jeugdkampen 

De voorbereidingen voor de Betuwse Jeugdkampen 2026 zijn in volle 

gang! Onze leiding bruist van de energie om de vetste spellen en 

avonturen uit de grond te stampen voor een onvergetelijke zomer. 

Voor de kids: Nieuwe besties, spannende bosspelen en lachen rond het 

kampvuur tot je buikpijn hebt.  

Voor de ouders: Een top georganiseerde week vol persoonlijke 

aandacht, waar je kind in een veilige omgeving volledig zichzelf kan zij. 

Kijk vooral snel naar de beschikbare data en de aanmeldprocedure voor 

komend seizoen? 

Zomervakantie 2026: 

Kamp B:  25 juli t/m 1 augustus Meisjes 

Kamp C:  1 augustus t/m 8 augustus Gemengd 

Kamp D:  8 augustus t/m 15 augustus Gemengd 

Kamp A:  15 augustus t/m 22 augustus Jongens 

Kamp F:  22 augustus t/m 29 augustus Gemengd 

 

Shelter suit 

Oude slaapzakken voor Shelter Suit worden 28 maart weer bij ons 

opgehaald. Ze worden in Enschede verwerkt tot beschermende kleding 

voor daklozen. Heeft u nog slaapzakken liggen, lever ze dan graag vóór 

28 maart in bij Ed en Tine Snijders, Uiterdijk 56 Zoelen. 

 

Gebedskringen 

PG Lingestreek heeft 3 gebedskringen. Een plek om samen te danken, 

stil te zijn en zorgen te delen en voor God te brengen.  

U bent welkom bij elke gebedskring: 

 

Buren:   elke maandag 19:30 bij fam. Kirpestein, Herenstraat 10. 

Kerk-Avezaath:  tweewekelijks dinsdag 19:15 op Daver 32,  

contactpersoon Beppie van Eck. 

Zoelen:   elke eerste woensdag van de maand 19:30 in de kerk, 

contactpersoon Ed Snijders. 

Gebedspunten kunnen worden doorgegeven aan de gebedskringleiders. 
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Nieuws uit Kerk- en Kapel-Avezaath 

 

Bericht van Elly Bakker. 

Op 8 maart ging Elly Bakker voor in de dienst in Kerk-Avezaath.  

We hadden nog een 2e afspraak gepland in 2026 maar deze is afgezegd 

vanwege het nieuwe stelsel. 

Tijden veranderen, maar des te meer vond ik het heel fijn om nog een 

keer in die mij zo vertrouwde Lambertuskerk in Kerk Avezaath te mogen 

voorgaan en zoveel dierbare gezichten te zien! En het was een mooie 

dienst. 

Ik wens jou en de gemeente alle goeds, wie weet komen we elkaar nog 

eens ergens tegen, en zo niet: ik koester heel dierbare herinneringen 

aan mijn jarenlange gastvoorgangerschap in Kerk en Kapel-Avezaath! 

Breng dit en mijn hartelijke groeten en dank svp over aan allen die mij 

kennen! 

Het ga jullie goed, 

Elly Bakker  

Utrecht 

 

Bericht van overlijden Moira Gooijer.  

Velen kennen haar als juf van de school in Kapel-Avezaath of als 

degene die meedeed aan de Avezaathse Cultuurdagen. Haar bijdragen 

waren altijd kleurrijk en creatief.  

Correspondentieadres: Heiligestraat 10 4001DM Tiel. 

 

Verantwoording: 

€20 via Everdien Hagen voor bezoek 75 plus. 

€20 via Erna Hagen voor de kerk. 

 

Bloemen: 

8 maart zijn de bloemen met felicitaties gebracht bij het echtpaar 

Verhoeks – Hol, ze waren 55 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met 

deze mijlpaal. 

 

Jarigen (75+): 

28 maart Mw. C.M. van Tuil – Ousen,  1 april mw. H.C. Pippel – v. Eck, 5 

april mw. B. v.d. Kraats – Jansen (Vrijthof), 7 april mw. C. v. Gessel – v. 

Asch.  

   



 

 

Lampje: 

Terugblik Iftar maaltijd Stichting Flipje 

Dinsdag 10 maart heeft Stichting Flipje, een groep statushouders uit 

Turkije en Syrie, een speciale maaltijd verzorgd in de Sint Lambertuskerk 

in Kerk-Avezaath “de Iftar-maaltijd” die ze heel graag deelden met 

anderen. Jong en oud heeft zich ingezet om deze maaltijd te verzorgen. 

Een groep dames heet vele uren besteed aan het voorbereiden van de 

maaltijd. Wat een warm welkom was er voor iedereen. Sfeervol gedekte 

tafels, heerlijke gerechten, fijne gesprekken, vooral verbondenheid met 

elkaar. En tot slot een prachtig live optreden met zang en muziek in de 

eigen taal. Het slotlied was een boodschap voor ons allemaal: 

 

De gelukkigste persoon op deze wereld is degene die geluk geeft. 

De meest geliefde persoon op deze wereld is degene die weet hoe hij 

moet liefhebben. 

De sterkste persoon op deze wereld is degene die door moeilijkheden is 

gegaan. 

De meest wijze persoon op deze wereld is degene die zichzelf kent. 

 

Als de hele wereld dit zou geloven, echt zou geloven, zou het leven een 

feest zijn. 

Als mensen hand in hand zouden gaan, verenigd zouden zijn, zouden 

we tot in de eeuwigheid reiken. 

Als de hele wereld dit zou geloven, echt zou geloven, zou het leven een 

feest zijn. 

Als mensen hand in hand zouden gaan, verenigd zouden zijn, zouden 

we tot in de eeuwigheid reiken. 

 

De meest volwassen persoon op deze wereld is degene die naar pijn 

kan glimlachen. 

De meest edele persoon op deze wereld is degene die tot 

rechtvaardigheid komt. 

De rijkste persoon op deze wereld is degene die harten verovert. 

De meest verheven persoon op deze wereld is degene die de mens 

liefheeft. 

 



Als de hele wereld dit zou geloven, echt zou geloven, zou het leven een 

feest zijn. 

Als mensen hand in hand zouden gaan, verenigd zouden zijn, zouden 

we tot in de eeuwigheid reiken. 

Als de hele wereld dit zou geloven, echt zou geloven, zou het leven een 

feest zijn. 

Als mensen hand in hand zouden gaan, verenigd zouden zijn, zouden 

we tot in de eeuwigheid reiken. 

 

Banknummers: 

NL63 ABNA 0124 23 1594 tnv Diaconie PG Lingestreek  

NL95  ABNA 0122 7297 49 tnv De Kerkrentmeesters PG Lingestreek 

 

Met hartelijke groeten, mede namens dominee Hagen en de kerkenraad.              

Annie van Dijk, Tel. 0344-615077, e-mail: kerkenkapel@ziggo.nl  

Ds. E. Hagen, Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath, Tel. mobiel: 06 57569564  , e-mail: 

domineehagen@pglingestreek.nl  

internet: pglingestreek.nl 
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