
 

  

 

 

 

PG Lingestreek nr. 19 dd: 23 september 

Kerkdiensten:  

 

 

Zondag 28 september Asch ds. A. Brinkman 

    Buren dhr. L. Bulens 

Diaconie:    Foundation Sheltershuit 

  

 

Zondag 5 oktober Kapel-Avezaath ds. E. Hagen  

viering Heilig Avondmaal 

Diaconie:    Vrienden van Lingewaarde 

  

Zondag 12 oktober Kerk-Avezaath ds. A. Brinkman 

    Zoelen ds. C. de Rooij 

    Haal en Brengdienst Vrijthof Buren 

Diaconie:    Roosevelthuis 

 

Meer informatie is te vinden op de website:  pglingestreek.nl 

 

Contactpersonen PG Lingestreek pastoraat en jongerenwerk 

Tot 60 jaar:  ds Alex Brinkman, tel. 06-41745045, 

domineebrinkman@pglingestreek.nl  

                                          Vrije dagen: donderdag -en vrijdagmiddag en zaterdag 

Kerkelijk jongerenwerker Scarlett Lerrick, tel. 06-

54945600, scarlett@pglingestreek.nl  

Vanaf 60 jaar  Avezaath en Buren 

ds Everdien Hagen, tel. 06-57569564, 

domineehagen@pglingestreek.nl.  

Vrije dagen: Woensdag, donderdag, zaterdag 

                    Erichem, Asch en Zoelen:  
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Kerkelijk werker Sandra Schelling, tel. 06-15460673 

sandraschelling@pglingestreek.nl 

 

 

Gezamenlijke berichten 

 

Startzondag 

Wat was het weer een mooie dienst te midden van de druiven in de 

wijngaard van het Betuws Wijndomein. Het weer was prachtig, Het koor 

To Believe uit Ommeren zorgde voor ondersteuning met mooie liederen. 

We konden de vogels horen; zelfs de haan deed zijn best. De kinderen 

konden in de wijngaard hun eigen verhaal horen en een spel spelen.  

Thema van de dienst: Nu is de tijd om je op Gods nieuwe wereld te 

richten. Er werd afscheid genomen van Annie van Dijk, Martin Haagen, 

Matthijs Heuff en Dorien Rots. Zij hebben jarenlang geregeld dat er elke 

zondag een voorganger, organist en ambtdragers aanwezig waren in de 

verschillende kernen. Vanaf 2026 wordt dit centraal geregeld voor alle 

kernen. Ook hebben we afscheid genomen van Marco Schelling al scriba 

van de kerkenraad. Na het afscheid is het goede nieuws dat we een 

nieuwe ouderling-scriba van de kerkenraad is bevestigd: Jolanda de 

Koning. Zij ontving de bloemen van deze zondag namens alle kernen. 

 

Haal en brengdienst Vrijthof 

Voor het najaar worden we weer een aantal keren verwacht voor 

begeleiding van de bewoners naar de kerkdienst: 

12 oktober           Buren 

19 oktober           Zoelen 

26 oktober           Kerk en Kapel Avezaath 

9 november         Asch/Erichem 

Vrijwilligers worden om 9.45 uur verwacht in de hal van Vrijthof. De 

dienst begint om 10.15 uur. Per zondag graag 5-7 personen, inclusief de 

ouderling van dienst. 

Mocht je een keer mee willen gaan meldt je dan aan 0344-615077 

 

Bijbelleeskring in de avond  

 

Maandagavond 6 oktober, koffiekamer St Lambertuskerk Kerk-Avezaath, 

19.30u. Afgelopen keer spraken we over de vragen die aan Kain worden 

gesteld in het gesprek dat God met hem aan gaat ( Genesis 4) en de 

grens die gesteld is aan de wraak die maar door gaat. Op 6 oktober 
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luisteren we naar de eerste vraag aan de mens als die zich verschuilt 

voor God: waar ben je?  

Lees en praat je mee? Voor meer informatie: Henny Keij-van Kaam 06-

83073505 of ds Everdien Hagen ( zie boven) 

 

Nieuws uit Kerk- en Kapel-Avezaath 

 

Expositie van de Werkplek in Kerk -en Kapel-Avezaath  

Deze maand zal KV Werkplek gelijktijdig exposeren in de St. 

Lambertuskerk in Kerk-Avezaath en in de Agatha Capel in Kapel-

Avezaath. 

KV Werkplek is een kunstenaarsvereniging voor het Rivierengebied met 

leden die wonen en werken tussen Lek en Maas. Van veertien leden is 

werk te zien. Groot formaat werk hangt in de St. Lambertuskerk in Kerk-

Avezaath; klein werk in de Agatha Capel in Kapel-Avezaath. 

De exposities zijn in 3 weekenden:  

20 en 21 september  

27 en 28 september 

4 en 5 oktober 

Openingstijden: van 13.00 tot 17.00 uur, behalve op 20 september.  

Op zaterdag 20 september wordt de opening van de expositie om 13.00 

uur muzikaal opgeluisterd. Deze opening vindt plaats in de St. 

Lambertuskerk van Kerk-Avezaath.   

Iedereen is hartelijk welkom op de opening of op een ander moment! 

 

Ruimte voor stilte: 

Mieke Bregman heeft voor de Agatha Capel een prachtige 

lichtjesstandaard meegenomen uit de nalatenschap van de Lutherse 

kerk in de Caeciliakapel te Tiel. Hij heeft in de Capel een mooie plek 

gekregen. Mieke voelt zich verbonden met de Capel omdat ze er ooit 

voor het eerst voorging tijdens de kerkelijke opleiding.  

  

Verantwoording: 

4 sept. €10 via Riet van Buren en op diezelfde dag ook €10 via Janny 

van Dee voor het kerkenwerk.  

 

Bloemen: 

14 september zijn de bloemen bezorgd bij Thea Arissen. Jolanda de 

Koning ontving bloemen als een welkom als ouderling-scriba. We zijn blij 

met haar bevestiging in het ambt. De bloemen van 21 sept. gaan naar 



het echtpaar A. Kerkhof – de Gier die 19 september 45 jaar getrouwd 

waren. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Ook gingen er bloemen 

naar Cor van de Netten van Stigt. 

 

Meeleven met:   

We leven mee met Cor en Gerda van de Netten- van Stigt. Cor moet 

geopereerd worden, maar er zijn gelukkig geen uitzaaiingen gevonden. 

We bidden hen beiden rust en moed toe en kracht om te herstellen voor 

Cor.  

 

Jarigen (75+):  

23 sept. dhr. G. Snoek, 27 sept. dhr. Verhoeks en mw. Arfman – v. Gent, 

3 okt. Mw. A. Vlieger (Tiel), 9 okt. Dhr. v. Netten v.d. Stigt 

Lampje: 

Je moet zeilen op de wind van vandaag 

Toen je dacht ik wordt gedragen; moest je sjouwen. 

Toen je dacht ‘t is even slikken; moest je kauwen. 

Toen je dacht, ik wil wel stoppen; juist beginnen 

En toen je net naar buiten wou; naar binnen;  

Toen je dacht ‘t is me te veel; toen werd het minder;  

En toen je dacht ik ben een rups; bleek je een vlinder. 

Toen je dacht dat je iets won; had je verloren 

En toen je dacht nu ga ik dood; werd je geboren 

 

Je moet zeilen op de wind van vandaag 

De wind van gisteren helpt je niet vooruit 

De wind van morgen blijft misschien wel uit 

Je moet zeilen op de wind van vandaag 

 

Toen je dacht nu wordt het beter; werd het slechter 

Toen je dacht ik geef het op; bleek je een vechter 

Toen je dacht een realist te zijn; een dromer 

En toen je dacht nu wordt het winter; werd het zomer 

Toen je dacht het wordt gebracht moest je het halen 

En toen je dacht ik krijg iets terug; moest je betalen 

Toen je dacht ik sta alleen; toen kon je schuilen 

En toen je dacht ‘t is om te lachen; moest je huilen 

 



Je moet zeilen op de wind van vandaag 

De wind van gister helpt je niet vooruit 

De wind van morgen blijft misschien wel uit 

Je moet zeilen op de wind van vandaag 
Frans Mulder 

Banknummers: 

NL63 ABNA 0124 23 1594 tnv Diaconie PG Lingestreek  

NL95  ABNA 0122 7297 49 tnv De Kerkrentmeesters PG Lingestreek 

 

Met hartelijke groeten, mede namens dominee Hagen en de kerkenraad.              

Annie van Dijk, Tel. 0344-615077, e-mail: fam.vdk@upcmail.nl  

Ds. E. Hagen, Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath, Tel. mobiel: 06 57569564  , e-mail: 

domineehagen@pglingestreek.nl  

internet: pglingestreek.nl 
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