
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 

 
 
 

Informatie van de kern Buren, onderdeel 
van de PG Lingestreek                                                              
nr. 2025-5 (15 september - 10 november) 

Kerkelijke gegevens: 
 

• kerkdiensten - website www.pglingestreek.nl 
• Bij gezamenlijke diensten is er zondagsschool op Herenstraat 10, Buren 
• Het rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v.                                    

De kerkrentmeesters PG Lingestreek  
• Het rekeningnummer van de Diaconie is NL63 ABNA 0124 2315 94 t.n.v. Diaconie PG Lingestreek 
• Collectebonnen (1 euro, 2 euro of 5 euro) zijn te bestellen bij Tonny van Zetten, 06 4108 0011 of via: 

tonnyvanzetten61@hotmail.com.  

 

E-mailadressen: 
 

Scriba, scriba@pglingestreek.nl 
 

College van Kerkrentmeesters, vleenen@ziggo.nl 
 
 

klachten bezorging: 0344-662261                
email: marlein.meulenbeek@planet.nl 
kopij voor de volgende uitgave 
graag vóór maandag 3 november 2025 
 
 

 

Predikanten: 

• ds. Everdien Hagen, predikant PG Lingestreek. Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath,                           
06 57569564  domineehagen@pglingestreek.nl 

• ds. Alex Brinkman, predikant PG Lingestreek. Maximiliaan van Egmondstraat 6, 4116 ES Buren                  
domineebrinkman@pglingestreek.nl   

• mevrouw Sandra Schelling, kerkelijk werker. Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen, 06 15460673 
• mevrouw Scarlett Lerrick Zegwaard, jeugdwerker. 06 5494 5600  scarlett@zerrick.nl 
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mailto:tonnyvanzetten61@hotmail.com
mailto:scriba@pglingestreek.nl
mailto:vleenen@ziggo.nl
mailto:marlein.meulenbeek@planet.nl
mailto:domineehagen@pglingestreek.nl
mailto:domineebrinkman@pglingestreek.nl
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                                                                                                                               Meditatie 
 

 

Lees eens één Bijbelboek in één dag 
 

Eigenlijk is het best merkwaardig dat wij gewend zijn om niet een heel Bijbelboek in de dienst te lezen, 
maar een gedeelte. Ik weet nog dat ik mijn vorige gemeente een serie preken over het Bijbelboek Jona 
heb gedaan. Vier diensten, elke zondag één hoofdstuk. Ter vergelijking: Jona wordt op Grote 
Verzoendag (maandag 25 september a.s.) in zijn geheel in de synagoge hardop voorgedragen. Waarom 
eigenlijk ook niet? Het complete verhaal past op één dubbelzijdig A4-tje. 
 Het gebruik om een compleet Bijbelboek in zijn geheel te lezen tijdens een bijeenkomst gaat al 
terug op de eerste christengemeenten. Als één van die huisgemeenten een brief van Paulus ontving, 
denkt u dan echt dat die mensen dat gingen uitsmeren over twaalf weken en evenveel lezingen? 
Welnee! Zo’n brief werd in zijn geheel hardop voorgedragen. Het gesprek over de inhoud kwam daarna 
vanzelf wel op gang. 
 Grote delen van de Bijbel – de vier Evangeliën, alle brieven, de twaalf Kleine Profeten, Ruth, Ezra-
Nehemia, Ester, Prediker en Hooglied – kunt u met gemak in een enkele dag lezen. Er staan opnames op 
YouTube waar bijvoorbeeld heel het Evangelie volgens Marcus wordt voorgedragen. Hoelang denkt u 
dat die opname duurt? 4 uur? 5 uur? Nee, net geen 2 uur! In ongeveer 2 uur kunt u het kortste 
Evangelie thuis van begin tot eind lezen. 
 Waarom ik dit aanstip? Toen ik negentien was, geschiedenis studeerde en een bijvak ‘Introductie 
in het Nieuwe Testament’ volgde, toen was dat de opdracht in de eerste studieweek: ‘Lees in één dag 
een heel Evangelie’. De bijbehorende opdracht was: ‘Maak een verslag van de indrukken die je hebt 
gekregen. Welke lijnen ben je gaan zien die je voorheen niet zag?’ 
 Er ging een wereld voor mij open. Het werd mij heel duidelijk dat er een opbouw zit in zo’n 
Bijbelboek. De Evangelist Marcus bijvoorbeeld voert allerlei mensen op die met stomheid geslagen zijn 
door Jezus’ daden. Telkens komt dezelfde vraag terug: “Wie is Hij toch?” Pas halverwege dat Evangelie 
komt het antwoord. Ik ga dat natuurlijk niet verklappen hier, leest u het zelf maar! Dan landt het kwartje 
en breekt de tijd van Zijn lijden aan. Bij de Opstanding krijg je dan antwoord op die vraag uit het begin: 
“Wie is Hij toch?” 

Als u één van de brieven uit het Nieuwe Testament in zijn geheel zou lezen, dan zal het u gaan 
opvallen dat zo’n schrijver in het eerste hoofdstuk alle bouwstenen uitstalt en daarna uitwerkt. Het is 
bedoeld als een betoog om te overtuigen. Natuurlijk werkt zo’n Paulus of Petrus dat uit, want hij wil een 
punt maken. En als u Jona in één ruk uitleest, dan zal u ontdekken dat God het eerste en het laatste 

woord heeft. En dat het een heel humoristisch verhaal is. 
Natúúrlijk zit daar een boodschap achter. Als lezer gaat u 
hoofdlijnen zien die mogelijk langs u heen gaan als er een losse 
preek over een los gedeelte wordt gehouden. 
 Daarom zou ik u daartoe willen uitdagen: probeer het ook 
eens, één Bijbelboek in één dag. Ik kan het aanbevelen, het is 
heel verrijkend voor uw geloof. Doe dat op een dag dat u 
weinig of geen andere verplichtingen heeft. Ga maar lezen, leg 
het na een half uur even weg, strek de benen of doe een kort 
huishoudelijk klusje, ga er weer lekker voor zitten en pak de 
draad op. Ik ben benieuwd wat u dan ervaart. Wat roept het bij 
u op? Wat heeft u gezien wat u niet eerder gezien heeft? 
Schroom niet om uw ervaringen met mij te delen. Daar word ik 
enthousiast van. Dat is voeding om samen over door te praten. 
 
-ds. Alex Brinkman 
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                                                                                                                           Kerkdiensten 
 

De diensten uit Buren zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van de Sint Lambertuskerk Buren en via 
www.kerkdienstgemist.nl  

                                                                                                          Bij de diensten in Buren 
 
 

Bij de kerkdiensten in Buren 
Op 14 september is de Startzondag alleen in Buren als het weer te slecht is om in het Wijndomein de 
viering buiten te houden. Dus we hopen dat die niet in Buren zal zijn! 
Op 28 september is er wel een dienst in onze Lambertuskerk. Dan gaat de heer L. Bulens uit Apeldoorn 
voor. Hij is gestrikt als voorganger tijdens een kerkopenstelling. Via zijn voorgeslacht heeft hij een band 
met Buren en hij geniet er enorm van om bij ons voor te gaan. 
Onze oud-predikant ds. Anneke Lodewijk uit Leerdam preekt in Buren op 26 oktober. Zij heeft 
regelmatig bij ons gepreekt de laatste jaren en dat voelt nog altijd vertrouwd. Ze kent nog altijd veel 
gemeenteleden. 
Op 9 november komt een andere oud-predikant ds. Leon de Borst. Het is nog korter geleden dat hij in 
Buren stond en voor hem geldt hetzelfde. 
Misschien vindt u het vreemd dat ik alleen commentaar geef in de vorm van de band die wij met 
externe predikanten hebben. Het heeft te maken met het komend jaar: ons team pastores is compleet, 
dat betekent dat zij grotendeels bij de vieringen zullen voorgaan. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij 
mee! Maar het betekent ook dat wij in de toekomst onze externe en oud-predikanten maar zeer 
sporadisch in ons midden zullen hebben. En daar wil ik u op voorbereiden. 
Dorien Rots 
 

Zondag 14 september 10 uur, dienst in het 
Wijndomein in Erichem 

Ds. Everdien Hagen, ds. Alex Brinkman 
Startzondag 

  

Zondag 21 september 10 uur, dienst in Kerk-Avezaath Ds. Alex Brinkman 
                                        10 uur, dienst in Zoelen Ds. Machteld de Mik 
  

Zondag 28 september 10 uur, dienst in Asch Ds. Alex Brinkman 
                                        10 uur, dienst in Buren Dhr. L. Bulens uit Apeldoorn 
  

Zondag 5 oktober 10 uur, dienst in Kapel-Avezaath Ds. Everdien Hagen 
Viering Heilig Avondmaal 

  

Zondag 12 oktober 10 uur, dienst in Kerk-Avezaath Ds. Alex Brinkman 
                                   10 uur, dienst in Zoelen Ds. Corbert de Rooij  
  

Zondag 19 oktober 10 uur, dienst in Asch Ds. Everdien Hagen 
  

Zondag 26 oktober 10 uur, dienst in Buren Ds. Anneke Lodewijk uit Arkel 
                                   10 uur, dienst in Zoelen Ds. Alex Brinkman 
  

Zondag 2 november 10 uur, dienst in Kapel-Avezaath Drs. Scarlett Lerrick  
Familiedienst 

Zondag 2 november 10 uur, dienst in Erichem Ds. Everdien Hagen 
  

Woensdag 5 november 19.30 uur, dienst in Zoelen Drs. Scarlett Lerrick 
Dankdag voor gewas en arbeid 

  

Zondag 9 november 10 uur, dienst in Buren Ds. Leon C. de Borst 
                                     10 uur, dienst in Zoelen Dr. Bert Engelfriet 
 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/520-Hervormde-Gemeente-Buren-Gld
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                                                                         Gespreksgroep in Oranjehof, ‘Vertel eens…’ 
 

Maandag 10.30-11.15 uur, we verzoeken u zich vooraf aan te melden bij W&G 
 

Maandag 22 september  mevrouw Jeannette Klappe 
Maandag 13 oktober  mevrouw Everdien Hagen 
Maandag 27 oktober   mevrouw Jeannette Klappe 
Maandag 10 november mevrouw Machteld de Mik     
                                  
                                                                                                                           Bloemengroet 
 
De bloemen zijn als groet van ons allen gegaan 
 

• op zondag 20 juli naar mevrouw P. Huisman die op zaterdag 19 juli 97 jaar 
is geworden,  
• op zondag 10 augustus naar mevrouw H. van Welij - van Dien die op vrijdag  
8 augustus haar 93e verjaardag vierde,  
• op zondag 16 augustus naar mevrouw W. Vermeulen,  
• op zondag 23 augustus naar de heer H. van ’t Hoog,  
• op zondag 31 augustus naar mevrouw J. van Weelie - Baauw ,  
• op zondag 7 september naar de heer H. van der Wal die op donderdag 4                                                              
september 85 jaar is geworden. 

 

                                                                                              Vanuit de kerkenraad/kernraad 

 

Vanuit de Kerkrentmeesters van de “ Protestantse gemeente Lingestreek” 
 

 Vrijwilligers gezocht! Doet u mee? 
Ieder jaar in januari houden we in onze PG Lingestreek de grootste financiële actie voor onze kerk: Actie 
Kerkbalans. In het eerste kwartaal van 2026 vragen we onze gemeenteleden om een financiële bijdrage. 
Die bijdrage is voor onze kerk hard nodig om ook in 2026 samen kerk te kunnen zijn.   
Actie Kerkbalans vergt de nodige voorbereiding en organisatie. Om Actie Kerkbalans ook dit jaar een 
succes te laten worden, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. We zijn op zoek naar mensen die 
meedenken, de enveloppen bij kerkleden thuisbezorgen, brieven bezorgen. Het hoeft u niet veel tijd te 
kosten en levert vaak ook mooie gesprekken op met gemeenteleden aan de deur. 
 

 Ook zoeken wij vrijwilligers die meedenken met de verdere ontwikkelingen van de PG 
Lingestreek. Onderwerpen zijn de gebouwen en het ledenbestand, en fondsenwerving omdat de 
kerkbalans niet meer kostendekkend is. 

Geef u vandaag nog op en werk mee aan de kerk van morgen! Samen maken we er een succesvolle kerk 
van. Doet u mee? Mail naar:  
* Anja de Man,   a.vdhoven@giliam.nl 
* Matthijs Heuff,  scribapknerichem@gmail.com 
* Michaël Buitenweg,  buitenwegen@gmail.com 
* Peter van Leenen,  vleenen@ziggo.nl 
 

 Actie kerkbalans 2025 in de PG Lingestreek. 
Het totaal toegezegde bedrag voor actie kerkbalans blijft hangen op €88.300,-. 
Ons benodigde bedrag is €120.000,-  
   
 Het banknummer van de kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49 
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Hartelijke groet, 
 

De kerkrentmeesters: Anja de Man, Matthijs Heuff,  Peter van Leenen. 
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 
 

Avond voor vrijwilligers 
We gaan iets organiseren voor al onze vrijwilligers. In onze kerk zetten heel veel mensen zich in voor 
onze gemeente, voor het gebouw, zoals de kosters, koffiezetters, mensen voor de openstelling, breiers 
en hakers voor de spullen die daar verkocht worden, de organisatie van een rooster van 5 maanden 
voor de openstelling, de preekvoorziening, de beeld- en geluidopnames van diensten, organisatie van 
haal- en brengdiensten, de kerkenraadsleden en kernraadsleden, het koor, de dirigent, de organist, de 
gastvrouwen in Oranjehof (jammer, nog steeds geen gastheren…), het wekelijkse bloemetje, de 
kerstmaaltijd op Oranjehof, het maken van RBT en rondbrengen, rondbrengen van DKR en kerkbalans, 
liturgieën in grote letters voor de moeilijke lezers, het maken van mooie liturgieën voor hoogtijdagen, 
het bezoeken van gemeenteleden, het organiseren van extra activiteiten als stamppotmaaltijden, 
lezingen, enz. Noteer woensdagavond 8 oktober, aanvang 19.30 uur, bij voorkeur in het Wijndomein! 
De ruimte daar is beperkt, dus wijken we zo nodig uit naar de kerk. U krijgt nog een persoonlijke 
uitnodiging in de bus. We willen graag dat u zich uiterlijk 1 oktober aanmeldt bij dorienrots@live.nl. 
 

Bijeenkomst met ds. Peter Bakker over toekomstplan PG Lingestreek 
Al weer een tijd geleden, in juni, hebben alle leden van de PGL een brief gehad van onze 
interimpredikant ds. Peter Bakker. Hij heeft het afgelopen half jaar veel gesprekken gevoerd in de 
gemeente over zorgen, hoop en in dit verband de toekomst van PG Lingestreek. Hij heeft een aantal 
aanbevelingen op schrift gesteld voor een hoopvolle toekomst voor onze gefuseerde gemeente.  Die 
worden besproken binnen alle kernen. In Zoelen en Erichem hebben deze bijeenkomsten al 
plaatsgevonden in juli. Kerk-Avezaath volgt op dinsdagmiddag 16 september van 15.00 tot 17.00 uur in 
de Lambertuskerk. In Buren is de bijeenkomst op woensdagavond 24 september van 20.00 tot 21.45 
uur in de Sint-Lambertuskerk. U krijgt dan een duidelijker beeld van hoe de gemeente ervoor staat, u 
kunt meepraten over de toekomst en u leert ook onze nieuwe dominee Alex Brinkman, beter kennen, 
want ook hij is aanwezig. Als uw voorkeur bij de middagbijeenkomst ligt, is dat geen enkel punt, in Kerk-
Avezaath wordt hetzelfde gepresenteerd als in Buren. U bent van harte welkom, komt allen! 
 

Dorien Rots 
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 
 

Vanuit de Diaconie 
                                                                                                                                                                                           
Wij heten van harte welkom mevrouw R. Mous. Zij komt onze diaconiegroep van Buren versterken, 
nadat mevrouw M. de Heus heeft aangegeven dat zij eind juni stopte.  
Zo kunnen wij weer samen mooie dingen organiseren voor de oudere mensen. 
Als er nog meer mensen willen komen om de groep te versterken, je bent van harte welkom. Spreek 
gewoon iemand van ons aan. 
 
Marcel Heij, Erica van Kranenburg - van Zante, Agatha de Heus - Smits, Ria Mous en Elly de Jongh - van 
Malsen  

mailto:dorienrots@live.nl
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                                                                                Overzicht collecten en giften Kern Buren 
 
 

 
 
 

Alle geefsters en gevers hartelijk dank! 
 

                                                                              In het zonnetje: Teuni Trouwborst      
                                                                                                                                                                                           
Teuni’s vrolijke lach klinkt al wanneer ze de voordeur voor ons opendoet. We stommelen na een 
hartelijke begroeting de keuken in en kijken afwachtend waar we zullen gaan zitten. Ja, misschien is de 
eettafel wel handig, als ik het verslag van het gesprek ga schrijven. Teuni voorziet ons van thee en koffie 
en roept Bram. ‘Drinken we hier koffie?’ vraagt die en kijkt gemaakt weifelend naar de tafel: ‘Maar 
Teuni, dat hebben we nog nooit gedaan.’ De vrolijke toon is gezet. 
���� 
Terwijl we aan onze koek knabbelen, praten we eerst over koetjes en kalfjes en als vanzelf gaat het 
gesprek al over het muzikale leven van Teuni. Dit is voor Bram het teken om naar de muziekkamer te 
verdwijnen. Teuni haalt een fotoboek en een plakboek tevoorschijn. Voorin het fotoboek, dat over haar 
activiteiten met Nu Sus Dan So gaat, staat een foto van twee kratten vol plakboeken. Ja, Teuni heeft 
alles keurig bijgehouden en ze begint uitgebreid te vertellen.       

Dorien grijpt even in: ‘Laten we eerst even verder teruggaan in 
de tijd, hoe muzikaal was de kleine Teuni die we hier op de 
foto zien?’                                                                                                                                                                                           
‘Mijn vader speelde in zijn jonge jaren klarinet. We hadden 
thuis een harmonium waar mijn moeder op speelde en waar 
we dan met het gezin bij zongen. Ik zong altijd al heel graag. De 
juf van de 4e klas merkte dat ik goed kon zingen en van muziek 
hield en zij stimuleerde mij om orgellessen te gaan nemen. De 
jongen die het half uur voor mij op les zat speelde prachtig 

piano: wat vond ik dat mooi! Ik ging voortaan iedere keer een half uur te vroeg naar les om dat te horen. 

Diaconie Kern Buren 

Collecten: juli augustus 

Stichting Vrienden van Oranjehof € 110,00  

Inloophuis  € 56,85 
                                  
 

Kerkrentmeesters: 
Collecten: 
Oranjehof €33,40 
 

Giften                                                                                                                                                                                    
1 x €10,- , 3 x €5,- , 1 x €20,- 
 

Actie kerkbalans 2025 in de PG Lingestreek. 
Het totaal toegezegde bedrag voor actie kerkbalans blijft hangen op €88.300,-. 
Ons benodigde bedrag is €120.000,- 
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Maar we hadden geen piano en die zou ook niet in onze woonkamer gepast hebben. Toen mocht ik op 
een piano studeren die in het magazijn van de muziekschool stond, daar ging ik iedere dag heen.        
Na een slokje koffie vervolgt ze: ‘Op een dag kwam er een brief van juffrouw Vermeulen, zij kon mij niet 
langer les geven, en ook kon ik dan geen gebruik meer maken van de piano in het magazijn. Ze 
adviseerde mijn vader een tweedehands piano voor mij te kopen, zodat ik thuis kon studeren. Ik was 
een van haar beste leerlingen en ze vroeg met klem om mij goed les te laten geven. Toen heeft mijn 
oudere zus Janny van haar eerst verdiende geld als juf een piano gekocht en die kon toch nog in het 
voorkamertje worden gepropt….                                                                                                                                                  
“Oh, wat lief!’ reageren wij. Het is dat ik ijverig mee zit te schrijven, anders zouden wij bijna achterover 
kunnen leunen, we hoeven nauwelijks iets te vragen. 
Teuni vertelt dat de 7 jaren les op de muziekschool in Sliedrecht een heel goede basis zijn geweest voor 
haar verdere muzikale ontwikkeling. ‘Na de HBS ben ik pedagogiek gaan studeren, maar omdat ik HBS-a 
had gedaan waar ik geen wiskunde had gehad, lukte die studie niet vanwege de vakken statistiek en 
fysiologie en anatomie. Ik ben toen naar de Sociale Academie gegaan. Ik had in mijn kamer geen ruimte 
voor een piano, maar oefende wel op mijn 
blokfluit.’                                                                                                                                                                                                    
Na nog een keer koffie, nu met een heerlijke Spaanse bonbon, 
vervolgt Teuni: ‘In september 1972 zijn Bram en ik getrouwd en 
gingen we in Zoetermeer wonen. De piano ging mee naar de flat! 
Daar ging ik kerkorgellessen volgen, 1 keer per week in de kerk 
daar. Een jaar later werd onze oudste zoon Bart geboren en ben ik 
even gestopt met de lessen en het orgelspelen. Ook Arie, Bram en 
Klaas, onze andere drie zonen zijn in Zoetermeer geboren en elke 
keer ging ik er dan even tussenuit. Daar had mijn uitstekende 
leraar Jacques van Oortmerssen begrip voor. Maar hij kon toch 
horen dat ik met kleine stapjes vooruit ging. In de Jacobikerk in 
Utrecht heb ik later, in de jaren negentig, les gehad van Theo 
Teunissen. Beiden waren ook docent op een conservatorium. Zij 
letten vooral op ‘hoe je moet spelen in de muziekstijl waarin het 
stuk is geschreven’, ‘ook de ruimte tussen de noten en de sfeer is 
belangrijk’. Toen ik in 1998 bij de Schola Davidica ging zingen, kon 
Theo aan mijn manier van spelen horen dat ik was gaan zingen.’ 
Hij zei ook altijd: ’Een foutje maken is niet zo erg, als je maar 
muzikaal speelt.’  
Wij knikken, herkennen heel veel daarvan in het orgelspel van Teuni. 
Zij blikt in gedachten terug en zegt: ‘Dat ik dat allemaal kon doen, heb ik heel erg aan Bram te danken. 
Hij lette op de kinderen als ik orgel speelde. Hij gunde het mij, hij wist hoeveel plezier ik eraan beleefde. 
In 1980 gingen we in Tricht wonen en al gauw werd ik gevraagd om in Buurmalsen in de 
zondagsdiensten te spelen.                                                                                                                                                            
Op een Open Orgeldag heb ik in Buren op het orgel in de Sint Lambertuskerk gespeeld. Dhr. Netelenbos 
stond vlak achter mij en lette goed op wat ik deed. Dat smaakte naar meer. En op een zondag kort 
daarna, terwijl ik in Buurmalsen speelde, hoorde ik aan het eind van de dienst gestommel en kwam 
Netelenbos in de ruimte achter het orgel zitten, vlakbij. Ik schrok. Maar wat hij hoorde beviel hem 
blijkbaar wel, want hij vroeg mij daarna of ik hem als organist wilde opvolgen in de kerk in Buren. Dat 
wilde ik zeker en in november 1986 kreeg ik mijn aanstelling.                                                                                                      
In maart 1987 begon Henk de Graaf als dirigent van het  kerkkoor en wij hebben tot maart 2021 heel fijn 
samengewerkt.  
In september 1987 kwam dominee Hendri Pap en zijn vrouw Thea naar Buren, beiden beroepsmusici 
(resp. klarinet en dwarsfluit)! Dat vond ik wel spannend, zij hoorden natuurlijk ieder foutje, maar het 
ging heel fijn samen. Thea speelde vaak in de dienst en organiseerde ook een jeugdorkestje en een 
kinderkoortje'.                                                                                                                                                                         
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Teuni schenkt een glas zelfgemaakte ice tea voor ons in 
en zet een schaaltje nootjes - hoe toepasselijk - op 
tafel. Ze trekt het fotoboek over haar jaren samen met 
het ensemble ‘Nu Sus Dan So’ naar zich toe en bladert 
er doorheen.  
‘Van 1984 tot 2015 heb ik spinet en orgel gespeeld met 
deze amateur- en beroepsmusici, deels bestaand uit 
leden van het Geldermalsens Kamerorkest. De naam is 
ontleend aan de beschrijving van Sweelinck’s orgelspel: 
‘…een melodie talrijke malen ‘nu sus, dan so’ 
veranderend, zonder van ophouden te weten…’ Nu Sus 
Dan So musiceerde in steeds wisselende bezetting en 
met veel variatie in het repertoire. We hebben heel 
veel concerten in de Betuwe, maar ook daarbuiten 
gegeven. Daarnaast ook muzikale bijdragen aan 
bijzondere kerkelijke vieringen en aan culturele 
activiteiten mogen leveren. Een heel bijzondere, maar 
ook drukke en indrukwekkende tijd.’                                        
Ze laat wat foto’s zien van bijzondere activiteiten. Zoals 
die in een zijden gewaad bij een avond in 17e-eeuwse 
sfeer. Wij zijn diep onder  de indruk, wat een rijk 
muzikaal leven heeft deze bijzondere vrouw.  
‘Toen Nu Sus Dan So stopte, miste ik het natuurlijk een 
beetje, maar ik had nog steeds mijn orgel. Ik bleef 

begeleiden, wat ik het liefst doe. Wat ik heel belangrijk vind is om het verband van de tekst met de 
muziek aandacht te geven. Oude muziek, barok, romantiek, alles heeft zijn eigen schoonheid. Psalmen, 
gezangen, modernere liederen, van belang is ‘wat is de tekst, daar ga je in mee met de registratie. De 
komma’s, doorzingen naar de 
volgende regel als de tekst dat 
vraagt. Bij een gebed speel je 
ingetogen, alles komt samen.’  
We zuchten ervan, wat 
beschrijft ze het mooi.  
‘Het mooie is dat het allemaal 
naar mij toe is gekomen, het 
ontstond gewoon. Zo ook in 
2001 het Kleinkoor. Op een 
startzondag zong een groepje 
van 6 mensen meerstemmig een 
lied. Dat klonk zo goed, dat ze al 
snel daarna in een 
huwelijksdienst zongen. En toen 
was Buren naast het - toen nog 
grotere - Kerkkoor een Kleinkoor rijker. Met hulp van Jorrit Meulenbeek hebben we twee cd’s 
opgenomen. In die bijna 25 jaar hebben we een indrukwekkende liederenlijst opgebouwd en mooie 
dingen mogen doen.’ Teuni drinkt haar glas leeg en zegt bedachtzaam: ‘Ik ben heel dankbaar dat ik zo 
lang op zo’n mooi orgel mag spelen. Ook ben ik dankbaar voor de samenwerking met de predikanten, de 
kerkenraad, de koren, de kosters. Ik kan me niet herinneren dat er in al die tijd ooit een wanklank is 
geweest.’ Ze glimlacht.                                                                                                                                                                                                       
En wij glimlachen ook: ‘Lieve Teuni, je wordt door iedereen heel erg gewaardeerd. Als organist, maar 
vooral ook als mens. Hartelijk dank voor dit mooie gesprek.’ 
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O ja, voor we afscheid 
nemen, gaan we voor DE 
FOTO nog even naar de 
muziekkamer, waar Teuni 
een ogenblik twijfelt bij 
welk muziekinstrument ze 
gefotografeerd wil worden. 
Piano, orgel of spinet?   
Deze is práchtig, toch? 
 
 
 
Dorien en Marlein 
 

 
 

                                                                                                                Achter de schermen 
 
Heb jij dat nou ook, dat je denkt dat alles in en rondom de kerk vanzelf gebeurt? Het lijkt echt dat het 
gladjes verloopt zodat alles er piekfijn uitziet. Dan toch even een kijkje achter de schermen, want 
soms gebeuren er heel grappige of zelfs best spannende dingen… 
 

Geheimzinnig…..en mystiek 
 

Het is stil in het stadje Buren als ik aankom op donderdagochtend 
29 augustus om de dienst voor de komende zondag voor te 
bereiden. Het hek en de deur van de kerk zitten op slot. Je hoort 
dan dat speciale geluid van de klink met die echo van de 
akoestiek in het portaal als je de deur weer op slot doet. En dan 
altijd weer die mooie ervaring van "de stilte zingt U toe" als je de 
kerk inloopt…. 
Muziek op de lessenaar, de liederen doornemen en de sfeer van 
de teksten proeven. 
Op een stil moment hoor ik ineens iets verdachts: voetstappen 
boven mij, er loopt iemand op de zoldering. Hoe kan dat? Hek en 
buitendeur zaten op slot toen ik kwam, er was niemand in de kerk 
en ik heb niemand horen binnenkomen. Door de torendeur kan 
ook niet, dat gerammel zou ik zeker hebben gehoord. Een 
insluiper die er misschien al een tijdje zit? Maar waarom laat die 
dan voetstappen horen op een moment dat ik niet speel en het 
stil is? Ik vind het vreemd en voel me er ongemakkelijk bij.                    
Ik besluit in ieder geval de orgeldeur op slot te doen en ga verder 

met mijn muziek. Een poos later weer die voetstappen….. Ik ga toch maar een appje sturen naar John, 
die woont vlakbij en is misschien wel thuis. En ja hoor, even later is hij er. Misschien is er iemand bezig 
met onderhoud van een of ander vraagt hij zich af? We gaan buiten kijken of het kleine deurtje in de 
toren misschien open is (ik had helemaal geen weet van dat deurtje) en ja hoor: dat staat op een kier, 
maar het hek ervoor is gesloten dus we kunnen er niet in. Een telefoontje naar Idzerd geeft 
duidelijkheid: de schilder is bezig! Met een opgelucht gevoel kan ik weer verder! En ik hoop dat ik de 
schilder op mijn beurt geen schrik heb aangejaagd met mijn orgelspel, soms met alle registers open. 
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Maar deze ochtend overkomt mij nog een geheel andere verrassing. 
Ik ga op zoek naar een passend orgelstuk dat aansluit op lied 991 'De eersten zijn de laatsten' dat we  na 
de preek zullen zingen. Ik vermoed dat ik wel iets in dezelfde toonsoort kan vinden in het orgelboek van 
Clérambault. Ik sla het open op een willekeurige bladzij: Récit de Nazard….. en zie dat het muzikale 
thema daarvan precies dezelfde melodie heeft als de eerste regel van lied 991.  
Het ontroert me en ik ervaar het als een geschenk van Boven dat mij wordt aangereikt!  
Dankbaar naar huis….. 
 
Teuni 
 

                                                                                                                                       Gedicht 
 

               Geluk 
 

Geluk ligt in een schouderklopje 
wat woorden, een toegereikte hand 

 

Geluk is de zon in jouw schaduw 
De scherven begraven onder het zand 

 

Geluk is verliefdheid op kleine dingen 
Geduld hebben alle tijd 
Je verloren moed hervinden 
Vriendschap en genegenheid 

 

Geluk is de zon zien achter de wolken 
Een kus, een hartelijke lach 
Een veilig plekje om te schuilen 
Geluk is genieten elke dag. 

                                                                  Gerard Lenting 
 
 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                              Huis van Buren: voor en door inwoners van Buren 
                                       Alle activiteiten vinden plaats in het restaurant, tenzij anders vermeld. 

 
 

                                                                                     
                                                           

         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                             september 
                                                                          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
  

Dinsdag 16 september 
19.00 uur 

Bingo georganiseerd door de vrijwilligers van Oranjehof.                    
Let op, aanvangstijd is vervroegd, dit blijft in de toekomst zo. 
Bingokaart € 2,50 

Donderdag 18 september 
13.00 - 17.00 uur 

Krachtig ouder worden, praat vandaag over morgen. 
Aanmelden: telefoonnummer 140344 
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Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente 
Buren. Een middag vol informatie, inspiratie en goede 
gesprekken. Locatie ’t Zoetzand in Beusichem 

Maandag 22 september 
19.30 uur 

Een optreden van het smartlappenkoor ’t Anker. 
Entree € 4,00 

Donderdag 25 september 
14.30 uur 

Bingo ‘Voor bewoners door bewoners’! 

                                                                                                                                                                                        
De klaverjasclub begint ook weer op woensdag 10 september om 14.00 uur. (iedere woensdag 
in de oneven week) 

 De stoelgymclub is weer begonnen op vrijdagmiddag om 15.00 uur (€ 4,00) 
               Kom gerust een keer gratis meedoen om te kijken of het iets voor u is en bij u past.  
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                          

                                                 oktober       
 

  
 

  

                                        

                            november 

    

Donderdag 2 oktober 
14.30 uur 

Bingo tijdens de soosmiddag 
Bingokaart € 2,50 

Vrijdag 3 oktober Geen gym i.v.m. opbouw herfstmarkt 
Zaterdag 4 oktober 
14.00 - 16.30 uur 

De jaarlijkse HERFSTMARKT, met het rad van avontuur, vele 
planten en stekjes, rommelkraam, kaarten, leuke cadeautjes, 
puzzels, de boodschappenmand, zelfgemaakte erwtensoep en 
poffertjes en kleding, sieraden en tassen van modehuis Esther 
Scholten. 

Donderdag 16 oktober 
14.30 uur 

Een bezoek van kleine paardjes, dat wordt aaien en knuffelen. 

Dinsdag 21 oktober 
19.00 uur 

Bingo georganiseerd door de vrijwilligers van Oranjehof 
Bingokaart € 2,50 

Maandag 27 oktober 
19.30 uur 

Optreden van het Burens Orkest 
Entree € 4,00 

Woensdag 5 november 
19.30 uur 

Herdenkingsdienst voor nabestaanden van overleden bewoners en 
vrijwilligers 
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Meer informatie: Huis van Buren – Kasteellaan 1, Buren                                                                        
Telefoon 0344-57 88 82 of per e-mail oranjehof.welzijn@zorcentradebetuwe.nl 
 

 

mailto:oranjehof.welzijn@zorcentradebetuwe.nl
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                                                                                                             Bij wie kunt u terecht  
 

De kernraad Buren bestaat uit: 
 

Predikanten (zie voorkant van dit blad voor gegevens).  
 

Ouderling-Kerkrentmeester  
De heer P. van Leenen (Peter), Binnenkoppel 11, 4116 DW Buren, 06-53155331. E-mail: 
vleenen@ziggo.nl. 
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen ouderling 
De heer R. Veenis (Rob), Tielseweg 5a, 4116 EB Buren, is 06-54374512. E-mail: robveenis@kpnmail.nl 
 

Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant) 
Mevrouw D.B. Rots, (Dorien), Buitenhuizenpoort 1, 4116 CA Buren, 0344-662261. E-mail: 
dorienrots@live.nl 
Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant)   
De heer J.W. Kirpestein (John), Herenstraat 10, 4116 BK Buren, 0344-572715. E-mail: john@kirpestein.us 
  

Diaken (verenigd in het College van Diakenen)  
Mevrouw E. de Jongh - van Malsen (Elly), Weeshuisstraat 12, 4116 BN Buren, 0344-572417. E-mail: 
e_de_jongh@planet.nl   
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen diaken 
De heer J.C.M. Heij (Marcel), Kon. Wilhelminalaan 20, 4116 CK Buren, 06-48320184.                                                           
E-mail: jcm.heij@outlook.com 

Mevrouw G.H. van Kranenburg - van Zante (Erica), Sel 3, 4116 DD Buren, 0344-571356.                                
E-mail: ericavanzante@upcmail.nl 
 

Scriba mevr.  
Koster De heer en mevrouw J. en A. de Heus (Jan en Agatha), Pr. Willem Alexanderstraat 11, 4116 CL 
Buren, 06-27347151 en 06-15601040. E-mail: agathadeheus@hotmail.nl              
____________________________________________________________________________________ 
Kerkverhuur van de Sint Lambertuskerk: PC-Buren (SOGK), E-mail: kerkverhuurburen@upcmail.nl   
 
 

                                                                                                                                   Mutaties                       

               

Nieuw ingekomen: 
Mevr. E.A. van der Veen - Worbts, Kasteellaan 1, 4116 DJ Buren 
 

Overleden: 
Mevr. J.C. van Eck - Zwezerijn, Kasteellaan 1, 4116 DJ Buren 
 

Verhuisd: 
De heer D. Jansen, van Marijkelaan 26 , 4116CP Buren                                          naar Zoelen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:vleenen@ziggo.nl
mailto:g.verhulst@upcmail.nl
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:jcm.heij@outlook.com
mailto:ericavanzante@upcmail.nl
mailto:Kerkverhuur@upcmail.nl
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                                                                         De op één na laatste Rond Burens Toren  
 

De op één na laatste Rond Burens Toren… 
 

Met dit punt lopen we vooruit op de aanbevelingen van Peter Bakker. Eén ervan is 
namelijk in 2026 te stoppen met alle aparte kerkblaadjes en over te gaan naar drie 
maal Lingestreek Licht, aangevuld met een informatiebrief om de paar weken… Het 
moment van uitkomen van deze RBT is eigenlijk net te vroeg, want dan zou u in 
november opeens de laatste RBT ooit ontvangen. Om die enorme schok te 
voorkomen, bereiden we u hier nu vast op voor.  
Het lijkt ons namelijk leuk als u een reactie hebt op dit kerkblaadje, op de 
vormgeving of de inhoud, of als u een onderwerp hebt dat wij nog nooit aan de 
orde hebben gesteld, dat u dat voor het laatste nummer naar ons stuurt. We 

hebben u als lezers heel vaak aangemoedigd om een meditatie te schrijven of iets over een levensthema 
van u, altijd tevergeefs… We hopen natuurlijk, nu dit uw laatste kans wordt, dat u toch achter uw 
computer of schrijfblok gaat zitten om ons wat pennenvruchten toe te sturen. Wat zou dat leuk zijn, de 
laatste RBT vol met herinneringen, bijvoorbeeld stukjes uit mooie preken of liederen, kerstvieringen, het 
koper poetsen in de kerk, of uw trouwdienst of doopdienst van uw kinderen, de zondagsschool, het 
orgelspel van Teuni, het optreden van onze koren, enz. enz. Maakt u zich geen zorgen over dat u niet 
goed genoeg kunt schrijven, het gaat om de herinnering op zich. U zou ons heel blij maken door massaal 
te reageren! 
 

Marlein en Dorien 
 
                                                                                                                                          

                                                                                                                                                           Bijbelkring 
 

Bijbelkring Buren.  
Op maandag 15 september hopen we weer bij elkaar te 
komen om te lezen over Jozef. Een nieuw onderwerp 
voor de komende maanden. We willen dan lezen uit 
Genesis 30, het eerste deel uit Genesis 33, over de 
jonge jaren van Jozef. We worden ontvangen door Titia 
Huisman, Koningin Emmastraat 10 Buren. Hartelijk 
welkom ook als je niet eerder bent geweest. 
 

Japke Brekveld en Sandra Schelling. 
 
 
 

                                                                               Chagall vertelt/vertaalt de bijbel in kleur                                    
 

Marc Chagall (1887-1985) groeide op met de verhalen 
van de bijbel die hij meekreeg in de joodse gemeenschap 
in Vitebsk (Wit-Rusland). In de jaren ’50 en ’60 van de 
vorige eeuw heeft hij een aantal van deze verhalen op 
enorme doeken vereeuwigd. Hij bood ze aan aan de 
Franse staat en die zorgde voor een speciaal museum in 
Nice: Le Message Biblique de Marc Chagall.  
 

Peter Minnema, emerituspredikant uit Tiel, komt om ons 
beelden te laten zien uit Genesis en Exodus. Het is niet 

zijn bedoeling om een lezing te houden, maar we bespreken met elkaar wat we zien en wat ons raakt. 

Woensdag 26 november 2025 20.00 uur 
Consistorie Sint Lambertuskerk, Markt 4, Buren           Aanmelden via scriba@pglingestreek.nl 

 


