
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                  

Informatie van de kern Buren, onderdeel 
van de PG Lingestreek                                                              
nr. 2025-6 (10 november – 31 december) 

Kerkelijke gegevens: 
 

• kerkdiensten - website www.pglingestreek.nl 

• Bij gezamenlijke diensten is er zondagsschool op Herenstraat 10, Buren 

• Het rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v.                                    

De kerkrentmeesters PG Lingestreek  

• Het rekeningnummer van de Diaconie is NL63 ABNA 0124 2315 94 t.n.v. Diaconie PG Lingestreek 

• Collectebonnen (1 euro, 2 euro of 5 euro) zijn te bestellen bij Tonny van Zetten, 06 4108 0011 of via: 

tonnyvanzetten61@hotmail.com.  

 

E-mailadressen: 
 

Scriba, scriba@pglingestreek.nl 
 

College van Kerkrentmeesters, vleenen@ziggo.nl 
 
 

klachten bezorging: 0344-662261                
email: marlein.meulenbeek@planet.nl 
 
 

Predikanten: 

• ds. Everdien Hagen, predikant PG Lingestreek. Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath,                           

06 57569564  domineehagen@pglingestreek.nl 

• ds. Alex Brinkman, predikant PG Lingestreek. Maximiliaan van Egmondstraat 6, 4116 ES Buren                  

domineebrinkman@pglingestreek.nl   

• mevrouw Sandra Schelling, kerkelijk werker. Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen, 06 15460673 

• mevrouw Scarlett Lerrick Zegwaard, jeugdwerker. 06 5494 5600  scarlett@zerrick.nl 

 

R ond 
B urens        
T oren 
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                                                                                                                               Meditatie 
 

 
“Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Alles schläft, einsam wacht   

Nur das traute doch heilige Paar. 
Holder Knab’ im lockigen Haar, 
Schlaf in himmlischer Ruh’, 
Schlaf in himmlischer Ruh!” 
- Franz Gruber, Oberndorf bei Salzburg (Oostenrijk), 
Kerstochtend 1818 
 

Iets meer dan 200 jaar geleden hoorde de wereld voor het eerst de klanken van “Stille nacht”. Ergens 
begin vorige eeuw kreeg het lied een hertaling in het Nederlands. Het lied is voor velen dé 
kerstklassieker geworden. In deze periode van Advent – tijd van verwachting! – wil ik wat gedachten bij 
de woorden “Stille nacht” met u delen. 
 

“Stille nacht”: ik ga er van glimlachen. Elke ouder van een pasgeborene ondervindt dat de nachten 
allesbehalve stil zijn. Overdag genieten de ouders van hun kind. Vol trots delen zij hun verhalen met het 
kraambezoek. De nachten zijn minder idyllisch, vooral op de momenten dat de baby huilt om melk of 
een schone luier. Het zal in die stal bij Jozef en Maria niet anders zijn geweest. De God die nergens 
afhankelijk van is kwam in het Kerstkind Jezus op aarde. Hij nam een lichaam aan dat voeding en rust 
nodig heeft. Zal het in de Kerstnacht echt stil zijn geweest? 
 

“Stille nacht”: in de periode voor Kerst zie ik mensen van hot naar her rennen. Zelf ontkom ik daar ook 
niet aan. Een hele leuke periode met al die kerstmiddagen en de voorbereidingen op feestelijke 
kerkdiensten. Maar ook tjokvol. Vaak moet er op het werk ook van alles worden afgerond voor het 
nieuwe jaar begint. De decembermaand kan aanvoelen als een tijd van verplichtingen in plaats van 
verwachtingen. Het kan aanvoelen als een tijd van ‘moeten’ in plaats van ‘mogen’. Dan kan een mens 
snakken naar rust. Mag het stil zijn? 
 

“Stille nacht”: er zijn wel eens van die nachten waarin een mens niet tot slapen komt. Hij kan de rust 
niet vatten. Hij ligt misschien wel te malen, alle dagelijkse zorgen zijn een eindeloos kolkende stroom. 
Hij kan zichzelf niet in slaap dwingen. De stille nacht is voor hem geen veilige plaats, maar een 
confrontatie. Een gevecht dat hij niet uit de weg kan gaan, vermoeidheid overmant hem. Mag er rust 
zijn? 
 

“Stille nacht”: ik ken het verhaal van Kerst door en door. Althans: dat denk ik. Als ik mijzelf in het verhaal 
van Kerst plaats, wie ben ik dan? Lijk ik op een van de herders, die zich aanvankelijk niet bewust waren 
van de gebeurtenissen in Bethlehem? Lijk ik op de wijzen uit het oosten, die lang hadden uitgekeken 

naar de Verlosser? Of ben ik een Herodus, iemand die helemaal niet 
zit te wachten op veranderingen? Wie mag ik voor het Kerstkind 
zijn? 
 

“Stille nacht”: elk jaar staan wij stil bij dit oude verhaal. Zeker niet 
oubollig, maar hopelijk ook niet te vertrouwd. Heeft Kerst dit jaar 
dan nog nieuws te brengen? Heeft God dit jaar iets in petto? Wordt 
het kerstverhaal dit jaar dan Goed Nieuws? Mag ik het verwachten? 
 

Ik wens u een gezegende Kerst, een Kerst waarin verwachtingen 
werkelijkheid worden. En tevens alvast een gezond, gelukkig en 
heilzaam 2026! 
 

                                                                 -ds. Alex Brinkman                                                                                                     
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                                                                                                                           Kerkdiensten 
 

De diensten uit Buren zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van de Sint Lambertuskerk Buren en via 
www.kerkdienstgemist.nl  

Zondag 9 november 10 uur, dienst in Buren Ds. Leon C. de Borst 

                                     10 uur, dienst in Zoelen Dr. Bert Engelfriet 
  

Zondag 16 november 10 uur, dienst in Buren Drs. Scarlett Lerrick 
Jongerendienst 

                                       10 uur, dienst in Kerk-Avezaath Ds. Alex Brinkman 
  

Zondag 23 november 10 uur, dienst in Erichem Ds. Alex Brinkman 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

                                       10 uur, dienst in Buren Ds. Wilco van Wakeren uit Veenendaal 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

                                       10 uur, dienst in Kapel-Avezaath Ds. Everdien Hagen 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

                                       10 uur, dienst in Zoelen Ds. Roel van Laar 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

  

Zondag 30 november 10 uur, dienst in Buren Ds. Alex Brinkman 
Eerste Advent 

  

Zondag 7 december 10 uur, dienst in Kerk-Avezaath Drs. Paulus H. van Zee 
Tweede Advent 

  

Zondag 14 december 10 uur, dienst in Zoelen Drs. Watze Flach 
Derde Advent 

  

Zondag 21 december 10 uur, dienst in Asch Ds. Alex Brinkman 
Vierde Advent 

  

Woensdag 24 december 19.30 uur dienst in Asch Mevr. Melania Hadnagy uit Dalfsen 
Kerstavond 

                                             20.00 uur dienst in Buren Ds. Alex Brinkman 
Kerstavond  

                                             dienst in Kerk-Avezaath Ds. Everdien Hagen  
Kerstavond  

                                              22.00 uur dienst in Zoelen Dhr. Kees S. Kersbergen, Ede 
Kerstavond 

  

25 december 10 uur, dienst in Buren Ds. Wilco van Wakeren, Veenendaal 
Eerste Kerstdag 

                         10 uur, dienst in Kapel-Avezaath Drs. Scarlett Lerrick-Zegwaard 
Eerste Kerstdag, Familiedienst 

                         10 uur, dienst in Zoelen Ds. Alex Brinkman 
Eerste Kerstdag 

  

Zondag 28 december 10 uur, dienst in Kapel-Avezaath Ds. Alex Brinkman 
  

Woensdag 31 december 19.30 uur, dienst in Zoelen 
 

Dhr. Aart van Drie, Heteren 
Oudjaarsavond 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/520-Hervormde-Gemeente-Buren-Gld
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                                                                                                          Bij de diensten in Buren 
 

Bij de kerkdiensten in Buren 
Ook voor de laatste keer krijgt u informatie bij de diensten. A.s. zondag 9 november preekt onze oud-
predikant ds. Leon de Borst uit Hellevoetsluis. Het is al weer even geleden dat hij hier gepreekt heeft en 
het is ook belangrijk u te realiseren dat het in de toekomst minder voor zal komen dat we oud-
predikanten kunnen horen. Op 16 november is er jongerendienst met als voorganger Scarlett Lerrick. 
Op zondag 23 november vieren we de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar met ds. Wilco van Wakeren 
als voorganger. De overledenen uit onze gemeente worden herdacht, voor het laatst wordt hun naam 
genoemd in onze kerk en ieder kan daarna een kaarsje aansteken voor geliefden die gemist worden. Het 
Kleinkoor Buren zal weer een bijdrage leveren aan deze dienst. En zoals u weet begint het nieuwe 

kerkelijke jaar met Eerste Advent op 30 november. Onze eigen dominee Alex Brinkman 
gaat dan voor en als vanouds leveren het Hervormd Kerkkoor Buren en het Burens Orkest 
een bijdrage. In de Kerstnacht op 24 december, 20.00 uur, gaat ook ds. Alex Brinkman voor 
en het Hervormd kerkkoor Buren zal weer zingen. Dat laatste 

gebeurt ook op Kerstmorgen 25 december, met ook weer een bijdrage van het 
Burens Orkest. Dan is onze voorganger ds. Wilco van Wakeren. Dit jaar vieren 
we Advent en Kerst nog in onze Sint-Lambertuskerk in Buren. Zoals u weet, 
wordt het volgend jaar anders! 
Ik wens u namens de kerkenraad mooie diensten toe, voldoende rust om u 
bewust te worden wat Advent en Kerst in uw leven betekenen, gezelligheid met 
uw familie en vrienden en veel heil en zegen voor 2026! 
 

Dorien Rots  

                   

                                                                         Gespreksgroep in Oranjehof, ‘Vertel eens…’ 
 

Maandag 10.30-11.15 uur, we verzoeken u zich vooraf aan te melden bij W&G 
 

Maandag 10 november mevrouw Machteld de Mik     
Maandag 24 november mevrouw Jeannette Klappe 
Maandag 8 december  mevrouw Everdien Hagen  
Maandag 22 december   mevrouw Jeannette Klappe                               
 

                                                                                      Bloemengroet 
 

De bloemen zijn als groet van ons allen gegaan  
 

• op zondag 14 september naar dhr. R. Visser die op donderdag 11 
september 80 jaar is geworden,  

• op zondag 21 september naar dhr. M. Tinga die op maandag 15 
september 85 jaar werd,   

• op zondag 28 september naar mw. D. Rots en mw. C. Steenis - 
Bruggeman,   

• op zondag 5 oktober naar familie A. van Krimpen,   

• op zondag 12 oktober naar mw. M. de Heus,     

• op zondag 19 oktober naar mw. P. van Zante - Heuff die op 
donderdag 16 oktober haar 92e verjaardag vierde,                                         

• op zondag 26 oktober naar dhr. J. van Mourik die op woensdag 22 
oktober 85 jaar is geworden,   
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• op zondag 2 november naar mw. J. Hakkert - Baauw die op woensdag 29 oktober 90 werd en 
mw. J. Kusters - van Hensbergen die op woensdag 29 oktober haar 80e verjaardag vierde. 
 

                                                                                              Vanuit de kerkenraad/kernraad 

 

Vanuit de Kerkrentmeesters van de “ Protestantse gemeente Lingestreek” 
 

De kerk die spaart voor later, mist de oogst vandaag. 
We moeten nu investeren in de kerk, jonge mensen vasthouden en hen betrekken. Dit kan niet zonder 
te investeren. Wat hebben we eraan als er nog veel middelen zijn, maar geen mensen. 
De kerkenraad heeft bewust gekozen om de komende 3 jaar te investeren in de toekomst van de 
Protestantse gemeente Lingestreek. 
 

Actie kerkbalans 2025 in de PG Lingestreek. 
Het totaal toegezegde bedrag voor actie kerkbalans blijft hangen op €88.902,-. 
Ons benodigde bedrag is €120.000,-  
  

De inzameling voor de Solidariteitskas is gestart. Vorig jaar werd er voor de Solidariteitskas het mooie 
bedrag van €7.908,- opgehaald. 
 

Het banknummer van de kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49 
 
U kunt ook gebruik maken van de QR-code. 
 

En natuurlijk nu ook via onze Kerk-app onder het kopje Geven 
  
 

  

 
 
 
 
Hartelijke groet, 
 

De kerkrentmeesters: Anja de Man, Matthijs Heuff,  Peter van Leenen. 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 
Bericht van de eindredacteur Rond Burens Toren 
 

Het is heel jammer dat ons kerkblad Rond Burens Toren ophoudt te 
bestaan. In het gesprek met Marlein Meulenbeek kunt u lezen hoe 
lang al mensen uit onze gemeente zich hebben ingezet voor de 
informatieverspreiding binnen de gemeente. Marlein heeft vele 
jaren veel tijd gestoken in RBT, daarvoor Bertie Harteman, daarvoor 
mevrouw Meurs. Marlein herinnerde zich nog dat de laatste alle 
informatie uittypte en dat alleen de zondagschoolleiding de 
informatie getypt aanleverde. Vervolgens ging alles door de 
stencilmachine. Daarna zorgde Cor Verschoor voor de 
vermenigvuldiging. Al heel jong bracht hij ook de kerkblaadjes rond, 
hij nam dat weer over van zijn vader. Wat een trouw en wat een tijd 
en energie voor de gemeenschap, door zo veel mensen.   
 

Maar: tijden veranderen. Wij zijn geen zelfstandige gemeente meer, 
de informatievoorziening kan tegenwoordig veel sneller via een app, 
via nieuwsbrieven. De toekomst is aan de jongeren! En er is al een nieuw kerkblad voor de hele PG 
Lingestreek, dat weer huis aan huis wordt bezorgd. Ik wil u nog iets vragen: als u nu informatie haalt uit 
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RBT, die u straks niet meer kunt vinden, wilt u ons dat dan laten weten? Bijvoorbeeld u woont niet op 
Oranjehof, maar via RBT las u altijd de activiteiten daar, laat ons dat weten. Hopelijk kunnen wij dan een 
oplossing zoeken. Ik hoop dat u snel went aan de nieuwe situatie! 
Dorien Rots 
 

                                                                              Chagall vertelt/vertaalt de bijbel in kleur 
 

Marc Chagall (1887-1985) groeide op met de verhalen 
van de bijbel die hij meekreeg in de joodse gemeenschap 
in Vitebsk (Wit-Rusland). In de jaren ’50 en ’60 van de 
vorige eeuw heeft hij een aantal van deze verhalen op 
enorme doeken vereeuwigd. Hij bood ze aan aan de 
Franse staat en die zorgde voor een speciaal museum in 
Nice: Le Message Biblique de Marc Chagall.  
 

Peter Minnema, emerituspredikant uit Tiel, komt om ons 

beelden te laten zien uit Genesis en Exodus. Het is niet 

zijn bedoeling om een lezing te houden, maar we bespreken met elkaar wat we zien en wat ons raakt. 

Woensdag 26 november 2025 20.00 uur 
Consistorie Sint Lambertuskerk, Markt 4, Buren           
Aanmelden via scriba@pglingestreek.nl 
 

                                                                                                                        Op bezoek bijMarlein     
 

Op bezoek bij Marlein, het gezicht van Rond Burens 
Toren (RBT) 
 

Meestal tref ik Marlein op het bankje in de keuken van 
huize Meulenbeek, heerlijk in het zonnetje, als die ’s 
morgens en begin middag naar binnen schijnt. Het wekt 
de indruk dat ze altijd bezig is met RBT of liturgieën, 
want doorgaans heeft ze de laptop op schoot en de 
telefoon binnen handbereik. Vanmiddag kom ik bij haar 
om haar te bevragen over haar werkzaamheden voor 
RBT; hoe groot wordt het gat waarin ze terecht komt na 
deze laatste editie? 
 

Marlein is begonnen in januari 2017, ze nam de taak 
over van Bertie Harteman, die heel lang de redactie van RBT had gedaan. Het eerste exemplaar maakten 
ze samen. Bertie vertelde hoe zij het deed en zei tegen Marlein “Zie maar hoe jij het wilt doen”. Ze gaf 
ook een lijstje met aandachtspunten, zoals ‘Stuur een waarschuwing op de dag dat je de kopij binnen 
hoort te krijgen en je die nog niet ontvangen hebt’. Dat werd haar niet altijd in dank afgenomen, de 
meeste predikanten hoorden tot die late inzenders…. De versie van 2017 was nog de oude papieren 
versie ter grootte van een A5-je. Het was altijd een heel gedoe om alle pagina’s vol te krijgen. Als je dan 
heel laat nog iets binnen kreeg, moest je soms 4 pagina’s zien te vullen of alles enorm in elkaar schuiven. 
In die tijd werd RBT nog huis aan huis bezorgd in Buren. Cor Verschoor coördineerde de bezorging en 
dat gebeurde altijd precies op tijd. Van tevoren zorgde Cor voor de vermenigvuldiging. Marlein herinnert 
het zich als volgt: Cor had een vermenigvuldigingsapparaat, het was geen stencilmachine, maar ook nog 
geen kopieerapparaat, iets er tussenin. Er ontstond zo een enorme berg papier. Frank de Haan kwam 
Cor dan helpen met vouwen en in elkaar vouwen en alles werd keurig gesorteerd in wijken. Op een 
gegeven moment is er wel een vouwmachine aangeschaft, die toch wel handig was. Marlein ziet ze zo 
nog met z’n drieën bezig, want ook Christien vouwde mee. 

mailto:scriba@pglingestreek.nl
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Maar tijden veranderen. Op een gegeven 
moment hoorde ze steeds vaker dat veel 
kerkblaadjes regelrecht de prullenbak 
ingingen. Een ander veelgehoord geluid was 
dat het toch niet meer van deze tijd was om 
een kerkblad huis aan huis te bezorgen, als 
nog zo weinig mensen naar de kerk gaan. En 
waarom nog op papier, als het ook digitaal 
kan? Marlein heeft dit bij de kerkenraad 
neergelegd en Gerard Verhulst, die toen 
voorzitter was, heeft vervolgens een 
enquête opgesteld. De uitkomst was dat een 
groot gedeelte van de Burense bevolking 
RBT niet las, maar een klein gedeelte juist 
zeer gesteld was op het kerkblad, ook niet-

kerkleden. Toen is besloten dat RBT 
hoofdzakelijk digitaal verstuurd zou worden, 

maar op verzoek kan ook een papieren versie geleverd worden aan mensen die niet met een computer 
vertrouwd zijn. Er kwamen intekenlijsten met voorkeur en e-mailadressen of huisadressen in de kerk en 
op andere plekken in het stadje te liggen. Zo ontstond een digitale verzendlijst met op dit moment 151 
adressen en een gewone verzendlijst met 40 huisadressen. Het aantal papieren exemplaren werd steeds 
kleiner, maar ze werden nog altijd door Cor vermenigvuldigd. In Cor zijn apparaat zat een heel dure 
toner, waar je heel lang mee deed, want Cor stelde hem heel zuinig af. Het werd ook Cor te veel en toen 
de toner op was, is besloten geen nieuwe meer aan te schaffen. Vanaf die tijd komt de papieren versie 
van Drukidee in Tricht. Wat een scherpe foto’s hadden we ineens! Wat verder veranderde was de 
eindredactie van RBT. Aanvankelijk lag die bij de predikant, toen bij Leon de Borst. Hij verzorgde meestal 
de meditatie, het overzicht van de kerkdiensten, informatie vanuit de kerkenraad, enz. Marleins taak 
was vooral het verzamelen van die informatie, maar ook van Oranjehof, de mutaties, informatie van het 
College van Kerkrentmeesters, de bestemming van de wekelijkse bloemen, enz. Toen Leon vertrok, heb 
ik (Dorien) de taak van eindredacteur overgenomen. We hadden een consulent en interimpredikant die 
we af en toe om een meditatie vroegen, maar op een gegeven moment hebben we ook andere 
gemeenteleden gevraagd er één te schrijven of ook zelf af en toe de pen ter hand genomen. Machteld 
zei altijd: het hoeven helemaal geen theologisch onderbouwde stukken te zijn, je kunt ook 
gebeurtenissen in je leven met elkaar delen, dat levert begrip voor elkaar 
op. Wat Marlein heel fijn vond was dat we in die tijd (voor een deel nog 
coronatijd) konden bedenken wat een nieuwe, verbindende invulling van 
RBT kon zijn. Zo zijn we begonnen met interviews van gemeenteleden. 
Het eerste interview dat Marlein en ik samen hebben gedaan, was met 
Cor en Salomon in de tweede RBT van 2021. We hadden toen een  nieuwe 
geluidsinstallatie in de kerk. Salomon was de heel jonge vervanger van de 
zeer ervaren Cor Verschoor. Er volgden interviews met Henk de Graaf, de 
vertrekkende leidsters van de zondagschool,  Henny de Joode, Gerrit 
Schouten, Corrie Steenis, Henk van ’t Hoog, Alex Brinkman en Teuni 
Trouwborst. Het was mooi te zien wat mensen allemaal wilden vertellen 
over hun leven, hun keuzes, kostbare momenten waren dat. Wat ook 
veranderde was de lay-out, het jasje van RBT. Digitaal verscheen RBT op 
A4- formaat en natuurlijk in kleur. Marlein heeft in de lay-out gezocht naar 
een manier om de periode van het jaar terug te laten komen in de  
in de uiterlijke verschijning van het kerkblad. Heel veel complimenten heeft 
haar dat opgeleverd en zeer terecht! Het leuke van de  

Het verhaal over de bril van Kees, december 2024 

Een van de vele 
bloemengroeten die namens 
ons allen naar 
gemeenteleden gingen… 
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digitale versie was ook dat gemeenteleden spontaan stukjes instuurden. Kees de Jongh heeft nog 
artikelen geschreven over de restauratie van onze Sint- Lambertuskerk. En we zijn gewend geraakt aan 
de puzzels en gedichten van Kees en Elly. Het is heel fijn dat Elly die nu alleen is blijven insturen.  
 

                                                                                              
Op mijn vraag of Marlein vaker heeft 
meegewerkt aan dit soort krantjes, antwoordt 
ze bevestigend. Toen ze leerkracht was op 
basisschool De Kastanjepoort in Erichem, 
verzorgde ze jarenlang de schoolkrant, samen 
met twee moeders. Het begon als nieuwsbrief 
en de naam werd ‘Klein maar dapper’. Soms 
mocht het gekopieerd worden op het enige 
kopieerapparaat dat Erichem rijk was. Ook dat 
krantje is veranderd van A5 naar A4-formaat en 
de voorkanten werden ware kunstwerkjes. 
Marlein heeft vooral goede herinneringen aan 
het creatieve proces, je begint met                                                                                    

                                       iets en al doende zie je hoe het moet worden. De 
blijdschap om het eindresultaat geeft heel veel voldoening! Een andere vraag van mij is of er edities zijn 
die ze zich nog speciaal herinnert. Ja, dat is zeker het geval met de editie waarin het 70-jarig bestaan van 
het Hervormd kerkkoor Buren aan de orde kwam. Er heerst een opgetogen sfeer bij dat feestoptreden. 
Er werden voor het eerst bubbels van het Wijndomein geschonken, je zag overal rode wangen en 
stralende ogen en dan de verbazing dat er 0% alcohol in zat! Het verslag achteraf werkte als katalysator 
van dat feestelijke gevoel, mensen reageerden daar weer op en praatten erover. En voordat Marlein 
meewerkte aan RBT en leidster bij de zondagschool was, werd ze altijd heel blij van de middenpagina’s 
van RBT die voor de zondagschool bestemd waren, daar stond o.a. het liedje in dat geoefend moest 
worden. Het gaf duidelijkheid waar ze mee bezig waren! Als Marlein vertelt zie ik ook regelmatig rode 
wangen en stralende ogen en ik kan u verzekeren dat we geen bubbels hebben gedronken! Marlein 
wijst ook nog op de rol van Corrie Baars: sinds mensenheugenis verzamelde zij een aantal onderwerpen 
als kerkdiensten, informatie van Oranjehof, CvK, mutaties, enz. Zij zette die informatie vast in het juiste 
format en ze was heel accuraat in de betrokken personen herinneren aan hun taak. Dat voelde echt als 
steun voor Marlein! 
 

Lieve Marlein, al lijkt het maken van RBT alleen een feestje te zijn geweest, we weten ook dat je veel 
ergernissen hebt moeten verbijten, eindeloos je geduld hebt moeten beproeven. Al zijn we dan het 
kerkblad kwijt als katalysator van het gemeenschapsgevoel in onze kern Buren, we zijn jouw persoon 
niet kwijt, gelukkig! Heel veel dank voor jouw creativiteit, je inzet, je trouw bij het maken van Rond 
Burens Toren. Je bent hiermee van grote waarde geweest voor de verbinding binnen onze kern! 
 

Dorien Rots 
 

 
Reactie van Marlein: 
Lieve Dorien,  
Misschien was ik het gezicht van RBT, jij was het hart! Want jij bedacht heel vaak de onderwerpen, die 
we dan samen uitwerkten. We verdeelden de taken en als we alles compleet hadden, schoof ik alles in 
elkaar en zocht passende illustraties. Jij ging er heel secuur met je ‘rode potlood’ doorheen en pas als 
we helemaal tevreden waren, mocht de digitale versie rondgestuurd worden. En de zwartwit-versie naar 
de drukker. We hebben samen 36 Rond Burens Torens gemaakt. De vele, vele uurtjes aan jouw eettafel, 
ik zal ze gaan missen!  
   

                                                                                                                                                                                     

Eén van de vele RBT’s 
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                                                                                                                Achter de schermen 

Heb jij dat nou ook, dat je denkt dat alles in en rondom de kerk vanzelf gebeurt? Het lijkt echt dat het 
gladjes verloopt zodat alles er piekfijn uitziet. Dan toch even een kijkje achter de schermen, want 
soms gebeuren er heel grappige of zelfs best onverklaarbare en spannende dingen… 

 

We kwamen als leiding van de zondagsschool 
eigenlijk maar twee keer per jaar op de zolder van 
de kerk. Een keer om de dozen met kerstspullen te 
pakken en een keer om ze weer terug te zetten. 
Verder hadden we er niets te zoeken. Maar omdat 
we het toch een interessante en spannende plek 
vonden, daar zo in het half donker, gingen we met 
de hele groep naar boven. Zo ook die avond voor 
de 1e Advent. Allemaal een doos met kerstballen 
mee en in optocht de enge wenteltrap af. Dat ging 
best lastig, want de dozen waren groot en  het 
gangetje maar smal.  

In het nieuwe jaar, de kerstboom had een paar 
weken staan stralen in de kerk en was weer 

afgetuigd, ging de optocht weer via de wenteltrap naar boven, Kees Bruggeman - het Opperhoofd 
Kerstversiering - voorop. We stapelden de dozen op voor het enige raampje, waar ze ook gestaan 
hadden. Dat nam eigenlijk best veel licht weg, zouden ze niet op een andere plek kunnen staan?  We 
keken rond en zagen een soort diepe stelling, dé perfecte plek  
voor de stapel dozen. Dat we daar niet eerder opgekomen waren. De dozen werden er keurig neergezet 
en tevreden daalden we weer af naar de kerkruimte, de zolder leek een stuk lichter! De laatste 
dennennaalden werden nog opgeveegd en we gingen naar huis.  
Hoe we het hoorden, weet ik niet meer, maar ineens was er paniek: het orgel deed het niet meer! Teuni 
ontdekte het toen ze de liederen voor de zondag ging oefenen. Met hulpkoster Kees ging ze op 
onderzoek uit en ontdekte al snel dat een stelletje onverlaten de blaasbalg van het orgel met dozen  
geblokkeerd had. Ik weet niet of Kees het opgebiecht heeft dat wij dat waren, maar we hebben er 
verder nooit meer iets van gehoord… (het is inmiddels waarschijnlijk ‘verjaard’, maar alsnog onze 
excuses, Teuni!)                           

Marlein 
 

                                                                                                                                       Gedicht 

 
De gevoelens in je leven 

 

Als je niet kunt slapen, 
ga dan eens met mij mee 
samen in gedachten 
heel eventjes naar de zee… 

 

Sluit je beide ogen, 
voel het warme zand 
er zijn maar weinig mensen 
op dit verzonnen strand… 

 

Er waait een heerlijk briesje, 
de golven kabbelen zacht 

je voelt je vrij en veilig 
en iedereen  die lacht… 
 

Niemand wil je storen, 
ze gunnen jou je rust. 
Denk dus als je niet kunt slapen 
even aan die denkbeeldige kust… 
 

Zit je nog vol zorgen, 
spoel ze even af in zee 
de golven nemen dan vanzelf 
al je zorgen met zich mee… 

                
                                                                                                                                                                                      Toon Hermans 

 

Een perfecte opslagruimte voor kerstdozen, toch? 



 
 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                              Huis van Buren: voor en door inwoners van Buren 

                                       
 Alle activiteiten vinden plaats in het restaurant, tenzij anders vermeld. 

 
 

                                                                                     
                                                           

         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                             november 

                                                                          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
  

Woensdag 5 november 
19.30 uur 

Herdenkingsdienst voor familie en belangstellenden van 
overleden bewoners en vrijwilligers van Oranjehof 

Donderdag 6 november 
14.30 uur 

Bingomiddag tijdens de soosmiddag 
Bingokaart € 2,50 

Dinsdag 18 november 
19.00 uur 

Bingo georganiseerd door de vrijwilligers 
Bingokaart €2,50 

Woensdag 19 november 
14.30 uur 

We vieren ‘De verjaardag van het Huis’ met een optreden van 
het koor “De vrolijke noot’ uit Culemborg 
Entree € 4,- 

Donderdag 27 november 
14.30 uur 

Bingo voor bewoners, door bewoners 

                                                                                                                                                                                         
 

                                                                                                                       
                                                                       december       

 
  

 

  

Dinsdag 2 december  
14 – 16 uur 

Kleding, sieraden en tassen verkoop van modehuis Esther Scholten 

Donderdag 4 december 
14.30 uur 

Sinter-Kerstbingo tijdens de soosmiddag    
Bingokaart € 2,50 

Donderdag 5 december 
14.30 uur 

Besloten Sinterklaasfeest voor bewoners van Oranjehof 

Vrijdag 12 december 
17.00 uur 

Uitgebreide broodmaaltijd in samenwerking met de Diaconie. 
*op uitnodiging 

Dinsdag 31 december 
19.00 uur tot ??? 

Met elkaar vieren we oudejaarsavond onder het genot van een 
hapje en een drankje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie: Huis van Buren – Kasteellaan 1, Buren                                                                        
Telefoon 0344-57 88 82 of per e-mail oranjehof.welzijn@zorcentradebetuwe.nl    

mailto:oranjehof.welzijn@zorcentradebetuwe.nl
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                                                                                                     Bij wie kunt u terecht? 

                      De kernraad Buren bestaat uit:                                                                                                                          
Predikanten (zie voorkant van dit blad voor gegevens).  

Ouderling-Kerkrentmeester  
De heer P. van Leenen (Peter), Binnenkoppel 11, 4116 DW Buren, 06-53155331. E-mail: 
vleenen@ziggo.nl. 
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen ouderling 
De heer R. Veenis (Rob), Tielseweg 5a, 4116 EB Buren, is 06-54374512. E-mail: robveenis@kpnmail.nl 
 

Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant) 
Mevrouw D.B. Rots, (Dorien), Buitenhuizenpoort 1, 4116 CA Buren, 0344-662261. E-mail: 
dorienrots@live.nl 
Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant)   
De heer J.W. Kirpestein (John), Herenstraat 10, 4116 BK Buren, 0344-572715. E-mail: john@kirpestein.us 
  

Diaken (verenigd in het College van Diakenen)  
Mevrouw E. de Jongh - van Malsen (Elly), Weeshuisstraat 12, 4116 BN Buren, 0344-572417. E-mail: 
e_de_jongh@planet.nl   
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen diaken 
De heer J.C.M. Heij (Marcel), Kon. Wilhelminalaan 20, 4116 CK Buren, 06-48320184.                                                           
E-mail: jcm.heij@outlook.com 

Mevrouw G.H. van Kranenburg - van Zante (Erica), Sel 3, 4116 DD Buren, 0344-571356.                                
E-mail: ericavanzante@upcmail.nl 
Mevrouw R. Mous (Ria), Kerkplein 6, Buren, r.mous@kpnplanet.nl 
 

Scriba mevr. J. de Koning (Jolanda), scriba@pglingestreek.nl 
Koster De heer en mevrouw J. en A. de Heus (Jan en Agatha), Pr. Willem Alexanderstraat 11, 4116 CL 
Buren, 06-27347151 en 06-15601040. E-mail: agathadeheus@hotmail.nl              
____________________________________________________________________________________ 
Kerkverhuur van de Sint Lambertuskerk: PC-Buren (SOGK), E-mail: kerkverhuurburen@upcmail.nl   

                                                                                                                                   Mutaties                       

Nieuw ingekomen: 
Uit Emmen, dhr. C. Speksnijder, Onderdreef 3   
 

Verhuisd: 
Naar Kon. Emmastraat 1, Mevr. J. van Arkel-de Ruiter van Kasteellaan 1 
  

Overleden: 
Op 28 augustus, Dhr. J. Boelhouwer, Pr Willem-Alexanderstraat 22 
Op 27 september, Dhr. E.M. Staal, Erichemseweg 8  
Op 27 oktober, Mevr. J.C. van Egteren-Peterse Kasteellaan 1 
 

Vertrokken naar: 
Kerk-Avezaath, Mevr. M.C.C. van de Water, Tielseweg 8                                        
Zoelen, Mevr. C.J. Riemsdijk, Françoise de Lanoistraat 59 
 
               

mailto:vleenen@ziggo.nl
mailto:g.verhulst@upcmail.nl
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:jcm.heij@outlook.com
mailto:ericavanzante@upcmail.nl
mailto:r.mous@kpnplanet.nl
mailto:scriba@pglingestreek.nl
mailto:Kerkverhuur@upcmail.nl
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                                                                                                    Terugblik Gemeenteavonden 

Foto’s van de goedbezochte bijeenkomst over de 
toekomst van de PG Lingesteek in de Sint Lambertuskerk te Buren op woensdag 24 september. 

Op 15 oktober was er weer een gemeenteavond, ook nu in de kerk in Buren. Hier volgt een verslag van 
deze avond.  
 
Verslag gemeenteavond 15 oktober 2025 
 

De voorzitter van de Protestantse Gemeente Lingestreek heet alle aanwezigen hartelijk welkom en legt 
de bedoeling en de aandachtspunten van de avond uit. 
Ds. Alex Brinkman opent met het lezen uit 1 Petrus 1: 3-13 en hij gaat voor in gebed. 
 

Terugblik en vooruitblik op aanbevelingen interim predikant 
Interim predikant Peter Bakker kijkt met een goed gevoel terug op de informatiebijeenkomsten over de 
aanbevelingen (gehouden op 4 momenten voor de gehele PG Lingestreek). Zo’n 100 mensen hebben die 
avonden bezocht. Er was steun voor:  

✓ Focus ds. Alex Brinkman op 30-60 jarigen 
✓ Uren uitbreiden jongerenwerker Scarlett Lerrick 
✓ Gezamenlijke diensten vanaf januari 2026. 

De kerkenraad heeft aan de hand van de aanbevelingen een aantal besluiten genomen: 
a. Iedere zondag 1 gezamenlijke dienst in 1 van de 4 kernen met eigen en gastvoorgangers (meer 

info op A4) 
b. 10 x per jaar, een Lingelichtviering in 3 van de 4 kernen (niet in Buren), 2e zondag van de maand, 

met eigen voorgangers 
c. 4 x per jaar een Jongerendienst in Buren, op de 5e zondag van de maand 
d. Voor alle diensten geldt: een herkenbaar ritme in data en plaatsen. 
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Ds. Peter Bakker geeft een toelichting op de Lingelichtvieringen en het verschil met de 
Jongerendiensten.  
Een hand-out is beschikbaar over deze vieringen en over de afspraken voor het preekrooster van 2026. 
 

Ook geeft ds. Peter Bakker enkele gedachten mee voor de invulling van de kerkenraad in de toekomst. 
Hier gaat de kerkenraad zich over buigen. 
 

Onderwerpen van de kerkrentmeesters 
Voorzitter van het college van kerkrentmeesters, Peter van Leenen, schetst de financiële situatie van dit 
moment.  
Van de 1531 leden is het grootste deel boven de 61 (835). Een veel kleiner deel zijn de 30-60-jarigen 
(581) en nog een kleiner deel is onder de 30 jaar (114). 
Peter laat zien waar de kosten en inkomsten vandaan komen. De grootste kostenpost zijn de 
predikanten. En het grootste deel van de inkomsten komt via Kerkbalans. Ongeveer 53% van de leden 
doet mee aan de financiële bijdrage. 
Peter schetst dat als er dit jaar niets meer bijkomt we dit jaar zo’n 100.000 euro tekort hebben. 
 

Stand van zaken toekomst gebouwen 
Roelof van den Broek legt uit wat hij (en de Stuurgroep) de laatste tijd gedaan heeft. Per kerkgebouw 
van PG Lingestreek is in werkgroepen besproken hoe geld te genereren. Nu volgt een tweede ronde 
langs de kernen. Er zijn best ideeën, maar hier zijn vrijwilligers voor nodig. In Zoelen loopt dit goed. In 
andere plaatsen zijn er soms maar een of twee. We moeten kijken naar een bestendige structuur. 
Voorzichtig kijken we nu of we naar plan B moeten als wat we nu (gaan) doen niet genoeg gaat 
opleveren. De Stuurgroep geeft advies, de kerkenraad moet beslissen. Zoals gezegd komen we dit jaar 
waarschijnlijk uit op 100.000 euro te kort. Het zal in ieder geval niet in de plus eindigen. Van de 1500 
leden zijn er veel ‘kaartenbakleden’ die minder actief zijn. De vraag is of we de kerken bemenst krijgen? 
De Stuurgroep gaat nu eerst plan A verder uitwerken. Hiervoor zijn ook niet-kerkmensen nodig om mee 
te doen voor de gebouwen. In 2026 moet er wat betreft de gebouwen, een beslissing genomen worden. 
 

Na de pauze beantwoorden we de vragen die voor/in de pauze zijn opgeschreven en verzameld. 
 

• Hoe strikt zijn de grenzen van de pastores bij het eigen werkveld? Is er bijvoorbeeld bij overlijden 
ruimte voor dat een andere pastor het geheel begeleidt?  

o Ds. Alex Brinkman antwoordt: ja, mits. Er kunnen zeker redenen zijn om af te wijken van 
deze afspraken. 

• De Lingelichtvieringen zijn evangelisch. Ook in de reguliere diensten van ds. Brinkman worden 
meer evangelische liederen gezongen, zoals uit Hemelhoog. En soms zijn ze onbekend. 

o Ds. Brinkman wil wel eens een uitstapje maken als aanvulling op het liedboek met 
liederen die beter aansluiten bij de jongeren. Hij is het ermee eens dat liederen wel 
geoefend moeten worden en liefst voorzien van een notenbalk. 

• Is er naast een Lingelichtviering of Jongerendienst altijd een reguliere dienst? 
o Interim-predikant ds. Peter Bakker antwoord met ja. Alleen Familiediensten vallen onder 

reguliere diensten. 

• Een opmerking: wees voorzichtig met een kleine kerkenraad Er stoppen mensen per 01-01-2027.  
o Peter Bakker is zich hiervan bewust. Hij benadrukt dat hij vooral denkt richting de 

toekomst. De huidige kerkenraadsleden blijven natuurlijk gewoon in ieder geval tot 01-
01-2027. Maar zoals het nu gaat kan het niet blijven bestaan.  

• Jongerendiensten zijn zoekend en verkennend. Is het evangelie wel de kernboodschap? 
o Jorrit Meulenbeek geeft antwoord op deze vraag. We vertrekken vanuit een vraag die 

leeft bij jongeren. En die wordt dan beantwoord door de voorgangers gedurende de 
dienst. Er zit altijd een beweging in en het gaat altijd vanuit de bijbel en het geloof. Dus 
dit gebeurt al en blijft doorgaan. 
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• Wie betaalt, die bepaalt. Hebben jongeren wel tijd voor de kerk of voor bezoek van de kerk? Het 
zijn toch de ouderen die betalen? 

o Johan van Zetten geeft aan dat de jongeren van nu de ouderen voor de toekomst zijn. De 
jongeren betalen minder maar de ouderen dragen meer bij. We moeten met de jeugd nu 
door zodat zij het later ook overnemen. Anders kan de kerk niet blijven bestaan. 

• De werkgroepen zijn nog maar kort opgericht. Hoe kan het dat er dan 1e kwartaal 2026 al een 
aanbeveling ligt? 

o Roelof van den Broek antwoordt: dit hoort bij opdracht van de stuurgroep om  
aanbevelingen aan de kerkenraad aan te reiken. Ook als er aanpassingen aan de 
gebouwen gedaan moeten worden. Nu moeten we vooral de betrokkenheid bij de 
dorpsgenoten sterker maken. Het valt niet mee om dingen opgericht te krijgen. 

• Er is een verzoek om voortaan een gemeenteavond om 20.00 uur te beginnen. 
o Dit nemen we mee in de evaluatie. 

• Waarom worden er zoveel postzegels gebruikt bij het versturen van brieven aan 
gemeenteleden? Regel haspas of lopers. 

o Peter van Leenen geeft aan dat de postzegels vooral gebruikt worden voor mensen die 
buiten de regio wonen.  

• Vallen onder predikantskosten ook Peter Bakker en Roelof van den Broek? 
o Peter van Leenen: ja inderdaad. 

• Kijkt de werkgroep naast kerkgebouwen ook naar de pastorieën?  
o Peter van Leenen: Ja in Zoelen en Erichem. Er is hiervoor nog geen passend antwoord. 

• Waarom wordt er niet meer gebruik gemaakt van gastpredikanten in 2026? Dan kunnen de 
predikanten meer tijd besteden aan pastoraat en andere zaken. 

o Peter van Leenen geeft aan dat er in 2026 22 diensten met gastvoorgangers zullen zijn.  
o Op de achterkant van het magazine Lingestreek Licht komen de diensten voor het begin 

van 2026 te staan. 
 

Communicatie in de gemeente 
Jolanda de Koning vertelt dat we eenheid in de communicatiemiddelen willen hebben. Daarom starten 
we met een nieuwsbrief van de hele Protestantse Gemeente Lingestreek 1x per 14 dagen. Aanmelden 
kan via de website: www.pglingestreek.nl/mailinglist_nieuwsbrief. Velen hebben hun gegevens al op de 
lijst gezet.  
Daarnaast is er al het magazine Lingestreek Licht dat 3x per jaar verschijnt. Dit magazine heeft vooral 
een maatschappelijke functie, ook voor niet-kerkleden.  
We stoppen met de bladen per kern per 1 januari 2026. De Kerk Roept blijft wel als middel voor de hele 
regio. Hierop kan een ieder zich abonneren.  
We starten ook met de KerkApp. Tineke Buitenweg legt uit wat de mogelijkheden van zo’n KerkApp zijn. 
Zo is er een agendafunctie, wordt doneren makkelijker en komen er allerlei sociale groepen. Aanmelden 
kan via kerkapp@pglingestreek.nl. 
 

Vervolgstappen 
Voorzitter Johan van Zetten roept op om elkaar op de hoogte houden. We gaan verder met het 
uitwerken van de aanbevelingen. Met de pastores gaan we verder en we gaan met de aanbevelingen 
van Roelof van den Broek aan de slag. 
 

Voor al het werk zijn mensen nodig. Uw hulp is nodig om de PG Lingestreek te helpen opbouwen!  
 

Ds. Everdien Hagen sluit de avond af met gebed. Samen zingen we Lied 257 met het kleinste koortje van 
de PG Lingestreek. Een lied uit Iona kan helpen om alles te laten bezinken en in Gods handen te leggen. 
 

Daarna is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en vragen te stellen. 
 

Jolanda de Koning 
Scriba 

mailto:kerkapp@pglingestreek.nl
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                                                                                Jan en Agatha doen een ontdekking… 
 

De Sint Lambertusbrug 
 

Afgelopen september waren we op vakantie in de 
Belgische Ardennen. Zoals veel andere dagen 
gingen we op pad om weer wat van de omgeving te 
zien en kwamen in Vresse. Daar kwamen we al 
wandelend bij een oud, smal bruggetje, met drie 
onregelmatige bogen. Wat bleek, het bruggetje 
heet de Sint Lambertusbrug. ‘Oh,’ dachten we: 
‘Grappig , zo heet ook de kerk in Buren waar we 
beide koster zijn.’ We waren nieuwsgierig naar het 
verleden van het bruggetje en kwamen achter het 
volgende verhaal.  
Wanneer de brug gebouwd werd en door wie, is 

verloren gegaan in de geschiedenis. Toen de eerste versie van de brug weggespoeld werd door ijs en 
water werd ze in 1774 herbouwd door het 
kerkbestuur. Deze brug heeft aanleiding gegeven tot 
een merkwaardige legende. Een legende die gaat 
over Sint Lambertus en de Heilige Agatha, zoals ik 
ook heet. 
Waarom bouwde men zo’n smalle brug, die alleen 
maar toegankelijk was voor voetgangers en ruiters? 
Ten tijde van de kerstening van de regio verkondigde 
de Heilige Lambertus zijn geloof in Vresse, terwijl de 
Heilige Agatha hetzelfde deed in het nabij gelegen 
Laforêt. Heilige Lambertus bouwde een brug die zijn 
buurvrouw, die alleen maar per koets reisde, 
verhinderde de oversteek te maken over de beek 
Petit-Fays. Zo onthield hij aan de Heilige Agatha de 
mogelijkheid om haar geloof te komen preken op zijn grondgebied.  
 
Jan en Agatha de Heus    

 
   

                                                                                                                             Leuke actie 
 

 
 
Ik was het kerkplein aan het schoonmaken voor de 
zondag, de blaadjes en de noten vallen weer volop. 
Ineens kreeg ik hulp van Adriaan.  
Dat was een leuke actie!   
 
 
 

 
Jan de Heus 
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                                                                                Oproep: wie helpt er koper poetsen? 
 

                                                                                          
Zaterdag 15 november om 10 uur worden in de 
Sint Lambertuskerk in Buren de kroonluchters 
gepoetst!  
Dat is altijd heel gezellig, met z’n allen rond de 

tafel en poetsen maar, onder het 
genot van koffie met koek. Laat je 
even weten of je mee komt 
poetsen?                                                                                                                              
Dan laten we met Kerst de kaarsen                                    
weer extra helder flonkeren! 
 

                                                                                Voortgang Inbouwzaal in Kerk Buren 

 
Nu het vertrouwde en gewaardeerde ‘Rond Burens Toren’ kerkblad (RTB) voor de laatste keer verschijnt 
als gevolg van het samen opgaan als kerken in een nieuwe ‘Protestantse Gemeente Lingestreek’, vertel 
ik graag als tussenbericht hoe het op dit moment staat met het lopende bouwplan voor onze kerk in 
Buren om een mooie inbouwzaal te realiseren. 
 

Bekend is dat deze in de Noordbeuk van de Sint Lambertuskerk is geprojecteerd en inmiddels door onze 
architect als ‘Opperzaal’ wordt geduid. Hoewel er ogenschijnlijk niet zo veel van wordt (op)gemerkt, 
wordt er achter de schermen al een hele tijd hard gewerkt door de PC-Buren, de SOGK-bouwkundige en 
het Architectenbureau Stiel uit Elburg om dit project letterlijk van de grond te tillen en te realiseren. 
 

In dat kader is recent door de gemeente Buren op 26 september jl. een ontwerp-bouwvergunning voor 
het project in Buren verleend, die naar verwachting op 20 november a.s. onherroepelijk zal zijn. 
 

Naast het redelijk taaie proces om een reguliere bouwvergunning voor een Rijksmonument  binnen te 
krijgen, vraagt het voorbereiden, aanvragen en verkrijgen van subsidies van het Rijk, de Provincie en de 
Europese fondsen, veel geduld en tijd om door de berg van bureaucratische formulieren en documenten 
heen te komen. Omdat wij volhouders zijn gaat dat vast lukken! 
 

De verwachting is nu dat eind van dit jaar de subsidiebeschikkingen van deze instanties rond zullen 
komen en de bouw van de Opperzaal dan begin 2026 volgens plan zou kunnen beginnen. Wellicht is er 
dan ook nog een gelegenheid om op een gemeenteavond van de kerk in Buren meer in detail stil te 
staan bij dit mooie bouwproject. 
Voor de zomer volgend jaar hopen we dan het project in gebruik te kunnen nemen. 
 

Idzerd Lautenbach 
Voorzitter PC-Buren / Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) 
 
 

                                                                             De laatste Rond Burens Toren - reacties 
 
 

Enkele reactie op de laatste Rond Burens Toren 
We ontvingen we de nieuwste R.B.T. waarvoor dank. Zoals altijd een zeer lezenswaardig geheel. En 
ongetwijfeld een heleboel werk. Dat merk ik hier thuis ook als Berry kerkblad 'de Oase' volschrijft, en 
tijdig kopij moet aanleveren voor 'de Wester'. Altijd weer stress en hectiek. 
Zoals ik al schreef: lezenswaardig, maar vooral ook zeer gewenst. Want R.B.T. is één van de weinig 
overgebleven lijntjes die mij nog met Buren verbindt. Met ieder overlijden van familieleden  verloor 
Buren voor mij aan aantrekkingskracht... 
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En nu lees ik dat R.B.T. ook ophoudt te bestaan. Het blad heb ik fysiek jarenlang rondgebracht totdat ik 
in 1990 verhuisde naar Tiel. En al die jaren 'in den vreemde' bleef ik met kerkelijk Buren verbonden. 
Ik moest diep zuchten toen ik de aankondiging van stoppen las. Ik kan maar slecht omgaan met 
veranderingen... 
 

Dank jullie wel voor jarenlang leesplezier, en al het werk wat jullie ervoor verzet hebben. Het werd zeer 
gewaardeerd. 
 

Groet, Cees Bettink 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 
 

Dat is even schrikken        . Wij vonden het geweldig om RBT digitaal mee te lezen. We zullen het 
missen. Hartelijk bedankt voor jouw inzet. 
Er komen bij mij herinneringen boven van de deadline in de jaren 1987 tot 1991, echt 

hartkloppingen             . Ik was steevast aan de late kant. 
Alle goeds samen, Gods zegen.  
Thea en Hendri Pap, oud-predikant 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 
 
Lieve Dorien en Marlein, 
 

Ook via de mail wil ik jullie heel erg bedanken voor het ontzettend leuke interview dat jullie hebben 
weten te maken van al mijn verhalen: knap werk hoor! 
Zowel de inhoud als de omlijsting van de sfeer van het gesprek hebben jullie heel erg goed 
overgebracht. 
Ik vermoed dat Marlein de hoofdrol heeft gespeeld bij het op schrift stellen van dit product, maar ik 
proef er de inbreng van jullie beiden in! 
Bram sr. vond het ook mooi om te lezen dat hij er zo positief van af kwam ☺. 
En door dit interview komen er ook dingen uit mijn jeugd naar boven die onze kinderen nog niet eerder 
opgevangen hadden. Ook zij reageerden er heel enthousiast en positief op met waardering en 
complimenten voor het mooie interview! 
Nogmaals hartelijk dank voor dit mooie initiatief van jullie! 
 

Lieve groet, 
Teuni 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 
 

Bedankt voor de Rond Burens Toren, heb ze met veel plezier gelezen maar vind het jammer dat het 

stopt…  

Groetjes Annie van Mourik. 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 
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                                                                                          Kerstconcert Jongerenkoor Chantiel in de kerk 

 
 
 

Kom in kerstsfeer met 
jongerenkoor 

Chantiel! 
 
 

 
 
Op 14 december 2025 geeft jongerenkoor Chantiel 
hun eigen kerstconcert in deze sfeervolle kerk. 
De inloop is vanaf 14.30 uur en om 15.00 uur begint 
het concert vol mooie kerstliederen 
 
Een toegangskaartje kost € 5,- en is inclusief één 
consumptie. Kaartjes zijn te koop via de QR-code op 
de poster! 
 
Kom luisteren en geniet van een gezellige middag 
om vast in de kerststemming te komen!  
 
 
 

                                                                                       Advent Festival of Poems and Carols in Buren 
 

Advent Festival of Nine Poems and Carols 

Zaterdag 20 december 2025     20.00 uur 
Het Tiels Vocaal Ensemble o.l.v. Ben Middeldorp geeft op 
zaterdag 20 december 2025 om 20.00 uur uitvoering aan 
het Advent Festival of Poems and Carols in de Sint 
Lambertuskerk te Buren. Aan het orgel zit de Tielse organist 
Jonathan Kooman, Mariette Anceaux en Jacqueline Arts-
Rutten (beiden docent aan Zinder-Tiel) spelen hobo en 
dwarsfluit; lectrice is Dorien Rots.  
In 1880 werd door Edward White-Benson (1829-1896), de 
latere aartsbisschop van Canterbury, op kerstavond voor 
het eerst een viering gehouden van negen Bijbellezingen 
(Lessons), afgewisseld met negen responsories of carols 
(liederen). Het verhaal wil dat een belangrijk doel van deze 
dienst was om de mannen uit de cafés te houden. De 
mooie carols waren het lokmiddel, de lezingen de ‘les’! 
In 1918 werd dit concept door Eric Milner-White aangepast 
voor gebruik in de kapel van King’s College in Cambridge, 
waar hij deken was, eveneens voor een dienst op 
kerstavond.  
Daarin wordt – in negen korte lezingen uit Genesis, de 
profetische boeken en de evangeliën – het verhaal verteld 
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Het Tiels Vocaal Ensemble o.l.v. Ben Middeldorp 
 
 
 
 
Het Tiels Vocaal Ensemble o.l.v. Ben Middeldorp 

van het paradijs, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus. De lezingen worden afgewisseld 
met het zingen van mooie, goed in het gehoor liggende kerstliederen, gezangen en koormuziek. Vanaf 
die tijd is het Festival of Nine Lessons and Carols een jaarlijks terugkerende viering geworden. Afgezien 
van een aantal vaste carols, zoals aan het begin ‘Once in Royal David’s City’ en aan het eind ‘Hark! The 
Herald Angels sing’, wisselen de liederen per jaar en komen er elk jaar nieuwe liederen bij. 
Het beroemde King’s College Choir heeft voor een 
belangrijk deel zijn faam te danken aan het 
uitvoeren van deze inmiddels overbekende 
Christmas Carols. 
Vanuit King’s College verspreidde het Festival of 
Lessons and Carols zich over heel Groot-Brittannië 
en de Verenigde Staten, vooral in Anglicaanse 
kerken. Ook elders in de wereld hebben deze 
Festivals zich, maar dan vaak als opmaat naar Kerst 
(‘Advent Festival’) een vaste plaats verworven in 
veel lokale kerkelijke gemeenten. 
Het Tiels Vocaal Ensemble voert dit Festival voor 
de 7e keer uit  
in de Sint Maartenskerk van Tiel (11 dec.) en voor de 3e keer in                                                                                                               
de Sint Lambertuskerk van Buren (20 dec.). Het ensemble kiest  er voor de vaak ‘zware’ Bijbellezingen in 
te wisselen voor  gedichten. Met een knipoog naar de aloude Engelse traditie houdt men het aantal op 
negen, en krijgt het concert de titel ‘Advent Festival of Nine Poems and Carols’.   
                                                                                                                                                                              
Aanvang 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur, de toegang is gratis en aan de uitgang staat een 
collecteschaal voor een bijdrage in de kosten. 
 
                                                                                                                                   

                                                                                                                           Nieuws van Stichting Pemama 
 
 

 

Wat waren we blij verrast toen we onlangs de royale gift van de diaconie van de PG Lingestreek op de 
bankrekening van onze stichting zagen bijgeschreven.  
 

We proberen altijd goed te budgetteren en onze uitgaven voor de school zodanig te doseren dat we 
genoeg reserves overhouden om de vaste uitgaven een aantal maanden te kunnen volhouden, mocht er 
voorlopig weinig binnenkomen. Maar dat blijkt in de praktijk toch best lastig. 
 
Regelmatig wordt de school geconfronteerd met onverwachte kostenposten. De aanschaf van een 
generator, nu de stroom zo vaak uitvalt. De waterpomp die kapot gaat en vervangen moet worden. 
Schade na een overstroming. Nieuwe richtlijnen van de overheid, waardoor heel veel nieuwe boeken en 
lesmaterialen moeten worden aangeschaft. 
 

Voor dat soort grotere uitgaven heeft de school nog altijd onze hulp nodig, omdat ze zelf maar beperkte 
inkomsten en dus weinig reserves hebben. Als directeur Peter dat soort verzoeken bij ons neerlegt, 
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moeten we soms laten weten dat het nog even gaat duren voor we dat kunnen betalen, omdat wij ook 
afhankelijk zijn van wat we hier bij elkaar kunnen sparen. 
 
Maar regelmatig zijn dingen zo dringend nodig, dat ze eigenlijk niet weken of maanden kunnen 
wachten. Het onderwijs op de school moet immers toch door kunnen gaan. En ook als een leerkracht 
ziek wordt en medische zorg nodig heeft, heeft dat altijd haast en kun je dat niet op de lange baan 
schuiven.  
 

Als er te veel van dat soort tegenvallers in korte tijd achter elkaar komen, komt de bodem van onze 
spaarpot uiteindelijk toch in zicht. Soms schieten we dan zelf wat voor, als iets dringend nodig is maar 
eigenlijk niet meer binnen het budget past. Maar ook daar zitten natuurlijk grenzen aan, dus dat levert 
soms toch wel wat stress en zorgen op, hoe we de eindjes aan elkaar moeten knopen. 
 
Wat is het dan een opluchting om plotseling zo’n groot bedrag op de rekening te zien, waar je eigenlijk 
rode cijfers had verwacht. Dat voelt als een geschenk uit de hemel. 
 
Hierdoor kunnen we eindelijk weer wat belangrijke dingen voor de school realiseren die al even lagen te 
wachten, zoals de inrichting van het laboratorium voor de praktijkvakken, het netjes afwerken van het 
schoolterrein na alle bouwwerkzaamheden, de aanleg van waterleidingen naar de toiletten en de 
uitbreiding van het bibliotheekje.  
 
Ook voor de voorzichtige uitbreiding naar een tweede locatie in Chisamba ontstaat zo weer ruimte. 
Peter heeft daar op kleine schaal al leerlingen lesgegeven, maar de behoefte aan een echte school is 
daar groot. Met een tijdelijke overkapping en de eerste meubels en lesmaterialen kan hij dat vanaf 
volgend schooljaar wat verder gaan uitbreiden en meer kinderen een plek geven. 
 

Namens Peter Maunda en zijn team, heel hartelijk dank aan de diaconie en iedereen die ons 
ondersteunt om de school te laten doorgaan en stapje voor stapje steeds verder te verbeteren. 
 

Marlein en Jorrit Meulenbeek 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                      Afscheid van Rond Burens Toren                                                                                                                          
 

Een mailtje van Teuni Trouwborst: ‘Er borrelde vanochtend iets op, toen ik dacht aan het feit dat Dorien 
en jij aan de laatste RBT bezig zijn. Vers van de pers, denk je dat er nog een plekje voor is?’ 
Natuurlijk, Teuni, daar máken we een plekje voor!  
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Afscheid van Rond Burens Toren 
 

De herfst laat gul haar bladeren vallen 
ze dwarrelen in duizendtallen  
en nemen afscheid van boom en tak, 
gaan rusten, nu hun steeltje brak. 
 

De bomen rond de Burense kerk 
zijn nu ook bezig met dit werk. 
Het lover kan ondertussen de klanken horen 
van de klokken van Burens mooie toren. 
 

Die laten in halve en hele uren 
de tijden van dag en nacht verduren. 
'Beid uw tijd', wordt er gezeid 
en er al beierend ingeheid. 
 

Er was ook in 'Rond Burens Toren' 
veel nieuws vanuit de kerk te horen. 
Het werd verklankt in geschreven taal 
met feiten of een mooi verhaal. 
 

Ook deze klokken beierden rond 
maar nu wordt hun geluid toch wat verstomd… 
Niet meer die ene toren staat centraal 
maar meerdere klokken spreken hun taal. 
 

Als je nu goed je oor te luisteren legt 
kun je ook horen wat die andere klok zegt. 
Er staan ook nog torens in Erichem en Asch 
die zeggen hoe het daar is en vroeger was. 
 

En wat dacht je van die hoge Zoelense toren? 
Die is tot ver in de omtrek te horen! 
De Avezaathse spitsen doen natuurlijk ook mee 
op Kerk en Kapel, zo rank als een ree. 
 

Als streek nu met elkaar naar boven gericht 
gaan we verbinding leggen via Lingestreek Licht. 
We horen ze nu als een mooi carillon 
in stad, dorp en streek, met klanken vanuit De Bron. 
 

Maar als Burenaar blijf je toch iets bijzonders voor Buren voelen,  
idem dito voor de mensen van Asch, Erichem, Avezaath en Zoelen. 
Dat kan dan terecht in een plaatselijk orgaantje, 
zo zien we op onze toren toch ook nog ons eigen haantje! 
 

Marlein en Dorien, met allen die in het verleden 
zo ontzettend veel werk aan RBT wilden besteden: 
ONZE DANK VOOR WAT WE DANKZIJ JULLIE IN RBT LAZEN 
MAG OOK WELEENS FLINK VAN DE TOREN GEBLAZEN!!!   
 
Van Teuni 
 
 


