
Informatie van de kern Buren, onderdeel 
van de PG Lingestreek        
nr. 2025-4 (20 juli – 15 september) 

Kerkelijke gegevens: 

• kerkdiensten - website www.pglingestreek.nl
• Bij streekdiensten is er zondagsschool op Herenstraat 10, Buren
• Het rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v.

De kerkrentmeesters PG Lingestreek
• Het rekeningnummer van de Diaconie is NL63 ABNA 0124 2315 94 t.n.v. Diaconie PG Lingestreek
• Collectebonnen (1 euro, 2 euro of 5 euro) zijn te bestellen bij Tonny van Zetten, 06 41 080011 of via:

tonnyvanzetten61@hotmail.com. Bij streekdiensten is er zondagsschool op Herenstraat 10, Buren.

E-mailadressen: 

Scriba’s, scriba@pglingestreek.nl 

College van Kerkrentmeesters, vleenen@ziggo.nl 

klachten bezorging: 0344-662261          
email: marlein.meulenbeek@planet.nl 
kopij voor de volgende uitgave 
graag vóór maandag 8 september 2025 

Predikanten: 

• ds. Everdien Hagen, predikant PG Lingestreek. Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath,
06 57569564  domineehagen@pglingestreek.nl 

• mevrouw Sandra Schelling, kerkelijk werker. Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen, 06 15460673
• ds. Alex Brinkman, predikant PG Lingestreek. Maximiliaan van Egmondstraat 6, 4116 ES Buren

domineebrinkman@pglingestreek.nl
• mevrouw Scarlett Lerrick Zegwaard, jeugdwerker.  06 5494 5600  scarlett@zerrick.nl

http://www.pglingestreek.nl/
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mailto:marlein.meulenbeek@planet.nl
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mailto:domineebrinkman@pglingestreek.nl
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 Meditatie 

Op zondag 22 juni hebben we er in de PG Lingestreek een dominee bij gekregen. Het was een feestelijke 
dag waar we lang naar hebben uit gekeken. 
Toen ds. Alex Brinkman bevestigd werd in het ambt van dominee, was het volop coronatijd. Er was geen 
toestemming om elkaar aan te raken, om de handen op te leggen, om de zegen te ontvangen. Gelukkig 

was er op deze zondag wel de 
mogelijkheid om bij het moment 
van verbintenis ook de zegen te 
ontvangen. 
Vier mensen van onze gemeente 
en drie collegae-vrienden van Alex 
kwamen naar voren om hem te 
zegenen. Voorafgaand aan dit 
ontroerende moment mocht ik de 
opdracht die de kerk aan een 
dominee geeft verwoorden. Nu ik 
gevraagd ben een stukje voor 
Rond Burens Toren te schrijven, 
lijkt het me mooi die woorden ook 
hier door te geven.  
Als mensen aan het werk van de 

dominee denken, denken ze altijd aan de zondag: het voorgaan in de kerkdienst. Dat is ook de taak van 
de dominee: samen met de gemeente de lof van God zingen,  het Woord van God verkondigen, de 
vergeving van God doorgeven, de doop bedienen en samen met de gemeente Christus gedenken aan de 
tafel van brood en wijn. Een dominee doet nog meer dan alleen op zondag werken. Daar worden vaak 
twee woorden voor gebruikt:   
Herder en leraar. 
Herder allereerst omdat dit een beeld en naam is voor God en voor Jezus. “Ik ben de Goede Herder” 
zegt Jezus. En in Zijn Geest mogen dominees voor de gemeente zorgen.  
De kleine pas geboren baby’s en de mensen die sterven, de dominee mag ze zegenen en dragen in zijn 
hart. De opgroeiende kinderen en de mensen die ouder worden, de dominee mag ze kennen en dragen 
in zijn hart. De jongvolwassenen en de mensen die volop in het werk en voor de zorg voor de familie 
staan, de dominee mag ze bij staan en dragen in zijn hart. Hij zal voor ze bidden, vooral bij momenten 
van vreugde, van zorg en verdriet. 
En een dominee moet de gemeente voorgaan en leiden. Ook daarom wordt hij of zij herder genoemd. 
Voorgaan op de weg van hoop, geloof en liefde die ons is gewezen door Christus.  
De dominee is niet in zijn eentje de gemeente. Hij  werkt samen met alle gemeenteleden Als we het 
hebben over de goede herder, hebben we het over mensen als schapen. Daarbij gaat het om de vraag: 
wil je leren luisteren? Durf je je te laten leiden? Durf je je toe te vertrouwen aan die Goede Herder? 
Maar als we de vergelijking te ver doortrekken, dan lopen we het risico passief te worden. Mensen zijn 
geen schapen. Mensen kunnen en moeten samen vorm geven aan de roeping van de gemeente. Daar 
zijn we allemaal bij nodig.  
Daarom is een dominee ook leraar. Dat doet misschien eerder aan school dan aan de kerk denken. In de 
kerk is de dominee de leraar. De kerk is een school van het leven. De dominee legt uit wat er in de bijbel 
staat. Hij legt het zo uit, dat we kunnen begrijpen wat het betekent, nu en hier, voor ons leven samen en 
in de wereld van nu. Zodat wij weten hoe we kunnen leven als mensen van Gods liefde.  
Nu ik deze woorden zo overneem voor dit stukje in Rond Burens Toren, wil ik er nog iets aan toevoegen:  
Ik vind het altijd het meest waardevol als we hierover vervolgens met elkaar in gesprek gaan. Hoe hoor 
jij deze woorden? Wat betekenen ze in jouw leven? Hoe komen de dagelijkse en ingrijpende keuzes in 
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ons leven voort uit wat je hoort uit de bijbel?  
Er is geen woord in de kerkorde of het dienstboek dat deze functie van dominee verwoordt. Voor mij 
komt dat het meest in de buurt van het werk van de Geest die waait waarheen Zij wil. Ik houd veel van 
de taak van de dominee om de woorden die zo aanwaaien op te vangen en weer door te geven en met 
elkaar te leren ruimte te maken om daarnaar te luisteren.  

ds. Everdien Hagen 

 Kerkdiensten 

De diensten uit Buren zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van de Sint Lambertuskerk Buren en via 
www.kerkdienstgemist.nl  

 Bij de diensten in Buren 

Afgelopen zondag 13 juli hebben we Avondmaal gevierd in Buren met ds. Everdien Hagen. Ze legde ons 
uit dat de gebruikte term in de katholieke kerk eucharistie is, wat dankzegging betekent. Ze vroeg ons of 
we wel eens echt dankten voor wat de fusie tot PGL ons gebracht heeft, het voortbestaan van de kerk in 
de Lingestreek. De lezing ging gedeeltelijk over geloof, hoop en liefde, wat wordt weergegeven in het 
logo van de PGL. En wordt meestal de liefde als belangrijkste van de drie gezien, in het deel van de brief 
aan de Kolossenzen dat we lazen wordt de nadruk gelegd op de hoop. We hadden een mooie 
avondmaalsviering in het koor, waarbij veel gasten aanwezig waren. Als u kijkt naar de diensten in de 
zomermaanden worden we ook geconfronteerd met een ander gevolg van de fusie: één dienst per 
maand in de eigen kerk. En door de verdeling zitten daar deze keer zes diensten in andere kernen 
tussen. Maar op 31 augustus kunt u weer in onze Sint Lambertuskerk terecht voor een dienst met ds. 
Dick de Jong. We wensen u een mooie zomer met inspirerende diensten. 

Dorien Rots 

Zondag 20 juli 10 uur, dienst in Zoelen Ds. Alex Brinjkman 

Zondag 27 juli 10 uur, dienst in Erichem Ds. Alex Brinkman 

Zondag 3 augustus 10 uur, dienst in Zoelen Ds. Peter Bakker, Zeist 

Zondag 10 augustus 10 uur, dienst in Kerk-Avezaath Ds. Everdien Hagen 

Zondag 17 augustus 10 uur, dienst in Zoelen Ds. Aart van Drie, Heteren 

Zondag 24 augustus 10 uur, dienst in Asch Ds. Everdien Hagen 

Zondag 31 augustus 10 uur, dienst in Buren Ds. Dick de Jong, Oss 

Zondag 7 september 10 uur, dienst in Kapel-Avezaath Ds.  Elly Bakker, Utrecht 

 10 uur, dienst in Erichem Dhr. Corné den Breejen, Hellouw 
Jongerendienst 

Zondag 14 september 10 uur, dienst in het 
Wijndomein in Erichem 

Ds. Everdien Hagen 
Startzondag 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/520-Hervormde-Gemeente-Buren-Gld
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 Gespreksgroep in Oranjehof, ‘Vertel eens…’ 

Maandag 10.30-11.15 uur, we verzoeken u zich vooraf aan te melden bij W&G 

Maandag 7 juli  mevrouw Machteld de Mik 
Maandag 11 augustus mevrouw Machteld de Mik 
Maandag 25 augustus  mevrouw Jeannette Klappe 
Maandag 8 september mevrouw Machteld de Mik 

 Bloemengroet 

De bloemen zijn als groet van ons allen gegaan 

• op zondag 8 juni naar onze kosters echtpaar Jan en Agatha de Heus,

• op zondag 29 juni naar dhr. J. van Dommelen die op deze dag  91 jaar
is geworden,

• op zondag 13 juli naar de familie B. de Jongh.

 Vanuit de kerkenraad/kernraad

Vanuit de Kerkrentmeesters van de “Protestantse gemeente Lingestreek” 

Beroepingswerk, het laatste bericht. 
Ds. Alex Brinkman is bevestigd op 22 juni in Zoelen. 
Dank aan Jan & Agatha de Heus, Henny de Joode en 
Dorien Rots, voor het schoonmaken van de pastorie. 
De verbouwing laat nog even op zich wachten, de 
tekeningen van de verbouwing moeten nog  
worden goedgekeurd.  

❖ Het banknummer van de kerkrentmeesters is 
NL95 ABNA 0122 7297 49. 

❖ Voor de kerkapp zijn we nog op zoek naar mensen die in de 
organisatie mee willen doen. 

Voor nu een mooie  
 zomer toegewenst. 
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Hartelijke groet, 

De kerkrentmeesters: Anja de Man, Matthijs Heuff,  Peter van Leenen. 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 

Vanuit de kerkenraad  
Ook vanaf deze plek willen we u wijzen op de vier bijeenkomsten in de PG Lingestreek, die 
georganiseerd zijn door onze interim-predikant ds. Peter Bakker. Op 1 en 9 juli hebben de 
bijeenkomsten in Zoelen en Erichem plaatsgevonden. Op dinsdag 16 september om 15:00 uur is de 
bijeenkomst in Kerk-Avezaath en Buren sluit de rij op woensdag 24 september om 20:00 uur in de Sint-
Lambertuskerk. Op deze avonden doet ds. Peter Bakker verslag van zijn onderzoek binnen de PG 
Lingestreek. Hij heeft vele gesprekken gevoerd met leden van onze gemeente over welke zorgen er zijn, 
welke dingen hoop geven en welke keuzes we dan moeten maken voor de toekomst. Vanuit zijn 
onderzoek komt hij met aanbevelingen voor een hoopvol en realistisch toekomstplan. Alle leden van de 
PG Lingestreek hebben een persoonlijke uitnodiging van hem ontvangen in de brievenbus. Voor het 
geval u die niet meer kunt vinden of hij per ongeluk bij de oude kranten is terechtgekomen: schrijf de 
datum nu in uw agenda! Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedenken over de toekomst van 
onze kerk hier in de Lingestreek. U bent van harte welkom! 

Dorien Rots 

 Overzicht collecten en giften Kern Buren 

Alle geefsters en gevers hartelijk dank! 

Diaconie Kern Buren 

Collecten: mei juni 

Betuwse Jeugdkampen € 56,96 

Stichting Pemama € 68,30 

Egerlövö € 122,90 

Kerkrentmeesters: 
Collecten: 
Oranjehof €      63,15 
Passion € 1.014,00 

Actie Kerkbalans 2025 in de PG Lingestreek: 
Het totaal toegezegde bedrag voor Actie Kerkbalans staat op €88.300,- 
We gaan al heel langzaam naar ons streefbedrag  €120.000,- 
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 Huis van Buren: voor en door inwoners van Buren 

 Alle activiteiten vinden plaats in het restaurant, tenzij anders vermeld. 

 juli  

Donderdag 17 juli 
14.30 uur 

Een optreden van Theo Solo, de leukste en gezelligste 
volkszanger van Nederland. Entree € 4,00 

Dinsdag 22 juli 
14.30 uur 

De jaarlijkse muzikale kwis met Corrie Straver en Dorine. 
Entree € 4,00 

Donderdag 24 juli 
14.30 uur 

Bingomiddag tijdens de soos 
Bingokaart € 2,50 

Dinsdag 29 juli 
14.30 uur 

Het cabaretduo Stien en Toos gaan u ongetwijfeld laten 
schuddebuiken van het lachen. Entree € 4,00 

augustus    augustus 

* In de maanden juli en augustus is er geen gymnastiek op vrijdag als het te warm is.

Let op: v  Vanaf september zal de dinsdagavond bingo om 19.00 uur beginnen. 

 Meer informatie: Huis van Buren - Kasteellaan 1, Buren.       
Telefoon (0344) 57 88 82 of per e-mail oranjehof.welzijn@zorgcentradebetuwe.nl  

 Bij wie kunt u terecht 

De kernraad Buren bestaat uit: 

Predikanten (zie voorkant van dit blad voor gegevens). 

Ouderling-Kerkrentmeester  

Dinsdag 5 augustus 
15.00 uur 

Een bezoek van echte mini paardjes. Dat wordt aaien en knuffelen! 
Entree € 4,00 

Donderdag 7 augustus 
14.30 uur 

Bingomiddag tijdens de soos 
Bingokaart € 2,50 

Donderdag 21 augustus 
14.30 uur 

Bingo door bewoners, voor bewoners 

mailto:oranjehof.welzijn@zorgcentradebetuwe.nl
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De heer P. van Leenen (Peter), Binnenkoppel 11, 4116 DW Buren, 06-53155331. E-mail: 
vleenen@ziggo.nl. 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen ouderling 
De heer R. Veenis (Rob), Tielseweg 5a, 4116 EB Buren, is 06-54374512. E-mail: robveenis@kpnmail.nl 

Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant) 
Mevrouw D.B. Rots, (Dorien), Buitenhuizenpoort 1, 4116 CA Buren, 0344-662261. E-mail: 
dorienrots@live.nl 
Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant)   
De heer J.W. Kirpestein (John), Herenstraat 10, 4116 BK Buren, 0344-572715. E-mail: john@kirpestein.us 

Diaken (verenigd in het College van Diakenen)  
Mevrouw E. de Jongh - van Malsen (Elly), Weeshuisstraat 12, 4116 BN Buren, 0344-572417. E-mail: 
e_de_jongh@planet.nl   

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen diaken 
De heer J.C.M. Heij (Marcel), Kon. Wilhelminalaan 20, 4116 CK Buren, 06-48320184.       
E-mail: jcm.heij@outlook.com
Mevrouw G.H. van Kranenburg - van Zante (Erica), Sel 3, 4116 DD Buren, 0344-571356. 
E-mail: ericavanzante@upcmail.nl 

Scriba De heer M. Schelling (Marco), Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen. 
En mevrouw D.B. Rots (Dorien), scriba@pglingestreek.nl  
Koster De heer en mevrouw J. en A. de Heus (Jan en Agatha), Pr. Willem Alexanderstraat 11, 4116 CL 
Buren, 06-27347151 en 06-15601040. E-mail: agathadeheus@hotmail.nl       
____________________________________________________________________________________ 
Kerkverhuur van de Sint Lambertuskerk: PC-Buren (SOGK), E-mail: kerkverhuurburen@upcmail.nl   

      Terugblik op Hemelvaartsdag 

Donderdag 29 mei om 7 uur in de ochtend kwam een leuk groepje mensen bij elkaar bij de Gregorius-
kerk om samen te gaan dauwtrappen. De lucht was grijs, wel een jas aan, geen jas aan? Jas in ieder geval 
mee. Het bleef droog, de wandeltemperatuur was prima. Een lange stoet wandelaars liep door de 
prachtige omgeving rond Buren. Mooie gesprekken onderweg, die werden voortgezet bij het heerlijke 
ontbijt in ‘het zaaltje’ naast de kerk. Daarna was er een mooie viering in de kerk, met als voorganger 
diaken Vincent van der Helm. Een zanggroep begeleidde ons bij de liederen, die enthousiast werden 
meegezongen. Na afloop groetten we elkaar: ‘Dag, tot volgend jaar!’    

mailto:vleenen@ziggo.nl
mailto:g.verhulst@upcmail.nl
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:jcm.heij@outlook.com
mailto:ericavanzante@upcmail.nl
mailto:scriba@pglingestreek.nl
mailto:Kerkverhuur@upcmail.nl
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 Mutaties  

Nieuw ingekomen: 
Kasteellaan 1, mevr. Van Arkel - de Ruiter 
Kasteellaan 71, dhr. J.A. Klijn       
Ridder Alartlaan 88, dhr. J.J. van der Tol       
Koningin Emmastraat 18, mevr. E.M. Pauw       
Maximiliaan van Egmondstraat 6, dhr. A.S. Brinkman en L. Brinkman 

Verhuisd: 
Van Prins Mauritsstraat 5 naar Koningin Emmastraat 17-8, Mevr. C. Kruissen-Rombout. 

 Huwelijksjubilea 

Huwelijksjubilea 
 Op vrijdag 20 juni j. l. mocht het echtpaar J. Kirpestein - van Wijk,  
 Herenstraat 10, erbij stilstaan dat zij op deze dag 25 jaar getrouwd waren. 
 Een felicitatie was welkom op dit adres. 

 Op vrijdag 4 juli j. l. vierde het echtpaar W. Meulenbeek - Stemerdink,      
 Buitenbuurt 11, dat zij op deze dag 45 jaar getrouwd waren. Een felicitatie 
 en een presentje was welkom op dit adres. 

 Gedicht 

soms denk ik terug aan vroeger 
aan de mensen die ik heb gekend 
en aan de dingen die we samen deden 
of soms aan een speciaal moment 

soms denk ik terug aan die tijd 
toen ze hier nog bij mij waren 
waarin ik ze nog niet miste 
of aan al die mooie jaren 

die we samen mochten beleven 
met een lach en een traan 
en dan ben ik zomaar even blij 
dat herinneringen blijven bestaan 

 Anette 
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 Zegen mijn koe 

Zegen mijn koe 
door Theanne Boer 

Met een brede grijns haalt echtgenoot stapels dvd’s van de serie James Herriot uit de doos. Alle 
afleveringen, gescoord op marktplaats. Onze kindertijd herleeft.  
Als het weer het ook maar even toelaat, (lees: het is te koud om buiten te zitten) roep ik: ‘Zullen we een 
Herriotje doen?’ Dan zink ik weg in de Yorkshire Dales en de dierenartsenpraktijk van de gebroeders 
Farnon en hun compagnon Herriot. Vooral het idee dat deze serie is gebaseerd op waargebeurde 
verhalen verhoogt de pret. Nou ja, pret…  
Het leven was hard in de jaren dertig op het platteland van Noord-Engeland. De kleine rijke bovenlaag 
van adel en grootgrondbezitters had nergens last van, maar daaronder werd krom gelegen voor een 
paar stuivers en iedere tegenslag kwam hard aan. De dood van een dier was een regelrechte ramp voor 
de boer en zijn gezin. Herriot en zijn collega’s vochten elke dag voor het leven van dieren die niet gemist 
konden worden. 

Hieraan moet ik denken als ik de tekst ‘Zegen God, mijn kleine koe’ tegenkom in het nieuwe Liedboek 
(pag. 1525). Het is het eenvoudige gebed van een arme Schotse vrouw en het komt uit de Carmina 
Gadelica, een verzameling liederen en gebeden in het Gaelic, een taal die in Schotland gesproken wordt. 
Het betreft soms heel oude, mondeling overgeleverde teksten die vanaf eind negentiende eeuw zijn 
verzameld en op schrift gesteld. Wie de tekst leest, ziet het voor zich: een arme boerin, weduwe 
misschien, die op een koude vroege ochtend in de stal haar enige koe aan het melken is. In haar huisje 
liggen haar kinderen te slapen en als ze wakker worden, krijgen ze een 
bordje pap. Als het goed is tenminste, als de koe gezond blijft en melk 
blijft geven…  

Zegen, God, mijn kleine koe,       
zegen, God, mijn verlangen,       
zegen ons samenleven, mijn koe en ik, 
en de manier waarop ik haar melk.       
Zegen, God, elke speen,       
zegen iedere vinger,       
iedere druppel die in mijn schaal valt.  
Zegen God, mijn kleine koe. 

Toen het nieuwe Liedboek verscheen, regende het reacties. Dit deugde 
niet en dat was zo jammer en dit was zo mooi en dat was zo prachtig. 
Ik weet nog dat ik het commentaar las op ‘Zegen mijn koe’. Het lef, de 
onbeschoftheid, de arrogantie om dit lieve Schotse gebed zo af te serveren! Om er grappen over te 
maken. Om narrig te schrijven: ‘Ik had hiervoor in de plaats liever een Opwekkingslied gewild’. 
Hou toch op! Als je Opwekkingsliederen wilt, ga je maar een lading Opwekkingsbundels kopen. In ons 
rijke Nederland moeten we allemaal onze mond houden. In ieder geval over deze tekst. Echt! Niemand 
weet hoe hartstochtelijk die vrouw daar in haar stal bij haar enige koe gebeden heeft. Hoe volkomen 
afhankelijk ze zich wist van haar koe en haar Heer. Hoe blij ze was met iedere druppel melk die haar 
kinderen zou voeden. Want iets anders had ze niet voor hen.  
Deze vrouw had een besef dat wij in onze maakbare samenleving zijn kwijtgeraakt: dat God alle ruimtes 
vult, tot de kleinste aan toe. En dat iedere handeling, alles, van het allerkleinste tot het allergrootste 
Gods zegen nodig heeft.  

Het Keltisch-christelijk geloof doet iets wat wij in de hoofdstroom van het christendom zijn kwijtgeraakt: 
het verbindt de mens met de natuur die door God geschapen is.  
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In de vakanties trekken we massaal de grens over om daar van Gods natuur te gaan genieten. Het kan 
niet groots en overweldigend genoeg zijn, want dan voelen we ons weer even lekker nietig. Maar ik zou 
zeggen: zoek het dichtbij en in het kleine. Op nog geen kilometer afstand van de camping wemelt het 
vast van de bloemen, insecten en vlinders. Als je maar door de knieën gaat en op de knieën valt. Voor 
mijn part voor een koe… 

(Theanne Boer schrijft maandelijks een column in het Nederlands Dagblad) 

  Bezoek aan Egerlövö, onze zustergemeente in Hongarije  

Bezoek aan Egerlövö 2025 
Dag 1 
Dinsdag 22 april was het dan zo ver, de koffers 
waren gepakt alle papieren in orde, de reis kon 
beginnen. Met een groep van 5, te weten Jan en 
Agatha de Heus, Elly de Jong, Dorien Rots en 
ondergetekende zijn we op reis gegaan. ‘s Morgens 
om 6 uur naar Eindhoven airport, uitgezwaaid door 
de jongens van Elly en John Kirpestein. De koffers 
afgegeven en door de douane heen en toen 
wachten…  

Na een prima vlucht waren we in Budapest Hongarije. Ds .Gordos Attila 
stond ons al op te wachten samen met de laatste van de groep, Dikkie 
Heij. Er was een flink programma gemaakt, dus gelijk op weg naar de 
eerste bezienswaardigheid, maar zoals altijd met Attila wel met een 
omweg.  
Kékes tetö het hoogste punt van Hongarije op 1015 meter. Daar staat 
ook een grote tv mast die we beklommen hebben. Met geweldige 
mooie vergezichten tot gevolg. 
Daarna verder naar Egerlövö 
waar een overheerlijke maaltijd 
klaar stond.  

Het cadeau dat we meegenomen hadden overhandigd, een 
standaard voor de paaskaars met de beide kerken erop 
verwerkt. 
Nog even met elkaar de kerk van Egerlövö bekeken. 
Jan en Agatha zijn met Melinda, hun gastvrouw, meegegaan.  
Met een drankje en wat gezellige gesprekjes de avond rustig 

afgesloten. 

Dag 2  
De volgende morgen lekker rustig opgestaan en genoten van een kopje 
koffie in de tuin. Dames van het dorp waren in de keuken al druk met het 
ontbijt en de lunch bezig. Na een zeer uitgebreid ontbijt de spullen gepakt 
en op weg naar Szilvásvárad, een prachtig natuurgebied. Met een treintje 
bergop gereden en langzaam weer naar beneden komen wandelen. Op een 
bankje halverwege geluncht. 
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Daarna zijn we bij een ronde kerk op bezoek geweest, waar natuurlijk de akoestiek even getest moest 
worden door wat liederen te zingen.  

Aansluitend op weg naar 
Bogács, in een wijnkelder 
proeven van heerlijke 
wijnen en ook daar werden 

wat liederen gezongen maar was niet vanwege de 

akoestiek!        

Nadat de wijn in de man en de wijsheid in de kan zat, snel 
naar huis waar het diner al klaar stond. Nog even na 
gekletst en toen heeft iedereen zijn bed opgezocht.  

Dag 3 
Na wederom een zeer uitgebreid ontbijt zijn we richting Eger gegaan, 
de stad waar Attila is opgegroeid. Met veel uitleg door de stad 
gewandeld en op een terras met een kop koffie het pensioen van Jan 
gevierd.        

Met de auto naar boven gereden en de burcht bezocht. 
Een prachtig uitzicht over de stad. Nog even een bezoek aan de 
basiliek gebracht. 

Daarna met de gehele groep op de koffie bij de oudste inwoner van 
het dorp Irma ze is inmiddels 95jaar oud.  Ze houdt enorm van zingen 
dus dat moest zeker 
even gedaan worden.  
Terug naar huis 

gewandeld door het dorp heen en even bijkomen op het 
terras waarna er weer een heerlijk diner klaar stond  

Dag 4  
Na het ontbijt zijn we de kerk van Mezókövesd gaan 
bezoeken dit is een nieuw gebouwde kerk waar Attila 
ook de diensten verzorgt.  
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Daarna naar het Matyó museum. In dit museum zie je het leven en werken van 
de streek in de vroege jaren 1900.  

Aansluitend op weg naar Kisgyór. In dit dorpje is de burgemeester ook een zeer 
getalenteerde houtbewerker. De volgorde was niet helemaal de juiste, maar we 
hebben Golgotha met 14 beelden en de 3 kruisen en op de achtergrond de 
Opstanding gezien.  

Waarna we naar Bethlehem zijn gegaan 

Een stuk de berg opgereden waar langs de weg alle eerste koningen van 
Hongarije stonden  

Daarna bij een groot meer 
even bijgekomen en weer 
terug naar Egerlövö. Bij 
thuiskomst viel de regen met 
bakken uit de lucht, maar dat 
mocht de pret niet drukken. 
Het programma werd iets 
aangepast. 

In een kleine dienst in de kerk werden we allen enorm 
bedankt voor het bezoek en was er een speciale tegel ter 

ere van Jan Heij die 
onthuld werd. Van ons uit hebben we de gemeente Egerlövö 
uitgenodigd voor een bezoek aan Buren. 
Op de slotavond waren er ongeveer 30 man gekomen en hebben we een 
heerlijke en gezellige avond met elkaar gehad en zijn we veel te laat gaan 
slapen.  

Dag 5 
Ook de laatste ochtend was er weer veel te veel eten voor het ontbijt. 
Voordat we door Attila en Eszter naar het vliegveld zouden worden 
gebracht, moest er eerst nog even een doopdienst gehouden worden. 

Daarna was het toch echt de tijd daar om weer naar huis te gaan. 
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Het was een zeer geslaagd bezoek met veel goede gesprekken, prachtige plekjes bezocht veel te veel 
eten. Een zeer vermoeiende reis, maar bovenal een warm en liefdevol weerzien met onze Hongaarse 
broeders en zusters.  

Marcel Heij 

 Chagall vertelt/vertaalt de bijbel in kleur    

Marc Chagall (1887-1985) groeide op met de verhalen van de bijbel die hij meekreeg in de joodse 
gemeenschap in Vitebsk (Wit-Rusland). In de jaren ’50 en 
’60 van de vorige eeuw heeft hij een aantal van deze 
verhalen op enorme doeken vereeuwigd. Hij bood ze aan 
aan de Franse staat en die zorgde voor een speciaal 
museum in Nice: Le Message Biblique de Marc Chagall.  

Peter Minnema, emerituspredikant uit Tiel, komt om ons 

beelden te laten zien uit Genesis en Exodus. Het is niet 

zijn bedoeling om een lezing te houden, maar we 

bespreken met elkaar wat we zien en wat ons raakt. 

Woensdag 26 november 2025 20.00 uur 
Consistorie Sint Lambertuskerk, Markt 4, Buren 
Aanmelden via scriba@pglingestreek.nl 

  Nieuws van Corné en Annabel den Breejen  

Hierbij een stukje uit de halfjaarlijkse nieuwsbrief van Corné den 
Breejen en zijn vrouw  Annabel met geweldig persoonlijk nieuws. 
Corné is een aantal keren voorgegaan in de jongerendiensten in 
Buren.        

Geboortenieuws! 
We zijn ontzettend dankbaar dat we ouders zijn geworden van 
Ezra Pieter den Breejen. Ezra is een gezonde knul waar we heel 
dankbaar voor zijn! Hij is geboren op 2 juni 2025 in het 
ziekenhuis in Tiel en hiernaast zie je een foto van ons met Ezra. 
Zijn naam betekent 'God is mijn helper'. We bidden en geloven 
dat Ezra dit ook in zijn leven mag ondervinden. God is goed! 
(hoor ik een 'amen?!) :)  

Wilt u de hele nieuwsbrief lezen, dan kunt u 
HIER klikken.       

Wij feliciteren Corné en Annabel natuurlijk van harte met de geboorte van hun zoon Ezra. En wij wensen 
het jonge gezin heel veel gezondheid en geluk en bovenal Gods zegen toe!  

https://cornedenbreejen6.wixsite.com/so/a6PNsm60t?languageTag=en
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 Nieuws van Stichting Pemama

Nieuws van Stichting Pemama: het bescheiden begin van een tweede vestiging 
Na 15 jaar geleidelijk uitbouwen in Kabanana krijgt ons schooltje nu een heuse tweede vestiging,       
30 kilometer verderop in Chisamba. In dit nog onontwikkelde plattelandsgebied kochten Peter en zijn 
familie jaren geleden voor weinig geld een flink stuk land, waar ze groente verbouwen. 
Op deze plek, zonder verharde wegen, stroom of waterleiding, is de dichtstbijzijnde school ver weg.     
Dus telkens als Peter daar kwam om op zijn land te werken, kreeg hij de vraag of hij daar niet ook wat 
kinderen les zou kunnen geven. 
Dat deed hij, zoals hij ooit ook in Kabanana begonnen was: nog zonder vaste plek en met weinig 
middelen, maar met persoonlijke aandacht en begeleiding. De eerste leerlingen heeft hij zo inmiddels 
al succesvol geholpen op weg naar hun examens. 

Twijfels bij een tweede school 
Vanuit Nederland waren we niet direct enthousiast toen Peter met het idee kwam om hier op termijn 
een echte dependance te beginnen. De school in Kabanana draaiende houden levert ons immers al 
genoeg uitdagingen op. Met een tweede school weer van voor af aan beginnen zagen we niet zo zitten. 
En bovendien: zou dat wel goed gaan, als Peter zijn aandacht over deze twee projecten moest gaan 
verdelen? 
Maar Peter zag er juist toekomst en kansen in en liet het idee niet los. Op deze nieuwe plek, in 
Chisamba, is de behoefte aan onderwijs inmiddels groter dan in Kabanana. En de mogelijkheden zijn      
dat ook. 

Ruimte om te groeien 
Waar het kleine stukje grond in Kabanana inmiddels helemaal is volgebouwd, is er in Chisamba nog 
volop ruimte. Niet alleen voor klaslokalen, maar ook voor Peters droom om landbouw en onderwijs bij 
elkaar te brengen. 
Met onze hulp volgde hij een aantal jaar geleden al een opleiding tot landbouwdocent, omdat landbouw 
naast lesgeven een grote passie van hem is en hij daar ook veel kansen voor ontwikkeling in ziet. Maar in 
Kabanana ligt het schooltuintje een heel eind van de school vandaan. En is dat ook te klein om er serieus 
praktijkonderwijs te organiseren. 
In Chisamba zou hij dat wel kunnen en is hij overtuigd dat hij met zijn school uiteindelijk meer 
zelfvoorzienend zal kunnen werken en leven dan in Kabanana, waar hij tegen steeds meer beperkingen 
aanloopt. 

De sprong wagen 
Het komende jaar wil Peter het gewoon gaan proberen. Onder een tijdelijke overkapping van tentdoek 
kan hij wat meer leerlingen kwijt en wil hij laten zien dat er genoeg vraag naar en steun voor is om hier 
verder in te gaan investeren. 
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De school in Kabanana? Die blijft daarnaast ook gewoon bestaan. Als Peter enkele dagen per week in 
Chisamba gaat werken, houden zijn broer en enkele ervaren collega’s daar de dagelijkse leiding, zoals ze 
ook al deden tijdens Peters studie en praktijkstages. 

Peter heeft alle vertrouwen in dit nieuwe avontuur. Wij vinden het spannend, maar gunnen hem graag 
deze kans. Via onze website www.pemama.nl houden we jullie op de hoogte van dit nieuwe hoofdstuk, 
waar we jullie hulp ook weer goed bij zullen kunnen gebruiken.  
Dank voor alle ondersteuning, namens Peter en zijn team. 

Jorrit Meulenbeek 

http://www.pemama.nl/

