
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                       

Informatie van de kern Buren, onderdeel 
van de PG Lingestreek                                                              
nr. 2025-3 ( 19 mei – 20 juli ) 

Kerkelijke gegevens: 
 

• kerkdiensten - website www.pglingestreek.nl 
• Bij streekdiensten is er zondagsschool op Herenstraat 10, Buren 
• Het rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v.                                    

De kerkrentmeesters PG Lingestreek  
• Het rekeningnummer van de Diaconie is NL63 ABNA 0124 2315 94 t.n.v. Diaconie PG Lingestreek 
• Collectebonnen (1 euro, 2 euro of 5 euro) zijn te bestellen bij Tonny van Zetten, 06 41 080011 of via: 

tonnyvanzetten61@hotmail.comBij streekdiensten is er zondagsschool op Herenstraat 10, Buren 

 

E-mailadressen: 
 

Scriba’s, scriba@pglingestreek.nl 
 

College van Kerkrentmeesters, vleenen@ziggo.nl 
 
 

klachten bezorging: 0344-662261                
email: marlein.meulenbeek@planet.nl 
kopij voor de volgende uitgave 
graag vóór maandag 14 juli 2025 
 
 

 

Predikanten: 

• ds. Everdien Hagen, predikant PG Lingestreek. Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath,                           
06 57569564  domineehagen@pglingestreek.nl 

• mevrouw Sandra Schelling, kerkelijk werker. Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen, 06 15460673 
                      

• mevrouw Scarlett Lerrick Zegwaard, jeugdwerker.  06-5494 5600  scarlett@zerrick.nl 

 

 
 

http://www.pglingestreek.nl/
mailto:tonnyvanzetten61@hotmail.com
mailto:scriba@pglingestreek.nl
mailto:vleenen@ziggo.nl
mailto:marlein.meulenbeek@planet.nl
mailto:domineehagen@pglingestreek.nl
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                                                                                                                               Meditatie 
 

Wat zou het mooi zijn als we elkaar kunnen vertellen over die paasmomenten in ons eigen leven. Het kan 
ons rijk maken. 
 
Paasmomenten 
 

Het is wel net Pasen geweest, maar ik wil het er toch over hebben. Over Pasen tijdens ons leven. Ik geef 
als voorbeeld een vrouw uit een verhaal dat alleen Lucas vertelt (in hoofdstuk 13: 10 t/m 17). Ik vind dit 
zo prachtig. 
Heel in het kort: 

Jezus geeft op sabbbat onderricht in de 
synagoge. Er is ook een vrouw die al 18 jaar 
niet meer rechtop kan staan. Ze was helemaal 
krom. Jezus zag haar en verloste haar van haar 
ziekte en legde haar de handen op. Meteen 
ging ze rechtop staan en loofde God. Ze kon 
alleen nog maar zingen.  
De rest van het verhaal kunt u zelf verder 
lezen. Want u zult merken dat  niet iedereen 
er blij mee was in eerste instantie. 
Dit verhaal ontroert me al lange tijd. Ik heb er 
een paar keer over gepreekt. Ik heb er een 
icoon van geschilderd. Jezus staat daar en legt 
haar de handen op.   

Waarom vind ik dit toch zo'n mooi, sterk verhaal? Ze was gebogen maar mocht rechtop staan. 
Twee dingen die heel genezend werken, altijd en bij iedereen, toen en nu nog altijd. Jezus zag haar en 
raakte haar aan. Dat hebben we allemaal nodig. Daar worden we mens van. We zijn de moeite waard, 
niet als zieke, als 'de vrouw die nu eenmaal al zo lang krom loopt', maar als mens in volle waardigheid, 
helemaal waard om gezien te worden en om liefdevol aan te raken. 
Ik herken mezelf in die vrouw. Toen ik ziek was kon ik niet zonder hulp staan, ik had geen adem genoeg 
om een zin achter elkaar te zeggen. En nu kan ik wandelen, koken, gewoon leven, en heb genoeg adem 
om niet alleen een zin te zeggen maar ook om te zingen. 
Ik ervaar dit verhaal van de genezing van de gebogen vrouw als een paasverhaal. We gaan vaak gebukt 
onder van alles wat ons op den duur ziek maakt. Zij mag weer rechtop staan.  Altijd mogen we opnieuw 
beginnen, mogen we ervaren dat iets niet bij het oude hoeft te blijven. Ziekte, verdriet, moedeloosheid, 
angst, ze hebben niet het laatste woord zegt het evangelie. 
Na een periode van rouw mag je weer voorzichtig tevoorschijn komen. Als je moedeloos bent geweest, 
merk je op een gegeven moment dat je toch weer zin krijgt in het leven, dat die lach er nog steeds is, het 
lied van vroeger ga je toch weer zingen. Nieuwe levenskracht, op de been gezet worden, voor mij zijn het 
allemaal paasmomenten. 
 
Seija van den Berg 
 
 

 
Vanuit de redactie:  
Wij zijn benieuwd of er meer mensen een ‘levensthema’ hebben, zoals de natuur, muziek, het 
verleden, boeken, de familie of wat dan ook maar. De ‘meditatie’ kan een plek zijn om die te delen. 
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                                                                                                                           Kerkdiensten 
 

De diensten uit Buren zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van de Sint Lambertuskerk Buren en via 
www.kerkdienstgemist.nl  
 

                                                                                                    Bij de diensten in Buren 

Op zondag 18 mei preekt onze oud-predikant Anneke Lodewijk weer bij ons in Buren. Ik heb het al vaker 
gezegd: echt fijn dat Leerdam zo dicht bij Buren ligt! 
De dienst daarna is op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei. Na het dauwtrappen en een gezamenlijk 
ontbijt gaat diaken Vincent van der Helm voor in een oecumenische viering in de Gregoriuskerk. Elders 
in deze RBT staat hoe u zich kunt aanmelden voor dauwtrappen en/of ontbijt. Deze keer worden de 
broodjes voor ons gesmeerd! 
Op zondag 8 juni vieren we in een familiedienst in Buren met de hele PG Lingestreek Pinksteren. 
Voorganger is Scarlett Lerrick. Er wordt een gelegenheidskoor samengesteld met zangers uit het 
Hervormd Kerkkoor Buren, zangers van de Passion en iedereen die graag wil meezingen! U kunt zich 
aanmelden bij Jorrit Meulenbeek, jorrit.meulenbeek@gmail.com  
Op zondag 22 juni in Zoelen vindt de intrededienst plaats van onze nieuwe predikant ds. Alex Brinkman. 
Er is een commissie in het leven geroepen die van deze dienst een feest gaat maken. Hoe, is nog een 
verrassing. 
En dan vieren we op zondag 6 juli het heilig Avondmaal met alle kernen van de PG Lingestreek in Buren. 
Everdien is de voorganger. Het is mooi dat we het Avondmaal nog altijd in het koor vaak in het 
ochtendzonnetje kunnen vieren. Ook is er dan een jongerendienst gepland in Erichem. Het kan nog 
gebeuren dat die twee omgeruild worden, dat wordt pas bekend als Everdien terug is van vakantie. 

Zondag 18 mei 10.00 uur, dienst in Buren Ds. Anneke Lodewijk, Leerdam 
                            10.00 uur, dienst in Zoelen Ds. Roel van Laar, Rhenen 
  

Zondag 25 mei 10.00 uur, dienst in Kerk-Avezaath Ds. Everdien Hagen 
                            10.00 uur, dienst in Zoelen Ds. Jan Esveldt, Amersfoort 
  

Donderdag 29 mei 10.00 uur, dienst in Buren, in de 
Gregoriuskerk 

Diaken Vincent van der Helm 
Hemelvaartsdag 

  

Zondag 1 juni 10.00 uur, dienst in Erichem Mr. Cor Verkade, Gouda 
                         10.00 uur, dienst in Zoelen Ds. Dick Schinkelshoek, Amersfoort 
  

Zondag 8 juni 10.00 uur, dienst in Buren Drs. Scarlett Lerrick Zegwaard 
Eerste Pinksterdag, familiedienst 

  

Zondag 15 juni 10.00 uur, dienst in Asch Mr. Cor Verkade, Gouda 
                            10.00 uur, dienst in Kapel-Avezaath Ds. Elly Bakker, Utrecht 
  

Zondag 22 juni 15.00 uur, dienst in Zoelen Ds. Everdien Hagen 
Intrededienst ds. Alex Brinkman 

  

Zondag 29 juni 10.00 uur, dienst in Kerk-Avezaath Ds. Alex Brinkman 
  

Zondag 6 juli 10.00 uur, dienst in Buren Ds. Everdien Hagen 
Avondmaal 

                         10.00 uur, dienst in Erichem Drs. Scarlett Lerrick Zegwaard 
Jongerendienst 

 

Zondag 13 juli 10.00 uur, dienst in Buren Ds. Alex Brinkman 
                          10.00 uur, dienst in Kapel-Avezaath Dhr. Kees Kersbergen, Ede 
  

Zondag 20 juli 10.00 uur, dienst in Zoelen Ds. Everdien Hagen 
  

https://www.youtube.com/@lambertuskerkburen
https://kerkdienstgemist.nl/stations/520-Hervormde-Gemeente-Buren-Gld
mailto:jorrit.meulenbeek@gmail.com
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Uiteraard wordt u daarover geïnformeerd! En op zondag 13 juli zal onze nieuwe predikant ds. Alex 
Brinkman voorgaan bij ons in Buren. 
 

Dan zult u op dit en ook op het volgende rooster zien dat er in de zomermaanden geen dienst meer is in 
Buren tot ds. Dick de Jong weer komt preken op 31 augustus. Ik zal uitleggen hoe dat komt. Begin 2024 
zijn we begonnen met het rooster van 2025. We starten met een schema: Asch/Buren/ Kerk-Avezaath/ 
Zoelen en daarna Erichem/Buren/Kapel-Avezaath/Zoelen. In principe hebben dan alle kernen hetzelfde 
aantal diensten. Hoe het precies komt dat er van dat oorspronkelijke rooster weinig zichtbaar blijft, 
begrijpen we zelf nog niet. Er zijn 5 roosteraars die in het rooster kunnen, maar in Excel heb je geen 
versies meer, je moet de geschiedenis van het document induiken om te begrijpen wat er precies is 
veranderd. Een verandering kan op verzoek van de predikanten plaatsvinden, deze keer was het 
Avondmaal niet vooraf ingepland, waardoor moest worden geschoven, enz. John Kirpestein organiseert 
het technische deel van het digitale rooster en als correctie zit daar een Dashboard in, dat aangeeft 
hoeveel echte diensten er in elke kern worden gehouden. Dat ligt gelukkig heel dicht bij elkaar. Zoelen 
heeft de stiltediensten als extra bijeenkomsten die niet meetellen. In Buren vinden de meeste 
jongerendiensten plaats, die ook boventallig zijn. De jongerendienstcommissie geeft de voorkeur aan 
Buren, dankzij de technische accommodatie bij ons.  
Het team roosteraars zal goed onderzoek doen hoe die scheefgroei ontstaat, zodat we hopelijk volgend 
jaar geen drie diensten meer na elkaar of zes zondagen geen diensten hebben! Ons excuus dat het 
rooster er dit jaar nog zo uitziet. 
Dorien Rots 
 

                                                                         Gespreksgroep in Oranjehof, ‘Vertel eens…’ 
 

Maandag 10.30-11.15 uur, we verzoeken u zich vooraf aan te melden bij W&G 
 

Maandag 26 mei mevrouw Sandra van Ommering 

Maandag 16 juni mevrouw Machteld de Mik 

Maandag 30 juni mevrouw Sandra van Ommering 
                                            
                                                                                                                           Bloemengroet 

 
De bloemen zijn als groet van ons allen gegaan 
op zondag 23 maart naar de heer G. van Ewijk, 
op zondag 30 maart naar mevrouw T. Trouwborst ( onze organist) 
op zondag 6 april naar mevrouw D. van Vlaanderen - de Kruif,  
op zondag 20 april naar mevrouw D. Rots, 
op zondag 11 mei naar familie J. Rombout, 
op zondag 18 mei naar mevrouw A. van Utrecht - Hoomoed die op vrijdag 16 
mei 85 jaar is geworden. 

 

                                                                                              Vanuit de kerkenraad/kernraad 

 

Vanuit de Kerkrentmeesters van de “ Protestantse gemeente Lingestreek” 
 
Beroepingswerk, vervolg                                                                                                                                    
Ds. Alex Brinkman komt per 16 juni wonen in de pastorie van Buren. Op 22 juni wordt hij 
bevestigd in de middagdagdienst om 15:00 uur in de Stefanus kerk van Zoelen, door Ds. 
Everdien Hagen. Na de dienst is er mogelijkheid om hem persoonlijk welkom te heten.                                       

Aan de pastorie moet nog wel een nieuwe badkamer en hopelijk een dakkapel worden 
geplaatst (vergunningsaanvraag is ingediend bij de gemeente Buren). 
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We kunnen ook nog vrijwilligers gebruiken voor de schoonmaak van de pastorie, in de week van 9-13 
juni. Aanmelden kan bij onze kostersechtpaar Jan en Agatha de Heus. Telefoon nr. 06-27347151 of 
mailen naar agathadeheus@hotmail.nl. 

Actie kerkbalans 2025 in de PG Lingestreek                                                                      
Het totaal toegezegde bedrag voor actie kerkbalans staat op €87.215,-.                                                                             
We gaan al heel langzaam naar ons streef bedrag  €120.000,-  

Het banknummer van de kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49 

Jaarrekening 2024 

De jaarrekening 2024 is afgesloten en goedgekeurd door het CCBB. De jaarrekening is ingevoerd door 
Michaël Buitenweg in het Fris systeem van de PKN en de controle is gedaan door Gerard Theunissen en 
Christiaan Waterlander. Dank voor alle hulp. U kunt de jaarrekening inzien op de website van de PG 
Lingestreek. 

  
  
 
 
 
 
Hartelijke groet, 
 

De kerkrentmeesters: Anja de Man, Matthijs Heuff,  Peter van Leenen. 
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 
Vanuit de kerkenraad  
 

De intrededienst van ds. Alex Brinkman vindt plaats in Zoelen, daar was al een dienst gepland. De 
werkgroep die de dienst voorbereidt is samengesteld uit mensen uit alle kernen. We weten nog niet 
precies of er nog meer hulp nodig is, maar dan hoort u dat ongetwijfeld! Hebt u goede ideeën hoe we 
onze nieuwe predikant kunnen verwelkomen: geef het door! 
Ook hier een herhaalde oproep: In de Pinksterdienst op 8 juni zingt een gelegenheidskoor. Meld u aan 
bij Jorrit als u een keer wilt meezingen! jorrit.meulenbeek@gmail.com  
En dan: eindelijk gaan we iets organiseren voor al onze vrijwilligers. In onze kerk zetten heel veel 
mensen zich in voor onze gemeente, voor het gebouw, enz. Kosters, koffiezetters, mensen voor de 
openstelling, breiers, hakers voor de spullen die daar verkocht worden, de organisatie van een rooster 
van 5 maanden voor de openstelling, de beeld- en geluidopnames, organisatie van haal- en 
brengdiensten, de kerkenraadsleden, het koor, de dirigent, de organist, de gastvrouwen in Oranjehof 
(jammer, nog steeds geen gastheren…), het wekelijkse bloemetje, de kerstmaaltijd op Oranjehof, het 
maken van RBT en rondbrengen, liturgieën in grote letters voor de moeilijke lezers, het maken van 
mooie liturgieën voor hoogtijdagen, het bezoeken van gemeenteleden, het organiseren van extra 
activiteiten als stamppotmaaltijden, lezingen, enz enz. Van gastpredikanten krijgen we vaak te horen dat 
bij onze diensten zoveel mensen meehelpen. Daarom is het waarschijnlijk ook zo gezellig!   Noteer 
alvast Woensdagavond 8 oktober in het Wijndomein! Nadere informatie volgt…. 
 

Dorien Rots 
 
  
 
       

De examens zijn weer begonnen. 
Allemaal heel veel succes! 

mailto:agathadeheus@hotmail.nl
mailto:j.meulenbeek@planet.nl
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                                                                                Overzicht collecten en giften Kern Buren 
 
 

Diaconie Kern Buren januari februari maart april 
Egerlövö € 112,50    
Stichting Pemama  € 91,95   
Stichting Vrienden van Oranjehof  € 63,20   
Lingebloei Zonnebloem Buren en Omstreken   € 51,50  
Palliatieve Zorg   € 59,50  
Betuwse Jeugdkampen    € 61,45 
Kerk in Actie Noodhulp    € 67,30 

                                    
 

Kerkrentmeesters: 
Collecte Oranjehof €42,75 
 

Collecteopbrengst eerste kwartaal € 779,15  
 

Giften  
2 x €20,- 
3 x €10,- 
1 x €60,- (bruidspaar dat 60 jaar getrouwd was)  
 
 

 

Alle geefsters en gevers hartelijk dank! 
 

                                                                            ‘In het zonnetje’: Corrie Steenis       
 
Toen we Corrie Steenis vroegen of we haar mochten interviewen, dacht ze dat 
ze niet zoveel te vertellen had. En ze vroeg zich af of ze alles nog wel zou 
weten. Lieve Corrie, je hebt ons heel veel kunnen vertellen en ik hoop dat ik, 
als ik bijna 87 ben, nog zoveel weet als jij!  
Nog voor ze ons van koffie en thee met een plak heerlijke cake heeft voorzien, 
begint Corrie al te vertellen. Over koningin Juliana die op bezoek kwam in het 
Koninklijk Weeshuis in Buren. ‘We hadden allemaal een fresia in de hand en we 
zongen een lied,’ vertelt Corrie. Een aantal jaren geleden werden er opnames 
gemaakt voor een televisieprogramma over 
Buren. Er was toen ook iemand bij haar gekomen 

om haar te interviewen, ze mocht in de hal van het Weeshuis vertellen 
over dat bezoek van de koningin. En ze mocht het lied zingen wat ze 
speciaal voor die gelegenheid ingestudeerd hadden.  
Corrie kwam uit een gezin van 10 kinderen, woonde in Dirksland. Het 
geloof is altijd heel belangrijk geweest in haar leven. Haar moeder 
overleed in 1952 op 42 jarige leeftijd. Hun vader heeft geprobeerd het 
grote gezin bij elkaar te houden, maar dat lukte niet. In 1953 kwam zij 
met nog zeven broertjes en zusjes in het Weeshuis* in Buren, waar 
voogdijkinderen opgevangen werden. Corrie was toen bijna 14. Ze werd 
getest om te bepalen waar haar talenten lagen. Corrie was goed met 
haar handen, ze mocht naar de huishoudschool. Daar haalde ze het 
huisnaaister diploma. Na de huishoudschool ging ze vakantiewerk doen in een tehuis in Boechout, in 
België. Toen wist ze zeker dat ze in de zorg wilde werken.  
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Terug in Nederland ging ze in Eibergen in het ziekenhuis werken. Het was een vooropleiding in een klein 
ziekenhuis, waar voornamelijk baby’s werden geboren en blindedarmoperaties werden uitgevoerd. Als 
ze verder wilde leren, zou ze naar het grote ziekenhuis in Enschede kunnen gaan. Het werk vond ze heel 
erg fijn om te doen, maar ze kon helaas niet door één deur met de hoofdverpleegkundige. Ze stortte 
haar hart uit bij haar voogdes en die vroeg haar waar zij graag zou willen werken.  ‘Ik wilde het liefst zo 
dicht mogelijk in de buurt van Buren zijn, want ik ging daar naar de kerk en naar de catechisatie en ik 
had er Jan leren kennen...’ vertelt Corrie met een brede glimlach. Mevrouw Wisman, de voogdes zat in 
het bestuur van het weeshuis en daarin zat ook Baron van Verschuer, eigenaar van de Heerlijkheid 
Mariënwaerdt in Beesd. Hij zocht een ‘meisje voor dag en nacht’ en dat leek Corrie wel iets. Het was 
snel geregeld, Corrie ging in het landhuis werken. Ze kreeg er een kamer en had het erg naar de zin.  
‘Ik fietste een paar keer per week naar Buren, ging er naar de kerk, naar het kerkkoor en naar de 
catechisatie,’ vertelt Corrie: ‘En Jan kwam mij tegemoet gefietst en bracht mij na afloop weer naar 
Beesd. Daarna moest hij natuurlijk ook weer terug naar Buren fietsen. En hij kwam op woensdag een 
avond bij mij op bezoek, natuurlijk ook weer op de fiets.’  
Dorien merkt op dat hij dan wel heel veel voor haar over had. Corrie lacht: ‘Ja, ik herinner me dat het 
een keer heel hard sneeuwde. De baron vroeg aan mij: ‘Zou Jan vanavond wel komen?’ Ik dacht dat hij 
lekker thuis zou blijven. Maar hij kwam toch!’                                                                                                                 
‘Oh, wat lief!’ roepen wij uit. Corrie lacht vertederd: ‘Ja, de baron zei: ‘Dan moet hij toch wel heel veel 
van je houden!’’  
‘Hoe lang heb je bij de baron gewerkt?’ wil Dorien weten. Tot januari 1959, toen hadden de ouders van 
Jan haar nodig, ze waren allebei ziek. ‘De baron zei: ‘Dat gaat voor!’’                                                                         
In augustus 1959 zijn Corrie en Jan getrouwd. Na een jaar bij de ouders van Jan gewoond te hebben, 
konden ze in het Jeugdhuis gaan wonen, een huis van de kerk. Corrie bleef voor haar schoonouders 
zorgen, tot ze in 1971 overleden.  
Ze kregen twee kinderen, Jan en Leo. Ook broer Kees kwam bij hen wonen. In het weeshuis had hij in de 
tuin gewerkt en later ging hij bij een tuinder in Baarn werken. Maar hij kreeg heimwee naar Corrie en 
Jan en zij hebben zich over hem ontfermd. Jan werd koster, volgde Gijs Vos op. Corrie assisteerde hem 
waar ze kon. ‘Er was niets in de kerk, geen keukentje, geen water, geen stofzuiger, niets. We moesten 
warm water van thuis meenemen om schoon te kunnen maken,’ herinnert Corrie zich: ‘Er stonden twee 
oliekachels in de kerk en als de wind verkeerd stond, dan kon een kachel ‘ploffen’. Dat was ook het geval 
op de avond voordat er een huwelijksdienst in de kerk zou zijn. Alles zat onder het roet, verschrikkelijk. 
Een heel werk om alles op tijd schoon te krijgen.’  

Jan heeft het kosterschap overgedragen aan Dick en Drika 
Rombout. Kees werd hulpkoster. Corrie bleef de kerk 
schoonmaken, deed het verjaardagsfonds ruim 45 jaar. Ze laat 
trots de oorkonde zien die ze daarvoor kreeg.  
Jan, Kees en zij zongen jarenlang in het kerkkoor en Corrie doet dat 
nog steeds. Net als de kerkopenstelling, daar geeft ze zich ook elk 
jaar trouw weer voor op.  
 

Al met al een druk en bewogen leven. Ze deed het allemaal graag, 
het zorgen zat haar in het bloed. Het was niet even makkelijk. 
Maar ze voelde dat ze de kracht kreeg om er voor anderen te zijn.  
‘Ik heb het goed gehad,’ zegt Corrie: ‘De tijd in het weeshuis was 
goed, vooral materieel. Ik kreeg een fiets, ik mocht naar school, 
leren orgelspelen, leren naaien. We gingen op vakantie, dagjes uit. 
Nee, dat was allemaal prima. Maar toch heb ik de liefde en de 
warmte van een gezin in die tijd wel heel erg gemist. Dat is later 
wel goed gekomen, hoor, met Jan, met ons eigen gezin. Maar de 

zorg voor mijn broers en zussen heb ik altijd wel gehouden. En heel veel vragen die ik nooit aan mijn 
ouders heb kunnen stellen, maar waar ik nu nog vaak aan denk. Ik ben dankbaar voor wat ik heb en voor 
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de mensen om mij heen die me helpen nu ik niet meer zo goed kan zien.’ Ze gaat rechtop zitten en 
lacht: ‘En nu geniet ik van de tuin, van de zon die naar binnen schijnt. En van de kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen.’  
 

Dank je wel voor dit mooie gesprek, Corrie. We hopen dat je nog heel lang van alles om je heen mag 
genieten.       
 

Een hartelijke groet van Dorien en Marlein 
 

*(Van 1613 tot 1952 was het gebouw een weeshuis [in 1613 gesticht door Maria van Nassau, dochter 
van Willem van Oranje en Anna van Egmond, gravin van Buren]. Daarna werden er tot 1971 
voogdijkinderen opgevangen. Van 1972 tot 2023 was het Marechausseemuseum er gevestigd.) 
 
                                                                                                                                                            

                                                              Huis van Buren: voor en door inwoners van Buren 
                                       Alle activiteiten vinden plaats in het restaurant, tenzij anders vermeld. 

 
 

                                                                                     
                                                           

         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                mei                                                                        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
  

Dinsdag 20 mei 
19.30 uur 

Bingoavond georganiseerd door de vrijwilligers 
Bingokaart € 2,50 

Vrijdag 30 mei Geen gymnastiek deze middag 
                     
                                                                                                                       
                                                                           juni 

 
  

 

                                                                    
                    Meer informatie: Huis van Buren - Kasteellaan 1, Buren.                                                                                                         

Telefoon (0344) 57 88 82 of per e-mail oranjehof.welzijn@zorgcentradebetuwe.nl   
 

Donderdag 5 juni 
14.30 uur 

Bingo tijdens de soosmiddag 
Bingokaart € 2,50 

Zaterdag 7 juni 
10.00 uur - 12.30 uur 

Repair Café in de hal van Oranjehof 

Dinsdag 17 juni 
19.30 uur 

Bingoavond georganiseerd door de vrijwilligers 
Bingokaart € 2,50 

Vrijdag 20 juni 
18.30 uur 

Kinderen van Jong Nederland komen een spellenavond doen met 
onze bewoners en wie het leuk vindt uit de buurt mag meedoen. 

Woensdag 25 juni 
19.30 uur 

Optreden van Harmonie Soelen uit Zoelen. 
Bij mooi weer buiten en anders in het restaurant. 
Entree € 4,- 

mailto:oranjehof.welzijn@zorgcentradebetuwe.nl
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                                                                                                             Bij wie kunt u terecht  
 

De kernraad Buren bestaat uit: 
 

Predikanten (zie voorkant van dit blad voor gegevens).  
 

Ouderling-Kerkrentmeester  
De heer P. van Leenen (Peter), Binnenkoppel 11, 4116 DW Buren, 06-53155331. E-mail: 
vleenen@ziggo.nl. 
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen ouderling 
De heer R. Veenis (Rob), Tielseweg 5a, 4116 EB Buren, is 06-54374512. E-mail: robveenis@kpnmail.nl 
 

Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant) 
Mevrouw D.B. Rots, (Dorien), Buitenhuizenpoort 1, 4116 CA Buren, 0344-662261. E-mail: 
dorienrots@live.nl 
Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant)   
De heer J.W. Kirpestein (John), Herenstraat 10, 4116 BK Buren, 0344-572715. E-mail: john@kirpestein.us 
  

Diaken (verenigd in het College van Diakenen)  
Mevrouw E. de Jongh - van Malsen (Elly), Weeshuisstraat 12, 4116 BN Buren, 0344-572417. E-mail: 
e_de_jongh@planet.nl   
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen diaken 
De heer J.C.M. Heij (Marcel), Kon. Wilhelminalaan 20, 4116 CK Buren, 06-48320184.                                                           
E-mail: jcm.heij@outlook.com 

Mevrouw M. de Heus (Martha), Voorburcht 13, 4116 DG Buren, 06-46531293.                                              
E-mail: marthadeheus@planet.nl 

Mevrouw G.H. van Kranenburg - van Zante (Erica), Sel 3, 4116 DD Buren, 0344-571356.                                
E-mail: ericavanzante@upcmail.nl 
 

Toegevoegd aan de kernraad voor de financiële administratie: 
De heer G. Theunissen (Gerard), Kniphoek 12, 4116 BX Buren, 0344-572151. E-mail:                                                    
g-theunissen@hetnet.nl   
Scriba De heer M. Schelling (Marco), Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen. 
En mevrouw D.B. Rots (Dorien), scriba@pglingestreek.nl  
Koster De heer en mevrouw J. en A. de Heus (Jan en Agatha), Pr. Willem Alexanderstraat 11, 4116 CL 
Buren, 06-27347151 en 06-15601040. E-mail: agathadeheus@hotmail.nl              
____________________________________________________________________________________ 
Kerkverhuur van de Sint Lambertuskerk: PC-Buren (SOGK), E-mail: kerkverhuurburen@upcmail.nl   
 
 
 

                                                                                           Terugblik op de 4 mei-herdenking 
 
 

Het thema van deze herdenking was ‘Geef vrede door’.  
In de herdenking van dit jaar zijn een aantal onderdelen gelijk gebleven aan de 
afgelopen jaren. We zijn na het welkom begonnen met een herinneringskaars aan 
te steken en Lied 462 te zingen: Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding 
zijn, voor wie worden doodgezwegen, levenslang gebroken zijn? 
 

Twee kinderen uit groep 8 van de basisschool hebben gedichten geschreven over de 
oorlog  en de vrijheid daarna. Het is altijd ontroerend te horen hoe kinderen 
proberen zich in te leven in kinderen van toen en dat weten te verwoorden in een 
gedicht. Alsof dat indringender is. We hebben deze keer geen spreker, maar een 90-
plusser die in Buren de oorlog heeft meegemaakt, Cees Hoogteyling. Hij wordt 

mailto:vleenen@ziggo.nl
mailto:g.verhulst@upcmail.nl
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:jcm.heij@outlook.com
mailto:marthadeheus@planet.nl
mailto:ericavanzante@upcmail.nl
mailto:scriba@pglingestreek.nl
mailto:Kerkverhuur@upcmail.nl
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geïnterviewd door twee jongens die nu de leeftijd hebben die Cees aan het eind van de oorlog had. Ze 
luisteren ademloos naar wat Cees te vertellen heeft.  
Zoals hij als kind de oorlog heeft beleefd, valt dat mee ten opzichte van andere delen van het land, vindt 
hij. In Buren hadden alle mensen eigen moestuintjes, echte honger was hier niet. In de laatste 
oorlogswinter kwamen mensen uit het westen om hier eten te halen, dat 
maakte wel indruk. Echt gevochten werd er niet in Buren, een keer viel een 
verdwaalde granaat op de betonweg, maar die was bestemd voor Tiel. En 
het Engelse vliegtuig dat neerstortte waarbij zeven jonge Engelse vliegers 
om het leven kwamen, ook dat kwam flink binnen. Hoe zijn moeder met 
hem en een jonger broertje die nacht de veiligste plek in huis zocht bij de 
schoorsteen, want zijn vader was niet thuis, hij moest schuttersputjes 
graven in Echteld. De Duitsers die in Buren waren ingekwartierd, waren 
vaak heel aardig voor de kinderen. Zo was hij ooit met vriendjes aan het 
vissen bij de brug en het vlotte niet erg met de vangst. De Duitsers zouden 
hen wel even helpen door een handgranaat in het water te gooien: de 
vissen sprongen in groten getale op en zij konden ze bijna uit de lucht 
grijpen! Dat was nog eens een wonderbare visvangst… Cees herinnerde zich ook nog dat de vrouwen 
aan het eind van de oorlog van lapjes met rood, wit, blauw en oranje prachtige feestrokken maakten om 
de bevrijding te vieren. Zijn moeder had er ook één gemaakt. Tot slot geeft hij de beide jongens een 
opgepoetste zilveren gulden, aan hen de opdracht er een gouden randje omheen te maken. Misschien 
wel een mooie opdracht voor ons allemaal! 
Hoe kun je vrijheid en vrede niet langer als een vanzelfsprekendheid zien, maar je er verantwoordelijk 
voor gaan voelen? We lezen stukjes over geloof en hoop en we zingen over liefde en vrede: Geef vrede 
door van hand tot hand. Teuni op orgel en piano en Marianne Beunke op dwarsfluit hebben prachtige 
muziekstukken gespeeld. En we eindigden met de Franciscaanse zegenbede. Het slot luidt als volgt: 
‘Moge God ons zegenen met genoeg moed en dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen 
maken in deze wereld, omdat bij God en door Zijn liefde niets onmogelijk is.’ 
Heb je ideeën over hoe we de 4 mei-herdenking beter vorm kunnen geven? Meld je aan en denk mee! 
 

Dorien Rots  

                                                                        Terugblik op het Bevrijdingsconcert op 5 mei 
               

Op maandag 5 mei, Bevrijdingsdag, gonst het ’s 
avonds om 18.30  uur al van de activiteiten in 
onze Sint Lambertuskerk. Doordat wij, de 
zangers en zangeressen van Singsation en het 
Hervormd Kerkkoor, hebben ingezongen en de 
gezamenlijke liederen met het Burens Orkest 
en Euphonia uit Ophemert gerepeteerd, 
hebben we - zoals het natuurlijk hoort - alleen 
maar op de dirigenten gelet. Als we om 19.10 
uur klaar zijn en rondkijken, zitten er nog maar 
een stuk of zeven toeschouwers. Hè, dat is 
jammer… We hadden gehoopt dat elke 

deelnemer toch wel iemand mee zou brengen. Maar dan gaat ineens de deur open en komt er een 
stoet van mensen binnen. Hoe zit dat? Het blijkt dat de deuren dichtgehouden werden tot wij 
klaar waren met de voorbereiding en nu komt er een stroom van mensen eerst langs de koffie en 
thee en zoekt dan een plekje in de kerk. Ruim tweehonderd bezoekers hebben in de rij voor de 
kerkdeur naar de bevrijdingsmedley op het carillon (bespeeld door Jorrit Meulenbeek) kunnen 
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luisteren en worden dan welkom geheten door spreekstalmeester Harry van Wiggen. Hij leidt ons 
met verve door het afwisselende programma, het publiek luistert heel aandachtig. Harry vertelt 
dat het programma in het teken staat van 80 jaar vrijheid. Vrijheid moeten we koesteren, vrijheid 
moeten we vieren en doorgeven. Muziek 
verbindt, is een  middel om iets door te 
kunnen geven. Van filmmuziek (‘Hymn to the 
fallen’ uit de film ‘Saving Private Ryan’), 
bevrijdingsliederen tot hedendaagse muziek 
(‘Freedom’), een brug tussen vroeger en nu, 
een mooie mix tussen de oude en de nieuwe 
generatie. Onderbouwd met verhalen en 
prachtige muziek. De orkesten bundelen hun 
krachten onder leiding van Sanne Kers en 
Jaap van Stam en de koren zingen samen en 
ook afzonderlijk onder leiding van Karin 
Eilander en Jorrit Meulenbeek. Teuni Trouwborst bespeelt het orgel en Sanne Kers laat een solo 
op de trompet horen. De muziek die uitgevoerd wordt, is van alle tijden, soms wel 400 jaar oud, 
soms heel recent. Maar ook oorlog is helaas van alle tijden. Harry vertelt dat het lied ‘Merck toch 
hoe sterck’ van Valerius, dat wij kennen als een lied over de 80-jarige oorlog bij de eerste 
uitzending werd gebruikt als begintune van Radio Oranje.                                                                                                                                                                                  

Aan het eind van het programma klapt het 
publiek geestdriftig mee met het lied ‘Iedereen 
is van de wereld’ van The Scene en daarna 
worden we verrast met een daverend applaus. 
Lody van Wiggen bedankt iedereen op zijn 
geheel eigen wijze, waar het enthousiasme 
vanaf spat. Ik stond in het koor en voelde me zo 
trots. Trots dat wij als klein stadje toch zoiets 
groots kunnen neerzetten! Virtuoze musici, 
prachtige zang, geweldige mensen die dit tot 
stand kunnen brengen. Een diepe buiging voor 
iedereen! 

                                                  Marlein Meulenbeek 
                                                    

                                                  Mocht u het gemist hebben en het toch nog willen bekijken, dat kan via het YouTube-kanaal van 
de Sint Lambertuskerk Buren.                                                                                                      

                                                                                                                                   Mutaties                       

               

Nieuw ingekomen: 
Mevr. M.P.G. Mous, Kerkstraat 6 
Dhr. F. Stap, Jan van Nassauplein 13 
Dhr. D. Wijkniet, Pr. Willem-Alexanderstraat 3 
Mevr. M. Verweij-ten Haken, Kasteellaan 1 
 
Overleden: 
Op 12 maart de heer H.J. Livestroo, Tielseweg 23 
Op 13 maart de heer D.G.M. Jager, Pr. Willem-Alexanderstraat 42 
Op 13 april de heer A. Lips, Kasteellaan 1 
Op 3 mei mevrouw A.M. van Alfen - van Beem, Julianalaan 2 
 

https://www.youtube.com/@lambertuskerkburen
https://www.youtube.com/@lambertuskerkburen
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                                                                                                                                           Huwelijksjubilea 
 

Huwelijksjubilea 
          Op maandag 21 april vierde het echtpaar A. van der Sluijs - de Jong, Buitenhuizenpoort 4 dat zij op   
          deze dag 55 jaar getrouwd waren.  
          Op dinsdag 22 april mocht het echtpaar T. Iterson - van Mourik, Tielseweg 2 erbij stilstaan dat zij   
          op deze dag 60 jaar getrouwd waren. 
          Op zaterdag 26 april vierde het echtpaar J. van Alphen - Verhoeks, Maria van                                         
          Oranjestraat 4, dat zij op deze dag 40 jaar getrouwd waren. 
  
Een felicitatie en een presentje waren welkom op deze adressen. 
 

                                                                                                                                    Gedicht 
 

Niet te koop 
 

zoveel dingen in het leven 
zijn gelukkig niet te koop  
zoals het zonlicht in de morgen 
na verdriet weer nieuwe hoop  
 

je hoeft er zelfs niet naar te zoeken 
het komt vanzelf wel op je pad 
houd daarom je ogen open  
anders mis je zeker wat 
 

blijf niet in een hoekje treuren 
je doet jezelf dan veel tekort  
zoek de lichtpuntjes in het leven  
en merk dat alles beter wordt.  
 
                                          Rita Arends                                                                                                                                        
                                                                                                                                          

                                                                                                                                                            In memoriam 
 

In memoriam 
Op 3 mei 2025 is Antonia Meta van Alfen - van Beem overleden. Tonny 
woonde aan de Julianalaan, ze is 83 jaar geworden. Vorig jaar rond deze tijd 
werd bij haar kanker geconstateerd. “Het voelt als een overval…” zo vatte 
Tonny zelf haar situatie toen samen. Wat volgde was een lang jaar van 
teleurstelling en hoop. Er waren verdrietige momenten maar ook weer heel 
mooie momenten. Het was een jaar van afnemende gezondheid, maar 
moedig gedragen door Tonny zelf.                                                                                

Tonny is geboren in Eck en Wiel op 16 februari 1942. Samen met haar zus Willie kon ze met veel warmte 
praten over haar jeugd. Een aantal liederen die we in de afscheidsdienst gezongen hebben, kwamen nog 
uit die periode. Tijdens één van de jaarlijkse dorpsfeesten kreeg een zekere Gerrit van Alfen een oogje 
op haar. Er kwam verkering van en al snel een huwelijk. Ze gingen in 1e instantie in Tiel wonen waar de 
oudste kinderen geboren werden. Maar al snel werd het Buren en daar heeft ze met haar gezin ook 
altijd gewoond. Tonny was zorgzaam naar de kinderen toe. Maar deed ook veel vrijwilligerswerk in de 
kerk en daarbuiten. Dankbaarheid kenmerkte haar leven.                                                                                                     
In de afscheidsdienst hebben we 1Korintiërs 13 gelezen, over de liefde. Haar motivatie voor deze 
Bijbeltekst: “Ik word omringd door liefde…” En dat was ook zo. Door de (klein)kinderen. Maar ook veel 
anderen kwamen langs of deden een klusje. De buren brachten een maaltijd… We mopperen weleens 
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op onze individualistische samenleving. Maar jullie lieten met elkaar zien dat het ook anders kan en 
soms ook anders is. Na de dienst in de St. Lambertuskerk te Buren op 9 mei, hebben we haar begraven 
in het familiegraf. We wensen de naaste familie zegen van God toe in de tijd die komt.                                                                                                                                             
 

Ds. Gerrit Schouten 
 

                                                                                                                        Hemelvaartsdag                                           

 
                      

                                                                                                                    Samen onder één Vlag                                                                                                                                    

Samen onder één Vlag                                                                                                                    

Vooral sinds de bevrijding in 1945 zien we de Nederlandse vlag als symbool voor Vrede, Vrijheid en 
Verbinding, voor het feit dat we allemaal verschillend zijn, maar samen één Nederland vormen. De 
Nederlandse vlag is van ons allemaal en samen zijn we één.                                                                                                   

 

U kunt zich t/m woensdag 21 
mei voor de wandeling en het 
ontbijt opgeven op de 
intekenlijst in de kerk of bij 
Dorien Rots: 
dorienrots@live.nl 



14 
 
 

Om dit letterlijk te laten zien hebben we voor de viering van 5 mei 2025, 80 jaar bevrijding, ‘de Vlag van 
Verbinding’ gemaakt. Een vlag die is samengesteld uit stukjes vlag die zijn gemaakt door inwoners van 
Buren.                                                                                                                                                                               
Door een stukje Rood, Wit of Blauw te haken – breien – naaien – knopen – weven zijn we samen 
onderdeel van een groter geheel geworden. De vlag als uniek symbool voor eenheid, ondanks verschil in 
herkomst en achtergrond, gevlucht en bevrijd, jong & oud.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En wat is tie mooi geworden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Deze vlag is t/m 30 juni te zien in 

Oranjehof!                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                            Repair Café            
 

Op zaterdag 7 juni is er weer Repair Café in Oranjehof! 

In ons digitale tijdperk wordt vaak wat kapot gaat direct vervangen door nieuw. Want nieuw is toch 
handiger, moderner? En ook nog eens zó aangeschaft, zelfs de volgende dag al in huis? Onze 15 handige 
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repair-vrijwilligers zijn echter iedere 1e zaterdag van de maand enthousiast in touw om kapotte 
apparaten en andere gebruiksvoorwerpen te repareren. Want waarom weggooien als het, na reparatie, 
weer puik in orde is? Landelijk blijkt dat meer dan 60% opnieuw gebruiksklaar kan worden gemaakt. Dat 
zien we ook in ons Repair Café. In ons 1e jaar zijn meer dan 225 voorwerpen door onze handen gegaan. 
Wat zoal? 34 keukenapparaten, 29 stuks audiovisuele apparatuur, 28 stofzuigers, strijkijzers, 
schuurmachines e.d., 16 klokken en horloges, 14 lampen en aanverwante armaturen, 8 tuinapparaten 
zoals heggenscharen en bladblazers. Verder nog kleding, speelgoed en diversen. Hieronder 2 houten 
paarden (waarvan de voorbenen werden gerepareerd door een voormalig dierenarts!). Grofweg is 70% 
gerepareerd of verder geholpen. Van 30% werd helaas geconstateerd dat reparatie niet mogelijk of niet 
meer zinvol was. Bijvoorbeeld omdat het apparaat niet zonder definitieve schade kon worden geopend 
of een nieuw onderdeel toch te duur bleek. Overigens wordt niet ieder aangeboden artikel in 
behandeling genomen. Bij een grotere kledingreparatie of 
fietsherstel wordt naar een commerciële partner verwezen zodat 
geen broodroof ontstaat. In april vierden we op bescheiden wijze 
dat we door ons ‘repairwerk’ hebben voorkomen dat spullen 
onnodig op de véél te grote afvalberg terecht zijn gekomen. 
Daarnaast ontstaat er in onze contacten (en in die van bijna 700 
Repair Café’s in Nederland) meer bewustwording dat door steeds 
maar nieuwe spullen aan te schaffen de grondstoffen van onze 
aarde meer en meer uitgeput raken: hergebruik in een circulaire 
economie is dringender dan ooit! Daarom nodigen we ook jou 
graag uit om met je kapotte artikel bij ons Repair Café in Buren, of 
elders op diverse plekken in de regio, langs te komen. Bij ons kan 
dat op 7 juni tussen 10.00 uur en 12.30 uur. Het is prettig om je komst van te voren aan te melden. We 
plannen dan samen een geschikt tijdstip zodat je niet te lang hoeft te wachten én voor jou de juiste 
repairder beschikbaar is. Maar natuurlijk kun je ook zo binnen lopen. De reparatie is gratis, alleen 
noodzakelijk materiaal is voor jouw rekening. Oh ja, kleine reparatie aan kleding, gordijnen, linnengoed, 
zelfs dat scheurtje in je parasol, doen we ook! We verwelkomen je graag met een kopje thee of koffie. 

Voor aanmelding: www.repaircafeburen.nl of mail: repaircafeburen@gmail.com of bel: 06-33313937. 

(We zijn er ook weer op: 5 juli, 6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december. Bovendien zijn we 
op zaterdag 14 juni ook bij de gemeentelijke manifestatie ‘Buren Bruist’ bij het gemeentehuis in Maurik) 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.repaircafeburen.nl/
mailto:repaircafeburen@gmail.com

