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 Meditatie 

Zo maar wat gedachten over levensvreugde 

In het vorige nummer van RBT heb ik een meditatie geschreven met als titel ‘Zo maar wat gedachten 
over liefde’. Over je naaste liefhebben evenals jezelf, een thema dat in mijn leven steeds weer terug 
komt en waar ik me heel wat builen aan gevallen heb. Terwijl ik dat stukje schreef, had ik meteen het 
gevoel dat ik eigenlijk een ander zeker zo belangrijk levensthema heb, dat is levensvreugde. 

Ik moet daarvoor iets vertellen over mijn jeugd in de Achterhoek. We woonden in Aalten, mijn vader 
had een bouwbedrijf, er stonden schuren bij ons huis, hopen stenen, dakpannen, gresbuizen, enz. We 
woonden schuin tegenover een kerk, aan de andere kant stond een fabriek en we keken uit op grote 
tuinen van de buren. Eigenlijk een heel rustige plek dicht bij het centrum van het dorp. In ons gezin 
hadden we een erfelijke ziekte, cystic fibrosis ofwel taaislijmziekte. Tussen mijn oudste broer en mij 
hebben twee broertjes gezeten, de oudste van hen is zes maanden geworden, het broertje direct boven 
mij vier jaar en hij overleed toen ik twee was. Het zusje dat na mij kwam is dertig geworden, door steeds 
nieuwe antibiotica werden haar levenskansen enorm verlengd. Na haar kwamen nog een broertje en 
zusje die gezond waren, net zoals mijn oudste broer en ik.  Wat heeft dit verhaal nu te maken met 
levensvreugde? Het heeft namelijk ook bergen verdriet en angst opgeleverd. Ik kan het nog altijd niet 
goed pakken. 

We hadden een bijzondere vader. Als hij ’s morgens om half 6 wakker werd, had hij soms de behoefte 
buiten een paar harde schreeuwen te laten horen, een soort oerkreten. Alsof hij de wereld moest laten 
horen: ‘Ik ben klaar voor de dag!’ Als kinderen schaamden we ons een ongeluk, maar gelukkig waren de 
buren ver weg en de meesten sliepen nog. Mijn vader kon zo blij zijn als wij als gezin bij elkaar waren, 
dat hij haast niet wist hoe hij dat te uiten. Mijn moeder zei dan: ‘Hij weet van gekkigheid niet wat hij 
moet doen’. Hard zingen, fluiten, jennen, grapjes maken, vechten, toen we klein waren mochten we op 
zijn buik springen. Gingen we fietsen met mijn vader, dan gingen we midden door het bos en de 
weilanden en zette hij ons allemaal met fiets en al een sloot over, als we die tegenkwamen. Er ging zo’n 
enorme levensenergie van hem uit, zo’n vreugde om te leven, gewoon te leven. Er was niets extra’s voor 
nodig, dat was achteraf het meest bijzondere.  

Voor mijn moeder was het moeilijker te leven met haar verdriet en te leven met de levende kinderen, 
wat ze zich had voorgenomen. Het zusje na mij was helemaal bijzonder. Ze was 11 toen ik het huis uit 
ging en de gemiddelde leeftijd van kinderen met cf was 12. Zo vaak dat ik bang was dat ze dood zou 
gaan. Op een gegeven moment werd ze steeds ouder dan de gemiddelde leeftijd en toen ze overleed 
was ze al een tijd de oudste patiënt met cf in Nederland. Ze studeerde in Groningen, was getrouwd, als 
ze uit het ziekenhuis ontslagen werd haalden vrienden haar op in een oude eend, ballonnen uit het dak 
en blikjes aan de achterste bumper. Ze heeft ons heel veel prachtige brieven, sinterklaasgedichten, 
liedjes en sketches nagelaten, waaruit haar enorme taalgevoel bleek. Toen duidelijk was dat haar 
lichaam het echt niet meer vol kon houden, zei ik tegen haar: ‘Dat je toch maar 30 jaar mag worden, ik 
vind dat zo moeilijk’. Haar antwoord was: ‘Ik ben zo dankbaar dat ik 30 jaar heb mogen leven, met jullie 
als mijn familie’. Op haar begrafenis las mijn 
zwager een stukje uit haar dagboek: ‘Dat er zó 
veel mensen zijn die zó met je meeleven, dat 
maakt je zo wonderlijk dankbaar, ze dragen je 
lijden mee, zodat je zelf écht minder lijdt. Dat 
God me dit allemaal geeft, dat ik zo ‘gedragen’ 
word door een heleboel zachte handen, dat is 
het allereerste wat ik kwijt wil. Ik ben dankbaar 
vanuit het diepste van mijn tenen tot ik weet 
niet wat. Ik barst bijna van dankbaarheid.’ 
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Wat ik eigenlijk niet weet is of die levensvreugde en dankbaarheid voor je leven samengaat met het 
besef van dood te kunnen gaan. Ik ben wel mijn leven lang op zoek geweest naar die levensvreugde, 
waar niets voor nodig is, die dankbaarheid vanuit het diepste van je tenen tot ik weet niet wat. Geen 
verre reizen, geen designmeubelen of grote auto, maar levensvreugde die voortkomt uit dankbaarheid 
voor het simpele feit dat je leeft. 
Dorien Rots 
 

Vanuit de redactie:  
Wij zijn benieuwd of er meer mensen een ‘levensthema’ hebben, zoals de natuur, muziek, het 
verleden, boeken, de familie of wat dan ook maar. De ‘meditatie’ kan een plek zijn om die te delen. 
 

                                                                                                                           Kerkdiensten 
 

De diensten uit Buren zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van de Sint Lambertuskerk Buren en via 
www.kerkdienstgemist.nl  
 

Zondag 16 maart 10 uur, dienst in Asch Ds. Everdien Hagen 
Gezamenlijke dienst, Viering Heilig Avondmaal 

  

Woensdag 19 maart 19.30 uur, dienst in Zoelen 3e stiltedienst 40 dagentijd 
  

Zondag 23 maart 10 uur, dienst in Buren Ds. Wilco van Wakeren, Veenendaal 
                               10 uur, dienst in Erichem Ds. Fred van IJsseldijk, Tiel 
  

Woensdag 26 maart 19.30 uur, dienst in Zoelen 4e stiltedienst 40 dagentijd 
  

Zondag 30 maart 10 uur, dienst in Buren Ds. Everdien Hagen 
                                10 uur, dienst in Zoelen Ds. Jan Esveldt, Amersfoort 
  

Woensdag 2 april 19.30 uur, dienst in Zoelen 5e stiltedienst 40 dagentijd 
  

Zondag 6 april 10 uur, dienst in Asch Mr. C. Verkade, Gouda 
                          10 uur, dienst in Kerk-Avezaath Dhr. Harrie van Toorn 
  

Woensdag 9 april 19.30 uur, dienst in Zoelen 6e stiltedienst 40 dagentijd 
  

Zondag 13 april 10 uur, dienst in Kapel-Avezaath Ds. Everdien Hagen 
Palmzondag 

                            10 uur, dienst in Zoelen Ds. Jan Kaai, Giessenburg 
  

Woensdag 16 april 19.30 uur, dienst in Zoelen 7e stiltedienst 40 dagentijd 
 

Donderdag 17 april 19.30 uur, dienst in Zoelen Ds. Everdien Hagen 
Witte Donderdag 

  

Vrijdag 18 april 19.30 uur, dienst in Buren                    Ds. Everdien Hagen 
Goede Vrijdag 

  

Zaterdag 19 april 19.30 uur, dienst in Kapel-Avezaath Ds. Everdien Hagen 
Stille Zaterdag 

  

Zondag 20 april 10 uur, dienst in Buren Ds. Wilco van Wakeren, Veenendaal 
Pasen                                                                  

                             10 uur, dienst in Erichem Ds. René Houtman, Heerde 
                             10 uur, dienst in Kerk-Avezaath Ds. Everdien Hagen 
                             10 uur, dienst in Zoelen Ds. Corbert de Rooij, Rotterdam 
  

Zondag 27 april 10 uur, dienst in Asch Ds. Wilco van Wakeren, Veenendaal 
                             10 uur, dienst in Zoelen Dr. Bert Engelfriet, Bennekom 
  

Zondag 4 mei 10 uur, dienst in Buren Ds. Wilco van Wakeren, Veenendaal 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/520-Hervormde-Gemeente-Buren-Gld
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                                                                                                    Bij de diensten in Buren 
 

Bij de diensten in Buren 
 

Op 23 maart preekt ds. Wilco van Wakeren weer bij ons in Buren. De kleur in de kerk is inmiddels al een 
paar weken paars, we zijn in de vierde week van de 40 dagentijd. Op 30 maart is onze eigen predikant 
ds. Everdien Hagen bij ons in Buren, evenals in de Stille Week op Goede Vrijdag. Op Eerste Paasdag 
preekt weer ds. Wilco van Wakeren en ook het Hervormd kerkkoor Buren en het Burens Orkest laten 
van zich horen, de meest uitbundige dienst van het jaar! Al op Goede Vrijdag zetten we het kale kruis 

weer voor in de kerk en we vragen u op Eerste 
Paasdag gele of oranje bloemen mee te nemen 
naar de kerk, zodat het kruis verandert in een 
bloemenzee! Pasen valt dit jaar laat, dus de vraag 
is of er nog narcissen zullen zijn, maar elke gele 
voorjaarsbloem is welkom.  
Ook op zondag 4 mei is er ’s morgens een dienst in 
Buren, ook dan komt ds. Van Wakeren. Er is dan 
tevens haal- en brengdienst in Vrijthof. ’s Avonds is 
er om 19.00 uur de 4 meiherdenking in de Sint-
Lambertuskerk. We zijn nog bezig invulling te 
geven aan deze herdenking. We beginnen met de 

herinneringskaarsen aan te steken. In ieder geval zullen leerlingen van groep 8 van de basisschool 
eigengemaakte gedichten voorlezen. We zijn naar een manier aan het zoeken waarop inwoners van 
Buren die de oorlog bewust hebben meegemaakt aan het woord kunnen komen. Er is samenzang en 
muziek door Teuni Trouwborst op piano en Marian Beunke op dwarsfluit. En we sluiten af met het 
Coventrygebed. 
 Ook op 11 en 18 mei is er dienst in Buren, met respectievelijk ds. Dick de Jong en ds. Anneke Lodewijk.  
Van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                         Gespreksgroep in Oranjehof, ‘Vertel eens…’ 
 

Maandag 10.30-11.15 uur, we verzoeken u zich vooraf aan te melden bij W&G  
 

Maandag 24 maart mevrouw Sandra van Ommering 
Maandag 14 april mevrouw Machteld de Mik 
Maandag 28 april mevrouw Sandra van Ommering  

Maandag 12 mei mevrouw Machteld de Mik 

Haal- en brengdienst Vrijthof 
                          10 uur, dienst in Erichem Dhr. Aart van Drie 
  

Zondag 11 mei 10 uur, dienst in Buren Ds. Dick de Jong uit Oss 
    10 uur, dienst in Kapel-Avezaath Ds. Elsje Braam, Culemborg 
  

Zondag 18 mei 10 uur, dienst in Buren Ds. Anneke Lodewijk uit Leerdam 
                            10 uur, dienst in Zoelen Ds. Roel van Laar, Rhenen 
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                                       Verslag van de  stamppottenmaaltijd en lezing Arie Trouwborst 

 
Waarschijnlijk was het de zesde stamppotmaaltijd die we in de kerk hielden op donderdagavond 23 
januari. Het is fijn te merken dat de animo niet afneemt en dat bijna alle borden die in de kerk aanwezig 
zijn gebruikt worden. Er wordt geanimeerd gepraat en gesmuld van de heerlijke stamppotten en het 
verrukkelijke toetje van Agatha! Tussen de maaltijd en het avondprogramma blijft ongeveer een half uur 
over om de tafels af te ruimen en de afwas te doen. Daar kan niet iedereen aan meehelpen, Teuni heeft 
wat mooie liederen gezocht over de schepping die in het koor gezongen kunnen worden. Dit is heel 
sfeervol om te doen en een mooie voorbereiding op de lezing. 
 

De lezing van Arie Trouwborst gaat namelijk over een christelijke omgang met de schepping, voluit: ‘Van 
de Heer is de aarde en alles wat daar leeft- recht, mededogen, nederigheid en andere Bijbelse 
gedachten over een christelijke omgang met de schepping.’ Arie is hoogleraar natuurbeschermingsrecht 
aan de Universiteit van Tilburg. De eerste keer dat een tekst uit Micha hem vastpakte, was bij een dienst 
in Buren, waarin ds. Arie Molenaar preekte. Kort samengevat: je missie als mens op aarde is recht doen, 
trouw betrachten en nederig je weg gaan. Arie gaat met name in op ’recht te doen’. Daarbij gaat het om 
een ieder te geven wat hem of haar toekomt. Maar de volgende vraag is dan ‘Wie is die ieder?’ Voor de 
hand liggende kandidaten zijn de medemens en God zelf. Maar hoe zit het dan met de eindeloze schare 
aan andere medeschepselen, en met de bergen, valleien, rivieren en zeeën die hun woning zijn. Wat zijn 
wij hen verschuldigd? Als je de geschiedenis van de hele aarde zou kunnen overzien zie je een planeet 
met betoverende, langzaam veranderende patronen van landmassa’s, rivieren, meren en zeeën die 
ontstaan, verschuiven, veranderen van vorm en weer verdwijnen En in dat veranderende landschap 
golft onophoudelijk een stroom van levende wezens: vlinders en vleermuizen, woudreuzen en 
walvissen, kolibri’s en koraal. Vanuit Bijbels perspectief had de mens in dit geheel een hoogtepunt 
moeten zijn. Voor de komst van onze voorouders kende Europa grote kuddes wilde paarden, oerossen 
en bizons, met olifanten en neushoorns. Tijdens de lezing gaat een bot rond. Als iedereen het in de hand 
heeft gehad, verklapt Arie dat dit op de Maasvlakte is gevonden en een deel is van het opperarm van 
een wolharige neushoorn, een oer-Hollandse soort. In de moerassen leefden elanden en buffels, 
pelikanen en steuren in de rivieren, onvoorstelbaar grote scholen vis in zee, een keur aan haaien, 
enorme roggen en walvissen. Door Europa zwierven wolven, bruine beren, kraagberen, luipaarden en 
leeuwen. Maar dan verschijnt de mens ten tonele. En waar andere soorten in de regel samenleven met 
talloze andere, is de mens geneigd exclusieve claims te leggen op grondgebied, ten koste van de meeste 
andere soorten. De mens hoort het liefst alleen zijn eigen stem. Veel soorten planten en dieren hebben 
we inmiddels laten uitsterven. Deze biodiversiteits- en klimaatcrisis, kan alleen worden teruggedraaid 
als de mensheid zichzelf intoomt.  Edward O. Wilson schetst het Eremoceen, ofwel ‘het tijdperk der 
eenzaamheid’, waarin er alleen nog mensen zijn met hun gedomesticeerde planten en dieren, hun 
bouwwerken en akkers, zover het oog reikt. Waarom zouden we ons druk maken over wegkwijnende 
ecosystemen door een teveel aan stikstof en pesticiden? Reden 1 is dat die ecoystemen de basis zijn van 
ons eigen voortbestaan, anders is er geen voedsel, geen schoon water, geen leefbaar klimaat en geen 
adembare lucht meer. Daarnaast heeft de natuur een ‘intrinsieke’ waarde, een waarde die wilde flora 
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en fauna hebben voor zichzelf, ongeacht hun nut of schadelijkheid voor de mens. Het gedierte der aarde 
en het gevogelte des hemels blijkt veel gemeen te hebben met de mens. Ook andere schepselen hebben 
gevoelens en geheugens, kunnen plannen en kiezen, spelen en ruziën, liefhebben en rouwen. Net als wij 
hebben ganzen, vleermuizen en zwijnen individuele persoonlijkheden en doen buffels en bijen aan 
democratische besluitvorming. Zelfs bomen, planten en schimmels blijken hun eigen vormen van 
bewustzijn te hebben, en te kunnen samenwerken, herinneren en plannen. Het ‘antropocentrisme’, 
waarin we systematisch voorrang geven aan menselijke belangen boven niet-menselijke belangen, lijkt 
over zijn houdbaarheidsdatum heen. We moeten nieuwe wegen vinden die recht doen aan de hele 
schepping. Zoals bijvoorbeeld Albert Schweitzers ‘eerbied voor het leven’. Goed is leven behouden en 
beschermen, slecht is leven vernietigen en schaden. De mens is verantwoordelijk tegenover alles wat 
leeft. Van hem wordt bescheidenheid gevraagd en een zorgzame, solidaire houding richting de 
schepping. De bijbel zegt: ‘Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft’. Wij hebben verantwoording 
af te leggen aan God over hoe wij met onze medeschepselen omgaan 
Er zijn veel goede vragen en er is tijd voor een uitgebreid antwoord. Ook bij de koffie achteraf is er nog 
veel nagepraat. Het was een bijzonder zinvolle en leerzame avond en nog gezellig bovendien! 
Wordt u nieuwsgierig en wilt u de hele lezing nog eens lezen, wij kunnen hem naar u opsturen! 
                                          
Dorien Rots  

                            
                                                                                                                           Bloemengroet 
 
De bloemen zijn als groet van ons allen gegaan 
  

• op zondag 12 januari naar mw. M. Meulenbeek als dank 
voor het vele werk dat zij voor de kerk doet, 
• op zondag 26 januari naar mevrouw P. Huisman in 
Oranjehof,  
• op zondag 9 februari naar de heer G. van den Berg,  
• op zondag 16 februari naar de heer A. van der Sluijs die op 
deze dag 80 jaar is geworden,  
• op zondag 2 maart naar mevrouw J. van Gent en mevrouw 
N. ten Napel,  
• op zondag 9 maart naar mevrouw S. van ‘t Hoog - van 

Bekkum die op donderdag 6 maart 80 jaar is geworden, 
• op zondag 16 maart naar de heer H. van ’t Hoog. 

 

                                                                                              Vanuit de kerkenraad/kernraad 

 

Vanuit de Kerkrentmeesters van de “ Protestantse gemeente Lingestreek” 
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Beroepingswerk 
Peter Bakker is de onze nieuwe interim predikant voor 8-12 uur per week voor een 
periode van 1 jaar. Ds. Bakker gaat ons verder helpen bij de verdere ontwikkeling van 
het fusietraject. 
Afgelopen woensdagavond 5 maart, was er een gemeenteavond van de PG Lingestreek, 

met als hoofdonderwerp het stemmen op Ds. Alex Brinkman. Van de 70 aanwezigen hebben er 68 voor 
gestemd en twee hun stem onthouden. Na deze avond is er een periode van 5 dagen om als 
gemeenteleden bezwaar te maken. Volgende week dinsdag of woensdag brengt Johan van Zetten de 
Beroepingsbrief met arbeidsvoorwaarden naar Ds. Brinkman. Ds. Brinkman heeft dan maximaal 3 weken 
de tijd om over het uitgebrachte beroep te beslissen. Bij een positieve uitslag komt er een periode van 
minimaal 3 maanden. In deze tijd moeten de kerkenraden en de beroepen predikant naar een 
bevestigingsdatum werken. Ook wordt het gehele traject nog gecontroleerd door het breed moderamen 
van de classicale vergadering: De Approbatie van de beroepingsprocedure. 

 Actie kerkbalans 2025 in de PG Lingestreek.                                                                       
Voor 2025 is er €120.000,- begroot, voor de kerkbalans. Echter tot nu toe is 
er € 85.000, - toegezegd. De actie kerkbalans is de belangrijkste 
inzamelingsactie de PG Lingestreek. Met deze actie proberen we het 
grootste deel van de financiële middelen bij elkaar te krijgen zodat we de 

jaarlijkse kosten kunnen betalen. Daarom krijgt elk lid het verzoek om zijn of haar financiële steentje bij 
te dragen. Als we alle kosten delen door het aantal leden dan betekent dit dat we €10,- per maand per 
huishouden nodig hebben.                                                                                                                                                    
Niet voor iedereen is het mogelijk om dit te betalen, maar als we allemaal naar vermogen bijdragen, 
moet het ons samen gaan lukken. We zijn daarom heel dankbaar voor de mensen die meer geven. Zo 
kunnen we ook in de toekomst getuigen van Gods liefde en trouw, op allerlei verschillende manieren. 

 

Het banknummer van de kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49 
  
  
 
 
 
 
 
 

Hartelijke groet, 
 

De kerkrentmeesters: Anja de Man, Matthijs Heuff,  Peter van Leenen, Penningmeester Michaël 
Buitenweg. 
         

                                                                                Overzicht collecten en giften Kern Buren 
 
 

Diaconie Kern Buren: omdat er maar twee diensten waren in januari en februari, is het collectegeld 
nog niet afgestort. In de volgende Rond Burens Toren wordt dat goed gemaakt. 
 

Kerkrentmeesters: 
Giften 2 x 10 euro, 1 x 20 euro 
Collecte Oranjehof € 70,20 
 

 

Alle geefsters en gevers hartelijk dank! 
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                                                      Opnieuw ‘In het zonnetje’: Henk van ‘t Hoog          
 
Opnieuw zitten we in de - nu wat minder zonovergoten - kamer 
voor het vervolg van ons interview. Voor ons zit de man die een 
belangrijke rol heeft gespeeld in het muzikale leven in Buren, 
Henk van ’t Hoog. Wij gaan hem hierover verder ‘doorzagen’ bij 
een kop thee, met een heerlijk wafeltje, in de gezellige kamer.  
 

Henk kijkt ons olijk aan, zijn ogen glinsteren: ‘Ik heb eigenlijk niets 
meer over de kerstcantates te vertellen.’ Dorien geeft hem resoluut 
een stapel kaarten in handen en zegt: ‘Dat zullen we dan wel eens 
zien!’ Het zijn uitnodigingen voor de cantates, die huis aan huis 
werden bezorgd. ‘Die heb ik gemaakt,’ vertelt Henk: ‘Ik heb ze 
ontworpen en lettertje voor lettertje in elkaar gezet. Kijk, deze 
heeft een plaatje - wij noemen dat een cliché - in kleur, daarvoor 
moest de kaart drie keer door de machine. Ik maakte er zo’n 400, 
want Buren was toen nog niet zo groot als nu.’                                           
We bewonderen de uitnodigingen, ze zijn allemaal weer anders.                           
‘Prachtig! Mocht je die bij drukkerij Thijssen maken?’ willen we 

weten. Ja, dat mocht. Als het voor de kerk was, zelfs gratis. ‘Ik deed het ’s avonds, na mijn werk,’ lacht 
Henk bescheiden. We bekijken de uitnodigingen nog eens goed en zien dat er ook uitvoeringen in de 
katholieke kerk werden gehouden. Henk kijkt ook nog eens: ‘Ja, klopt, toen werd onze kerk 
gerestaureerd.’ De stapel is niet meer compleet. Cor Verschoor heeft wat uitnodigingen gebracht, Ada 
Kieft had nog een tas met een aantal gestencilde programmaboekjes die haar moeder, Alie voor de 
Poorte, had bewaard. Wat een mooi stukje geschiedenis van het Kerkkoor Buren.  ‘Ik heb in de laatste 
Kerstcantate meegezongen,’ vertelt Marlein: ‘In 1986.’                                                                                  
‘Daar hebben we helaas geen bewijsstukken van…’ plaagt Henk: ‘Maar daarna is Netelenbos gestopt als 
organist en dirigent van ons koor. En een paar jaar later zijn vanuit de muziek (‘Soli Deo Gloria’) de 
Drieluikconcerten ontstaan. Daar hadden SDG, het Kerkkoor en het orgel een aandeel in. Een mooie 
samenwerking tussen Jan Godschalk, Henk de Graaf en Teuni Trouwborst.’                                                  
‘In de tijd van de kerstcantates was de kerk steeds afgeladen vol, was dat bij de Drieluikconcerten ook 
zo?’ vraagt Dorien benieuwd. ‘Nee,’ Henk schudt zijn hoofd: ‘Toen werd het al snel minder. Het heeft 
ook niet zo heel lang bestaan. Het hoogtepunt - dat was al op het laatst - was het uitbrengen van de 
Drieluik CD. Dat was een heel gebeuren, een grote bus bij de kerk waarin de opnames plaats vonden. 
Een wirwar van kabels door de hele 
kerk, grote microfoons. Er ging heel 
wat tijd  in zitten. Dan ging het hier 
mis, dan weer daar. Ze waren niet 
gauw tevreden. Maar het is een 
mooie CD geworden, met de muziek, 
het Kerkkoor, het orgel en het 
carillon.’ ‘Ik weet niet hoeveel 
exemplaren er gemaakt zijn, maar hij 
is uitverkocht,’ vertelt Marlein: ‘We 
hebben er nog één, die draaien we 
altijd bij de kerkopenstelling.’ ‘We 
hebben nog meegezongen met de 
BLOG-mars,’ herinnert Henk zich. 
‘BLOG?’ vraagt Dorien. “Buren, 
Leerdam, Oranje, Graafschap,’ legt 
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Henk uit. ‘O ja,’ weet Marlein nog: ‘We zongen ook ‘Het scheppingsgedicht’, dat Louis Godtschalk, een 
van de koorleden geschreven heeft.’  
‘Is daarna ‘Muziek in Buren’ ontstaan?’ vraagt Dorien. Ja, een paar mensen hebben daar het initiatief 
voor genomen, eerst kleinschalig, maar het werd steeds groter. Het was een proefpodium voor 
leerlingen van de Sweelinck Academie - de nationale opleiding voor jong muzikaal toptalent - van het 
conservatorium in Amsterdam.  
We zijn het erover eens dat we een heel rijke muziekgeschiedenis hebben in onze Lambertuskerk. En we 
bedanken Henk voor zijn grote aandeel daarin. Èn voor de heerlijke thee.  
‘Ach,’ zegt Henk met een knipoog: ‘Jammer dat ik niet veel heb kunnen vertellen.’ 
Nee, dat viel wel een beetje tegen. Inderdaad jammer! 
���� 
    
Een hartelijke groet van Dorien en Marlein 
                                                                                                                                                            

                                                              Huis van Buren: voor en door inwoners van Buren 
                                       Alle activiteiten vinden plaats in het restaurant, tenzij anders vermeld. 

 
 

                                                                                     
                                                           

         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                              maart                                                                              
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
  

Zondag 23 en 30 maart 
10.00 uur 

Digitale kerkdienst kijken in de activiteitenruimte 

Woensdag 12 maart 
14 – 16 uur 

Mode verkoop: Germa mode 
In de hal van Oranjehof 

Dinsdag 18 maart 
19.30 uur 

Bingo georganiseerd door vrijwilligers 
Bingokaart € 2,50 

Donderdag 20 maart 
14.30 uur 

Bingo voor ouderen, door ouderen 

Maandag 24 maart 
19.30 uur 

Optreden van het koor ‘Wij durfe’ uit Meteren 
Entree € 4,00 

                      
   
                                                                            april                                            
  
 

Donderdag 3 april 
14.30 uur 

Bingo middag 
Bingokaart € 2,50 

Zaterdag 6 april 
10 – 14 uur 

Repair Café in de hal van Oranjehof 

Donderdag 10 april 
14.30 uur 

Een optreden van het kerkkoor uit Buurmalsen 
Entree € 4,00  

Zaterdag 26 april 
10.30 uur 

Wij vieren deze ochtend Koningsdag        
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                                                                            mei 
 
 
 

 Donderdag 1 mei 
14.30 uur  

Bingo middag 
Bingokaart € 2,50 

Donderdag 8 mei 
19.30 uur 

Optreden van de Melodica’s 
Entree € 4,00 

Dinsdag 20 mei 
19.30 uur 

Bingo georganiseerd door de vrijwilligers 
Bingokaart € 2,50 

 
                    Huis van Buren - Kasteellaan 1, Buren.                                                                                                         

Telefoon (0344) 57 88 82 of per e-mail oranjehof.welzijn@zorgcentradebetuwe.nl   
 

                                                                                                             Bij wie kunt u terecht  
 

De kernraad Buren bestaat uit: 
 

Predikanten (zie voorkant van dit blad voor gegevens).  
 

Ouderling-Kerkrentmeester  
De heer P. van Leenen (Peter), Binnenkoppel 11, 4116 DW Buren, 06-53155331. E-mail: 
vleenen@ziggo.nl. 
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen ouderling 
De heer R. Veenis (Rob), Tielseweg 5a, 4116 EB Buren, is 06-54374512. E-mail: robveenis@kpnmail.nl 
 

Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant) 
Mevrouw D.B. Rots, (Dorien), Buitenhuizenpoort 1, 4116 CA Buren, 0344-662261. E-mail: 
dorienrots@live.nl 
Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant)   
De heer J.W. Kirpestein (John), Herenstraat 10, 4116 BK Buren, 0344-572715. E-mail: john@kirpestein.us 
  

mailto:oranjehof.welzijn@zorgcentradebetuwe.nl
mailto:vleenen@ziggo.nl
mailto:g.verhulst@upcmail.nl
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Diaken (verenigd in het College van Diakenen)  
Mevrouw E. de Jongh - van Malsen (Elly), Weeshuisstraat 12, 4116 BN Buren, 0344-572417. E-mail: 
e_de_jongh@planet.nl   
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen diaken 
De heer J.C.M. Heij (Marcel), Kon. Wilhelminalaan 20, 4116 CK Buren, 06-48320184.                                                           
E-mail: jcm.heij@outlook.com 

Mevrouw M. de Heus (Martha), Voorburcht 13, 4116 DG Buren, 06-46531293.                                              
E-mail: marthadeheus@planet.nl 

Mevrouw G.H. van Kranenburg - van Zante (Erica), Sel 3, 4116 DD Buren, 0344-571356.                                
E-mail: ericavanzante@upcmail.nl 
 

Toegevoegd aan de kernraad voor de financiële administratie: 
De heer G. Theunissen (Gerard), Kniphoek 12, 4116 BX Buren, 0344-572151. E-mail:                                                    
g-theunissen@hetnet.nl   
Scriba De heer M. Schelling (Marco), Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen. 
En mevrouw D.B. Rots (Dorien), scriba@pglingestreek.nl  
Koster De heer en mevrouw J. en A. de Heus (Jan en Agatha), Pr. Willem Alexanderstraat 11, 4116 CL 
Buren, 06-27347151 en 06-15601040. E-mail: agathadeheus@hotmail.nl              
____________________________________________________________________________________ 
Kerkverhuur van de Sint Lambertuskerk: PC-Buren (SOGK), E-mail: kerkverhuurburen@upcmail.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

                                                                                                 Bevrijdingsconcert op 5 mei 
               

      
 Bevrijdingsconcert op 5 mei                                                                                                                                                            

Ter gelegenheid van 80 jaar bevrijding is er op maandagavond 5 mei een bijzonder 
bevrijdingsconcert in de Sint Lambertuskerk in Buren, waarin het Burens Orkest en 
muziekvereniging Euphonia uit Ophemert samenwerken met het Hervormd Kerkkoor                     
Buren en het koor Singsation uit Geldermalsen.                                                                                                       
Samen presenteren zij een afwisselend muzikaal programma rondom het thema vrijheid, 
variërend van filmmuziek en bevrijdingsliedjes tot moderne liederen over vrijheid.                                     
Harry van Wiggen praat deze muzikale reis aan elkaar tot een verhaal dat de luisteraar                          
meeneemt door de geschiedenis.                                                                                                                             
De orkesten bundelen hun krachten onder leiding van Sanne Kers en Jaap van Stam en                    
spelen enkele instrumentale stukken. De koren, onder leiding van Jorrit Meulenbeek en                  
Karin Eilander, zingen ieder afzonderlijk, maar ook met elkaar en samen met het orkest.                     
Teuni Trouwborst bespeelt het orgel, met Sanne Kers als solist op trompet.                                 
Het concert - een herdenking en een viering van 80 jaar vrijheid en een uitnodiging om                        
stil te staan bij de betekenis hiervan - wordt een doorlopend programma van ongeveer                     
een uur en vijftien minuten. Na afloop is er een drankje en kunnen verhalen en ervaringen                
met elkaar gedeeld worden. 

                                 
                                Aanvang: 19.30 uur. De toegang is gratis. 
 

mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:jcm.heij@outlook.com
mailto:marthadeheus@planet.nl
mailto:ericavanzante@upcmail.nl
mailto:scriba@pglingestreek.nl
mailto:Kerkverhuur@upcmail.nl
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                                                                                                                 Achter de schermen 
 

Heb jij dat nou ook, dat je denkt dat alles in en rondom de kerk vanzelf gebeurt? Het lijkt echt dat het 
gladjes verloopt zodat alles er piekfijn uitziet. Dan toch even een kijkje achter de schermen, want 
soms gebeuren er heel grappige dingen!  
 

Oeps! De microfoon stond nog aan! 
In sommige kerken hoor je de predikant wel eens iets té luid en duidelijk meezingen, omdat zijn of haar 
microfoon per ongeluk nog aan staat tijdens de samenzang. ‘Bij ons in Buren’ gaat ook wel eens iets mis 
met de techniek, maar zo’n onbedoelde zangsolo hoor je bij ons nooit, met dank aan de nieuwe 
geluidsinstallatie die dit automatisch helpt voorkomen. 
Zodra Teuni begint te spelen, wordt de spraakmicrofoon van de predikant vanzelf gedempt, om pas na 
afloop van het lied weer aan te gaan. Alleen voor en na de dienst moet dit nog wel handmatig gebeuren, 
om te voorkomen dat gesprekken uit de consistorie in de kerk én voor de kijkers thuis te horen zijn als 
het orgel stilvalt. 
Cor Verschoor deed dit in zijn vele jaren als technicus altijd keurig, maar toen Salomon en ik in de 
corona-periode de uitzendingen gingen verzorgen, ging dit in het begin nog wel eens mis. 
Zo was er die keer dat de predikant erg laat arriveerde. Het was al 10 voor 10, maar… nog geen dominee 
te zien. De ouderling van dienst zocht in de kast in de consistorie al koortsachtig naar de reservepreek. 
Met de microfoon, die dus al aanstond, in de hand. Voor de luisteraars thuis een spannend hoorspel, vol 
gemopper, gezucht en geritsel van paperassen. Uiteindelijk liep het goed af: de predikant kwam alsnog 
binnen. 
Of die keer dat juist de koffiegesprekken ná de dienst iets te lang hoorbaar bleven, omdat de predikant 
de draadloze zendermicrofoon nog om had, die nog altijd aan stond. De predikant had daar zelf totaal 
geen erg in. En wij als technici, inmiddels ook aan de koffie, ook niet. Dat alles was opgenomen en 
uitgezonden hoorden we pas achteraf. 
Ik schrok en luisterde gespannen verder. Er zouden toch hopelijk geen pijnlijke privézaken besproken 
zijn…? Dat viel gelukkig mee. Maar toen de kwaliteit van de diverse organisten in de streek ter sprake 
kwam, spitse ik toch even nieuwsgierig mijn oren. Helaas - of gelukkig maar - ging het geluid toen alsnog 
uit. 
Wie benieuwd is om welke predikanten, ouderlingen en organisten dit ging, moet ik teleurstellen: het 
archief van Kerkdienstgemist gaat maar één jaar terug. Deze beginnersfouten zijn gelukkig dus al lang 
verjaard. 
 

Jorrit Meulenbeek 

                                                                                                                                   Mutaties                       

Nieuw ingekomen: 
 

Uit Beesd, dhr. J.P.J. Middag,  Plantsoen 1 
 

Overleden: 
 

Op 6 januari, mevr. C.H. Mol-Boudewijn, Kasteellaan 1 

Op 11 februari, dhr. P.J. Scheffer, Beatrixstraat 12 

Op 4 maart, mevr. M.N. Oomen-Hobo, Kasteellaan 1 
 

Vertrokken naar: 
 

Kerkwijk, dhr. S.H. de Jong  

Zoelen, mevr. C.N. van den Hout-Vermeulen                 
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                                                                                                                                      Huwelijksjubileum 
 

Huwelijksjubileum 
           
          Op vrijdag 31 januari jl. mocht het echtpaar A. van Krimpen –     
          Hopstaken, Herenstraat 14, erbij stilstaan dat zij op deze dag    
          50 jaar getrouwd waren. Een felicitatie en een presentje waren    
          welkom op dit adres. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    Gedicht 
 

 
 

                                                                                                                                               In the picture 
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Kerkkoor bikkels trotseren de kou 
 

Elke maandagavond repeteert het kerkkoor in de Lambertuskerk. Ook in de koude wintermaanden.  
Alweer jaren geleden, nog voor de corona lockdown, werd in de winter uitgeweken naar Oranjehof. 
Tegenwoordig worden de stemmen opgewarmd in de onverwarmde kerk. Soms, als je geluk hebt, blijft 
er nog een beetje warmte hangen als er op zondagmorgen een dienst is geweest. Maar vaak gaat de 
gevoelstemperatuur richting vriespunt.  
De ouderen van het koor zijn echter wel wat gewend. Ze woonden niet in geïsoleerde huizen, kennen 
nog de ijsbloemen op het enkel glas, droegen lange onderbroeken en een borstrok* en zagen Reinier 
Paping in 1963 nog de Elfstedentocht winnen.  
Af en toe kou lijden schijnt zelfs wel gezond te zijn en, zoals de foto laat zien, je kunt je erop kleden. 
 

*Een borstrok ook hemdrok, wambuis, kamizool of doublet genoemd, is een extra warm kledingstuk dat 
in koude perioden gedragen wordt. De borstrok wordt over het hemd gedragen, maar onder het 
overhemd of de trui. Volgens een bron uit 1894 werd het zowel door mannen als door vrouwen 
gedragen (Wikipedia) 
 

Walter Meulenbeek                  
                                                                                                                                          

                                                                                                                      Terugblik op Wereldgebedsdag 
 

Op vrijdag 7 maart vierden we Wereldgebedsdag 2025 in de Sint- Lambertuskerk 
in Buren. Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de 
wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die 
meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en 
bemoedigd. Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat 
gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde 
noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en 
dezelfde Schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat 

over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden. 
Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Daarmee verenigt 
Wereldgebedsdag mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel 
uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en 
problemen. Het is een heel mooi idee dat wij hier in Buren aan meedoen. 
 

Dit jaar is de liturgie gemaakt door vrouwen van de Cookeilanden. Het thema is ‘Ik heb je prachtig 
gemaakt’, ontleend aan Psalm 139 : 14, “Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel.”                                               
 

Bij binnenkomst horen we al het geluid van de golven van de Stille 
Oceaan en horen we de hymne ‘You are Wonderfully Made’ 
(https://youtu.be/ZxiWitGCjbI). Vrouwen van de katholieke 
parochie en de protestantse gemeente lezen teksten die ons 
steeds dieper laten beseffen wat het betekent om wonderbaarlijk 
gemaakt te zijn en laten nadenken over wat er verandert als we 
begrijpen dat we wonderen van God zijn.  
We vormen met de lezers, het koor en de bezoekers een kring van 
verbondenheid en begroeten elkaar met Kia Orana, ‘Wees levend’, 
de begroeting in het Cookeiland Maori. In het midden van deze kring is een tafel te zien met 
voorwerpen die symbool staan voor de eilandengroep, een mand en schaal met citrusvruchten en 
bananen, prachtige bloemen, een palmblad en kokosnoten, een kom met water, schelpen en een foto 
van een kano, die daar een belangrijk vervoermiddel is. De bijbel ligt opengeslagen bij Psalm 139 : 14. 

https://youtu.be/ZxiWitGCjbI
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Een gelegenheidskoor zingt de liederen uit de liturgie, waaronder ‘You are wonderfully made’ en het 
gebedslied ‘God who knows us’. Aan het eind van de viering krijgen we de opdracht mee ‘Behandel 
jezelf als een kostbaar, geliefd kind van God. En behandel anderen als kostbare, geliefde kinderen van 
God.’ 
Daarna is er gelegenheid na te praten met een kop koffie of thee met sinaasappel-kokoskoekjes en 
banaan, die zomaar van de Cookeilanden hadden kunnen komen… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marlein Meulenbeek 

                                                                                                                        Hemelvaartsdag                                           
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Van: Alex Brinkman   Verzonden: vrijdag 14 maart 2025 09:40 
Onderwerp: Aannemen van het uitgebrachte beroep 

Enschede, vrijdag 14 maart 2025 

Beste kerkenraad, cc beste collega’s en beroepingscommissie; een schrijven aan de gehele 
gemeenschap, 

Om te beginnen wil ik u nogmaals bedanken voor de kennismakingsgesprekken, de geboden 
mogelijkheid om op Tweede Advent voor te gaan in de eredienst en de gemeenteavond waar ik werd 
voorgesteld. Gedurende het hele proces heb ik vanuit uw gemeenschap veel vertrouwen ervaren. 

Ik ben ervan overtuigd geraakt dat wij bij elkaar passen. Wij vinden elkaar in het getuigenis van en over 
Jezus Christus. Ik ervaar bij u ruimte om te putten uit de rijkdom en de veelkleurigheid van de 
christelijke traditie. Ik proef bij u een mentaliteit om er samen iets moois van te maken, zowel in de kerk 
als onder elkaar in de woonkernen. Daar wordt werk van gemaakt. Dit raakt aan de cultuur die ik vanuit 
mijn jeugd ken en waar ik mij heel vertrouwd mee voel. 

Bij een uitgebracht beroep is de roepstem van God leidend. Een mens kan zich nog zo geroepen voelen, 
het zal buiten hem of haar bevestigd moeten worden. In de afgelopen weken heb ik Zijn leiding mogen 
ervaren. Allereerst door het overweldigende ‘Ja!’ dat klonk op de gemeenteavond. God werkt door 
mensen heen. Daarnaast schoot er onlangs opeens een lied door mijn hoofd, het laatste couplet van 
‘Wie zich alleen door God laat leiden’ (Liedboek 905: 4). De tekst gaat als volgt: 

Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen.  
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen.  
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat. 

Die tweede regel laat mij niet los. Het komt uit Prediker 9: 10a: “Doe wat je hand te doen vindt. Doe het 
met volle inzet.” Ik ben ervan overtuigd geraakt dat God heeft gesproken. Het is een bevestiging dat dit 
de juiste weg is en tevens een opdracht om met geestdrift het ambt voort te zetten. 

Het door u uitgebracht beroep neem ik daarom met volle overtuiging en vervuld van vreugde aan. Ik zie 
er naar uit om aan de gemeente verbonden te worden. 

Met een hartelijke groet, in Christus verbonden, 

ds. Alex Brinkman 
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Na een overweldigende opkomst vorig jaar, kan een uitvoering van de Passion dit jaar niet ontbreken.De 
laatste uren van Jezus, vlak voor zijn veroordeling en kruisiging worden verwoord. De verschillende 
gezichtspunten van Jezus, Maria en de discipelen worden vertaald met moderne liedjes. Emoties van hoop, 
liefde en verwachting, teleurstelling, verdriet en verraad worden vertaald met zang en muziek. Met een 
iets grotere groep dan vorig jaar zijn we enthousiast aan het oefenen om er weer iets moois van te maken. 
We zingen nieuwe en bekende liederen. Vanwege het succes van vorig jaar zijn er nu twee uitvoeringen. Dit 
in de hoop dat iedereen het goed kan horen én goed kan zien. Na afloop is er gelegenheid om iets te 
drinken. 

We kijken uit naar uw komst! 

Data: dinsdag 15 april en woensdag 16 april  
Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.45 uur)        
Sint-Lambertuskerk, Markt 4 in Buren        

Verteller: Matthijs Heuff           

Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 




