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• kerkdiensten - website www.pglingestreek.nl
• Bij streekdiensten is er zondagsschool op Herenstraat 10, Buren
• Het rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v.

De kerkrentmeesters PG Lingestreek
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tonnyvanzetten61@hotmail.com
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College van Kerkrentmeesters, vleenen@ziggo.nl 

klachten bezorging: 0344-662261          
email: marlein.meulenbeek@planet.nl 
kopij voor de volgende uitgave 
graag vóór maandag 6 januari 2025 

Predikanten: 

• ds. Everdien Hagen, predikant PG Lingestreek. Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath,
06 57569564  domineehagen@pglingestreek.nl 

• mevrouw Sandra Schelling, kerkelijk werker. Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen, 06 15460673
• ds. Gerrit Schouten, ambulant predikant. Ooisestraat 2, 4054 MN Echteld, 06-3943 2924

gschouten@solcon.nl
• mevrouw Scarlett Lerrick Zegwaard, jeugdwerker.  06-5494 5600  scarlett@zerrick.nl
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                                                                                                                               Meditatie 
Het kerststalletje 
Dit verhaal gaat terug tot december 1961. Ik was zeven jaar en ging met mijn moeder naar Schuurman, 
een winkel voor huishoudelijke artikelen in ’s-Heerenberg, mijn oude woonplaats. De winkel was al in 
kerstsfeer, Sinterklaas was net vertrokken (tot mijn grote opluchting, want hij had al die weken dat hij in 
Nederland was in het klooster naast ons huis gelogeerd. Dacht ik. En ik was ervan overtuigd dat de Sint 
en zijn pieten door onze grote ramen alle kamers in konden kijken. Ik was dus al die weken súperbraaf!). 
In de etalage stond een prachtig versierde kerstboom en een grote kerststal. Terwijl mijn moeder de 
winkel binnen ging, bleef ik voor de kerststal in de etalage staan kijken.  
Ik had iets met kerststallen, ik kon er uren naar kijken. En het liefst ermee spelen. Wij hadden in onze 
kennissen- en vriendenkring een aantal Rooms-Katholieke mensen en daar kwam ik in Kersttijd heel 
graag. Bij een goede vriendin van mijn ouders werd de halve kamer in beslag genomen door de 
kerststal. Er was een hele rotspartij tegen de wand gemaakt, in een grot stond de kerstgroep van grote 
gipsen beelden. Ik kon daar met een gelukzalig gevoel bij zitten en maar kijken naar het zeer 
gedetailleerde tafereel. Elke keer ontdekte ik weer iets nieuws. Er aankomen mocht natuurlijk niet, de 
beelden waren te breekbaar voor een zevenjarige.  
O, waarom hadden wij toch geen kerststal? Ik had het mijn moeder al vaak gevraagd, maar kreeg niet 
echt een - voor mij - bevredigend antwoord. Nu ik door de etalageruit naar de prachtige kerststal keek, 
zag ik het prijskaartje en dacht ik het wel te begrijpen. Mijn blik ging speurend langs de andere 
kerstpullen in de etalage, was er geen goedkopere? Ja! Op een 
prijskaartje zag ik ‘f 2,75’ staan, het leunde tegen een bijna even groot 
kerststalletje van plastic. Och, wat lief! En lang niet zo duur als de 
houten exemplaren. Dat zou ik toch wel mogen hebben? Ik duwde 
tegen de deur en kwam in de winkel, waar nog meer kerststallen 
stonden. Verlekkerd liep ik rond en raakte vertederd het kindeke Jezus 
aan in een werkelijk schitterende stal. En daarnaast, warempel, stond 
ook zo’n klein plastic stalletje. Ik pakte het eerbiedig op en liep ermee 
naar de toonbank waar mijn moeder met de winkeljuffrouw stond te 
praten. Ik trok aan haar mouw: ‘Mam?’ Ze keek om: ‘Wat is er?’  
‘Mamma, ik heb toch iets prachtigs gezien, mag ik dat kopen? Dan hoef 
ik het hele jaar geen zakgeld.’ Ze glimlachte tegen de winkeljuffrouw: 
‘Laat dan maar eens zien.’  Ik stak het plastic stalletje naar voren en 
mijn moeder keek er geringschattend naar. De winkeljuffrouw was even afgeleid door een andere klant 
en mijn moeder zei: ‘Zet maar terug, dat is alleen voor Katholieke mensen.’ Ze keek er op een bepaalde 
manier bij en omdat ze anders nooit zo streng was, voelde ik heel goed aan dat ik niet door moest 
zeuren. Met een sip gezicht ging ik het terugzetten. Het voelde zo onrechtvaardig, waarom mochten 
Katholieke mensen wel zo’n mooi stalletje en wij niet? Het is niet meer 
ter sprake gekomen, ik moest het doen met af en toe een momentje bij 
de kerststal van anderen.  
Toen ik later groot was en op mezelf ging wonen, heb ik die eerste Kerst 
een klein houten stalletje gekocht. Dat was het begin van een hele 
collectie, allemaal wel van bescheiden formaat. Ik trouwde met een 
Katholieke man - die helaas niets met kerststalletjes heeft - en weer 
later begon ik kerststalletjes te knutselen - om te verkopen voor een 
schooltje in Zambia - het liefst van gerecycled materiaal. Een halve 
walnotendop, een leeg blikje van de leverpastei, een eierdoosje, een 
lucifersdoosje. Dit jaar had ik een plankje waar ik met steentjes en 
stukjes glas iets op wilde maken. En wat denk je? Het werd het een 
kerststalletje! 
���� 
                                                                                    Marlein Meulenbeek 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kerkdiensten 
De diensten uit Buren zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van de Sint Lambertuskerk Buren en via 
www.kerkdienstgemist.nl  

Zondag 10 november 10 uur, dienst in Asch Ds. Bart Trouwborst, Nieuwleusen 
                                       10 uur, dienst in Kerk-Avezaath Ds. Everdien Hagen 
                                       10 uur, dienst in Zoelen Ds. Corbert de Rooij, Rotterdam 
  

Zondag 17 november 10 uur, dienst in Buren                                       Dhr. Corné den Breejen, Hellouw 
Jongerendienst 

  

Zondag 24 november 10 uur, dienst in Buren 
 

Ds. Machteld de Mik - van der Waal 
Laatste zondag kerkelijk jaar 

                      10 uur, dienst in Asch Ds. Henk Koolhaas, Aalsmeer LZKJ 
                                       10 uur, dienst in Kapel-Avezaath Ds. Everdien Hagen, LZKJ 
                                       10 uur, dienst in Zoelen Drs. Dick van der Wel LZKJ 
  

Zondag 1 december 10 uur, dienst in Buren   
M.m.v. Hervormd Kerkkoor Buren en Burens Orkest                                 

Ds. Everdien Hagen 
1e Advent 

  

Zondag 8 december 10 uur, dienst in Zoelen                                      Dhr Aart van Drie, Heteren 
2e Advent 

  

Zondag 15 december 10 uur, dienst in Kerk-Avezaath Ds. Everdien Hagen 
3e Advent 

  

Zondag 22 december 10 uur, dienst in Erichem Dhr. Theo de Koning, Nieuw Lekkerland 
4e Advent 

 

24 december 20.00 uur, dienst in Buren 
m.m.v. Hervormd Kerkkoor Buren 

Dhr. L. Bulens, Apeldoorn 
Kerstnacht 

                         19.30 uur, dienst in Erichem  Ds. Ria Meeder - van Hof, Leerdam, Kerstnacht 
                         22.00 uur, dienst in Kerk-Avezaath Ds. Everdien Hagen, Kerstnacht 
                         22.00 uur, dienst in Zoelen Drs. Watze Flach, Gorinchem, Kerstnacht 
                                     

25 december 10 uur, dienst in Buren 
m.m.v. Hervormd Kerkkoor Buren en Burens Orkest 

Ds. Bert Kuipers, Rotterdam 
Eerste Kerstdag 

                         10 uur, dienst in Kapel-Avezaath Ds. Everdien Hagen, Eerste Kerstdag 
                         10 uur, dienst in Zoelen Ds. Jan Kaai, Giessenburg, Eerste Kerstdag 
  

Zondag 29 december 10 uur, dienst in Asch Ds. Gerrit Schouten, Echteld 
  

Dinsdag 31 december 19.30 uur, dienst in Zoelen Ds. Machteld de Mik - van der Waal 
Oudjaarsavond 

  

Zondag 5 januari 10 uur, dienst in Asch Dhr. Bulens, Apeldoorn 
 

Zondag 12 januari 10 uur, dienst in Buren Dhr. Bulens, Apeldoorn 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/520-Hervormde-Gemeente-Buren-Gld
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                                                                                                    Bij de diensten in Buren 
 

Bij de diensten in Buren 
Op zondag 10 november zou Bart Trouwborst in Buren komen preken. Soms is het nodig wat te 
schuiven binnen onze nieuwe gemeente, daarom is de dienst met hem verplaatst naar Asch.                     
Zondag 17 november is er wel dienst in Buren, een jongerendienst. Eigenlijk worden die naast andere 
diensten gepland, deze zondag is het de enige dienst in de PG Lingestreek. Corné den Breejen zal dan 
voorgaan.                                                                                                                                                                                
Dan zijn we al weer toe aan de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar op 24 november. Ook dit jaar zijn 
ons dierbare gemeenteleden ontvallen. Het is altijd weer ontroerend voor het laatst hun namen te 
horen in onze kerk, waar sommigen hun hele leven kwamen. Ook is er voor ieder de mogelijkheid een 
lichtje aan te steken voor geliefden die nog altijd gemist worden. Machteld de Mik is die zondag onze 
predikant.                                                                                                                                                                    
Zoals u weet is de volgende zondag de Eerste Advent. Dit jaar vieren we voor het eerst binnen de PG 
Lingestreek de adventszondagen samen. De 1ste Advent wordt in Buren gevierd op zondag 1 december 
en zowel het Hervormd Kerkkoor Buren als het Burens Orkest zijn al weer intensief aan het oefenen!                                                       
De andere adventszondagen zijn we dus elders, maar met de Kerstnacht 24 december, 20.00 uur is er 
weer dienst in onze eigen Lambertuskerk. De heer L. Bulens uit Apeldoorn zal dan voorgaan, ook zingt 
het Hervormd Kerkkoor Buren.                                                                                                                                                  
En op Eerste Kerstdag, 25 december, is het koor weer aanwezig, samen met het Burens Orkest. We 
kunnen ons verheugen op veel mooie kerstmuziek.                                                                                                          
De laatste dienst van 2024 wordt in Asch gehouden, voorganger is ds. Gerrit Schouten. In die dienst 
wordt afscheid genomen van ds. Schouten en ook van ds. Jacques Schenderling. Beiden zijn dan vier jaar 
verbonden geweest aan kernen van de PG Lingestreek, respectievelijk Buren en Erichem/Asch. Dus, als u 
hen nog iets wilt zeggen of de hand drukken, dan is die dienst het uitgelezen moment! 
 
 
 

                                                                         Gespreksgroep in Oranjehof, ‘Vertel eens…’ 
 
Maandag 10.30-11.15 uur, we verzoeken u zich vooraf aan te melden bij W&G  
 

Maandag 11 november, mevrouw Sandra van Ommering  
Maandag 25 november, mevrouw Machteld de Mik 
Maandag 16 december, mevrouw Sandra van Ommering   
                                                                          
                                                             Terugblik Stamppottenmaaltijd en Gemeenteavond 
Stamppottenmaaltijd en gemeenteavond op 16 oktober 
                                                                       In een paar jaar is de stamppottenmaaltijd in de kerk heel   
                                                                       populair geworden. Als er lange tafels in de noordbeuk staan die   
                                                                       gezellig gedekt zijn en er staat een tafel met drankjes, dan is het   
                                                                       heel uitnodigend om gezellig aan te schuiven. Alsof de kerk   
                                                                       ervoor gemaakt is gezellig samen de maaltijd te gebruiken.   
                                                                       Gelukkig gaat de catering bij de slager nog gewoon door nu de   
                                                                       winkel is gesloten en om 6 uur staan de stamppotten klaar. Van  
                                                                       tevoren hebben de meesten zichzelf al iets ingeschonken en  
                                                                       overal ontstaan groepjes. John Kirpestein opent de maaltijd met 
een bijbellezing en gebed. Het is fijn dat jong en oud, gemeenteleden, gasten en buren van de kerk 
graag mee eten. We hebben 60 borden in de kerk en die zijn allemaal gebruikt! Er is meteen 
geroezemoes, tijd om bij te praten en te genieten van het overheerlijke eten. We weten inmiddels wat 
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ons  te wachten staat, drie stamppotten, draadjesvlees, 
gehaktballen, speklappen, rookworst  en heerlijke jus! Ook deze keer 
had Agatha twee soorten bavarois gemaakt als toetje, een echte 
lekkernij. Na een kopje koffie konden de mensen die niet bij de 
gemeenteavond bleven naar huis gaan. 
 
Al natafelend hebben we een korte, informele gemeenteavond 
gehouden. We hebben geëvalueerd over bijna twee jaar PG 
Lingestreek. De meeste gemeenteleden zijn er aan gewend ook naar 
andere kernen te gaan voor de eredienst. Men leert ook daar nieuwe 
mensen kennen, waardoor het vertrouwder gaat voelen. De app van de Kerkfietsgroep wordt 
besproken. Zo heet de app, maar hij heeft de functie gekregen met elkaar af te spreken wie met de auto 
rijdt naar een kerkdienst elders en wie mee wil. Als u graag bij die app-groep wilt, kunt u dat laten weten 
aan Hilde Waterlander, zij beheert de app-groep (telefoon 06 30881546, graag alleen via WhatsApp 
contact, liever niet bellen!). Er zijn verder wel vragen over het preekrooster, omdat er regelmatig drie 
diensten per zondag zijn. Volgend jaar hopen we dat de kinderziektes er uit zijn. Aanvankelijk zouden we 
informatie krijgen over de Opperzaal, de zaal boven de facilitaire ruimte. De Stichting Gelderse Kerken 
wil echter pas starten met de verbouwing als alle gelden binnen zijn. Pas dan nodigen we de architect 
uit om de plannen aan ons te laten zien. Na de teleurstelling over het feit dat de vacature voor predikant 
toch niet is ingevuld, is de beroepingscommissie weer aan de slag gegaan met twee kandidaten die nog 
op de lijst staan. Ze hebben goede moed en zijn volhardend om iemand te vinden voor onze gemeente! 
Als afsluiting zingen we met elkaar rond het koororgel, bespeeld door Teuni. Spontaan worden allerlei 
liederen genoemd, die we met elkaar zingen. We hebben veel over vrede gezongen, prachtige liederen. 
Het voelde intiem en verbonden. Dat houden we erin na elke gemeenteavond! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 23 januari 2025 is de volgende stamppottenmaaltijd, met daarna een lezing van Arie 
Trouwborst. 
 

Dorien Rots                                                    
                                                                                                                           Bloemengroet 
De bloemen zijn als groet van ons allen gegaan  

• op zondag 8 september naar mw. H. Waterlander - Overdijk, 
• op zondag 15 september naar mw. A voor de Poorte  - 

Dekkers,  
• op zondag 22 september naar dhr. G. Entjes, die donderdag 

19 september 85 jaar is geworden,  
• op zondag 29 september naar familie A. van Krimpen en dhr. 

T. Baauw,  
• op zondag 13 oktober naar familie J. Rombout,  

• op zondag 20 oktober naar mw. P. van Zante - Heuff die op woensdag 16 oktober 91 jaar werd,  
• en op zondag 27 oktober naar mw. I. den Hartog.  
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                                                                                              Vanuit de kerkenraad/kernraad 

 

Vanuit de Kerkrentmeesters van de “ Protestantse  gemeente Lingestreek” 
   
Beroepingswerk:  
Goednieuws, de gehele beroepingscommissie gaat weer op nieuw aan de slag.  
Naast het werk van de beroepingcommissie zijn we ook opzoek naar een interim predikant 
voor 2 dagen in de week. Helaas stoppen Gerrit Schouten en Jacques Schenderling als 

ambulant predikant per 31 december 2024.  
Het bank nummer van de kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49.   

 PG Lingestreek: 
Dit jaar 2024 is er in totaal € 120.000 begroot, voor de kerkbalans, en nu na de eerste negen maanden is 
er al ruim € 101.331,- toegezegd. €79.088,- is werkelijk gestort. 
 

De brieven voor Solidariteitskas 2024 zijn verstuurd. Wij moeten dit jaar €2.130,- afdragen aan de 
centrale organisatie. Op dit moment komen er bedragen binnen voor de Solidariteitskas. Hartelijk dank 
daarvoor. 
 

 

 

 

Hartelijke groet, 
De kerkrentmeesters: Anja de Man, Matthijs Heuff, Willem Lassche, Peter van Leenen 

         

                                                                                Overzicht collecten en giften Kern Buren 
 

Diaconie Kern Buren  
Collecten en gift(en) 
Bestemming september oktober  
Egerlövö € 58,05  
Roosevelthuis   €   74,42 
Stichting Pemama  € 128,10  
Kerkrentmeesters 
 

Collectes: 
Collectes 3e kwartaal 2024: 
Totaal voor College van kerkrentmeesters      
€ 753,- 
Opbrengst stamppotavond €145,- 
Opbrengst voor solidariteitskas tot nu toe           
€ 4.420,-  
(het bedrag is opgebracht voor 153 leden van 
de PG Lingestreek) 

 

      
Alle geefsters en gevers hartelijk dank! 
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                                                                        In het zonnetje: ds. Gerrit Schouten          
 
Interview met ds. Gerrit Schouten 
 

Ds. Schouten, Dorien en ik ontmoeten elkaar in de huiskamer 
van Dorien, die koffie en thee voor ons zet, met een heerlijk 
chocolaatje erbij. Dorien zegt een beetje verontschuldigend 
dat het eigenlijk wel vreemd is dat we pas een gesprek 
hebben nu Gerrit ons binnenkort gaat verlaten als ambulant 
predikant. Maar het was ook een lastige tijd toen hij aan zijn 
taak begon, vertelt hij zelf, in januari 2021 was het coronatijd.   
                                                                                                                                                                                                          
Er was veel aan de hand in Buren, Leon de Borst was vrij 
plotseling naar Zierikzee vertrokken, Machteld de Mik stopte 
met haar werkzaamheden. Peter van Leenen werd bevestigd 
als kerkrentmeester, in de streekgemeente werden de 
mogelijkheden van een fusie bekeken. Kortom: de 
onderbezette kerkenraad kwam te weinig toe aan een van 
haar belangrijke taken, het bezoeken van de gemeenteleden. 
Het was dus fijn dat hij er was.                                                                                                                                                     
Maar ook hij kon in die tijd geen mensen bezoeken, wat kon 
hij wel doen? 
 

Er overleed een aantal mensen vlak na elkaar, mevrouw Marie Rijnberk was de eerste, dat herinnert hij 
zich nog goed. Hij kon direct aan de slag met het voorbereiden van de uitvaart, al ging dat in die periode 
best lastig. Je ontmoette de familie op 1,5 m afstand, mondkapjes op, er mocht maar een beperkt aantal 
mensen aanwezig zijn.   
Daarna vond hij ook een vorm om gemeenteleden te gaan bezoeken. Het bezoekwerk aan alle 
gemeenteleden had lang stilgelegen, hij begon bij de oudsten en werkte de hele lijst af tot de jongere 
generatie. Maar in tegenstelling tot de ouderen, die het heel erg waarderen dat hij hen komt bezoeken, 
is er bij de jongeren minder behoefte aan een kennismakingsgesprek.   
 

Hij merkt dat het bezoekwerk echt zijn ding is, hij bouwde in de loop der tijd een mooi netwerk op van 
mensen die hij vaker bezocht en waar hij fijne gesprekken mee had. Wij kunnen hem vertellen dat zijn 
bezoeken heel erg gewaardeerd worden, mensen zijn lovend over de rust die hij uitstraalt, over zijn 
luisterend oor. 
 

In 2022 begint ds. Schouten met de Bijbelkring, nu op maandag van 14 - 16 uur, steeds bij iemand van 
de groep thuis. Japke Brekveld is het aanspreekpunt daarvoor. Dorien vraagt hoe dat nu verder zal gaan, 
nu hij gaat vertrekken. Dat weet hij ook nog niet, misschien dat iemand van de groep die kar wil gaan 
trekken… 
 

Hij heeft persoonlijk een spannende tijd gehad door hartproblemen. Het kwam heel onverwacht, al had 
hij zelf wel het vermoeden dat hij risico liep, omdat hij door zijn familiegeschiedenis erfelijk belast was. 
Nu is alles weer goed, zijn controlerend arts hoeft hem niet meer te zien, vertelt hij. Hij loopt weer hard, 
heeft zijn sportieve hobby gelukkig weer op kunnen pakken. 
 

En binnenkort krijgt hij het misschien ook iets rustiger? In Echteld zal men vast blij zijn dat hij weer 
helemaal beschikbaar is. Verschillen Buren en Echteld veel van elkaar? Echteld is echt een dorp, terwijl 
Buren door de vele import toch stadser is. Mensen leven daardoor misschien meer naast elkaar dan met 
elkaar. De mensen in Echteld knokken er echt voor dat de kerk blijft bestaan, in Buren is er een relatief  
kleine groep die de kerk belangrijk vindt en daardoor op verschillende terreinen actief is. Er zijn tussen 
Buren en Echteld wel connecties, waar hij met ouderen over kon praten. 
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Hoe kijkt hij terug op de afgelopen jaren? Met plezier. Hij vindt het mooi dat hij veel mensen heeft leren 
kennen. Maar na vier jaar is het goed zo. Hij gebruikt de mooie beeldspraak dat hij 4 jaar “op het 
oude  huis heeft gepast’, maar de streekgemeente is nu een nieuw huis dat casco is opgeleverd. Nu 
moet het afgebouwd worden met de verschillende kamers, leidingen, verf, vloerbedekking. 
Er is nu een dominee nodig die de kar gaat trekken in het 
veranderingsproces van samen één gemeente worden en zijn. Dat 
veranderingsproces, het groter worden, dingen loslaten, daarin is balans 
belangrijk. Het samengaan is nodig en belangrijk, maar onze kleine groep 
moeten we blijven koesteren en er oog voor hebben. Maar het is mooi 
om te merken dat er steeds meer contacten tussen verschillende mensen 
van verschillende kerken ontstaan. Dat is hoopgevend.  
 

Wat kan hij Buren meegeven? Verlies elkaar niet uit het oog, blijf dicht bij 
de Bron. Een mooie opdracht voor ons. Wellicht kan hij in de volgende 
Rond Burens Toren in een meditatie daar nog wat uitgebreider op 
ingaan? 
���� 
 

Op zondag 29 december is er in Asch tijdens de ochtenddienst 
gelegenheid afscheid te nemen van ds. 
Gerrit Schouten en van ds. Jacques Schenderling, die ambulant predikant is geweest in Asch en Erichem. 
  
Gerrit, hartelijk bedankt voor dit fijne dit gesprek en voor jouw betekenis voor ons in de afgelopen vier 
jaar. 
 
Een hartelijke groet van Dorien en Marlein 
 
                                                                                                                                                            

                                                              Huis van Buren: voor en door inwoners van Buren 
                                       Alle activiteiten vinden plaats in het restaurant, tenzij anders vermeld. 

 
   
                                                                                   

                                                           
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                          november                                                                                   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
  

Woensdag 6 november 
19.30 uur 

Herdenkingsdienst voor familie en belangstellenden van 
overleden bewoners van Oranjehof afgelopen jaar 

Donderdag 7 november 
14.30 uur 

Bingomiddag tijdens de soosmiddag 
Bingokaart € 2,50 

Vrijdag 15 november 
14.30 uur 

We vieren ‘De verjaardag van het Huis’ met een optreden van 
het koor de Roozenswaayers 
Entree € 4,- 

Dinsdag 19 november 
19.30 uur 

Bingo georganiseerd door de vrijwilligers 
Bingokaart € 2,50 

Dinsdag 26 november 
14 – 16 uur 

Kleding-, sieraden- en tassenverkoop van modehuis           
Esther Scholten 
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                                                                      december                                            
  

 Meer informatie: Huis van Buren - Kasteellaan 1, Buren.                                                                                     
Telefoon (0344) 57 88 82 of per e-mail oranjehof.welzijn@zorgcentradebetuwe.nl   

   
 

                                                                                              Terugblik op de Iona-avond 
 
Zangavond met liederen uit Iona in de Sint Lambertuskerk in Buren                                                   
Op zaterdag 28 september zingt het Kleinkoor Buren o.l.v. Teuni Trouwborst 
liederen uit Iona. Meteen al bij binnenkomst zie je sfeerbeelden van het 
Schotse eiland op de muur en de kerk is versierd met bloemen en kaarsen in 
de kleuren van de poster. Ook het Kleinkoor is gekleed in die kleuren en dat 
paste heel mooi bij het geheel. Op een tafel is van brandende waxinelichtjes 
een Keltisch kruis gemaakt. Dorien opent de avond en leest enkele 
gedichten. Ds. Wilco van Wakeren vertelt over zijn ervaringen met het 
eiland, hij komt er vaak. Jorrit Meulenbeek speelt muzikale intermezzo’s op 
piano, samen met Ans Steeneveld op hobo en Renate Olthof op gitaar. De 
intermezzo’s zijn een selectie uit ‘Island Sketches’, een serie  
korte muziekstukjes die Jorrit in 2022 schreef naar aanleiding van een 

wandeltocht op de Schotse Buiten-Hebriden. Bij de koffie is er koek in Schotse 
stijl: plaatkoeken met gember, bosvruchten en aardbei en shortbread met 
dadelvulling. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een drankje en 
een knabbeltje. 

                                                                                                                                                                                               
Wat heel leuk is, we hebben twee uitnodigingen gekregen om ons programma 
in een andere kerk uit te voeren. Daar hebben we zin in, want het smaakt echt 
naar meer! 😊😊  

                                                  
    

Marlein Meulenbeek 

Donderdag 5 december 
14.30 uur 

Besloten Sinterklaasfeest voor bewoners Oranjehof 

Dinsdag 10 en 17 dec. 
10 - 12 uur 

De Vrienden van Oranjehof verkopen leuke kerstspullen, 
cadeautjes en kaarten om te geven en om te krijgen 

Donderdag 12 december 
14.30 uur 

Kerstbingo tijdens de soosmiddag 
Bingokaart € 2,50 

Vrijdag 13 december 
17.00 uur 

Uitgebreide broodmaaltijd in samenwerking met de Diaconie,                 
* op uitnodiging 

Donderdag 19 december 
14.30 uur 

Kerststukjes of kransen maken 
Hier zijn materiaalkosten aan verbonden.                                               
Van tevoren opgeven. 

Vrijdag 20 december 
14.30 uur 

Optreden van het gelegenheidskoor voor Kerst 
Entree € 4,- 

Dinsdag 31 december 
19.00 uur tot ? 

Met elkaar vieren we oudejaarsavond onder het genot van een 
hapje en een drankje 

mailto:oranjehof.welzijn@zorgcentradebetuwe.nl
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                                                                                                             Bij wie kunt u terecht  
 

De kernraad Buren bestaat uit: 
 

Predikanten (zie voorkant van dit blad voor gegevens).  
 

Ouderling-Kerkrentmeester  
De heer P. van Leenen (Peter), Binnenkoppel 11, 4116 DW Buren, 06-53155331. E-mail: 
vleenen@ziggo.nl. 
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen ouderling 
De heer R. Veenis (Rob), Tielseweg 5a, 4116 EB Buren, is 06-54374512. E-mail: robveenis@kpnmail.nl 
 

Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant) 
Mevrouw D.B. Rots, (Dorien), Buitenhuizenpoort 1, 4116 CA Buren, 0344-662261. E-mail: 
dorienrots@live.nl 
Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant)   
De heer J.W. Kirpestein (John), Herenstraat 10, 4116 BK Buren, 0344-572715. E-mail: john@kirpestein.us 
  

Diaken (verenigd in het College van Diakenen)  
Mevrouw E. de Jongh - van Malsen (Elly), Weeshuisstraat 12, 4116 BN Buren, 0344-572417. E-mail: 
e_de_jongh@planet.nl   
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen diaken 
De heer J.C.M. Heij (Marcel), Kon. Wilhelminalaan 20, 4116 CK Buren, 06-48320184.                                                           
E-mail: jcm.heij@outlook.com 

Mevrouw M. de Heus (Martha), Voorburcht 13, 4116 DG Buren, 06-46531293.                                              
E-mail: marthadeheus@planet.nl 

Mevrouw G.H. van Kranenburg - van Zante (Erica), Sel 3, 4116 DD Buren, 0344-571356.                                
E-mail: ericavanzante@upcmail.nl 
 

Toegevoegd aan de kernraad voor de financiële administratie: 
De heer G. Theunissen (Gerard), Kniphoek 12, 4116 BX Buren, 0344-572151. E-mail:                                                    
g-theunissen@hetnet.nl   
Scriba De heer M. Schelling (Marco), Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen. 
En mevrouw D.B. Rots (Dorien), scriba@pglingestreek.nl  
Koster De heer en mevrouw J. en A. de Heus (Jan en Agatha), Pr. Willem Alexanderstraat 11, 4116 CL 
Buren, 06-27347151 en 06-15601040. E-mail: agathadeheus@hotmail.nl              
____________________________________________________________________________________ 
Kerkverhuur van de Sint Lambertuskerk: PC-Buren (SOGK), E-mail: kerkverhuurburen@upcmail.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vleenen@ziggo.nl
mailto:g.verhulst@upcmail.nl
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:jcm.heij@outlook.com
mailto:marthadeheus@planet.nl
mailto:ericavanzante@upcmail.nl
mailto:scriba@pglingestreek.nl
mailto:Kerkverhuur@upcmail.nl
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                                                                                                                 Achter de schermen 
 

Heb jij dat nou ook, dat je denkt dat alles in en rondom de kerk vanzelf gebeurt? Het lijkt echt dat het 
gladjes verloopt zodat alles er piekfijn uitziet. Dan toch even een kijkje achter de schermen, want 
soms gebeuren er heel grappige dingen!  
 

Altijd als er iets te doen was in de kerk, was Kees Bruggeman van de partij. Met de leiding van de 
zondagsschool zorgden wij elk jaar in de Adventstijd dat de kerstboom in de kerk kwam te staan. En 
Kees kwam natuurlijk meehelpen. Dat was heel fijn, want Kees was sterk, heel handig en super gezellig. 
Hij plaagde ook heel graag en dat bracht vaak veel vrolijkheid teweeg.  

Hij bedacht dat het slim was om de ster, die 
als piek in de reusachtige kerstboom kwam, 
alvast in de top van de boom te bevestigen 
terwijl hij nog op de grond lag. Ook deden we 
er alvast wat kerstballen en slingers in en 
met man en macht werd de boom overeind 
gehesen. Spannend of alles bleef hangen. 
Sneuvelde er toch een bal? Geen ramp, Kees 
haalde stoffer en blik en het leed was weer 
geleden.                                                          
Kees vond het geen punt om op de hoge trap 
te klimmen en de lichtjes te bevestigen. Voor 
alle zekerheid legde hij zijn bril op tafel.                                                                                                                                                             
Wij waren druk met de kerstballen en de 

slingers en Kees was aan de achterkant van de boom bezig. Wie er op het idee kwam, weet ik niet meer, 
maar een van ons pakte de bril van Kees en hing die met een lintje in de kerstboom. We hielden ons 
gezicht in de plooi en zongen als engeltjes ‘Stille nacht’. Alle ballen, slingers en lichtjes hingen in de 
boom, Kees bracht de lege dozen weer naar de zolder en wij veegden de dennennaalden op en gingen 
met de stofzuiger over het kleed. Keurig!                                                                                                                                  
‘Nog een bakkie koffie?’ vroeg Kees. Ja, dat was wel lekker. En bij de kerstboom dronken we die met 
alvast een kerstkransje. Iedereen trok zijn jas aan en we zouden al weggaan, toen Kees bedacht dat zijn 
bril nog op de tafel lag. Maar hij lag er dus niet. ‘Hé, waar is mijn bril? Hebben jullie hem gezien?’ Nee, 
natuurlijk niet. 😉😉 Hulpvaardig ‘zochten’ we allemaal mee. Kees keek onder de tafel, onder de 
kerstboom. Hij vroeg zich zelfs even af of de bril per ongeluk in een van de - toch niet - lege dozen 
terecht was gekomen. Om hem te behoeden voor een vruchteloze tocht naar de zolder, zei iemand: 
‘Koud, Kees. Zoek hem maar!’ Het duurde even voor het kwartje viel en Kees doorhad dat wij zijn bril 
verstopt hadden. Hij deed een paar stappen vooruit, achteruit, naar links, naar rechts, net zolang tot wij 
riepen: ‘Wárm, Kees!’ Uiteindelijk zag hij zijn bril met een lintje aan een haakje tussen de takken 
hangen. Hij kon er gelukkig wel om lachen. 
Maar het jaar daarna heeft hij veiligheidshalve zijn bril bovenop de preekstoel gelegd. 😊😊 
 

Marlein 

                                                                                                                                   Mutaties                       

Nieuw ingekomen:                                                                               
Uit Tiel, Mevr. N.A.K. Vermeulen, Elstar 1 
 

Verhuisd naar: 
Rondeel 5, Mevr. T.C. Boon van Markt 3 
Kasteellaan 1, Mevr. J.C. van Egteren-Peterse van Ridder Alartlaan 74 
Kasteellaan 1, Mevr. H.M. Hazejager-Nijman van Nederburcht 10 
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Vertrokken naar: 
Zijderveld, Dhr. C.D. van Biesbergen van Prins Frederik Hendrikstraat 1  
 

Overleden: 
Op 6 oktober, Dhr. A. de Wijer, Kasteellaan 1  
 

                                                                                                                                           Huwelijksjubilea 
 

Huwelijksjubilea  
         Op vrijdag 18 oktober j. l. mocht het echtpaar J. Kusters - Hensbergen,                                                           
Hulsterstraat 5, erbij stilstaan dat zij op deze dag 61 jaar getrouwd waren,  
          en op dinsdag 29 oktober vierde het echtpaar G. Boskaljon - Veldkamp,                                                                                 
Rode Heldenstraat 19,  dat zij op deze dag 30 jaar getrouwd waren.  
  
Een felicitatie en een bloemetje waren welkom op deze adressen.  
 
 

                                                                                                                                     Gedicht 
 

Zo waardevol 
 

Die mensen zo bescheiden, 
die met een hart van goud 
ze zijn de Lichtbrengers van nu, 
staan klaar voor jong en oud 
 

Ze vinden van zelfsprekend 
wat zij voor anderen doen, 
de zorg die zij verlenen 
gewoon, uit goed fatsoen. 
 

Die mensen heel bescheiden 
die met een hart van goud 
verdienen een groot compliment 
zijn waardevol, vertrouwd! 
 

 

 
 
Mag ik vandaag eens aandacht 
voor deze medemens  
die altijd gewoon klaarstaat, 
de ander graag verwent? 
 

Ik vind je echt een kanjer 
als jij er toch niet was 
wie bracht er dan vandaag het licht 
bij wie het donker was? 
 

Jij lieverd, zo bescheiden 
jij met een hart van goud 
ik zet je graag eens in het licht 
omdat ik van je houd. 
 
Coby Poelman - Duisterwinkel 

 

                                                                                                De Kerkopenstelling 

 
Een succesvol seizoen van de Kerkopenstelling in de Sint-
Lambertuskerk in Buren is weer afgesloten. De vrijwilligers kwamen 
donderdagochtend 17 oktober bij elkaar om te evalueren: een 
prachtig bedrag (aanvulling voor de beeld- en geluidapparatuur in 
de kerk) en een respectabel aantal bezoekers van 4452! Iedereen 
werd bedankt voor het ‘zitten’, meedenken, naaien, breien, haken, 
klussen en meedoen dit jaar. En niet te vergeten het vullen van vele 
potjes jam! 
Als dank mocht iedereen iets meenemen van de kleurrijk gevulde 
tafel. 
 

Hartelijke groet van de werkgroep:  
Henny de Boer, Idzerd Lautenbach, Japke Brekveld, en Marlein Meulenbeek 
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Het Tiels Vocaal Ensemble o.l.v. Ben Middeldorp 
 
 
 
 

       

                                                                     Advent Festival of Poems and Carols in Buren 

Advent Festival of Nine Poems and Carols 

Zaterdag 21 december 2024     20.00 uur 
Het Tiels Vocaal Ensemble o.l.v. Ben Middeldorp geeft op zaterdag 21 
december 2024 om 20.00 uur uitvoering aan het Advent Festival of Poems 
and Carols in de Sint Lambertuskerk te Buren. Aan het orgel zit de Tielse 
organist Jonathan Kooman, Mariette Anceaux en Jacqueline Arts-Rutten 
(beiden docent aan Zinder-Tiel) spelen hobo en dwarsfluit; lectrice is 
Dorien Rots.  
In 1880 werd door Edward White-Benson (1829-1896), de latere 
aartsbisschop van Canterbury, op kerstavond voor het eerst een viering 
gehouden van negen Bijbellezingen (Lessons), afgewisseld met negen 
responsories of carols (liederen). Het verhaal wil dat een belangrijk doel 
van deze dienst was om de mannen uit de cafés te houden. De mooie 
carols waren het lokmiddel, de lezingen de ‘les’! 

In 1918 werd dit concept door Eric Milner-White aangepast voor gebruik in de kapel van King’s College 
in Cambridge, waar hij deken was, eveneens voor een dienst op kerstavond.  
Daarin wordt – in negen korte lezingen uit Genesis, de profetische boeken en de evangeliën – het 
verhaal verteld van het paradijs, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus. De lezingen 
worden afgewisseld met het zingen van mooie, goed in het gehoor liggende kerstliederen, gezangen en 
koormuziek. 
Vanaf die tijd is het Festival of Nine Lessons and Carols een jaarlijks terugkerende viering geworden. 
Afgezien van een aantal vaste carols, zoals aan het begin ‘Once in Royal David’s City’ en aan het eind 
‘Hark! The Herald Angels sing’, wisselen de liederen per jaar en komen er elk jaar nieuwe liederen bij. 
Het beroemde King’s College Choir heeft voor een belangrijk 
deel zijn faam te danken aan het uitvoeren van deze inmiddels 
overbekende Christmas Carols. 
Vanuit King’s College verspreidde het Festival of Lessons and 
Carols zich over heel Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, 
vooral in Anglicaanse kerken. Ook elders in de wereld hebben 
deze Festivals zich, maar dan vaak als opmaat naar Kerst 
(‘Advent Festival’) een vaste plaats verworven in veel lokale 
kerkelijke gemeenten. 
Het Tiels Vocaal Ensemble voert dit Festival voor de 6e keer uit 
in de Sint Maartenskerk van Tiel (12 dec.) en voor de 2e keer in                                                                                                               
de Sint Lambertuskerk van Buren (21 dec.). Het ensemble kiest                                                                                                     
er voor de vaak ‘zware’ Bijbellezingen in te wisselen voor  gedichten. Met een knipoog naar de aloude 
Engelse traditie houdt men het aantal op negen, en krijgt het concert de titel ‘Advent Festival of Nine 
Poems and Carols’.   
                                                                                                                                                                              
Aanvang 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur, de toegang is gratis en aan de uitgang staat een 
collecteschaal voor een bijdrage in de kosten. 
 
 

                                                                                                                                        Repair Café Buren 
 

Heb je nog iets te repareren? 
Zaterdag 7 december is er van 10.00 tot 14.00 uur weer Repair Café in de hal van de Oranjehof, 
Kasteellaan 1. Ons team bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die zich gratis inzetten voor het repareren 
van huishoudelijke apparaten en andere gebruiksartikelen, waaronder ook speelgoed en kleinmeubelen. 
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Kleine reparaties aan kleding, gordijnen of linnengoed zijn eveneens mogelijk. Voor jou zijn alleen de 
materiaalkosten. Met ons werk willen we voorkomen dat spullen die nog best te repareren zijn 
vroegtijdig worden weggegooid. Dat is goed voor onze aarde én dus voor ons. 
 

Cadeaus met Sint en Kerst 
Als je dit leest is onze vorige Repair-dag op 2 november net voorbij. Daar hebben we, naast onze 
gewone, bovenstaande, reparatieklussen ook aandacht besteed aan de komende ‘cadeautijd’. Immers de 
Sint is binnenkort weer in het land en ook met Kerst geven we steeds vaker cadeaus. Wat geef je je 
(klein)kind? Er is al zoveel van plastic, niet duurzaam, vaak gauw kapot. Waar is dat mooie houten 
speelgoed gebleven? Die hijskraan, leuke knikkerbaan, dat pakhuis met laadperrons waarlangs je zakken 
‘meel’ naar boven kon hijsen. Het kan zo maar dat het nog ergens op zolder staat, had opa nog gemaakt. 
Maar, werken de hijswieltjes nog, zijn er geen laadperrons afgebroken, en die erwtenzakjes, euh 
‘meelzakken’, die zullen wel vergaan zijn? Wie kan nieuwe maken? Zo ligt er her en der nog wel meer 
oorspronkelijk speelgoed dat met een reparatie bij ons zó in de zak van de Sint kan of onder de 
Kerstboom. In het Repair Café helpen we je graag om die fijne herinneringen een duurzame toekomst te 
geven. 
 

Voor ieder wat wils 
Maar wat als je een origineel cadeau zoekt voor een volwassene? Is er dan van iets dat in onbruik is 
geraakt nog iets nieuws en duurzaams te maken? Jazeker, bijvoorbeeld van die borduurwerken van je 
tante (prachtig ingelijst, maar wie hangt ze nog op?). In ons Repair Café helpen we je graag om er 
kleurrijke kussenhoezen van te maken (zou tante leuk vinden, toch?). Weer iets niet weggegooid maar 
opnieuw gebruikt. En zo zijn er meer mooie herinneringen die je als origineel cadeau bij ons weer een 
toekomst kunt geven. Dat wordt ook gedaan door een van onze gemeenteleden die van oude kleding 
prachtige tassen maakt die bij de kerkopenstelling goed werden verkocht. Mooi om oude spullen zo te 
hergebruiken. En daar helpen we jou in het Repair Café graag een handje mee. Dus, bv. niet weggooien 
die oude wandklok! Want het uurwerk is dan helaas niet meer te repareren, maar dat mooie klokhuis 
kan wel worden omgetoverd tot een leuk vogelnestkastje. Zo gaat opa’s klok toch weer mooi met de tijd 
mee! Oude wandtegeltjes kunnen worden hergebruikt in een mozaïek voor een dien- of tafelblad en 
andere dierbare spulletjes verwerk je in een wandtableau. Onze hulp hierbij is gratis, de materiaalkosten 
zijn uiteraard voor je eigen rekening. 
 

Kerstmis, feest van licht 
Met Kerst hebben veel mensen een boom met lampjes. In de tuin is er ook verlichting en bewegende 
kerstdecoraties zoals mini-ijsbanen, draaimolens e.d. zijn ‘in’. (Och, ieder zijn meug) Maar het gaat soms 
kapot, en dan? Je kunt gehecht zijn aan je oude kerstboomlampjes, soms nog in kaarsjesvorm. Het is 
best lastig om het lampje te vinden dat stuk is zodat je het kunt vervangen. En alles weggooien is toch 
jammer! In het Repair Café hebben we meetapparatuur om het defect op te sporen zodat met een 
reservelampje alles weer branden kan. En onze ‘bewegingsdeskundige’ kan vaak molens en ijsbanen 
weer in beweging krijgen. Kortom: wil je een Kerst met licht en beweging? Bezoek dan op tijd ons Repair 
Café. Zet de datum van onze volgende repair-dag alvast in je agenda of op de keukenkalender: zaterdag 7 
december van 10.00 tot 14.00 uur. Geef tevoren wel even door dat je wilt komen. Dat kan op: 
www.repaircafeburen.nl of per mail: repaircafeburen@gmail.com en anders bel je naar: 06-33313937. 
We plannen samen een geschikt tijdstip zodat je niet te lang hoeft te wachten én we kijken of de juiste 
repairder voor jou attribuut beschikbaar is. 
 

Uitbreiding van onze activiteiten in de Oranjehof. 
Repair Cafe Buren heeft zijn onderkomen in de gastvrije Oranjehof. Wij zijn daar heel blij mee en daarom 
willen wij graag iets ‘terug doen’ voor de bewoners. Natuurlijk kunnen zij nu ook al met een kapot artikel 
bij ons terecht. Maar sinds oktober gaan wij op onze repair-zaterdag ook naar hen toe voor een 
repareerklusje in het eigen appartement. Bijvoorbeeld voor: het vervangen van een lamp, vastzetten van 
een stekker, vernieuwen van batterijen in de tv-afstandsbediening, ophangen van een fotolijstje of 

http://www.repaircafeburen.nl/
mailto:repaircafeburen@gmail.com
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dergelijke, repareren van een schakelaartje of de tv-programmering opnieuw instellen. Kleine 
kledingreparaties, zoals een loszittende zoom, scheurtje in rok, broek of trui enz. waren al mogelijk. 
 

Natuurlijk willen we familie, kinderen of anderen die hiervoor doorgaans inspringen niet in de weg 
lopen. Als er voor dergelijke klusjes al hulp is dan willen wij daar zeker niet ‘tussen komen’. Maar als een 
bewoner met een klusje onthand zit, waarvoor op niemand een beroep gedaan kan worden, dan zijn wij 
daarvoor beschikbaar. Ook deze hulp is gratis alleen de materiaalkosten zijn voor de bewoner zelf. 
 
De Repairders van ons team 
in volle actie in de Oranjehof! 
 
Hebt je iets te repareren? 
Meld je aan en kom langs, 
want ons devies is: 
 
WEGGOOIEN? MOOI NIET!                     
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   Muziekvoorstelling ‘I have a dream’ 

Niet in onze Lambertuskerk, maar in de Emmakerk in Geldermalsen is op 15 en   
16 november de muziekvoorstelling ‘I have a dream’. Het koor Singsation,        
aangevuld met o.a. de Kleinkoorleden Ina van Mourik, Ruud Montijn,         
Henk Fonteyn en Walter en Marlein Meulenbeek, zingt spirituals, die         
Jorrit Meulenbeek heeft gearrangeerd. Hij heeft zich heel erg in de slavernij-
geschiedenis verdiept en er een indrukwekkend verhaal over geschreven,         
dat door vertellers tussen de liederen door wordt verteld.          
Al vanaf februari wordt er geoefend en sinds een paar weken wordt het koor,     
de musici (blazers, piano en gitaar) en de vertellers bij elkaar gevoegd,         
aangevuld met lichtbeelden op de achtergrond, geluid en belichting.        
Op de website www.pkngeldermalsen.nl/dream kunt u meer informatie vinden   
over de muziekvoorstelling en verkoop van toegangskaarten.   

http://www.pkngeldermalsen.nl/dream

