
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                       

Informatie van de kern Buren, 
onderdeel van de PG Lingestreek                                                              
nr. 2024-34(Periode  8 juli – 9 september)  

Kerkelijke gegevens: 
 

• kerkdiensten - website www.pglingestreek.nl 
• Bij streekdiensten is er zondagsschool op Herenstraat 10, Buren 
• Het rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v.                                    

De kerkrentmeesters PG Lingestreek  
• Het rekeningnummer van de Diaconie is NL63 ABNA 0124 2315 94 t.n.v. Diaconie PG Lingestreek 
• Collectebonnen (1 euro, 2 euro of 5 euro) zijn te bestellen bij Tonny van Zetten, 06 41 080011 of via: 

tonnyvanzetten61@hotmail.com 
 

 

E-mailadressen: 
 

Scriba’s, scriba@pglingestreek.nl 
 

College van Kerkrentmeesters, vleenen@ziggo.nl 
 

klachten bezorging: 0344-662261                
email: marlein.meulenbeek@planet.nl 
kopij voor de volgende uitgave 
graag vóór maandag 2 september 2024 

Predikanten: 

• ds. Everdien Hagen, predikant PG Lingestreek. Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath,                           
06 57569564  domineehagen@pglingestreek.nl 

• mevrouw Sandra Schelling, kerkelijk werker. Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen, 06 15460673 
• ds. Gerrit Schouten, ambulant predikant. Ooisestraat 2, 4054 MN Echteld, 06-3943 2924  

gschouten@solcon.nl                         
• mevrouw Scarlett Lerrick Zegwaard, jeugdwerker.  06-5494 5600  scarlett@zerrick.nl 
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                                                                                                                               Meditatie 
  

Wat als…                                                                              
 

Op een druilerige woensdagmorgen kijk je even uit je raam en tot 
je grote schrik ligt daar onder de poort een zwerver.                                                                                                                                                    
Met een smoezelige jas, capuchon over het hoofd, op een dunne 
deken, met een kartonnen bordje en een leeg plastic bakje bij zijn 
voeten.                                                                                                                                 
Dat zomaar in Buren. Dat hoort toch in Amsterdam, dat zie je hier 
toch niet.                                                                                                         
De eerste reactie, op gevoel is… ga even kijken of je iets kan doen.                                                                            
De tweede reactie, rationeel is… wat als het een valstrik is of zo.                                                                        
De derde reactie… als hij er over een uur nog is ga ik kijken.                                                                           
Toch laat het me niet los. Iedere keer loop ik even naar het raam.                                                                              
Dan vind ik het ene excuus na het andere. Iedereen loopt voorbij.                                                                        
Zie je wel, hij/zij gaat ook gewoon verder. Dus dan hoef ik ook 
niets te doen.                                                                                                                  
Tot ik weer kijk en een groepje kinderen met papieren in de hand 

bij de “zwerver” zie staan en gezellig met hem praten.                                                                                                                                                                        
Het is een vos van een vossenjacht.                                                                                                                                                        
Alles opgelost… maar toch blijft het me bezighouden.                                                                                   
Waarom heb ik niets gedaan? 
 

Wat zou u gedaan hebben???  
 

Ada van der Sluijs                                                                                
                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kerkdiensten 
De diensten uit Buren zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van de Sint Lambertuskerk Buren en via 
www.kerkdienstgemist.nl  

Zondag 7 juli 10 uur, dienst in Erichem Ds. Everdien Hagen 
Gezamenlijke dienst 

  

 Zondag 14 juli 10 uur, dienst in Buren                          Ds. K. Brevet, Deventer 
                           10 uur, dienst in Zoelen                     Ds. J. Esveldt, Amersfoort  
  

Zondag 21 juli 10 uur, dienst in Kerk-Avezaath Ds. Everdien Hagen 
Gezamenlijke dienst 

  

Zondag 28 juli 10 uur, dienst in Asch Dhr. B. de Koning 
Gezamenlijke dienst 

  

Zondag 4 augustus 10 uur, dienst in Kapel-Avezaath Ds. Everdien Hagen 
Gezamenlijke dienst 

 

Zondag 11 augustus 10 uur, dienst in Erichem Ds. Jacques Schenderling 
Gezamenlijke dienst 

  

Zondag 18 augustus 10 uur, dienst in Buren Ds. Everdien Hagen 
Gezamenlijke dienst 

  

Zondag 25 augustus 19 uur, dienst in Zoelen Ds. Everdien Hagen 
Gezamenlijke dienst, Heilig Avondmaal 

  

Zondag 1 september 10 uur, dienst in Kerk-Avezaath Drs. Paulus van Zee, Gorinchem 
Gezamenlijke dienst 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/520-Hervormde-Gemeente-Buren-Gld
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                                                                                                    Bij de diensten in Buren 
 

In de zomervakantie zijn er slechts twee diensten in Buren, omdat er elke zondag een gezamenlijke 
dienst is. Op 14 juli preekt ds. Ko Brevet uit Deventer. In het verleden is hij predikant geweest in Kerk-
Avezaath en Tiel, vorig jaar heeft hij voor de eerste keer weer gepreekt in Buren, nu dus voor de tweede 
keer. En op 18 augustus preekt onze eigen predikant ds. Everdien Hagen.  
Nu er weinig informatie is, kan ik u iets meer vertellen over de roosters in de toekomst. De startzondag 
is op 8 september, weer in het Wijndomein in Erichem. Dat was vorig jaar goed bevallen en daarom 
herhalen we het. Einde van dit jaar vieren we ook Advent gezamenlijk, maar de 1ste Advent blijft in 
Buren, met medewerking van het Hervormd Kerkkoor Buren en het Burens Orkest. Deze dienst is altijd 
zo sprankelend en mooi, daar kan nu de hele PG Lingestreek van meegenieten! Eerste Kerstdag, Eerste 
Paasdag in 2025 blijven apart in elke kern gevierd worden, Pinksteren vieren we weer gezamenlijk. 
Omdat de verwarmingskosten in de winter erg hoog zijn, hebben we tot de Pasen per zondag steeds één 
dienst. Ook dan zullen er dus niet veel diensten per maand in Buren zijn. Om dat weer enigszins te 
compenseren, zijn er in 2025 in de zomer soms wel twee diensten gepland. U ziet, we doen echt ons 
best om zo veel mogelijk diensten in alle kernen te houden! Maar dat het aantal minder wordt is niet te 
voorkomen… 
Dorien Rots 
 
 

                                                                         Gespreksgroep in Oranjehof, ‘Vertel eens…’ 
 
Maandag 10.30-11.15 uur, we verzoeken u zich vooraf aan te melden bij W&G  
 

Maandag 8 juli, mevrouw Machteld de Mik 
Maandag 22 juli, mevrouw Sandra van Ommering 
Maandag 5 augustus, mevrouw Machteld de Mik 
                                                               
                                                                                                                           Bloemengroet 
 

De bloemen zijn als groet van ons allen gegaan  
 

• op zondag 12 mei  naar dhr. T. Baas,  
• op zondag 26 mei naar mw. R. van den Berg - Keijzer die op  
            zaterdag 25 mei 85 jaar is geworden.  
• op zondag 9 juni naar mw. C. Kruissen - Rombout die op 5  
            juni haar 80e verjaardag vierde,  
• op zondag 16 juni naar mw. W. Theunissen - van Ee,  
• op zondag 23 juni naar mw. A. van Alfen - van Beem  
• op zondag 30 juni naar dhr. J. van Dommelen die op 29 juni  
            90 jaar is geworden en mw. T. Huisman die op 25 juni 80 jaar       

                                                                 werd. 
 
 

 

                                                                                              Vanuit de kerkenraad/kernraad 

 

Vanuit de Kerkrentmeesters van de “ Protestantse  gemeente Lingestreek” 
    

 

Zondag 8 september Wijndomein Erichem Ds Everdien Hagen 
Startzondag 
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Beroepingswerk 
Goed nieuws, lees  op bladzijde 5 hoe het ervoor staat!  
 

Het banknummer van de kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49.   
 

 PG Lingestreek: 
Dit jaar 2024 is er in totaal € 120.000 begroot, voor de kerkbalans, en nu na de eerste zes maanden is er 
al ruim € 97.370,50 toegezegd.  
81% van het benodigde bedrag (€120.000,0-) is toegezegd. 
55% van de leden heeft dus positief gereageerd (doen mee)  
 

 

 

 

 

Hartelijke groet, 
De kerkrentmeesters: Anja de Man, Matthijs Heuff, Willem Lassche, Peter van Leenen 

Gemeenteavond kern Buren op 18 september, 20.00 uur                                                                                                        

Op woensdagavond 18 september houden we een 
gemeenteavond voor de kern Buren in onze Sint-
Lambertuskerk. 

Graag willen we met u evalueren over de afgelopen anderhalf jaar, 
waarin we één van de kernen zijn van de PG Lingestreek. Daarnaast 
willen we u informeren over de verbouwing van de kerk. In het 
kader van bevordering van de duurzaamheid van de kerk, wordt 
eerst de facilitaire hoek aangepakt waar de keuken en toiletten 
zitten. In die hoek verliest de kerk de meeste warmte. Het 
architectenbureau Stiel heeft in opdracht van de SOGK een plan 

gemaakt, waardoor in die hoek een bovenzaal ontstaat die gemakkelijk te verwarmen is. Die zaal kan 
gebruikt worden door de gemeente voor grotere vergaderingen, kleine diensten, andere bijeenkomsten 
in de winter en de pc kan deze ruimte verhuren voor allerlei doeleinden. We hebben de architect 
uitgenodigd om de gemeente te informeren over deze verandering van de kerk, de tekeningen te laten 
zien, zodat u een beeld krijgt van wat er gaat gebeuren. Om toestemming te krijgen zijn ook 
Monumentenzorg en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de kerk wezen bekijken. De laatste 
restauratie van onze kerk was ruim 50 jaar geleden, inmiddels zijn de ideeën over de inrichting van 
kerken grondig veranderd. Multifunctionaliteit staat bovenaan. Dat is ook een reden waarom de 
kerkenraadsbank definitief is verwijderd. Op verzoek van de jongerendienstcommissie hebben we 
daarmee geëxperimenteerd, er is dan meer ruimte voorin de kerk. Dit is tevens belangrijk bij de verhuur 
van de kerk voor grote evenementen. Het heen en weer slepen van de bank kostte veel tijd en 
inspanning (met dank aan Jan en Douwe!), bovendien was de bank daar niet meer tegen bestand. 
Verder kunt u die avond alle vragen stellen die u hebt! Zet u de vergadering vast in uw agenda? 
 
Dorien Rots 
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                                                                                              Gemeenteavond PG Lingestreek 
 

Als je de kerk in Buren binnenkwam  op woensdagavond 26 juni, viel 
het geroezemoes in de kerk al meteen op. De koffie stond klaar met 
zelfgebakken lekkers en er was een verwachtingsvolle sfeer voelbaar. 
Er was een gemeenteavond van de PG Lingestreek om kennis te 
maken met ds. Susanne van der Sluijs. Zij is door de 
beroepingscommissie voorgedragen als predikant voor de PG 
Lingestreek. Nadat de beroepingscommissie, het pastorale team en de 
kerkenraad hun bevindingen aan de gemeente vertelden, konden de 
aanwezige gemeenteleden en de predikant elkaar vragen stellen. Van 

die gelegenheid is ruimschoots gebruik gemaakt. Daarna konden de stemgerechtigde leden hun stem 
uitbrengen voor of tegen een beroep, buiten aanwezigheid van de eventuele nieuwe predikant. Er 
waren 72 stemgerechtigde gemeenteleden aanwezig, die unaniem voor deze predikant hebben 
gekozen.  
De procedure gaat als volgt verder: gedurende 5 dagen kan er bezwaar worden aangetekend tegen de 
gevolgde procedure. Dan wordt de beroepingsbrief naar ds. Susanne van der Sluijs gebracht. Daarna 
heeft zij een beslissingstermijn van drie weken. Als de predikant het beroep heeft aangenomen, moet er 
een datum van bevestiging worden overeengekomen. Deze datum wordt bepaald in overleg tussen 
predikant en de beroepende gemeente en de gemeente die de predikant nog dient. Tot slot vraagt de 
kerkenraad van de PG Lingestreek bij het breed moderamen van de classicale vergadering approbatie op 
het beroep. 
Voorlopig zijn wij dus niet aan zet en wachten we op een beslissing! 
 

Dorien Rots                                                              

                                                                                                   Overzicht collecten en giften   
 

Diaconie Kern Buren  
Collecten en gift(en) 
Bestemming maart april mei juni 
KIA Zambia € 106,85    
KIA  Indonesie €   43,05    
Missionair werk PKN €   56,96    
Betuwse Jeugdkampen  €   24,85   
Egerlövö   €   50,45  
Vrienden van Oranjehof    €   51,50 

 
 Kerkrentmeesters Kern Buren 
 

Giften  
1 x €50 
3 x €20 
3 x€ 10 
 

Collectes: 
Oranjehof  
€18  € 24   €16,50  
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     Alle geefsters en gevers hartelijk dank! 
 

                                                                                                Terugblik op Pinksteren 2024          

 
Pinksteren                                                                                                                            
Op eerste Pinksterdag hebben we in de St. Joriskerk in Erichem een gezamenlijke dienst. Het is afgeladen vol in 
het kerkje, geen lege stoel meer te vinden. Prachtig, zo'n volle kerk! Het Kerkkoor zingt er - aangevuld met drie 
'Zin in Zang-ers' en Sandra - onder leiding van Jorrit, en niet alleen maar de gewone psalmen en gezangen, ze 
zingen liederen uit Afrika, Peru en Indonesië. Stel je voor, enthousiaste zestigers, zeventigers en tachtigers die 
staan te swingen op de uitnodigende muziek (begeleid door Jorrit op piano en Ria Kornet op djembé) en uit volle 
borst zingen: 'Wa wa wa Emimimo' (Kom, o Heilige Geest) en 'Thuma Mina' (Zend mij, Heer). Geweldig. 

Het thema van de dienst is 'Geloven Wereldwijd Dichtbij' en Everdien, onze voorganger, vertelt over 'de 
wind van de Heilige Geest die waait over de hele wereld', en 'de enige taal die iedereen kent is de taal 
van de liefde'. Vrouwen uit Kenia, Ivoorkust, Iran en Syrië lezen uit de bijbel in hun eigen taal. En er 

wordt gebeden voor de mensen die de wereld in trekken om in allerlei 
uithoeken een helpende hand toe te steken. Er zijn drie mensen die iets 
vertellen over hun project, over Matwala's, een weeshuis in Zuid-Afrika, 
over Stichting Why Not in Kenia, die kinderen met een beperking 
ondersteunen. En Jorrit vertelt over Stichting Pemama, het schooltje in 
Kabanana, Lusaka, Zambia. Hij vertelt dat ze nu aan het sparen zijn voor 
een nieuw toiletgebouw. Het oude is wel heel erg onhygiënisch met de 
vloer en wanden van beton. Het nieuwe gebouw krijgt een septic tank en 
wordt betegeld, zodat het makkelijker schoongemaakt kan worden. 

De jongeren oefenen Baba Yetu (onze Vader) om het ritme op de djembé 
onder de knie te krijgen en de kinderen maken van afval iets moois voor 
Pinksteren.  

De collectezak is heel zwaar, het bedrag gaat in drieën gedeeld worden. 
En bij de koffie in het Dorpshuis is er een klein marktje, waar je bij de 
kraampjes van Why Not en Pemama kunt gaan kijken. Er is informatie 
over de projecten te vinden en er zijn nog allerlei 'Afrikaanse' spulletjes 

te koop. Het is een heel mooie ochtend!  

Marlein 
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                                                              Huis van Buren: voor en door inwoners van Buren 
                                       Alle activiteiten vinden plaats in het restaurant, tenzij anders vermeld. 

 
   
                                                                                   

                                                           
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                           juli                                                                                    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
  

Donderdag 4 juli 
14.30 uur 

Bingo tijdens de soosmiddag 
Bingokaart € 2,50 

Dinsdag 16 juli 
14.30 uur 

Optreden van Theo Solo 
Entree € 4,- 

Donderdag 18 juli 
14.30 uur 

Bingo-middag: ‘Door bewoners voor bewoners’. 
Bingokaart € 2,50 

Dinsdag 23 juli 
14.30 uur 

Optreden van het zangduo ‘Trichtling’ 
Entree € 4,- 

Dinsdag 30 juli 
14.30 uur 

De jaarlijkse muzikale kwis-middag o.l.v. Corrie en Dorine 
Entree € 4,- 

                      
 
 
                                                                                                               augustus                                            
  

                                            Meer informatie: Huis van Buren - Kasteellaan 1, Buren.                                                                                     
Telefoon (0344) 57 88 82 of per e-mail oranjehof.welzijn@zorgcentradebetuwe.nl           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                             Bij wie kunt u terecht  
 

De kernraad Buren bestaat uit: 
 

Predikanten (zie voorkant van dit blad voor gegevens).  
 

Ouderling-Kerkrentmeester  

Donderdag 1 augustus 
14.30 uur 

Bingo tijdens de soosmiddag 
Bingokaart € 2,50 

Dinsdag 6 augustus 
14.30 uur 

Optreden van de amusementsband “What next” 
Entree € 4,- 

Donderdag 15 augustus 
14.30 uur 

Bingomiddag: “Door bewoners, voor bewoners” 
Bingokaart € 2,50 

Dinsdag 20 augustus 
14.30 uur 

Boer Wim komt langs met zijn kippen en konijnen, cavia’s en 
haan. Bij mooi weer buiten op het terras en anders in de hal 
Entree € 4,- 

mailto:oranjehof.welzijn@zorgcentradebetuwe.nl
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De heer P. van Leenen (Peter), Binnenkoppel 11, 4116 DW Buren, 06-53155331. E-mail: 
vleenen@ziggo.nl. 
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen ouderling 
De heer R. Veenis (Rob), Tielseweg 5a, 4116 EB Buren, is 06-54374512. E-mail: robveenis@kpnmail.nl 
 

Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant) 
Mevrouw D.B. Rots, (Dorien), Buitenhuizenpoort 1, 4116 CA Buren, 0344-662261. E-mail: 
dorienrots@live.nl 
Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant)   
De heer J.W. Kirpestein (John), Herenstraat 10, 4116 BK Buren, 0344-572715. E-mail: john@kirpestein.us 
  

Diaken (verenigd in het College van Diakenen)  
Mevrouw E. de Jongh - van Malsen (Elly), Weeshuisstraat 12, 4116 BN Buren, 0344-572417. E-mail: 
e_de_jongh@planet.nl   
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen diaken 
De heer J.C.M. Heij (Marcel), Kon. Wilhelminalaan 20, 4116 CK Buren, 06-48320184.                                                           
E-mail: jcm.heij@outlook.com 

Mevrouw M. de Heus (Martha), Voorburcht 13, 4116 DG Buren, 0344-572612.                                              
E-mail: marthadeheus@planet.nl 

Mevrouw G.H. van Kranenburg - van Zante (Erica), Sel 3, 4116 DD Buren, 0344-571356.                                
E-mail: ericavanzante@upcmail.nl 
 

Toegevoegd aan de kernraad voor de financiële administratie: 
De heer G. Theunissen (Gerard), Kniphoek 12, 4116 BX Buren, 0344-572151. E-mail:                                                    
g-theunissen@hetnet.nl   
Scriba De heer M. Schelling (Marco), Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen. 
En mevrouw D.B. Rots (Dorien), scriba@pglingestreek.nl  
Koster De heer en mevrouw J. en A. de Heus (Jan en Agatha), Pr. Willem Alexanderstraat 11, 4116 CL 
Buren, 06-27347151 en 06-15601040. E-mail: agathadeheus@hotmail.nl              
____________________________________________________________________________________ 
Kerkverhuur van de Sint Lambertuskerk: PC-Buren (SOGK), E-mail: kerkverhuurburen@upcmail.nl   
 

                                                                                                                 Achter de schermen 
 

Hebt jij dat nou ook, dat je denkt dat alles in en rondom de kerk vanzelf gebeurt? Het lijkt echt dat het 
gladjes verloopt zodat alles er piekfijn uitziet. Dan toch even een kijkje achter de schermen, want het 
kan soms héél erg mis gaan!  
 

Er is een gezamenlijke dienst, dus er moet veel koffie gezet worden. Het grote koffieapparaat is dan het 
handigst, maar helaas lijkt het installeren niet te lukken. Daarom wordt de Bravilor - een kleiner, maar 
sneller koffieapparaat - in gereedheid gebracht. Water erin, twee scheppen koffie in de filter. Corinne 
schrijft nog gauw - voordat ze weer weggaat - op een stukje keukenrol dat er al water in de Bravilor zit, 
want hulpkoster Weymy zal de koffie gaan zetten. Die ziet dat er al koffie in de filter zit en giet een kan 
water in de Bravilor. Meteen begint het al door te stromen. Hè? Hoe kan dat? Tijd om het zich af te 
vragen hoe het zit heeft ze niet, het water stroomt er zo snel uit, dat de volle kan geleegd moet worden. 
Ze kiept hem snel om in de gootsteen, maar intussen loopt het water gestaag door en is het 
opvangbakje al overvol. Het water loopt over het randje, het aanrechtblad op en al snel over dát randje 
de keukenvloer op. Weymy merkt dat ze aan twee handen te weinig heeft, de lege kan onder het 
apparaat, het water dat maar langs de keukenkastjes druipt, intussen een zwembad op de tegels… 
teveel voor één mens. En was het maar alleen water, het is ook nog door de met snelfiltermaling 
gevulde filter gegaan, dus een héleboel slappe koffie langs de deurtjes… Eindelijk is het waterreservoir 
van de Bravilor leeg en kan Weymy een nieuwe kan water en filter met koffie in het apparaat doen. Een 

mailto:vleenen@ziggo.nl
mailto:g.verhulst@upcmail.nl
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:jcm.heij@outlook.com
mailto:marthadeheus@planet.nl
mailto:ericavanzante@upcmail.nl
mailto:scriba@pglingestreek.nl
mailto:Kerkverhuur@upcmail.nl
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blik op haar horloge vertelt haar dat de tijd begint te dringen. Dus eerst maar het koffieapparaat aan, 
dan kan die aan het werk. En kan zij intussen met het koffiezwembad aan de slag. Ze pakt een vaatdoek 
en een dweil en sopt en veegt. De koffie is klaar, gauw in de thermoskan en hup, de volgende kan. Moe 
en bezweet brengt Weymy even later de volle kannen de kerk in. Ze plakt snel een glimlach op haar 
gezicht en begroet de eerste bezoekers.  
Weer terug in de keuken ziet ze een stukje keukenrol dat een beetje verscholen op het aanrecht ligt. Hé, 
er staat iets op: ‘Er zit al water in de Bravilor. Groetjes, Corinne.’  
Weymy slaakt een diepe zucht…  
‘Joh, heb je nou net de vloer gedweild?’ vraagt iemand, die om het hoekje kijkt, verbaasd. 
Weymy slikt even: ‘Nee hoor, dat lijkt maar zo!’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   Mutaties                       

Nieuw ingekomen: 
Mevr. L. de Waart - Zeeman, Kasteellaan 1  
Dhr. N. en mevr. H. van den Berg - van Schaik, Pr. Willem-Alexanderstraat 7 
Mevr. L. Boon - van Soelen, Kasteellaan 1 
 

Overleden: 
Op 8 juni, mevr. C.J. Verschoor - van Mourik, Kasteellaan 1     
 

Vertrokken naar: 
Buurmalsen, mevr. K.J. van der Koppel, Erichemseweg 1 A 
Maurik, mevr. J.D.G. van Weelie - Baauw Tielseweg 24 
Beusichem, mevr. J. Serné - Verweij, Kasteellaan 1 
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                                                                                                                                              In memoriam 
 

In memoriam 
Het lijkt bijna een modern sprookje. Een jongen en een meisje 
zaten bij elkaar in de klas op dezelfde school. Het was vlak na de 
oorlog. Er was niet veel. Maar in het vervallen Buren kon je 
prachtig verstoppertje spelen. Ze gingen beiden naar dezelfde kerk 
en toen ze wat ouder werden bij dezelfde dominee naar 
catechisatie. Ze deden verschillende opleidingen en kregen hun 
eigen leven. Maar gaandeweg begon er iets te kriebelen. Cor en 
Christien werden verliefd en kregen een relatie. Op 7 oktober 2021 
vierden ze hun 50 jarig huwelijksjubileum. Als je dit alles weet dan 
begrijp je de woorden op de rouwkaart van Christien: “Na een 
liefdevolle verzorging in zorgcentrum Oranjehof te Buren is mijn 
lieve schat, mijn alles en onze zus, schoonzus en nicht overleden”.  

Christien is 77 jaar geworden. De laatste jaren waren in toenemende mate moeilijk door de ziekte 
Alzheimer. Dat geeft en gaf een heleboel verdriet. Het loslaten begon eigenlijk al veel eerder dan op de 
dag van overlijden 8 juni.  
Maar wat een prachtige jaren hebben Cor en Christien samen gehad. Cristien zong graag en was het 
grootste deel van haar leven lid van het kerkkoor. Zelfs in de Oranjehof konden we nog zingen met 
elkaar! Op allerlei manieren was zij actief in de kerk. Het meest prominent als lid van de kerkenraad. 
Kenmerkend voor Christien was: Ze deed de dingen met zoveel liefde.  
Met dankbaarheid zullen wij haar gedachtenis levend houden. Christien is begraven op de begraafplaats 
aan het plantsoen na de afscheidsdienst op donderdag 13 juni in de St. Lambertuskerk.                                 
Cor, we wensen jou zegen van God toe, en bidden dat je ook nu je weg weer zult vinden. Ga met God!  
 

Gerrit Schouten 
 

Voor de schoonheid om ons heen        (W.H. Monk 1823-1889) 
 

Voor de schoonheid om ons heen, aarde hemel, zee en lucht;           Voor het goede van elk uur van de dag en van de nacht                                                                                                                     
voor de liefde die ons droeg vanaf onze eerste zucht,                          maneglans en zonnevuur, zomerglorie, zomerpracht,                                                                                                                       
zeggen wij U dank, o Heer, zingend lied’ren tot uw eer.                       zeggen wij U dank, o Heer, zingend lied’ren tot uw eer. 
 
Voor de goede zomertijd, voor de vroege morgendauw,                     God de Vader zij de eer, ook de Zoon, ons aller Heer:                                                                                                                                    
vogels, bloemen, wijd en zijd: vreugdevolle kleurenschouw,               met de Heil’ge Geest tezaam één in Wezen, één in Naam                                                                                                                     
zeggen wij U dank, o Heer, zingend lied’ren tot uw eer.                       zeggen wij U dank, o Heer, zingend lied’ren tot uw eer. 
 

                                                                                                                                     Gedicht 
 

Vaders winkeltje 
 

In dat kleine winkeltje 
twee versleten treden dalen 
en voor een bedroefde ziel 
eventjes wat liefde halen. 
’t Winkeltje staat overvol, 
er is echt een ruime keuze. 
Om te vinden wat je zoekt 
kun je rustig volop neuzen. 
 

Kijk, hier is een vak met troost 
en daar ligt mededogen, 
onsjes warmte en begrip 
zijn al keurig afgewogen. 
 

Vader zegt: “Je neemt maar mee 
zoveel als je nog kunt tillen, 
om bij velen een verdriet 
met je handen vol te stillen”. 
 

In dat kleine winkeltje 
loop ik volgepakt naar boven, 
blij dat ik nog kinderlijk 
en vertrouwend kan geloven. 
Kijk ik nog eens achterom, 
langzaamaan de straat uitlopend, 
zie ik nog dat grote bord: 
Ik ben dag en nacht geopend! 
 

Frits Deubel                    
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                                                                               Nieuws van de Kerkopenstelling     

Hebben jullie al een kijkje in de 
Lambertuskerk genomen, tijdens de 
openstelling? Het is echt de moeite waard. 
De mooie tassen van Dicky zijn telkens zó 
weer verkocht. En Corrie heeft een 
prachtige babyslaapzak gebreid, zo leuk!                                                                                                                                                                       

Agatha haakte boodschappentassen (van 
AH) om en brandde de toren van onze 
Lambertus in snij- of serveerplankjes. Die 
laatste waren ook in een mum van tijd 
verkocht, een leuke herinnering aan Buren.          

Van Angelique - van het breiwinkeltje tegenover de kerk - kregen we een heleboel poppen, die haar 
moeder gemaakt had. Zij was coupeuse van beroep en haar grote hobby was poppen maken. Ze heeft 

een omvangrijke collectie poppen gemaakt, stuk voor 
stuk kunstwerkjes. Je moet ze maar eens van dichtbij 
bekijken: de hoofden, handen en voeten zijn van 
porseleinklei gemaakt en de lijfjes en kleding van 
prachtige stoffen.  

En zo gedetailleerd, het vakvrouwschap spat ervan af! 
Elke pop heeft zijn eigen persoonlijkheid en karakter, 
heel bijzonder. Wij mogen ze verkopen voor onze kerk 
en in ieder geval één iemand zag de waarde ervan in, 
de pop in de rode jurk is verkocht. ���� 

Een van onze 
vrijwilligsters bracht een houten schaal met in de rand uitgesneden ‘Geef 
ons heden ons dagelijks brood’ mee voor de verkoop. Hij is gemaakt door 
haar schoonvader en staat nu op een tafel geduldig te wachten op een 
nieuwe eigenaar.  

De nieuwste omslagdoek van Japke staat trots te stralen op de paspop en 
al vele dames hebben hem van alle kanten bekeken en er even aan 
gevoeld. ‘Oh, hij is prachtig! Zal ik?’                                                                                                                   
Er komt vást gauw een klant voor. 

 

 

De kerk is open van dinsdag t/m zaterdag, van 13.30 
– 16.00 uur, tot eind september. Welkom! 

Marlein 
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                                                                                                                                  Een hartelijke groet 
 
 
 
 
 
 

Een mooie 
zomer, 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Geniet er van! 


