
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
 

  

Informatie van de kern Buren, onderdeel 
van de PG Lingestreek                                                              
nr. 2024-2 (Periode 17 maart – 13 mei)  

Kerkelijke gegevens: 
 

• kerkdiensten - website www.pglingestreek.nl 
• Bij streekdiensten is er zondagsschool op Herenstraat 10, Buren 
• Het rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v.                                    

De kerkrentmeesters PG Lingestreek  
• Het rekeningnummer van de Diaconie is NL63 ABNA 0124 2315 94 t.n.v. Diaconie PG Lingestreek 
• Collectebonnen (1 euro, 2 euro of 5 euro) zijn te bestellen bij Tonny van Zetten, 06 41 080011 of via: 

tonnyvanzetten61@hotmail.com 
 

 

E-mailadressen: 
 

Scriba’s, scriba@pglingestreek.nl 
 

College van Kerkrentmeesters, vleenen@ziggo.nl 
 

klachten bezorging: 0344-662261                
email: marlein.meulenbeek@planet.nl 
kopij voor de volgende uitgave 
graag vóór maandag 6 mei 2024 

Predikanten: 

• ds. Everdien Hagen, predikant PG Lingestreek. Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath,                           
06 57569564  domineehagen@pglingestreek.nl 

• mevrouw Sandra Schelling, kerkelijk werker. Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen, 06 15460673 
• ds. Gerrit Schouten, ambulant predikant. Ooisestraat 2, 4054 MN Echteld, 06-3943 2924                          

predikant@hervormdegemeenteburen.nl 
• mevrouw Scarlett Lerrick Zegwaard, jeugdwerker.  06-5494 5600  scarlett@zerrick.nl 
  

 

 
  

 

 
 

http://www.pglingestreek.nl/
mailto:tonnyvanzetten61@hotmail.com
mailto:scriba@pglingestreek.nl
mailto:vleenen@ziggo.nl
mailto:marlein.meulenbeek@planet.nl
mailto:domineehagen@pglingestreek.nl
mailto:predikant@hervormdegemeenteburen.nl
mailto:scarlett@zerrick.nl
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                                                                                                                          Meditatie                                                                                                                                                                                                                       

 

 Over overgave, herrie en trance 
De tweede helft van januari heb ik doorgebracht in Kenia. Samen met twee andere buren was ik 
uitgenodigd door een echtpaar dat een deel van het jaar vlakbij in Buren woont en het andere deel in 
Kenia. Ik wil iets van mijn ervaringen delen met u en wel vooral die, die te maken hebben met kerk en 
geloof. In Afrika lopen de kerken vol, in Europa lopen ze leeg.  
Kenia is een heel christelijk land, bijna 80% van de bevolking is christelijk. Van hen is ongeveer 47% 
protestant en 23% katholiek. Van de resterende bevolking is 11% moslim en een klein percentage hangt 
nog één van de traditionele religies aan. Als we aankomen in het huis van onze buren in noordwest 
Kenia, loop ik bijna automatisch door naar de tuin. “No Dorien, first the ceremony”. We staan met z’n 
allen in een kringetje, handen in elkaar en de Heer wordt luid geprezen en bedankt dat de gasten uit 
Nederland veilig zijn gearriveerd. Iedereen stemt voortdurend in met Halleluja en wij luisteren beduusd. 
Het geeft ons zeker een heel welkom gevoel! Het is bijzonder dat dat moment van aankomst zoveel 
oprechte aandacht krijgt. Ook toen we op familiebezoek gingen, voltrok zich dezelfde ceremonie, bij 
aankomst en bij vertrek. 

We waren ruim 14 dagen in Kenia en daarin kwamen 
twee zondagen voor. Onze buren hebben een 
avocadokwekerij met twee werknemers, die ook op het 
terrein wonen. Zij waren ook bij de ‘ceremony’ 
aanwezig. De eerste zondag gingen we met Anthony 
mee, de tweede met Ken. Wij denken dat Nederland 
veel kerkgenootschappen heeft, in Kenia is het aantal 
kerkgenootschappen haast niet te tellen. Overal staan 
kerkjes en ze hebben steeds weer een andere naam. 
Met Anthony gingen we naar een soort 
pinkstergemeente. De kerk was een klein gebouw met 
een dak van golfplaten en wat het meeste opviel toen 

we aankwamen, was de oorverdovende herrie die ons tegemoet kwam. De dominee kwam naar buiten 
om ons te verwelkomen en binnen werd muziek gemaakt, de mensen leken zich in te zingen en te 
dansen. De microfoon ging van hand tot hand in een opzwepend ritme. Op een gegeven moment werd 
er uit de Bijbel gelezen, de dominee gaf een korte donderpreek, aanvankelijk in het Engels dat heel 
makkelijk overging in Swahili. Wij werden naar voren genood om ons voor te stellen en iets te zeggen. 
Daarna ging het zingen en dansen weer door, jong en oud, man en vrouw, bijna in trance. Voor mij leek 
het in eerste instantie meer op een popconcert dan een kerkdienst, het leek vooral te gaan om 
gezamenlijkheid te beleven. Maar misschien is dat waarin een popconcert lijkt op een kerkdienst. Ik had 
het gevoel dat mensen er kracht uit haalden en zich oplaadden voor de rest van de week. Tijdens de 
dienst kan men gewoon even naar buiten lopen en weer terug komen. Heel relaxt. De kinderen doen 
mee en zijn helemaal niet lastig. Het viel me op hoe netjes iedereen er uit zag. De dienst duurde ruim 
twee uur, met het inzingen vooraf waren we er zeker twee en een half uur.  
De tweede zondag gingen we mee met Ken. Hij is lid van een kerk die de ‘Fishers of men’ heet. Toevallig 
was die zondag de bisschop er, die in de VS woont. Wij waren dus niet de belangrijkste gasten, dat 
voelde prettig. Qua geluidsvolume bleef deze kerk niet achter bij de vorige. Er waren veel jonge mensen 
van rond de 20. Het bleek dat er vanuit de moederkerk in de VS een project was om jongeren uit de kerk 
in Kenia te laten studeren, zodat ze iets konden betekenen voor de Keniaanse samenleving. Enkelen van 
hen konden iets vertellen over hun opleiding en ook wij mochten weer naar voren komen om ons voor 
te stellen. Deze kerk was voller, er gebeurden in deze dienst ook andere dingen. Maar wat me weer 
opviel was de trance die mensen bereikten. Hier gingen sommigen schreeuwen, één mevrouw viel zelfs 
op de grond en niemand keek er van op. Ik merkte dat ik toch wat een buitenstaander bleef, al voelde 
het wel heerlijk als je met sommige liederen kon meezingen.  
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Als ik terug kijk, vind ik het vooral een indrukwekkende ervaring. Mensen die met zoveel overgave met 
hun geloof bezig zijn. Het actieve en losse van zo’n bijeenkomst vond ik heel prettig, een beetje zoals het 
bij Connection was. En vooral de trance blijft me bezighouden. Wat missen wij? Wat zijn er voor 
religieuze ervaringen die wij niet kennen? Ik zal er nog wel een tijd mee bezig blijven en over na blijven 
denken. 
En ja zeker, ook voor ons vertrek naar het vliegveld hebben we weer in het kringetje gebeden dat we 
veilig in Nederland mochten aankomen. 
Dorien Rots 
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kerkdiensten 
De diensten uit Buren zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van de Sint Lambertuskerk Buren en via 
www.kerkdienstgemist.nl  

Zondag 17 maart 10 uur, dienst in Buren Scarlett Lerrick en Corné den Breejen 
Jongerendienst 

                                10 uur, dienst in Zoelen Ds. Everdien Hagen 
Doopdienst       

 Woensdag 20 maart 19.30 uur in Zoelen, 5e stiltedienst in de 40-dagentijd 
  

Zondag 24 maart 10 uur, dienst in Kapel-Avezaath Ds. Everdien Hagen 
Palmzondag 

  

Woensdag 27 maart 19.30 uur in Zoelen, 6e stiltedienst in de 40-dagentijd 
  

Donderdag 28 maart 19.30 uur, dienst in Zoelen Ds. Everdien Hagen 
Witte Donderdag 

  

Vrijdag 29 maart 19.30 uur, dienst in Buren Ds. Everdien Hagen 
Goede Vrijdag 

  

Zaterdag 30 maart 21.00 uur, dienst in Kapel-Avezaath Ds. Everdien Hagen 
Stille Zaterdag 

 

Zondag 31 maart 10 uur, dienst in Buren Ds. Hendri Pap, Sint Jansklooster 
Pasen 

                                10 uur, dienst in Asch Ds. H. Koolhaas, Aalsmeer 
                                10 uur, dienst in Kerk-Avezaath Ds. Everdien Hagen 
                                10 uur, dienst in Zoelen Ds. C. de Rooij, Rotterdam 
 

Zondag 7 april 10 uur, dienst in Erichem Ds. Dick de Jongh, Oss 
Gezamenlijke dienst 

  

Zondag 14 april 10 uur, dienst in Buren Ds. Bart Trouwborst, Nieuwleusen 
                             10 uur, dienst in Kapel-Avezaath Ds. Everdien Hagen 
                             10 uur, dienst in Zoelen Ds. Jan Kaai, Giessenburg 
 

Zondag 21 april 10 uur, dienst in Erichem Ds. A. Juffer 
                             10 uur, dienst in Kerk-Avezaath Drs. Paulus van Zee, Gorinchem 
  

Zondag 28 april 10 uur, dienst in Zoelen Ds. Everdien Hagen 
Gezamenlijke dienst 

  

Zaterdag 4 mei 19.00 uur, dienst in Buren Ds. Henk Fonteijn, Culemborg 
Herdenking oorlogsslachtoffers 

  

Zondag 5 mei 10 uur, dienst in Erichem Mevr. Marjon Bosch – Verschuur 
Gezamenlijke dienst 

  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/520-Hervormde-Gemeente-Buren-Gld
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                                                                                                    Bij de diensten in Buren 
 

Op zondag 17 maart is er weer een jongerendienst in Buren, waarin Corné den Breejen voorgaat en de 
eigen band speelt. Het thema is ‘Wonderen’, geloof jij in wonderen of is alles wat in ons leven gebeurt 
gewoon toeval? Achteraf gezellig bijkletsen met een hapje en een drankje. Op Palmzondag 24 maart is 
er geen dienst in Buren, maar ik vermeld hier toch dat ouders die met hun kind een palmpasenstok 
willen maken, kunnen aansluiten in Kapel- Avezaath. Graag je aanmelden bij Jantine de Jong voor 17 
maart op 06-23259798. De kinderen verzamelen om 9.45 uur bij de Kapel in Kapel- Avezaath. Zoals altijd 
is in de Paascyclus de dienst op Goede Vrijdag, 29 maart, in Buren. Ds. Everdien Hagen is in alle drie de 
diensten onze voorganger. Het kruis staat dan weer voor in de kerk. Op Eerste Paasdag 31 mei vieren 

we uitbundig Pasen met in het koor Het 
Hervormd Kerkkoor Buren, o.l.v. Jorrit 
Meulenbeek en het Burens Orkest o.l.v. Sanne 
Kers. Op de kansel staat onze oud-predikant ds. 
Hendri Pap en achter het orgel zit onze eigen 
Teuni. Zoals vorig jaar willen we u weer vragen 
wat gele bloemen mee te nemen, zodat we in 
het kruis iets zichtbaar kunnen maken van wat 
opstanding is! We geven u wat voorbeelden van 
vorig jaar. Op zondag 14 april komt ds. Bart 
Trouwborst preken in Buren, daar zijn we heel 
blij mee. Op zaterdagavond 4 mei om 19.00 uur 

herdenken we de oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en van latere vredesmissies. Het 
landelijke thema van deze bijeenkomst is ‘Vrijheid deel je met elkaar’. Ds. Henk Fonteijn leidt de 
bijeenkomst, voor een muzikale bijdrage zorgen Teuni Trouwborst op piano en Marianne Beunke op 
dwarsfluit. Op zondag 12 mei komt Jack de Koster naar Buren om te preken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         Gespreksgroep in Oranjehof, ‘Vertel eens…’ 
  
Maandag 10.30-11.15 uur, we verzoeken u zich vooraf aan te melden bij W&G  
25 maart, dhr. Gerrit Schouten 
8 april, mevr. Machteld de Mik 
22 april, dhr. Gerrit Schouten 
29 april, mevr. Everdien Hagen 
              
                                                          

Donderdag 9 mei 10 uur, dienst in Buren Ds. Bert Kuipers, Rotterdam 
Hemelvaartsdag 

  

Zondag 12 mei 10 uur, dienst in Buren Dhr. Jack de Koster, Culemborg 
                            10 uur, dienst in Kapel-Avezaath Ds. Everdien Hagen 
                            10 uur, dienst in Zoelen Ds. Roel van Laar, Rhenen 
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                                                                                                                           Bloemengroet 
 

De bloemen zijn als groet van ons allen gegaan  
 

• op zondag 21 januari naar mevrouw O. Jager – van Mourik en dhr.   
    E. Staal die beide op 20 januari 80 jaar zijn geworden;  
• op zondag 28 januari naar familie B. de Jongh en familie A. van Dijk; 
• op zondag 4 februari naar mevrouw E. van Neerbos – de Goei, 
    die op deze dag 80 jaar werd;  
• op zondag 11 februari naar mevrouw M. Verbeek die op maandag      
    5 februari 92 jaar is geworden, naar mevrouw J. Termeer - de Wit   
    die op donderdag 8 februari haar 90e verjaardag vierde en naar   
    mevrouw J. Serné – Verweij die op vrijdag 9 februari 91 jaar werd;  
• op zondag 18 februari naar familie W. de Jongh;  
• op zondag 3 maart naar dhr. H. van de Wal;  

• en op zondag 10 maart naar mevrouw W. Slager – Mantel. 
 

                                                                                              Vanuit de kerkenraad/kernraad 

 

Vanuit de Kerkrentmeesters van de “ Protestantse  gemeente Lingestreek” 
    

Beroepingswerk 
Het beroepingswerk is in de fase van luisteren en gesprekken voeren met de 
sollicitanten. U kunt de beroepingscommissie benaderen op het volgende mailadres 
beroepingscommissie@pglingestreek.nl. Van de Kern Buren zitten daar in Corinne 
Kirpestein en José Waterlander. U kunt ze ook volgen op de site www.pglingestreek.nl 
 

Het nieuwe banknummer van de kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49.   
 

 PG Lingestreek: 
Dit jaar was het een hele uitdaging om de Actie Kerkbalans te organiseren. De eerste financiële actie van 
de gefuseerde gemeente die werd gevoerd vanuit één gezamenlijke administratie, en wel door onze 
topper Wilma Boudewijn. De in 2023 nog grotendeels gescheiden financiële administraties en 
ledenadministraties van onze afzonderlijke plaatsen waren niet meer nodig. Alle toezeggingen en 
ontvangsten worden nu in eenzelfde systeem verwerkt. 
 

In januari zijn er door 40 vrijwilligers brieven rondgebracht bij ongeveer 1050 adressen, dat zijn zo’n 
1500 leden. In de afgelopen weken kwamen er ongeveer 600 reacties binnen. Soms zijn dat 
toezeggingen, soms ook al direct een overboeking op de rekening voor Kerkbalans. Ook deze week 
werden er nog brieven ingeleverd en we hopen dat er nog heel wat meer komen. 
 

Dit jaar 2024 is er in totaal € 120.000 begroot, voor de kerkbalans, en nu na de eerste twee maanden is 
er al ruim € 90.000 toegezegd en is er daadwerkelijk ook al € 25.000 ontvangen. Vergeleken met vorig 
jaar lijken we goed op schema te liggen. 
 

Deze maand zullen de incasso’s voor januari en februari de deur uit gegaan. We hopen dat het allemaal 
op de juiste wijze is verwerkt, want door de fusie moesten ook de incassomachtigingen bij de bank 
worden aangepast (en bij de banken gaat niets echt makkelijk tegenwoordig). Mochten er vragen of 
onduidelijkheden zijn, dan kunt u altijd contact met ons zoeken. 
 

Allen hartelijk dank voor de fijne samenwerking. Als kerkrentmeesters voelen we ons gesteund door uw 
gaven, zodat we ons werk goed kunnen uitvoeren. 
 

mailto:beroepingscommissie@pglingestreek.nl
http://www.pglingestreek.nl/
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Hartelijke groet, 
De kerkrentmeesters: Anja de Man, Matthijs Heuff, Willem Lassche, Peter van Leenen 
 
 

Groothuisbezoek in de wijk rond Oranjehof 
Op donderdagavond 21 maart is er gelegenheid in de wijk rond Oranjehof elkaar te ontmoeten op een 
groothuisbezoek. Dit betekent dat gemeenteleden in een huiskamer bij elkaar komen om onder leiding 

van een predikant een bepaald thema met elkaar te bespreken. 
Op 21 maart vanaf 20.00 uur stellen Jan en Agatha de Heus hun huiskamer 
beschikbaar. 
Adres: Prins Willem Alexanderstraat 11. 
Onze ambulant predikant Gerrit Schouten is daarbij aanwezig en het thema is ‘Van 
u is de toekomst’. 
U bent van harte uitgenodigd!  

Graag van tevoren even aanmelden bij Dorien Rots, dorienrots@live.nl. Dan weten we zeker dat er 
voldoende koffie en thee is! 
   
                                                                 

                                                                                                   Overzicht collecten en giften   
  

Diaconie Buren: collecten en giften januari februari 
Egerlövö                                            € 98,55  
KIA  Binnenlands Diaconaat € 42,30  
Plaatselijk ouderenwerk                  € 36,10  
KIA Noodhulp Griekenland               €   56,15 
Stichting Pemama  € 104,30                                                                                                                                                            

Kerkrentmeesters Buren: 
Giften: 
Ter aanvullen op de vorige RBT, er was nog een mooie gift binnengekomen van €400,- 
Giften tot nu toe dit jaar: €200,- 
 

Collecte: 
Collecte Oranjehof: €114,30 
 

 

 
 

Alle geefsters en gevers hartelijk dank! 
 
 
 
 

 
 
 

 

mailto:dorienrots@live.nl
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                                                              Huis van Buren: voor en door inwoners van Buren 
                                       Alle activiteiten vinden plaats in het restaurant, tenzij anders vermeld. 

 
   
                                                                                   

                                                           
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                              maart                                                                                    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
 

 
  
 
 

Donderdag 14 maart 
19.30 uur 

Optreden van de Melodica’s uit Rijswijk 
Entree € 4,00 

Dinsdag 19 maart 
19.30 uur 

Bingoavond georganiseerd door de vrijwilligers 
Bingokaart € 2,50 

Donderdag 28 maart 
14-16 uur 

Modeverkoop Germa Mode 
Verkoop is in de hal van Oranjehof 

Goede vrijdag 29 maart Geen gymnastiek op deze middag 
Zondag 31 maart 
10.00 uur 

Digitale Paaskerkdienst kijken in de activiteitenruimte 

   
 
                                                                         april                                             
 
  
 

Donderdag 4 april 
14.30 uur 

Bingo 
Bingokaart € 2,50 

Donderdag 11 april 
14.30 uur 

Optreden Hervormd Kerkkoor uit Buurmalsen 
Entree € 4,00 

Dinsdag 16 april 
19.30 uur 

Bingoavond georganiseerd door de vrijwilligers 
Bingokaart € 2,50 

  
      
                 mei 

 
                           

Donderdag 2 mei 
14.30 uur 

Bingo 
Bingokaart € 2,50 

Maandag 13 mei 
19.30 uur 

Optreden van het koor ‘t Anker’ uit Alphen aan de Maas 
Entree € 4,00 

Dinsdag 21 mei 
19.30 uur 

Bingoavond georganiseerd door de vrijwilligers 
Bingokaart € 2,50 

Donderdag 30 mei 
14.30 uur 

Optreden van het Senioren Orkest uit Lienden 
Entree € 4,00 

   

  H               Meer informatie: Huis van Buren - Kasteellaan 1, Buren.                                                                                     
Telefoon (0344) 57 88 82 of per e-mail oranjehof.welzijn@zorgcentradebetuwe.nl           

                                                                                                                                                                                                                                      

mailto:oranjehof.welzijn@zorgcentradebetuwe.nl


8 
 

                                                                                                             Bij wie kunt u terecht  
 

De kernraad Buren bestaat uit: 
 

Predikanten (zie voorkant van dit blad voor gegevens).  
 

Ouderling-Kerkrentmeester  
De heer P. van Leenen (Peter), Binnenkoppel 11, 4116 DW Buren, 06-53155331. E-mail: 
vleenen@ziggo.nl. 
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen ouderling 
De heer R. Veenis (Rob), Tielseweg 5a, 4116 EB Buren, is 06-54374512. E-mail: robveenis@kpnmail.nl 
 

Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant) 
Mevrouw D.B. Rots, (Dorien), Buitenhuizenpoort 1, 4116 CA Buren, 0344-662261. E-mail: 
dorienrots@live.nl 
Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant)   
De heer J.W. Kirpestein (John), Herenstraat 10, 4116 BK Buren, 0344-572715. E-mail: john@kirpestein.us 
  

Diaken (verenigd in het College van Diakenen)  
Mevrouw E. de Jongh - van Malsen (Elly), Weeshuisstraat 12, 4116 BN Buren, 0344-572417. E-mail: 
e_de_jongh@planet.nl   
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen diaken 
De heer J.C.M. Heij (Marcel), Kon. Wilhelminalaan 20, 4116 CK Buren, 06-48320184.                                                           
E-mail: jcm.heij@outlook.com 

Mevrouw M. de Heus (Martha), Voorburcht 13, 4116 DG Buren, 0344-572612.                                              
E-mail: marthadeheus@planet.nl 

Mevrouw G.H. van Kranenburg - van Zante (Erica), Sel 3, 4116 DD Buren, 0344-571356.                                
E-mail: ericavanzante@upcmail.nl 
 

Toegevoegd aan de kernraad voor de financiële administratie: 
De heer G. Theunissen (Gerard), Kniphoek 12, 4116 BX Buren, 0344-572151. E-mail:                                                    
g-theunissen@hetnet.nl   
Scriba De heer M. Schelling (Marco), Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen. 
En mevrouw D.B. Rots (Dorien), scriba@pglingestreek.nl  
Koster De heer en mevrouw J. en A. de Heus (Jan en Agatha), Pr. Willem Alexanderstraat 11, 4116 CL 
Buren, 06-27347151 en 06-15601040. E-mail: agathadeheus@hotmail.nl              
____________________________________________________________________________________ 
Kerkverhuur van de Sint Lambertuskerk: PC-Buren (SOGK), E-mail: kerkverhuurburen@upcmail.nl   
 
 

                                                                                                                                              In memoriam 
In memoriam 
Op vrijdag 26 januari is Anthonia de Goei-Wellner overleden. Tonia is 98 jaar geworden en heeft vrijwel 
haar hele leven aan de Erichemsekade gewoond. Eerst in het ouderlijk huis en na haar huwelijk met 
Gijsbert de Goei in wat nu zorgboerderij Benaja heet. Tonia werd geboren als 3e in een gezin met 13 
kinderen. In haar jonge jaren had Tonia een wat broze gezondheid. Maar zij wist van aanpakken. Op de 
boerderij was altijd iets om te doen. Jarenlang ging ze vroeg uit bed om de koeien te melken en het vee 
te verzorgen. Daarnaast had ze de zorg voor zoon Jan en dochter Roelanda. We kennen Tonia als een 
vriendelijke gastvrije vrouw. Dankbaarheid liep als een rode draad door haar leven. Toen ze wat ouder 
werd kwam er meer tijd en ruimte voor uitjes met vriendinnen. De avonden van de plattelandsvrouwen 
bezocht ze trouw. Er waren uitstapjes met “de Zonnebloem”. Tonia was ook een trouwe kerkganger. 
Talloze Burenaren hielden in de winter hun voeten warm dankzij de wollen sokken die Tonia breidde 

mailto:vleenen@ziggo.nl
mailto:g.verhulst@upcmail.nl
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:jcm.heij@outlook.com
mailto:marthadeheus@planet.nl
mailto:ericavanzante@upcmail.nl
mailto:scriba@pglingestreek.nl
mailto:Kerkverhuur@upcmail.nl
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Achter elke traan 
van verdriet 

schuilt de glimlach 
                      van herinneringen          INGSPIRE 

voor de verkoop in de kerk. Sinds vorig jaar maart woonde ze in zorgcentrum Ravenstein in 
Geldermalsen. In de afscheidsdienst hebben we psalm 23 gelezen. We hebben vooral stil gestaan bij de 
woorden uit vers 4: “Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw 
stok en uw staf, zij geven mij moed.” Bij deze woorden had ze een kruisje gezet in haar Bijbel. Tonia is 
bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats in het Plantsoen. 
We wensen de (klein)kinderen Gods zegen toe in de tijd die komt. 
  

Ds. G. Schouten 
 
In memoriam 
Op 25 februari is Anneke van der Zande-Steenis overleden. Anneke 
is 95 jaar geworden en woonde al een aantal jaren in Oranjehof. 
Na haar huwelijk met Dirk van der Zande woonden ze in Asch in 
het huis van haar schoonouders. Dirk werkte in het fruit. Rond het 
huis was een kleine boomgaard. Anneke werkte thuis zoals dat 
toen gebruikelijk was en zorgde voor haar schoonmoeder. Ze werd al op 40 jarige leeftijd weduwe toen 
Dirk vrij plotseling overleed. Ineens stond ze er alleen voor, was kostwinner en had de zorg voor 4 
opgroeiende kinderen. Een moeilijke tijd. Later werd het huis verkocht en ging Anneke in Buren wonen. 
Er kwamen uitkeringen en die maakten het leven voor Anneke makkelijker. Anneke hield van zingen en 
was een groot deel van haar leven betrokken bij het koor in Buren. Legendarisch waren de dropjes en 
snoepjes die ze altijd uitdeelde in de kerk en tijdens de koorrepetitie. De laatste jaren van haar leven 
was ze erg vergeetachtig door een toenemende dementie. Maar wat bijzonder: Op haar sterfbed zong 
ze. “De Heer is mijn Herder” en “Daar ruist langs de wolken…”. Zomaar uit het hoofd. Het was een 
eenvoudig maar indrukwekkend getuigenis. Anneke had een opgewekt karakter. Met een grapje of een 
kwinkslag wist ze veel mensen voor zich te winnen of kon ze een situatie redden. In de dienst van woord 
en gebed hebben we psalm 146 gelezen. “De HEER wil ik loven zolang ik leef, mijn God bezingen zolang 
ik besta”. Daarna hebben we haar begraven op de begraafplaats in Asch. We wensen de naaste familie 
Gods zegen toe in de tijd die komt.  
 
Ds. G. Schouten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

                                                                                                                                   Mutaties                       
Overleden: 
08-01-2024 de heer N.C.H. Bosschaart, Graafschapsstraat 2a 4116 GE Buren  
26-01-2024 mevrouw A. de Goei – Wellner, Erichemsekade 12, 4116GD Buren 
26-01-2024 de heer J.A. Verboon, Rodeheldenstraat 2 4116 BB Buren  
25-02-2024 mevrouw A.G. van der Zande-Steenis, Kasteellaan 1 4116 DJ Buren 
 

Verhuisd: 
Mevrouw Van Lunteren is verhuisd van Graventoren 9, 4116 DB Buren naar Tiel.                             
Dhr./mevr. Mekenkamp is verhuisd van Marijkelaan 20, 4116 CP Buren naar Geldrop. 
Mevrouw Pellegrom-Verweij is verhuisd van Erichemsekade 7B, 4116 GD Buren naar Culemborg. 
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                                                                                                                                     Gedicht 
 

Open handen 
 

Handen die zich enkel strekken 
naar bezit en macht en poen 
zullen graaiend niet ontdekken 
wat een hand nog meer kan doen 
 

Handen kunnen rijkdom delen 
vreugde liefde zorg en pijn  
Handen kunnen zachtjes strelen 
maar ook sterk en krachtig zijn 
 

Handen kunnen samen vouwen 
als het noodlot je belaagt 
Handen steek je uit de mouwen 
als een medemens dat vraagt 
 

Handen kunnen welkom heten 
troostend bij verdriet of pijn 
zorgen voor muziek of eten 
knokken tegen eenzaamheid 
 

Handen die voor anderen zorgen 
liefdevol en met geduld  
die zijn rijk en elke morgen 
zijn die handen weer gevuld 
 

(de dichter is helaas onbekend) 
                          
                                                                                                                                            Even puzzelen                                                        
 

1. Welk boek vol wetenswaardigheden is ook een beroep? 
2. Welk strijdperk is een wedloop tussen twee dezelfde klinkers? 
3. In welke Zeeuwse gemeente liggen karakter en kasteel naast elkaar.  
4. Je kunt er voor verschijnen maar ook nuttigen?  
5. Kunt u een woord noemen waarin 6x de letter a in voorkomt en geen andere klinker? 
6. Naar welke woeste onvruchtbare streek kun je iemand wensen in ons land? 
7. Welk deel van het been is een anagram van welzijn? 
8. Je merkt het op zee maar in het alledaagse is het een drukte? 
9. Welk geraamte bestaat uit twee lettergrepen die alle twee met dezelfde letters beginnen?                 
10. Een ander woord voor winterpret kan als men de letters door elkaar haalt ook leedvermaak zijn? 
  
 

Nog een ander puzzeltje: 
A, b, e, h, k, m, n, o, r, z.  
 

Deze 10 letters zo rangschikken dat er van boven naar beneden 8 goede woorden van 4 letters ontstaan. 
 
 

  Hm, lastig! 
hoor!                                                                                                                  heel lastig, hhoor! 

   hoem 
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                                                                                                                                   Terugblik Dali-avond                     
 

‘Wat is de consistorie toch een mooie ruimte,’ bedachten Dorien en ik 
toen we de stoelen voor de Dali-avond klaarzetten. Zo knus, er pasten 
precies veertien stoelen in en dat was ook voldoende voor de 
belangstellenden én Peter Minnema, die de avond verzorgde. Voorzien 
van een kop thee of koffie luisterden we naar Peter, die vertelde hoe 
Salvador Dali ertoe was gekomen om 105 litho’s voor de Biblia Sacra te 
maken.  
Het was donker in de consistorie, alleen het beeld op het 
beamerscherm lichtte op en we keken gefascineerd naar de 
afbeeldingen. Eerst mochten we alleen maar kijken, nog niets zeggen. 
Daarna mocht je alleen maar zeggen wat je zag, niet bij welk 
bijbelverhaal het volgens jou hoorde, of wie je dacht dat het was. Dat 
mocht pas in de laatste fase. Tot slot las Peter de bijbehorende 
Bijbeltekst voor. Het waren litho’s uit de 40-dagentijd en Pasen en 
sommige waren best heftig om naar te kijken. Er waren mensen die 

zeiden er ‘niets mee te kunnen’, maar dat hoefde ook niet. Je kon het gewoon over je heen laten 
komen, het ervaren. Je kon het mooi vinden of vreselijk, dat kon allemaal, er was ruimte voor ieders 
mening. Er zijn nu twee heel boeiende avonden geweest, over Advent en Kerst en Passie en Pasen. Peter 
Minnema vertelde dat hij nog veel meer afbeeldingen heeft, dus wie weet komt er nog een vervolg. 
Houd de RBT’s maar in de gaten! 
���� 
 

Marlein Meulenbeek                                                                                                                                                              
                                                                                                                                        Hemelvaart 
 

 
      
 
 
 
     Op Hemelvaartsdag, 9 mei, gaan we traditiegetrouw dauwtrappen met onze                                           
     katholieke geloofsgenoten in Buren. We hebben in de loop der jaren prachtige                          
     wandelingen gemaakt door de bedauwde natuur rondom Buren. We vertrekken                               
     namelijk om 7 uur, deze keer bij de Sint-Lambertuskerk, voor een wandeling van                                   
     ruim anderhalf uur. Als er veel regen is gevallen is het advies om laarzen of stevige   
     wandelschoenen aan te trekken. Na de wandeling is er om 8.45 uur ontbijt in de                                               
     kerk en om 10.00 uur is er een gezamenlijke dienst met een bijdrage vanuit beide                                            
     kerken. De voorganger is ds. Bert Kuipers uit Rotterdam. 
  

     U kunt zich t/m zondag 5 mei voor de wandeling en/of het ontbijt opgeven op                                  
     intekenlijsten in de kerk of bij Dorien Rots: dorienrots@live.nl 

 

     Zijn er mensen die niet kunnen                        
     wandelen, maar wel graag willen                                                                                                                    
     helpen met  broodjes smeren?                                                                                                                           
     Ook daarvoor ligt een intekenlijst  in                                                                                                                          
     de kerk of u kunt zich per mail opgeven. 

  

mailto:dorienrots@live.nl
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 Terugblik op de Wereldgebedsdag 2024 

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in 
maart het gebed opnieuw de wereld rond. 
Honderdduizenden mensen voelen zich, in 
de 173 landen die meedoen aan de viering 
van Wereldgebedsdag, door gebed 
verenigd en bemoedigd. Op deze 
bijzondere dag is de hele christelijke 
wereld solidair en maakt de viering van de 
orde van dienst heel duidelijk dat gebed 
en actie onafscheidelijk zouden moeten 
zijn. En krijgt het christelijk geloof een 

internationale, oecumenische dimensie.                                                                                                                                   
Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de 
wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde 
gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre 
oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten 
gehouden. De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een 
ander land. Zo wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische 
toepassing van Bijbelse teksten: mensen delen elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich 
daardoor ook solidair met elkaar. De landen die de orde van dienst gaan samenstellen, de thema's 
en de bijbehorende Bijbelteksten worden gekozen op de vierjaarlijkse internationale conferentie. 
Vrijdag 1 maart 2024 ging tijdens de Wereldgebedsdag het gebed opnieuw de wereld rond. Op de 
wereldconferentie van 2017 in Brazilia werd Palestina als land voor 2024 gekozen.  

Ook in Buren kwamen we bij elkaar. Vrouwen van de Rooms-Katholieke kerk en van onze kerk 
lazen samen de indrukwekkende verhalen van Palestijnse vrouwen, die door de oorlogssituatie in 
Gaza nog een extra dimensie kregen. Aangrijpende gebeden, prachtige liederen, die door het 
Kleinkoor onder leiding van Teuni Trouwborst gezongen werden en waarbij iedereen van harte 
kon meezingen.                                                                                                                                              
Centraal in de kerk stond een mooi gedekte tafel met voorwerpen die symbool stonden voor de 
producten die belangrijk zijn voor Palestina: de olijfbomen zijn een teken van eeuwig en 
overvloedig leven. Papaverbloemen herinneren de Palestijnen aan dierbaren die hun leven 
hebben gegeven voor hun land. De cactus die oorspronkelijk uit Latijns-Amerika kwam, maar een 
onlosmakelijk onderdeel van Palestina is geworden. Deze cactus, genaamd de 'crickly pear' draagt 
heerlijke vruchten. En in manden een overvloed aan citrusvruchten, olijven, vijgen en dadels. Om 
deze rijkgevulde tafel heen zaten wij met z’n allen in een kring: de lezers, de bezoekers, het koor. 
Hoe passend was ons slotlied op de melodie van gezang 393:                                                                                      

Een roep, een stem in vele talen                                                                                                                   
klimt van de mens tot U, de Heer,                                                                                                                          
een bidden dat zich blijft herhalen                                                                                                                                  
daar waar het licht wordt telkens weer.  

Gebeden stijgen aller wegen                                                                                                                                                                    
in eensgezindheid wereldwijd.                                                                                                                                   
Om Uw nabijheid en Uw zegen                                                                                                                       
voor naasten in verbondenheid.   
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En over bergen en door dalen                                                                                                                                
gaat ook ons lied de wereld 
rond,                                                                                                                    
weerklinkt als echo vele malen,                                                                                                                                   
een etmaal lang van mond tot mond.                                                                                                                                                    

Zo vormen wij een kring van bidden                                                                                                                            
om Uw genade en Uw kracht.                                                                                                                              
Voor medemensen uit ons midden,                                                                                                                                
dit volk, dat hulp van U verwacht.’                                                                                                                                       

Na de viering was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. En te 
genieten van de Palestijnse koekjes, die Dorien en ik samen gebakken hadden. Voor de viering 
begon, vond ik het heel jammer dat er maar weinig bezoekers waren. Maar zo samen in de kring 
voelde het toch heel goed, het aantal maakte niet uit.                                                                                                               
De viering is terug te kijken op het YouTube-kanaal van de Sint Lambertuskerk Buren en via 
www.kerkdienstgemist.nl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Marlein Meulenbeek    

                                                                                                              The Passion in Buren 
The Passion in de Lingestreek 
Het indrukwekkende maar toch ook hoopvolle verhaal van the Passion krijgt dit jaar een lokale 
uitvoering in de kerk in Buren. Een groep enthousiaste zangeressen is onder begeleiding van Marc 
Vlierman al enige tijd begonnen aan de 
voorbereidingen. Het repertoire bestaat uit 
mooie bekende liederen waaronder Blauwe 
dag en Door de Wind en natuurlijk kunnen 
Iedereen is van de wereld en het lied Zwart-
wit niet ontbreken. Matthijs Heuff vertelt 
over de laatste uren van Jezus’ leven 
voorafgaande aan zijn executie. De liefde van 
en voor Jezus maar ook de teleurstelling en 
het verdriet van zijn vrienden en zijn moeder 
Maria worden vertaald met liederen van 
deze tijd.  
Van harte welkom bij deze primeur!  
Woensdag 27 maart 
Aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur, 
Markt 4 in Buren.  
Voor meer informatie: 
www. pglingestreek.nl 
 
 
 
 
 
Een kijkje achter de 
schermen 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/520-Hervormde-Gemeente-Buren-Gld

