
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
 
  
  
 
  

 
 

Informatie van de kern Buren, onderdeel 
van de PG Lingestreek                                                              
nr. 2023-5 (Periode 4 september – 16 oktober)  

Kerkelijke gegevens: 
 

• kerkdiensten - website www.pglingestreek.nl 
• Bij streekdiensten is er zondagsschool op Herenstraat 10, Buren 
• Het rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v.                                    

De kerkrentmeesters PG Lingestreek  
• Het rekeningnummer van de Diaconie is NL63 ABNA 0124 2315 94 t.n.v. Diaconie PG Lingestreek 
• Collectebonnen (1 euro, 2 euro of 5 euro) zijn te bestellen bij Tonny van Zetten, 06 41 080011 of via: 

tonnyvanzetten61@hotmail.com 
 

 

Predikanten: 
 

• ds. Everdien Hagen, predikant PG Lingestreek. Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath,                          
0344 681500/ 06 57569564  domineehagen@pglingestreek.nl 

• mevrouw Sandra Schelling, kerkelijk werker. Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen, 06 15460673 
• ds. Gerrit Schouten, ambulant predikant. Ooisestraat 2, 4054 MN Echteld, 06-3943 2924                          

predikant@hervormdegemeenteburen.nl 

 

E-mailadressen: 
 

Scriba’s, scriba@pglingestreek.nl 
 

College van Kerkrentmeesters, vleenen@ziggo.nl 
 

klachten bezorging: 0344-572398/ 662261 
 

kopij voor de volgende uitgave 
graag vóór maandag 9 oktober 2023 

http://www.pglingestreek.nl/
mailto:tonnyvanzetten61@hotmail.com
mailto:domineehagen@pglingestreek.nl
mailto:scriba@pglingestreek.nl
mailto:vleenen@ziggo.nl
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                                                                                                                          Meditatie                                                                                                                                                                                                                       

 

Regelmatig zit ik in onze Lambertuskerk. Niet alleen 
tijdens de kerkdiensten, maar ook als vrijwilliger bij de 
kerkopenstelling. We zijn met een groep van zo’n twintig 
mensen, die van mei tot en met september, van dinsdag 
tot en met zaterdag, steeds met z’n tweeën zorgen dat 
de kerk in de middaguren open kan zijn. Voor mensen die 
Buren bezoeken en graag even een kijkje in onze 
prachtige kerk komen nemen. Voor mensen die weten 
dat we leuke cadeautjes - zoals kaarsen van de kerk - en 
kaarten verkopen, of lekker warme gebreide sokken. Een 
schitterende omslagdoek waar je de show mee steelt. Of 
iets kleurigs, fleurigs uit de Pemama-kast, spulletjes die 

verkocht worden om een school in Lusaka, Zambia te steunen. ‘Is dat niet saai, zo’n hele middag in de 
kerk zitten?’ Wel nee, we tellen de bezoekers en houden nauwkeurig bij wat er verkocht wordt. Want 
dat is in eerste instantie het idee achter de openstelling: dat we geld genereren voor de kerk. Eerst voor 
het onderhoud, nu voor het beeld en geluid in de kerk. 
Maar ik vind dat de kerkopenstelling op meerdere manieren heel waardevol is. Het is fijn dat mensen 
zomaar – gratis en voor niks – binnen kunnen lopen. Ze kunnen rondwandelen en alleen maar kijken. Of 
ze stellen vragen over de graftombe van Maria van Nassau. Over de herenbank, de fresco’s. Over de 
naam van de kerk en of er elke zondag diensten zijn. Over de grafkelder, wie er begraven liggen. 
Waarom Buren Oranjestad genoemd wordt. Maar er zijn ook mensen die met een specifiek doel naar de 
kerk komen: er moet nog ergens een voorvader begraven liggen, maar waar? Drie zussen weten zeker 
dat hun betovergrootvader hier moet liggen. We lopen de hele kerk door, maar zien de grafsteen niet. 
Een neef wordt gebeld en die wijst via het mobieltje het plekje in een hoekje van het koor.                                      
Opa of vader heeft hier als predikant gestaan, weten wij misschien wanneer? En waar staat de oude 
pastorie? De dochter van een kerkenraadslid uit de jaren zeventig van de vorige eeuw komt nog even 
kijken waar haar vader altijd zat. Een voorouder van een bezoeker is ooit van het dak van de kerk 
gegleden, vertelt hij. Zijn familie woonde in die tijd in Buren, hij komt nog jaarlijks met zijn vrouw naar 
ons stadje om de kerk, de slager, de chocolaterie en Mister Moen te bezoeken. Zijn vrouw vertelt dat 
haar man godsdienstleraar is, hij blijkt preekbevoegdheid te hebben en we noteren meteen zijn 
gegevens. Altijd handig! 
Er zijn ook mensen die belangstelling hebben voor het orgel. Wie heeft het gebouwd en hoe oud is het? 
Onze organiste, Teuni, zit af en toe alvast te oefenen voor de komende zondag en een dag komt er een 
predikant met zijn vrouw die haar nog kennen. Ze zijn in de buurt aan het fietsen en willen de kerk 
bekijken. Nu Teuni er toch is, willen ze ook wel even boven bij 
het orgel kijken en zingen ze samen een paar liederen. 
Prachtig, toch?  
Ook is er eens een groep mensen uit Putten. Zij willen ook 
graag zingen en gelukkig is Peter van Leenen er. Hij bespeelt 
het orgel en de mensen zingen uit volle borst – en uit het 
hoofd! – een aantal psalmen. Diezelfde middag is er een 
oudere man die gefascineerd is door orgels. Hij is als een kind 
zo blij dat Peter hem mee naar boven neemt om bij het orgel 
te kijken. Zijn vrouw vertelt mij intussen heel uitgebreid haar 
levensverhaal. Ze is ernstig ziek geweest, maar kan gelukkig 
weer voor haar man zorgen. Bij het weggaan bedankt ze me 
voor het fijne gesprek (ik hoefde helemaal niets te zeggen, 
alleen maar te luisteren), ze vindt dat ik een engel zonder vleugels ben. Nou ja! ����  
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Soms ook komen er mensen die op weg zijn naar Santiago de Compostela, een bedevaartsoord in 
Spanje. Zij willen graag een stempel van de kerk in hun pelgrimspas, wat ik een mooi idee vind: onze 
kerk is voor de wandelaars een ereteken op hun route naar Santiago.  
Er komen mensen om een kaarsje aan te steken voor een overleden of zieke dierbare. In een boekje 
schrijven ze waarom ze het kaarsje aangestoken hebben. Of ze komen het even vertellen en zeggen dan 
hoe fijn ze het vinden dat dit kan.  
Ook zijn er mensen die een plekje in een kerkbank of op een van de stoelen zoeken en een poosje 
genieten van de rust. Ze kijken rond of zijn in gedachten verzonken. Soms komen ze even vertellen dat 
ze genoten hebben van de muziek.  
Het is heel fijn om te merken dat mensen het waarderen dat de kerk open is. Soms drukken ze die 
waardering uit in een gift op de collecteschaal. Of ze knikken ons toe, of zwaaien bij de deur: ‘Bedankt! 
Een prachtige kerk!’ 
Maar niet alleen de ontmoetingen met bezoekers zijn waardevol, ook de gesprekken die je hebt met de 
mensen waar je op zo’n middag 2,5 uur naast zit. Je drinkt een kop thee of koffie en komt soms tot 
verrassende gespreksonderwerpen (want het is natuurlijk niet aan één stuk door druk. Soms is Buren te 
heet, soms te nat…) Dat vind ik het leuke van steeds met iemand anders te ‘zitten’, je kunt mensen op 
een heel andere manier leren kennen. Er ontstaan af en toe zomaar ineens nieuwe leuke ideeën voor de 
openstelling, of voor de gemeente. Echt, de tijd vliegt voorbij.  
Als we na het openstellingsseizoen bij elkaar komen om bij een kop koffie of thee met iets lekkers te 
evalueren, geniet ik altijd weer van de verhalen die mensen dan vertellen. Een enkele keer gebeurt er 
iets wat minder leuk is, maar eigenlijk ervaart iedereen het overwegend positief. De kerkopenstelling is 
waardevol, verrijkend en absoluut niet saai! ���� 
 

Marlein Meulenbeek 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Kerkdiensten 
 
 
 

De diensten uit Buren zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van de Sint Lambertuskerk Buren 
en via www.kerkdienstgemist.nl  
 

3 september, 10 uur dienst in Erichem, 
Openluchtdienst in de Wijngaard                                         
m.m.v. Gospelkoor To Believe 

Ds. Everdien Hagen 
Startzondag PG Lingestreek 

  

10 september, 10 uur dienst in Buren                       Ds. W. van Wakeren, Veenendaal 
  

                            10 uur dienst in Asch Ds. C. Manuputty, Groesbeek 
  

17 september, 10 uur dienst in Zoelen Ds. Everdien Hagen 
  

24 september, 10 uur dienst in Buren                        Ds. Leon de Borst, Zierikzee 
  

                           10 uur dienst in Kapel-Avezaath Dhr. Jack de Koster, Culemborg 
  

                           10 uur dienst in Zoelen Ds. C. de Rooij, Rotterdam 
  

1 oktober, 10 uur dienst in Buren Mw. Scarlett Lerrick Zegwaard 
  

8 oktober, 10 uur dienst in Buren Ds. C. Kersbergen, Veenendaal 
  

                    10 uur dienst in Kerk-Avezaath Ds. Everdien Hagen 
  

                    10 uur dienst in Erichem Ds. J. Schenderling, Ingen 
  

                    10 uur dienst in Zoelen Ds. H. Overdijk, Ommeren 
  

15 oktober, 10 uur dienst in Buren Mw. Scarlett Lerrick Zegwaard 
Jongerendienst 

                     10 uur dienst in Kapel-Avezaath Ds. Everdien Hagen 
 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/520-Hervormde-Gemeente-Buren-Gld
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                                                                                                          Bij de diensten in Buren 
 

Bij de diensten 
Zoals u ziet zijn er in de maanden september en oktober weer meer diensten in Buren! Maar de eerste 
dienst na het verschijnen van RBT is op zondag 3 september in Erichem. Het is de startzondag van de PG 
Lingestreek en vindt plaats in de open lucht in het Betuws Wijndomein, Burensewal 5.  Ds. Everdien 
Hagen is de voorganger en het gospelkoor To Believe, onder leiding van Jaap Bron, zal voor ons zingen. 
Het thema is: ‘Jij hoort erbij. Doe je mee?’ Er is een grote tent en een veranda om droog te blijven. Maar 
de weersverwachting is tot nu toe zeer positief! We beginnen deze keer met koffie en eindigen met een 
rondleiding en een glaasje. Op zondag 10 september gaat in Buren ds. Wilco van Wakeren voor. Hij 
heeft zo veel gepreekt sinds we vacant zijn, dat u hem allemaal inmiddels wel kent, denk ik. Hij voelt zich 
thuis in Buren en komt hier graag preken. Onze oud-predikant ds. Leon de Borst gaat voor op zondag 24 
september, de enige keer dit jaar in Buren. Dus als u hem nog een keer wilt spreken, grijp uw kans! Op  
zondag 1 oktober is er een gezamenlijke dienst in Buren, waarin onze nieuwe jeugdwerker voorgaat: 
mevr. Scarlett Lerrick Zegwaard. In de toekomst zal haar naam gewoon worden voor ons… Op zondag 15 
oktober gaat Scarlett ook voor in de jongerendienst in Buren. De jongerendienstband onder leiding van 
Jorrit Meulenbeek zorgt voor de muzikale omlijsting en begeleiding. 
 
 

                                                                         Gespreksgroep in Oranjehof, ‘Vertel eens…’ 
  

Maandag 10.30-11.15 uur, we verzoeken u zich vooraf aan te melden bij W&G  
 

4 september Machteld de Mik    
18 september Machteld de Mik  
2 oktober Judith van der Meij 
16 oktober Gerrit Schouten  
                                                                       
                                                                                                                           Bloemengroet 
 

De bloemen zijn als groet van ons allen gegaan  
 
 

• op 23 juli naar mevrouw W. P. Huisman die op 19 juli 95 jaar werd;  
• op 13 augustus  naar mevrouw C. Steenis - Bruggeman die op 7 augustus 
haar 85e verjaardag vierde en mevrouw A. Baauw - Verweij die op 11 augustus 
80 jaar werd; 
• en op  20 augustus naar mevrouw M. Hazejager en mevrouw I. de Wit - 
Verbeek die allebei op deze dag 80 jaar zijn geworden en naar Dhr. D. Slob. 
 

 
 

                                                                                                                Vanuit de kerkenraad 
 
 

Vanuit de kernraad Buren, de Kerkrentmeesters 
“ Protestantse  gemeente te Lingestreek i.o.” 
 

Beroepingswerk 
Het beroepingswerk is in volle gang. In de afgelopen periode is er veel gebeurd. Het 
indienen van namen van mogelijke kandidaten door de gemeenteleden heeft tot nu toe 
nog geen kandidaten opgeleverd. De advertentie bij de PKN landelijk is geplaatst. We 
zoeken dus een dominee  voor 28 uur per week. De pastorie in Buren staat er klaar voor. 
U kunt de beroepingscommissie benaderen op het volgende mailadres 
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beroepingscommissie@pglingestreek.nl. Van de Kern Buren zitten daarin Corinne Kirpestein en José 
Waterlander. U kunt ze ook volgen op de site www.pglingestreek.nl 
Het nieuwe banknummer van de kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49.   
De banknummers van de Hervormde gemeente Buren komen te vervallen. De kerkbalans wordt nog wel 
afgeschreven (zo lang het mogelijk is) van het oude nr. tot uiterlijk 31 december 2023  
Collectebonnen (1 euro, 2 euro of 5 euro) zijn te bestellen bij Tonny van Zetten, telefoonnummer 06 41 
080011 of via de mail: tonnyvanzetten61@hotmail.com. 
U kunt het geld overmaken op rekeningnummer: NL95 ABNA 0122 7297 49 
Nadat het geld is overgeboekt worden de bonnen uitgegeven, men kan alleen geld overmaken, contante 
betalingen zijn niet meer mogelijk. Graag even een berichtje aan Tonny wanneer u geld hebt 
overgemaakt. 
Vanaf 2021 is de aftrekbaarheid van contante giften geheel komen te vervallen. Dat gaat dus een rol 
spelen bij de aangifte in 2022. Op de site van de belastingdienst kan nog staan dat kwitanties worden 
geaccepteerd als bewijs, maar dat komt dus met ingang van het belastingjaar te vervallen. Reden: er 
werd te veel mee gefraudeerd. (Dus ook collectebonnen die contant worden afgerekend zijn niet 
aftrekbaar, de betaalstrook voldoet niet, er moet een bankoverschrijving opgevoerd kunnen worden). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor nu, mooie zomer en een vriendelijke groet en tot snel, 
Peter van Leenen en Rob Veenis 
                                                                      

                                                                                                   Overzicht collecten en giften   
                    
                                                 
 
 
       
 
 

 
 
 

Alle geefsters en gevers hartelijk dank! 
               

                                                              Huis van Buren: voor en door inwoners van Buren 
 

                                       Alle activiteiten vinden plaats in het restaurant, tenzij anders vermeld. 
 

                                                                                   
                                                           

         

   

                                                                                     september                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                       september                                                                                       

     

Diaconie: collecten en giften juli augustus 
Kerk in actie  Werelddiaconaat        €  76,55  
Voedselbank  € 62,53 
   
   

Kerkrentmeesters: 
Collecte 2e kwartaal € 817,02 
Giften 3 x € 10,  
Collecte Oranjehof € 35,10 
Kerkbalans:  Streefbedrag € 30.000,-, tot nu toe toegezegd € 25.436,- , dus we zitten op 85%.  
 

mailto:beroepingscommissie@pglingestreek.nl
mailto:tonnyvanzetten61@hotmail.com
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Donderdag 7 september 
14.30 uur 

Bingomiddag 
Bingokaart € 2,50 

Dinsdag 19 september 
19.30 uur 

Bingo georganiseerd door de vrijwilligers 
Bingokaart € 2,50 

Woensdag 20 september 
14.30 uur 

Optreden van ‘De vrolijke noot’ uit Culemborg 
Entree € 4,00 

Donderdag 21 september 
14.30 uur 

Bingomiddag. In het kader van Burendag nodigen we u 
uit om een potje Bingo mee te doen. De koffie staat klaar. 

Dinsdag 26 september 
14.00 – 16.00 uur 

Mode verkoop H&A Mode 

 
  

   
                                    oktober                                       

 
 
 

Donderdag 5 oktober 
14.30 uur 

Bingomiddag 
Bingokaart € 2,50 

Zaterdag 7 oktober 
14.00 – 16.30 uur 

Herfstmarkt: met verkoop van lingerie en onderkleding, 
boeken, rad van avontuur, rommelmarkt, kaarten, 
poffertjes, sieraden, erwtensoep, enz…. 

Maandag 9 oktober 
14.30 uur 

Zorgcentra De Betuwe bestaat 25 jaar! En dat vieren wij 
vandaag door een optreden te geven van het zangduo 
‘De Zonnetjes’. Entree € 4,00 

Dinsdag 17 oktober 
19.30 uur 

Bingo georganiseerd door de vrijwilligers 
Bingokaart € 2,50 

Maandag 23 oktober 
19.30 uur 

Optreden van ‘Het Burens Orkest’ 
Entree € 4,00 

 
Meer informatie: Huis van Buren - Kasteellaan 1, Buren, te bereiken van ma t/m vrij 10.00 - tot 16.00 uur 

Telefoon (0344) 57 88 82 of per e-mail oranjehof.welzijn@zorgcentradebetuwe.nl 
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                           Bij wie kunt u terecht (voorlopige lijst, tot alles bekend is) 
 

De kernraad Buren bestaat uit: 
 

Predikanten (zie voorkant van dit blad voor gegevens).  
 

Ouderling-Kerkrentmeester  
De heer P. van Leenen (Peter), Binnenkoppel 11, 4116 DW Buren, 06-53155331. E-mail: 
vleenen@ziggo.nl. 
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen ouderling 

mailto:welzijnoranjehof@stzdb.nl
mailto:vleenen@ziggo.nl
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De heer R. Veenis (Rob), Tielseweg 5a, 4116 EB Buren, is 06-54374512. E-mail: robveenis@kpnmail.nl 
 

Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant) 
Mevrouw D.B. Rots, (Dorien), Buitenhuizenpoort 1, 4116 CA Buren, 0344-662261. E-mail: 
dorienrots@live.nl 
Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant)   
De heer J.W. Kirpestein (John), Herenstraat 10, 4116 BK Buren, 0344-572715. E-mail: john@kirpestein.us 
  

Diaken (verenigd in het College van Diakenen)  
Mevrouw E. de Jongh - van Malsen (Elly), Weeshuisstraat 12, 4116 BN Buren, 0344-572417. E-mail: 
e_de_jongh@planet.nl   
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen diaken 
De heer J.C.M. Heij (Marcel), Kon. Wilhelminalaan 20, 4116 CK Buren, 06-48320184.                                                           
E-mail: jcm.heij@outlook.com 
 

Mevrouw M. de Heus (Martha), Voorburcht 13, 4116 DG Buren, 0344-572612.                                              
E-mail: marthadeheus@planet.nl 
Mevrouw G.H. van Kranenburg - van Zante (Erica), Sel 3, 4116 DD Buren, 0344-571356.                                
E-mail: ericavanzante@upcmail.nl 
 

Toegevoegd aan de kernraad voor de financiële administratie: 
De heer G. Theunissen (Gerard), Kniphoek 12, 4116 BX Buren, 0344-572151. E-mail:                                                    
g-theunissen@hetnet.nl   
Scriba De heer M. Schelling (Marco), Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen. 
En mevrouw D.B. Rots (Dorien), scriba@pglingestreek.nl  
Koster De heer en mevrouw J. en A. de Heus (Jan en Agatha), Pr. Willem Alexanderstraat 11, 4116 CL 
Buren, 0344-572160. E-mail: agathadeheus@hotmail.nl              
____________________________________________________________________________________ 
Kerkverhuur van de Sint Lambertuskerk: PC-Buren (SOGK), E-mail: kerkverhuurburen@upcmail.nl   
 

                                                                                                        Diaconie PG Lingestreek, bedankt! 
 

Lieve leden van de kerken van de PG Lingestreek  
 

Namens Sheltersuit wil ik jullie ontzettend bedanken voor de donaties die 
binnen zijn gekomen en voor het podium dat jullie Sheltersuit hebben 
geboden. Ik ben heel dankbaar voor de lieve reacties en voor de donaties 
waarmee wij weer een heel gezin warm kunnen houden deze winter! Wat fijn 
dat de diaconie de handen ineen heeft geslagen om zo veel mogelijk mensen 
te helpen! Ontzettend bedankt namens het hele team en wie weet tot een 
volgende keer ����  

                                         Liefs, Veerle van Sheltersuit   
 

Slaapzakken 
 

Nu de meesten van ons teruggekeerd zijn van hun 
vakanties, de caravans weer op stalling staan, de 
tenten weer zijn ingepakt, de slaapzakken weer 
opgerold, wordt het weer tijd aan de 
najaarsschoonmaak en -opruiming te denken. Was 
u toch al van plan om die oude slaapzakken na 
zoveel keer wassen te vervangen door andere, 
denk dan eens aan Sheltersuit. Zij ontvangen uw 
slaapzakken heel graag om daar winterkleding 

mailto:g.verhulst@upcmail.nl
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:jcm.heij@outlook.com
mailto:marthadeheus@planet.nl
mailto:ericavanzante@upcmail.nl
mailto:scriba@pglingestreek.nl
mailto:Kerkverhuur@upcmail.nl
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voor armen en daklozen van te vervaardigen. Voor inlevering kunt u contact opnemen met één der 
diakenen. Inleveren kan tot 1 november. 
Giften zijn altijd welkom op rek.nr. NL82 RABO 0300 135 009 t.n.v. Sheltersuit. 
 

Namens de diaconie PG Lingestreek, 
Joke Vink 

 

                                                                                                                                Mutaties 
  
Overleden: 
 

Op 28 juni, dhr. H.A. Klok, Rodeheldenstraat 22   
Op 30 juli, dhr. K.C. de Ruiter, Koningin Wilhelminalaan 6 
Op 2 augustus, mevr. A.M. van Arkel-van Schaik, Kasteellaan 1 
  

                                                                                                                                     Gedicht 
 
 
 
 
De rugzak van het leven 
 
Ieder mens draagt in zijn leven 
een onzichtbare rugzak mee 
Bergt daarin zijn vreugde en zorgen 
een verzameling van wel en wee 
 

Soms is de rugzak zwaar van stenen 
een ander moment vederlicht 
Dan blijft er nog wat ruimte over 
maar dikwijls kan hij niet meer dicht 
 

Kijk je in een verloren uurtje 
heel de inhoud nog eens door 
dan kan er meestal iets verdwijnen 
wat zijn waarde reeds verloor 
  
                                                                                                      

 
 
 
 
 
Langzaam wordt je rugzak leger 
‘s levensmiddag is voorbij 
en bij het naderen van de avond 
werp je een deel van de last opzij 
 

Maar er is nog veel van waarde 
wat je koestert, graag behoudt 
Al schijnen er soms kleinigheden 
het zijn herinneringen, meer dan goud 
 

Ieder draagt zijn eigen rugzak 
Niemand die hem overneemt 
en je hoeft niet bang te wezen 
dat een dief hem ooit ontvreemdt. 
 
Coby van der Woerdt 
 

 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                       
                                      

                                                                                                                    Huwelijksjubilea                                                                                                                                                                                   
 

♥ Op maandag 24 juli was het echtpaar H. de Bie – van de Veen, 
Rodeheldenstraat 8,  60 jaar getrouwd;  
♥ Op dinsdag 15 augustus vierde het echtpaar J. v. Mourik – Udo, Pr. W. 
Alexanderstraat 58, dat zij op deze dag 60 jaar getrouwd waren. 
 
Een felicitatie en een bloemetje waren welkom op deze adressen. 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                  



 

9 
 

                                                                                                                      De Bijbelkring 
 

Op maandag 11 september a.s. begint de Bijbelkring 
weer onder leiding van ds. Gerrit Schouten.                          
We bespreken één van de  psalmen. Ds. Schouten 
bereidt de middag voor. We krijgen een psalm 
uitgeprint op papier. Naar aanleiding van vragen 
bespreken we dan die psalm. 
We komen bij elkaar bij Henny de Joode, Pr. Willem 
Alexanderstraat 18 om 14.00 uur. De bijeenkomst duurt 
tot 16.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom om de Bijbelkring bij te 
wonen. 
 
Inlichtingen: ds. G Schouten 06-39432924 of Japke Brekveld 06-20543905. 
 

                                                                                                          Gedicht ‘De organist’ 
 

Teuni stuurde mij een handgeschreven gedicht toe. Haar zoon Bart, predikant, kreeg het van familie van 
een overleden gemeentelid. Wie het gedicht geschreven heeft, is helaas niet bekend. Het leek Teuni 
leuk om het in Rond Burens Toren een plaatsje te geven. Bij deze, Teuni! ���� 
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                                                                                           De schoolbankjes voor Pemama                          
 

In een vorige RBT vertelde ik dat de schoolmeubels waar 
vanuit Buren en omstreken enthousiast voor is gespaard nog 
even op zich lieten wachten. Er waren veel tegenvallers waar 
onze hulp nog dringender voor nodig was, zoals een kapotte 
waterpomp, waterschade en zieke leerkrachten die 
ondersteuning nodig hadden. 
Maar inmiddels is de eerste helft van de bouwmaterialen 
gekocht en zijn de klussers bezig om daar meubels van te 
maken. De eerste schoolbankjes zijn bijna klaar en worden 
straks deels gebruikt om oude, versleten exemplaren te 
vervangen, maar ook om het aantal bankjes in de nieuwe 
klaslokalen uit te breiden. Nu zitten daar, vooral bij de jongere 
kinderen, soms nog drie kinderen in een bankje, wat toch wel 
erg krap is en de concentratie niet altijd ten goede komt. 
Ook worden er tien stevige werktafels voor het laboratorium 
gemaakt, die beter geschikt zijn om proefjes te doen dan de 

houten tafeltjes die ze daar nu voor gebruiken. Bijgaande foto kregen we deze week uit de ‘werkplaats’: 
een klaslokaal dat buiten lesuren dienst doet als ‘laslokaal’. 
                                                                                                                                                                   Jorrit Meulenbeek 
  
 

                                                                                                                                                                           Bedankje 
 
 
 
 
 
 
                                         
                                        Tonny van Alfen brengt mij een briefje van Bep van den Berg.                                      
                                        Ze heeft het zelf geschreven. Ze bedankt mij voor onze mooie kaart                                                
                      en schrijft: ‘Ik hoop mijn werk in de kerk voort te zetten. Maar nu even niet.’ 
                      Ze vraagt of ik in Rond Burens Toren wil zetten dat zij iedereen bedankt voor                                                           
                     de mooie kaarten en hartelijke groeten. ‘Maak er maar een verhaaltje van.’  
                              Nou, dat doe ik dan maar. Het gaat best goed met Bep, ze is nu in Markant,                                
                                 een locatie naast Vrijthof, waar ze revalideert. Ze heeft alle hoop dat ze                                    
                                 volgende week naar huis mag. Laten we dat met haar mee hopen!  
 
                            Wie haar een kaartje wil sturen:  
                            Bep van den Berg – Oussen 
                            Revalidatie Markant, K 204 
                            Burgemeester Meslaan 49C 
                             4003 CA Tiel 
 
 


